KİMİN YAPILACAKTIR? 



ÖNSÖZ 

Göksel varlıklar, Tanrı ve melekler gibi, sadece görülemez veya (insan gözü kulağı tespit edilemeyen duyabiliyorum balık görebilirsiniz renk veya sesler köpekler kadar), normal insan gözü ya da kulağı tarafından duydum. Ancak, biz görmek veya melekler ve manevi güçler zaman herhangi bir anda önümüzde olmadığı anlamına gelmez bu varlıkları duyamıyorum çünkü. Tanrı ve İsa Mesih onlara Tanrı 'nın insanlar korumak ya da anlayış Kutsal açmak için dizilmiş ilahi ana görmek yardımcı oldu boyunca-olsun onların yüzüne önünde ne SEE bir kişinin gözleri AÇILDI birçok hesapları vardır. Tanrı gibi 'Kimin Yapilacaktir? ' yazar için yapmak zorunda, bu Kitap ile ilgili Gerçekleri görmek için okuyucunun gözlerini açar: Tanrı arasında ayrı dilerse İsa Mesih-Mesih, aslında O'nun kendi iradesi arasında bir karar vermek zorunda ve Tanrı'nın irade Haç gitmek için olsun veya olmasın hakkında; insanlığa ulaşmak için Tanrı ve İsa Mesih tarafından paylaşılan amaç 'Birlik'; Tanrı Tanrı Arş'ın sağında dirilişi, yüceltilmesi ve yeni sorumluluklar ile Mesih için yaptım harika şeyler. İsa Mesih hep Tanrı 'ın irade yapmak için seçtim çünkü o sizin ve benim için mümkün Tanrı, yanı sıra tüm müthiş yetenekleri ve hayatlarının içine Mesih'i kabul her sadık kişiye vaat sorumlulukları ile dostluk ve hayat yaptı. 

'Kimin Yapilacaktir? ' bu iki Varlıkları herhangi bir ciddi soruşturma tarafından göz ardı edilemez ayetleri ile İncil'de bildirilen Tanrı ve İsa Mesih'i tanımak isteyen herkes için yazılmıştır. Tanrı ve Mesih ile sonsuz yaşam ile olan ilişkisi hafifçe alınması asla kadar potansiyel cehalet ve yanlış inanç yoluyla kaybedilir muhteşem ödüller ile tehlikede. Tanrı herkesin-Hakikatin kaydedilir kaydedilecek ve bir bilgisine gelmek için Tanrı sana ve bana ne istediğini sadece bir bölümü tamamlanması olduğunu istediği beyan; biz de Tanrı'nın, O'nun Biricik oğlu İsa Mesih hakkında öğrenmek gerekir ve biz İncil Tanrı'nın Çocukları olarak kim. 

'Kimin Yapilacaktir? ' tanrı herkese açık diyalog istiyor ve insanların Tanrı 'ı sorguladı ve hatta verilen konularda O'nun fikrini değiştirmek için temyiz hesaplarını gördüğü Truth ile başlar (Tanrı bazen yaptım!). Hepimiz uzun zaman önce istediler sorular daha sonra Tanrı ve İsa Mesih o meydan (güncel) ana öğretileri ayetler Kutsal ile ele alındığı poz verdi. Ne İncil kendisi hakkında söylediği kaydetmek ve verdiği sözleri sadık olanlar ödüllendirmek mümkün olan Kutsal otorite, güç ve bütünlüğünü ortaya hangi sonra kapalı olduğunu. Aynı zamanda Tanrı'nın vermek için seviyor ve o aktif teşvik ve O'na ve İsa Mesih ile ortaklaşa yapılan onların sevgi ve işler için sadık bireyleri ödüllendirmek için fırsat aradığı kaydetti. Son olarak, 'Kimin Yapilacaktir? ' sonra Tanrı ve İsa Mesih sınırsız bu hayatta potansiyeli ve gelecek yaşamın Tanrı'nın Ruhu Born Again olan her kişi aslında o Kutsal heyecan verici Truth düşünmektedir. 
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KİMİN YAPILACAKTIR? 

TEŞEKKÜR 

Aşağıdaki insanlar sevgi bu işin büyük ölçüde katkıda bulunmuştur onların desteği, iş ve yaşamları için kabul edilir: 

Caleb BG Davis (fotoğraf ve tasarım) 

Noah SG Konsza (proje yönetimi) 

Tiffany L Konsza (düzenleme ve prova) 

Catharine M Roberts (düzenleme ve prova) 

Kutsal Tanrı 'nm Hakikatleri ararlar ve Tanrı 'nm Word bütünlüğüne üzerine durmak için yazar ilham Tricia C McCormick. 

Yazar ayrıca, yıllar boyunca kendi sevgi ve dua destek için bu harika gezegende tüm İnananları-in-Mesih'e teşekkür etmek istiyor ve en okuyucuların yorum davet: 

MGDavisESO@Hotmail.Com ; Http://Linkedin.Com/in/MarkGrantDavis 

'Kimin Yapilacaktir? ' hiçbir şekilde ayrıntılı bir ya da yetkili bir metin ama düşünce oluşturmak için bir araç ve çarpıtılmış ve erkeklerin gelenekleri tarafından sulanan olmuştur Tek Gerçek Tanrı ve İsa Mesih'in ardından ibadet gereğidir. Bu çalışmada Kutsal ayetler, ancak, aşağı O'nun adına kelimeleri yazmak için Kutsal İnsanlar ilham Tanrı'nın otoritesini tutun yoktur, bölüm gruplandırılmış ve düşünün ve Tanrı 'a ve O'nun muhteşem Word ile ilgili gündeme getirilen konularda kendi sonuçlara ulaşmak için okuyucular için sıralandı olan Kutsal üzerine tefekkür ayrı anları içerir. Notun, çeşitli değişiklikler okuyucuların 1 . Baskı ve geribildirim candan memnuniyetle bu 2nd Edition yapılmıştır. 

Bu kitap bir çevirisidir 'Kimin Yapilacaktir?' Google çeviri yazılımı kullanılarak yapıldı 2nd Edition (İngilizce). Yüksek performanslı çeviri yazılımı kullanılan değildi çünkü bu çeviri bazı sorunlar olabilir. Dolayısıyla, okuyucu bu çeviri ile sabır istedi ve tercüme edilmiştir ne ile ilgili bir sorun var gibi görünüyor, orijinal İngilizce Sürümü ifade ne denetlemek için teşvik edilmektedir. Google Çevir kullanımı, aynı zamanda, ilk süreçte çevrilmez tek bir kelime için tavsiye edilir. Tabii ki, okuyucu tarafından yapılan herhangi bir öneri alçakgönüllü Yazar tarafından kabul edilecektir. 

Bu çalışmayı desteklemek için Tanrı tarafından taşınır olanlar sıcak karşıladı ve İngilizce olmayan okuyucuların eline bu işi teslim etmek fırsatlar hakkında Yazar irtibata davet edilir. 
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KİMİN YAPILACAKTIR? 



İTHAF 



Bu çalışma ilk olarak dünyayı yarattı Yaşam Tanrı ve ardından 
Alemlerin adanmış, ve kim ölümden Isa Mesih'i yükseltilir. Onlar doğmadan önce herkes biliyordu ve henüz hala yoğun sevgi ve Çocuk bir Baba olarak her bireye yaşamak için istenen One adamıştır;, 
Korumalı sağlanan ve Mesih'in sonsuz yaşamı seçmekte özgürdür her ruh satın söz verdi kim. Bu, İsa Mesih sevilen, tapılan Kimin O'na adanmış hizmet ve itaat bile cahil erkekler tarafından işkence ve ölüm noktasına edilir. 

Ayrıca 'Benim irade ama senin yapılabilir irade değil' O kelimeleri çıkardı zaman o Gethsemane Garden Kendi irade kenara koymak çünkü ölen Tanrı'nın Biricik oğlu adamıştır. Bu Dünya'yı ve Tanrı, Babası ile Heavens oluşturulan One adamıştır; Her zaman Babası 'nın irade yaptım ve Kendi değil kim; Şimdi kim Tanrı'nın Sağ El oturur ve Yüce Tanrı tarafından Tanrı olarak tapınılan edilmesi rütbesi edilir. 

'KİMİN YAPILACAKTIR?' da Rab İsa Mesih korkunç çapraz Onun hayatını verdi kimin için her biri adamıştır; susadım ve şimdi doldurulur One; İsa Mesih her zaman su yaşam çeşme olacak kimin için One; 
Yüksek günü gelen Rab ile sonsuza kadar yükseltilmiş ya da göz açıp kapayıncaya kadar değişmiş olacak One; ve Kilise sonsuza dek Rab ile bulutlara kendinden geçmiş sonra inanmaktadır One. 



© Mark Grant Davis 2014 Ali Rights Reserved 
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ANAHTAR 

39 Söz için size ve çocuklarınıza, ve uzaktan kapalı olduğunu tüm Rab olarak bile birçok 
Tanrımız çağırır. (Elçilerin İşleri 2: 39 KJV) încil metin ve Kral James Versiyonu İncil referanslar bu yazarın yazılı uzak durmasını sağlamak için altı çizilmiştir. 

KJV = Kral James Versiyonu (örneğin kelime ile 'sen' olarak değiştirildi 'sen') 

KUTSAL GHOST = KUTSAL RUH genellikle birbirlerinin yerine çevrilmiştir gibi. 

Kutsal metnin tüm blokları ahlâkını yükseltmek ve kendileri için İncil'i araştırmak için okuyucu teşvik etmek dahil edilmiştir. İncil metin blokları da kelimelerin okuma ve izleme yardımcı olmak için paragraflar alt ayrılmıştır edilmiştir. Orijinal taslak internetten bu kitabı indiren değil, her kişinin bu online Kitap renk kullanımını en aza indirmek için karar verildi renkli yazıcıları olacak, çünkü kolayca, ancak, yazarın yazma gelen İncil metni tanımlamak için sarı Kutsal ayetler vurgulanır. Çalışmanın bu kitabın fotokopileri teşvik edilmektedir ve bu kitap boyunca Kutsal çalışma ve keyfi artırmak için bir ışık renkte vurgulanır tavsiye edilir 'Kimin Yapilacaktir? '. 

'Yaratılış 1:1' İncil'de bir ayet (veya ayet) başvurmak için kullanılan bir formattır ve okur: Yaratılış Kitabı, Bölüm 1, ayet 1. Aynı şekilde, 2 Elçilerin: 1-47 diyor ki: Elçilerin Kitabı Bölüm 
2 ve ayet 1 tüm ayetler 47 ayete. 

[BU PARANTEZ İÇİNDE METİN KUTSAL İÇİNDE BİR ŞEY VURGULANMASI İÇİN 
YAZAR TARAFINDAN KULLANILIR] 

Bir Dipnot okuyucuya daha ilgi çekici olabilir, ana metne katkıda bilgi eklemek için kullanılır. 
Bu Dipnot eşlik sayfanın altındaki aynı sayıda referans ana metin içinde parantez arasında bir büyük numara olarak yayınlanmaktadır. (1) 
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KISIM 1 

TANRI HERKESE AÇIK İLE DİYALOG İSTİYOR 

1.1 GİRİŞ 

Tanrı'nın insanlara birçok heyecan ve ayrıcalıklardan biri de Tanrı 'çocuklar' -DEĞİL yetişkin, erkek, kadın ya da bizi çağırır olduğunu; Çocuklar. Tanrı'nın Bir Çocuk çağrıldığını konfor kısmı zaman-to-zaman biz devrilerek hata yapabilir, yeni şeyler öğrenmek, ve sonunda O'na büyüyecek kabul olmasıdır. Harika bizim için, Kutsal bizim yeni organları vardır ve biz biliyoruz ve Rabbimiz sormak için daha fazla soru olacak, Tanrı 'ın huzurunda yaşayan sonra belirtiyor. O zamana kadar, biz lütuf yürümek ve Babamız ve aynı zamanda Bizim kardeş olan Tanrı'nın Biricik Oğul, Rab İsa Mesih, biz büyük ölçüde Tanrı tarafından sevilen bilerek elimizden geleni yapıyoruz. (2) Bu kadar kurtuluş ve anlayış zaman Tanrı ve Tanrı ve O İsa Mesih ile olan müthiş bir ilişki her kim dahil bizim için O'nun Planı hakkında sorularınız varsa devam geldiğinde. 

Tanrı ve İsa Mesih ile ilgili bazı yönleri hakkında sorularınız olabilir kabul ederek, her mümin Kutsal geri dönmek için ve Tanri bizi ne kadar çok sevdiğini ve O bize karışıklık ama Calling mesaj vermemiştir nasıl yeniden keşfetmek için hazırlanacak üzerine görevdeki bu ruhsal ve zihinsel kölelikten anlaşılabilir ve ücretsizdir. Bu o boyunca yoğun başvurulan yüzden tüm insanlığın 'Kimin Yapilacaktir? " irade, Kalp kaydeder ve Yaşam Tanrı'nın Gücü gibi özgür insanlar ayarlar Tanrı'nın sözüdür. Tanrı erkekleri ve kadınları O her rütbesi ve her kişi bu büyük sevgi hakkında bilgi haline böylece o be-in bu dünyada ve dünyaya O'nun Biricik Oğlu, İsa Mesih, insanlığı seven ve gönderdi beyan yaş gelmek. 

1.2 KUTSAL TANRI SİZİN VE ME GİBİ İNSANLARIN AÇIK 
VE DÜRÜST SORULAN SAYGI BİRÇOK KONUŞMALARINI 
KAYDEDER 



Tanrı şimdi ya da gelecekte değil Ruh ve Truth O'na kulluk edecek insanlar robot istemiyor; dostluk için O'nun isteğine duyarlı ve bir baba ve bir çocuk arasındaki gibi samimi konuşmaları açık insanlar. O bize büyük ölçüde arzu Dünya'nın ve Alemlerin Yaratıcısı dinlemek ve o sabırlı ve doğru nın sabırlı bir kişi sorularını cevaplamak için çok seven ve yeterince sevecen bizim herhangi bir kısa sightedness veya cehalet bizi-rağmen olarak part-O'nu tanımak ve Hayatımızın Onun için Planı. 

Kutsal bireylerin durumları hakkında doğrudan Tanrı istedi ve hatta, sırayla, asla cevap vermeyi reddetti ne ilk etapta kendi sorular için onları azarladı Tanrı 

ile pazarlık birçok durumları kaydeder. 
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1.3 İBRAHİM SODOM ÜZERİNDEN TANRI İLE PAZARLIK 



İbrahim Tanrı'ya tapan ve birçok kez O'na konuştu. İbrahim Sodom yolda iki melek oldu Tanrı ile konuşma vardı, Tanrı'yı sevdi ve Sodom yaşayan bir aile üyesi, Lot, çıkarmanın aranan bir adam tarafından sorgulanıyor hasta ve duyarlı Tanrı 'nın bir örnektir hangi kısa bir süre kötülük için yıkıma mahkum olacaktır. 

1 Ve Rab Mamre ovalarında [İBRAHİM] ona göründü: ve o günün sıcağında çadır kapı oturdu; 

2 Ve o, lo gözlerini kaldırıp baktı ve üç erkek ona göre durdu: ve onları görünce, o çadır 
kapısından onları karşılamak için koştu ve yere doğru kendini eğdi [RAB VE İKİ MELEK GÖRÜNÜYORDU GİBİ ERKEK] ... 16 Ve erkekler oradan yükseldi ve Sodom doğru baktı: ve İbrahim yolda onları getirmek için onlarla birlikte gitti. 17 Ve Rab, ben İbrahim Sodom ve Gomorra çığlığı büyük Çünkü, ... 20 Ve Rab dedi [TANRI BAZEN HE BİR KONUDA NE YAPMAYI AMAÇLADIĞINI BİR MÜMİNİ İÇİN ORTAYA OLACAKTIR] emin şeyi gizlemek vereyim, dedi ve onların günah çok ağır olduğu için; 21 Bana gelmek olduğunu bunun çığlığı göre şimdi aşağı gitmek, onlar tamamen bitmiş olup olmadığını göreceksiniz; değilse ve ben bileceğim. 22 Ve erkekler oradan yüzlerini döndü ve Sodom doğru gitti: ama İbrahim yine Rabbinin önünde durdu. 23 İbrahim yaklaştığında, ve aynı zamanda kötü olan salih yok olacak, dedi? 24 Belki de şehir içinde salih elli olmak: ayrıca yok ve orada olduğunu elli salih için yer yedek olmaz? 25 Eğer, bu şekilde sonra yapmak kötülerin ile doğru öldürmek için bu kadar olacak: ve o salih o kadar sizden olacak, kötü gibi olmalıdır: Sağ tüm yeryüzünün Shall değil Yargıç mı? [İBRAHİM AÇIKÇA PAZARLIK VE TANRI İLE KONUŞTU; TANRI 
BEKLEYEN KARARLARI DAN LOT] 26 Tasarruf Yoktu Eğer İbrahim'in AKRABA, Lot, Sodom ve Yüzlü İmha İçinde Olduğu Ve ben Sodom şehir içinde doğru elli yılında bulursanız Rab, o zaman ben onların iyiliği için tüm yer kaçınmayacağız, dedi. 27 İbrahim yanıtladı ve, Hani şimdi, ben Rabbine konuşmak için üzerime almış, bahsedilen hangi duyuyorum ama toz ve küller: 28 Belki elli salih beş orada yoksun olacaktır: Eğer beş olmaması için tüm şehri yok edecek? Ben orada bulmak kırk beş, bunu yok olmaz ise Ve dedi. 29 Ve o yine onunla konuştu, ve, belki kırk orada bulunan bulunacaktır dedi. Ve o ben kırk aşkına bunu yapmayacağım dedi. 

30 Ve ona dedi, Oh Tanrım kızgın olalım değil, ve ben konuşacağım: Belki otuz orada 
bulunacaktır. Ve o ben orada otuz bulursam ben, bunu yapmayacağım, dedi. Belki orada bulunan yirmi orada olacaktır: 3 1 Ve o Hani şimdi, ben Rabbine konuşmak için üzerime almış, dedi. Ve o ben yirmi uğruna yok etmek değil, dedi. 32 Ve o Oh Tanrım kızgın olalım değil, ve ben henüz konuşacağız ama bu kez, şunları söyledi: Belki on orada bulunan edilecektir. Ve o ben onu yok olmaz, dedi TEN aşkına. 33 Ve Rab İbrahim ile communing kısa sürede o bıraktığı gibi, onun yoluna gitti: İbrahim onun yerine döndü. (Tekvin 18: 1-2, 16-17, 20-33 KJV) 

Tanrı ve iki melek Sodom ziyaret ve sakinleri üzerine hüküm gittiğini; Lut ve ailesi Sodom ve İbrahim yaşıyordu. Günahkâr Sodom üzerine bekleyen yargıdan Lot için (kurtuluş aranan (3) Önce İbrahim sorular At) ve başarılı kentte yaşayan en az 50 salih insanlar olmalıdır imha Sodom kurtuluş görüşür. Tanrı ile daha fazla müzakere sonra, İbrahim Sodom en az 10 doğru sakinleri bulundu eğer şehri yok değil işlemek için Tanrı'yı elde edebildi. İbrahim sonuçta, iki melek tarafından kurtarıldı Lot yol açtı, onun müzakerelerde, saygılı, açık, ve Tanrı ile dürüst oldu. Tanrı isteyerek Sodom- İbrahim bekleyen yargı konusunda İbrahim'in sorgulama azarladı 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veya Tanrı tarafından eleştirilen ama düşünceli kabul ve iletişim Tanrı tarafından yanıtlandı ve sık sık O'nu seven insanlar için sonuçları değiştirir değildi kabul. 

1.4 AARON HİS HOPARLÖR OLMAK İÇİN MUSA TANRI 
SORULAN 



Tanrı bizim zayıflığın ve zayıf yönlerini anlar; Harun Musa firavunun ile doğrudan konuşmak biri Tanrı'nın ısrarı rağmen yaptığı sözcüsü olmak için o Musa'nın isteğini saygı. Tanrı sözcüsü olmaya Musa istedi ama Musa Tanrı'nın hoparlör ve yerine, o da, Firavun doğrudan teslim olur Aaron üzerine Tanrı'nın mesajını geçmek için izin verilmesini ısrarla olmak istemedim. Tüm işaretler ve Musa Tanrı 'dan aldığı nasihatin rağmen, Musa hâlâ Tanrı'nın sözcüsü olmak istemedim ve Tanrı Musa'ya (Exodus 4:14 KJV) kızdı. Musa Tanrı başlangıçta onu sormuştu ne yapmadım rağmen Ancak, Tanrı hala Musa sevdi ve Harun hala Mısır'dan İsrail Tanrı'nın kurtuluş sonuçlandı Musa'nın sözcüsü olmaya izin. 

10 Bu nedenle şimdi gel, ben seni Mısır'dan benim insanlara İsrail'in çocukları ileri getirebilir 
ki, Firavun sizi gönderecek. 1 1 Musa Firavun'a gidip gerektiğini, ve ben Mısır üzerinden İsrail'in çocukları öne çıkaran gerektiğini, ben duyuyorum Tanrı 'a, dedi? [MUSA MUSA TANRI İÇİN BÖYLE BİR BÜYÜK TEŞEBBÜSÜN DO BU ONUN HAKKINDA SEÇİM 
TANRI SORGULADI] 12 Ve o Kesinlikle ben sizinle olacak, dedi; 13 [TANRI HE MUSA İLE OLURDU BU AÇIKLADI] Mısır dışına insanları ortaya getirdi zaman, bu dağın üzerine Tanrı 'ya hizmet eder Ve Musa Tanrı 'ya şöyle dedi:, ve bu sana gönderdi ki, sizin için bir belirteç olacaktır Ben İsrailoğullarına gelen ve onlara diyelim zaman, Hani, atalarınızın Tanrısı beni sana gönderdi; ve onun adı nedir, bana diyelim? Ben onlara ne diyeyim? 

14 Ve Tanrı Ben o Ben'im, Musa'ya dedi: ve o nedenle sana beni sana gönderdi muyum, İsrail 
çocuklara diyelim, dedi. 15 Ve Tanrı Böylece İsrailoğullarına diyelim, dahası Musa'ya dedi, atalarınızın Tanrısı RAB, İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısı, beni sana gönderdi: bu benim sonsuza isim, ve bu tüm kuşaklara benim anıt. 16 Git, ve birlikte İsrail ileri gelenlerini bir araya, ve onlara de ki, Rab size atalarınızın Tanrısı, İbrahim'in, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un, ben mutlaka size ziyaret ve gördük, diyerek, bana göründü hangi Mısır'da size yapılır: 17 Ve ben söyledim, ben Kenan ülkesine Mısır ızdırap dışarı getirecektir, ve Hititler ve Amor ve Perizzites ve Hivites ve Yevuslular'ın, süt ve bal akan bir arazi. 

1 8 Ve onlar sesine kulak vermek zorundadır: ve girer, sizi ve İsrail ileri gelenlerini, Mısır Kralı 
ve ona, İbranilerin Tanrısı RAB bizimle görüştü diyecekler: bize gidelim şimdi ve biz Rab Tanrı için kurban olabilir, çöle, üç gün yolculuk sizi yalvarıyorum. 19 Ve Mısır kralı değil güçlü bir el tarafından, hayır, gitmene izin vermez eminim. 20 Ve ben elimi uzatmam, ve ben bunların ortasında yapacak tüm güzellikleri ile Mısır'ı vurun olacak: ve bundan sonra gitmene izin vereceğim. 21 Ve ben vereceğim bu insanlar Mısırlıların gözünde lehine: ve gittiğiniz zaman, boş gitmek değildir, o, geçmek girer. Senin kızları üzerine ve sizin oğulları üzerine koyacak ve; 
22 Ama her kadının komşusunun ödünç eder, ve onu bu, onun evinde gümüş mücevher ve altın 
mücevher ve giysi bulunduğu ve Mısırlılar yağma edecektir. 
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4 1 Musa yanıtladı ve dedi, Ama, işte, onlar bana inan, ne de sesimi dinlemek olmaz:. Onlar 
diyecekler için, Rab size görünmeyen [MUSA HİS MİSYON VE MUZAFFER KURTULUŞ İLGİLİ TÜM TANRI KEHANETİ DİNLEDİĞİM ANCAK İSRAİL'İN HE HALA 
NEDİR, İNSANLAR TANRI ONLARA] 2 Ve dedi ona Rabbin Onu Gönderilen İman istiyorum Şüphe Elinizde? Ve O Bir Çubuk, dedi. 3 Ve o yere at dedi. Ve o yere döküm, ve bir yılan haline geldi; ve Musa ondan önce kaçtı. 4 Ve Rab Musa'ya, elinizi ileri koy, ve kuyruk götürün dedi. Ve elini ortaya koymak, ve onu yakaladı, ve elinde bir çubuk haline: onların babalarının Rab Tanrı, İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısı, sahip olduğuna inanıyor olabilir That 5 Size ortaya çıktı. 

6 Ve Rab koynuna şimdi elinizi koyun, ayrıca ona dedi. Ve onun koynuna elini koydu: ve o 
dışarı aldı, Hani, elini kar gibi leprous oldu. 7 Ve yine senin koynuna elini koy, dedi. Ve yine onun koynuna elini koydu; ve onun diğer eti tekrar döndü, işte, onun koynunda dışarı çekti ve. 
Onlar sana inanıyorum, ne ilk işareti sesine kulak vermek olmaz eğer 8 Ve onlar ikinci işareti sesini inanacaklar ki, geçmek girer. Onlar da bu iki işaretleri inanmıyorum eğer 9 Ve, geçmek girer, ne nehrin su alacağını, sesinize kulak vermek, ve kuru toprak üzerine dökün: ve su dışarı aldığı Nehrin kuru arazi üzerine kan haline gelecektir. 

10 Musa Rabbine dedi, Rabbim, ben değilim anlamlı, sizin hizmetçi konuştum ne daha önce, ne 
de tarihi: ama ben ve yavaş dilin, konuşma yavaş duyuyorum. 11 [HE BİR HALK KONUŞMACI OLARAK YETERSİZ KEÇE ÇÜNKÜ YILAN VE LEPRA (YALNIZ LET 
HE TANRI İÇİN KONUŞMA WS OLDUĞUNU) GÖSTERGELERİNDEN VE 
MUCİZELER RAĞMEN, MUSA HALA İSRAİL VEYA FİRAVUN İÇİN TANRI 'S 
KONUŞMACI OLMAK İSTİYORUM YOKTU] Ve Rab dedi Onu, kim adamın ağzını yaptı? 
ya kim aptal, ya da sağır, ya da görme veya kör yapar? Ben Rab değil mi? 12 Şimdi bu nedenle gitmek, ve ben senin ağzına olacak ve sizi size söylemek zorundadır ne öğretmek. 13 Ve o Ey Rabbim, ben seni göndereceğiz onun eliyle size dua, göndermek, dedi. 14 Ve öfke [MUSA HE İSRAİL VEYA FİRAVUN VE TANRI İÇİN TANRI 'S HOPARLÖR MUSA KIZDILAR OLMAYACAKTIR OLDUĞUNU ISRAR] Rab Musa'ya karşı tutuşturulmuş ve dedi edildi, Aaron Levili senin kardeşin değil mi? Ben o iyi konuşabilen olduğunu biliyoruz. Ve ayrıca, Hani, seni karşılamak için ileri gelir: ve seni gördüğünde, onun kalbinde mutluluk duyacağız. 
15 Ve ona konuşmak ve onun ağzına kelimeleri koymak zorundadır: ve ben senin ağzına olacak 
ve onun ağzı ve neler yapmanız gerektiğini size öğretecektir. 16 Ve o insanlar şöyle senin sözcüsü olacak: ve o olmak, o bile senin yerine bir ağız olacak eder ve ona yerine Tanri olacaktır. [TANRI ADINA İSRAİL VE FİRAVUN İÇİN TANRI İÇİN KONUŞMAK İÇİN MUSA'NIN İTAATSİZLİĞİN VE GÜVEN EKSİKLİĞİ İLE KIZGIN OLMASINA 
RAĞMEN, TANRI HALA AARON FİRAVUN VE İSRAİL İLE DOĞRUDAN 
KONUŞMAK İÇİN BİR OLMAK BİR ÇÖZÜM ÜZERİNE MUSA İLE ÇALIŞTI VE 
YERLEŞTİl 17 Ve sen işaretleri yapacağız hangi ile elinizdeki bu çubuk, alacaktır. 
(Exodus 3: 10-4: 17 KJV) ~ 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inanç yürüyüş bazen zor olabilir ve biz Tanrı 'nm Musa Tanrı ile yaptığı gibi 

yapmak bizi çağırdı ne yapmak güven veya cesaret olmayabilir. Ancak, 
Tanrı 'nm sevgisi derin ve O, O'nun tüm insanlara karşı nm sabırlı ve böylece 

zaten biz karar vereceğiz ne hazırlamıştır. Ne olursa olsun biz galip ya da sonbahar olsun, Mesih aracılığıyla Onun çözümü hala O'nu yüceltin verecektir. 

28 Ve biz her şey onun amacına göre denir kim onlara, Tanrı'yı seviyorum onlara iyiliği için 
birlikte çalışmak olduğunu biliyoruz. 29 kimin için o önceden bilmek, o da birçok kardeş arasında ilk doğan olabileceğini, Oğlunun görüntü uyacakları kısmet did. 30 Üstelik o kısmet yaptı kime, onları o da seslendi: ve o çağırdı kime, onları o da haklı: ve o, onları o da yüceltilmiş haklı kime. 310 zaman bu şeyler ne diyeyim? Tanrı bizim için olacak olursa, kim bize karşı olabilir? Kendi Oğlu değil bağışladı, ama hepimiz için onu teslim 32 O, nasıl o değil onunla da serbestçe bize her şeyi verecektir? 33 Kim Tanrı' nın seçtiklerini sorumlu şey koyacaklar? Bu haklı olduğunu Tanrı'tır. 34 O kınadı kim? Evet doğrusu, hatta bizim için aracılık eder Tanrı, sağ elinde kim, tekrar yükseldi, ölen Mesih'tir. 35 Kim Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? 
Sıkıntı mı, ya da zulüm, açlık, çıplaklık ya, ya da tehlike mi, kılıç eder? ... 37 Hayır, bütün bu şeylerde bizi sevdi onun aracılığıyla fatihler daha vardır. 38 Eminim ki, 39 Ne yükseklik, ne derinlik, ne de başka bir yaratık gelip ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne beylikleri, ne güçler, ne şimdiki ne de işler o, bizi ayırmak mümkün olacaktır Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisi,. (Romalılar 8: 28-35, 37-39 KJV) 

1.5 İŞ TARİN SUÇLAMA ANCAK ONU SAYGI VE HERŞEYİ O 
BİLMEDİĞİNİ BAŞVURAN YOKTU 

Şeytan Tanrı'a Eyüp'ün itaat ve sadakat üzerine Tanrı'yı meydan ve Tanrı'ya Eyüp'ün sadakati test etmek için izin verilen Kutsal kayıtları. İş onun denemeler ve daha sonra Tanrı'ın azarlama ve onlara Eyüp'ün dualar onların hatası tövbe üç dini danışmanlar gelen dinsiz tavsiye dahil sıkıntıları boyunca Tanrı'ya sadık kalmıştır. 

İş ve acıların İşin Kutsal hesabına boyunca Tanrı'yı ayıplamak değil ama Tanrı'ya kendini teslim ve daha sonra, felaket başlamadan önce o başlangıçta ne vardı daha nimetleri teslim ve verildi. 

1 1 Adını İş oldu Uz kara bir adam, vardı; ve bu adam mükemmel ve dik oldu, ve Tanrı korkulan 
biri, ve kötü kaçındı [İŞ KORKTUĞUM (İBRANICE: YARE = SAYGIN / KORKUYOR / KORKTUĞUM) TANRI VE DOLAYISIYLA YAŞAMIŞ]. 2 Ve orada ona yedi oğlu ve üç kızı doğmuş. 3 O'nun madde de yedi bin koyun, üç bin deveye, ve öküz, beş yüz boyunduruğu ve beş o eşek yüz ve çok büyük bir ev vardı; yani bu adam bütün doğu erkeklerin büyük olduğunu söyledi. [İŞ BÜYÜK SERVET VARDI OĞULLARI, KIZLARI İLE 
KUTSANMIŞ OLDU] (4) 4 Ve oğulları gitti ve onların evleri, herkesin kendi gün içinde şölen; ve gönderilen ve üç kız yemek ve onlarla birlikte içki için çağırdı. 
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Onların şölen gün hakkında gitmişti zaman 5 Ve o kadar, o iş gönderdi ve onları takdis ve sabah erken kalkıp, ve yakmalık sunu hepsini sayısına göre teklif edildi: İş dedi için, bu olabilir Bu oğullarım günah ve kalplerinde Tanrı lanetledi var. Böylece İş. Sürekli yaptığı [İŞ SEVDİ VE ONUN ÇOCUKLAR İÇİN DUA] Tanrı'nın oğulları Rabbin önünde kendilerini takdim geldi ve Şeytan da onlarla geldi 6 Şimdi bir gün oldu. 7 Ve Rab Şeytan' a dedi, sen nereden gelmiş? 
Sonra Şeytan Lordu yanıtladı ve şöyle dedi, ve ileri yeryüzünde giderek itibaren, ve o aşağı yukarı yürürken ve gelen. [ŞEYTAN TOPRAK ADIM KADAR VE AŞAĞI VE TANRI İLE KONUŞTU] (5) 8 Ve Rab Şevtan'a dedi orada toprak, mükemmel ve Tanrı'tan korkan bir dik adam, bir de onun gibi hiçbiri, ve kötü shuns ki, sen kulum İş düşündün mü? 9 [BİR DİK KİŞİ SAYGI VE TANRI KORKULAR VE KÖTÜLÜK NEFRET EDİYOR BİRİDİR] Sonra 
Şeytan Rab yanıtladı ve İş boşuna Tanrı'tan korkun mu dedi? 10 Onun hakkında bir çit yaptı, ve onun evine hakkında ve ilgili tüm o her tarafta olduğunu değil mı? Eğer ellerini çalışmalarını mübarek, ve onun madde arazi artar. [İŞ DÜNYEVİ BEREKET İLE KUTSANMIŞ OLDU] 
1 1 Ama şimdi elinizi ortaya koymak, ve o sahip olduğu tüm dokunma, ve o yüzünüze sizi lanet 
edecektir. 12 Ve Rab Şeytan' a, Hani, dedi o sizin iktidarda olan tüm; Sadece kendi üzerine ileri elinizi değil koydu. Yani Şeytan. Rabbinin huzurundan ileri gitti [ŞEYTAN-DEGİL AĞRI, KAYBI İÇİN SORUMLU TANRI-OLDU VE ÖLÜM] (6) 13 Ve oğulları ve kızları yeme ve şarap içme bir gün oldu onların En büyük kardeşinin evi: 14 Ve orada Job bir elçi geldi ve dedi, öküz çiftçilik edildi ve eşek yanlarında besleme: 15 Ve Sabeans onların üzerine düştü, ve onları götürdü; Evet, onlar kılıç kenarı ile kulları öldürdüm; ve ben sadece söylemek yalnız kaçtı ediyorum. O daha sözünü bitirmeden 16 iken, aynı zamanda başka bir geldi, ve Tanrı 'nın kulları yangın gökten düşmüş olup, koyun kadar yanmış, ve dedi, ve onları tüketilen; ve ben sadece söylemek yalnız kaçtı duyuyorum. O iken 17 [BT YANGIN TANRI AMA KUTSAL DAN GELDİ BİR KİŞİYE GÖRE DEDİ OLDU BU İMHA (YERİNE, ŞEYTAN 
GELMEKTEDİR TANRI HA VE SORUMLU ÇOK ŞEYLER) ŞEYTAN 
KAYNAKLANAN GELDİ DİYOR] Henüz konuşma, aynı zamanda başka bir geldi, ve Keldaniler üç bantları yapılmış ve develer üzerine düştü, ve onları taşıdı, dedi, evet, ve kılıç kenarı ile kulları öldürülen; ve ben sadece söylemek yalnız kaçtı ediyorum. [ERKEK MEMURLAR VE C AMEL S ÖLDÜRMEK VE ÇALMAK İÇİN ŞEYTAN TARAFINDAN 
GÖNDERİLEN EDİLDİ] O daha sözünü bitirmeden 1 8 yeme ve onların en büyük kardeşinin evinde şarap içme, Sizin oğulları ve kızları da var başka geldi ve şöyle dedi: Hani, 19 Ve orada vahşi büyük bir rüzgar geldi ve dört köşeler vurdu Evin, ve genç erkekler üzerine düştü ve onlar öldü; ve ben sadece söylemek yalnız kaçtı ediyorum. [İMHA BÜYÜK RÜZGAR ŞEYTAN-DEĞİL TANRI DAN GELDİ] 

20 Sonra İş kalkıp onun manto kira ve başını tıraş ve zemin üzerine düştü ve ibadet 21. Ve dedi, 
Çıplak annemin rahminden dışarı I geldi ve çıplak ben oraya döneceğiz: Rab verdi, ve Rab uzak aldı; mübarek Rabbin adı. Bütün bu İş 22 değil günah, ne de aptalca Tanrı ücret. [TANRI ÖLÜME GÖNDER YOKTU VE İMHA-ŞEYTAN İŞ YUKARIDA 1:12 SONRA DID 
ÇÜNKÜ İŞ TANRI BLAME YOKTU] 2 1 Tanrı'nın oğulları Rabbin önünde kendilerini takdim geldi ve Şeytan arasında da geldi Yine bir gün oldu Onları Rabbinin huzurunda kendini sunmak için. 

2 Ve Rab nereden sizi geliyorsun, Şeytan dedi? Ve Şeytan ve yukarı yürürken gelen ve içinde 
aşağı ve ileri yeryüzünde giderek itibaren, Rab cevap, dedi. 3 Ve Rab orada toprak, mükemmel ve Tanrı'tan korkan bir adam dik, biri onun gibi hiçbiri, ve kötü shuns ki, kulum İş düşündünüz 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mü, Şeytan dedi? Eğer neden olmadan onu yok etmek, ona karşı bana taşındı rağmen ve hala o hızlı onun bütünlüğünü tutar. (7 ) 

4 Ve Şeytan bir adam onun hayatı için verecek olan tüm, evet, cilt için, Cilt Rab cevap, dedi. 

5 şimdi elini ortaya koymak ve onun kemik ve onun etini dokunun ve o yüzünüze sizi lanet 
edecektir Ama. 6 Ve Rab senin elinde, Şeytan' a, Hani dedi; ama onun hayatını kurtarmak. 

7 Böylece Rabbinin huzurundan ileri Şeytan gitti ve boğaz ile İş onun taç onun ayak tabanından 
kaynar vurdu. [HE HALA BUGÜN YAPAR GİBİ TANRI İŞ HASTALIĞI-ŞEYTAN 
VERMEDİN DEĞİL MI] 

8 Ve o yerde kendini kazımak için ona bir kırık çömlek parçası aldı; ve o küller arasında oturdu. 

9 Sonra ona eşi, hala bütünlüğünü korumak mı söyledi? Tanrı lanet, ve ölür. 10 Ama o, Sen aptal 
kadınlardan biri olarak konuşuyorum ona konuşmak söyledi. [(ONLAR GERÇEKTEN IT TÜM SORUMLU OLDUĞU DSÖ BİLMİYOR ÇÜNKÜ) Foolish KİŞİ acı ve ıstırap İÇİN TANRI BLAME] Ne? gereöi Tanrı'nın eli iyi alırsınız, ve biz kötülüğü alamaz? (8) Bütün bu da mı değil İş günah dudaklarıyla. Eyüp 'ün üç arkadaş ona gelip edildi Bütün bu kötülüklerin duyunca 1 1 Şimdi, onlar kendi yerden herkesi geldi; Eliphaz Temanite ve Bildad Shuhite ve Zophar Naamathite:. Onlar randevu yapmıştı için onunla birlikte ağlamak gelip onu teselli etmek [BU ÜÇ DİNİ ERKEKLER HENÜZ ONLARIN İYİ ANLAM KELİMELER SONRA 
AZARLADI OLAN (İŞ KONFORA İÇİN GELDİ TANRI) İLE] (9) 

12 Onlar uzaktan kapalı gözlerini kaldırdı, ve onu biliyordu zaman Ve onların sesini kaldırdı ve 
ağladı; ve onlar herkese onun manto kira ve cennete doğru başlarını üzerine toz serpilir. 13 
Böylece zemin üzerine onunla yedi gün ve yedi gece oturdu, ve hiçbiri ona bir kelime konuştu: onun keder çok büyük olduğunu gördüm için. (İş 1: 1-2: 13 KJV) 

Acı ve Şeytan tarafından Job üzerine acıya ve onun üç dini 'arkadaşlar' dan dinsiz tavsiye rağmen, İş alçakgönüllü ve onun üç arkadaş için dua etti. Tanrı sonra onun sıkıntıları önce ne vardı daha vardı ödüller ve bereket 

onun acılar onu teslim. 



1 Sonra İş Rab yanıtladı ve ben her şeyi biliyorum 2, dedi, ve hiçbir düşünce sizden tevkif 
edilebilir. 3 o haberi olmadan avukatı gizler kim? Bu nedenle ben anladım ki ben çıkardı var;. 
Ben biliyordum benim için çok harika şeyler, [İŞ O ANLAMADI BAŞVURAN NE BİR ŞEY BİLİYORDUM (VE SO TANRI DAN BİLGİ İÇİN AÇIK OLDU)], sana yalvarıyorum, ben konuşacağım 4 Duyun: Seni talep edecek ve bana beyan. 5 Ben kulak işitme size duymuş: ama şimdi maden göz sizi görür. 6 Bu nedenle kendimi nefret, toz ve kül ... 10 tevbe Ve Rab onun arkadaşları için dua Eyüp, esaret döndü de: Rabbim daha önce vardı iki katı kadar İşi verdi ... 
12 Yani Rab ikinci mübarek daha onun başından daha İşin sonu: O on dört bin koyun, altı bin 
deve, öküz ve bin boyunduruğunu, ve o eşek bin vardı için. 13 O da yedi oğlu ve üç kızı ... 16 Bu bir yüz kırk yıl İşe yaşamış sonra vardı ve oğullarını gördü ve oğullarının oğulları, hatta dört kuşak. 17 Demek İş eski ve gün dolu olan, öldü. (İş 42: 1-6, 10, 12-13, 16-17 KJV) 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Biz de, Tanrı 'nm önünde kendimizi boşaltmanız gerekiyor ve o bildiğimiz ve bu yüzden, mütevazı ve uysal mizaç, O'na ve O'nun Word tüm varsayımlar ve bilgiyi sunmak daha çok daha fazla bilir itiraf. 

1.6 NINEVAH'TAKI TAHRİP DEĞİLDİ ÇÜNKÜ JONAH 
TANRI İÇİN ŞİKAYET 

Jonah Peygamber bu şehir tövbe olmaz düşündüm ve bu yüzden Tanrı 'ın kıyamet tahrip edilmesi kenti beklediğinden Ninevah'taki karşı kehanet Tanrı tarafından gönderildi. Tanrı, merhametli zarif, nazik, ve uzun acı olduğunu biliyordu rağmen Ancak, Jonah hala Ninova kurtuluşu hakkında öfkeli ve açıkça onun hoşnutsuzluk Tanrı'yı anlattı. 

1 1 Şimdi Rabbin kelimesi 2, Ninova gidin, Kalk o büyük şehir ve buna karşı ağlamaya diyerek, 
Yunus 'un Amittai oğlu geldi; onların kötülük için ... benden önce 3 1 kadar gelmek olduğunu Ve Rabbin kelimesi 2, Ninova gidin, Kalk o büyük şehir ve buna sana teklif vaaz vaaz, diyerek, Jonah için ikinci kez geldi. 3 Böylece Jonah Rabbin sözüne göre, ortaya çıkan ve Ninova gitti. 
Şimdi Ninova üç günlük yolculuğun bir aşan büyük şehir oldu. 4 Ve Jonah şehre bir gün yolculuk girmeye başladı, ve o ağladı, ve dedi, Oysa kırk gün ve Ninova devrildi edilecektir. 

5 Böylece Ninova halkı Tanrı'ya inandı ve hızlı ilan ve hatta onları azından bunların en 
büyüğünden itibaren, çul koymak. Kelime için 6 Ninova Kralı geldi, ve onun tahtına ortaya çıktı ve ona onun elbise koydu, ve çul onu kaplı, ve külleri oturdu. 

7 Onları beslemek etmeyelim, ne de su içmek: 8 Ama izin Ve o ne adam ne de canavar, sürü ne 
akın, herhangi bir şey tattırmak, diyerek, bu ilan ve kralın kararı ve onun soylular tarafından Ninova aracılığıyla yayınlanacak neden Adam ve hayvan çul ile kaplı, ve Tanrı' a kuvvetlice ağlamaya olmak: evet, onları onun kötü bir şekilde herkesi dönelim, ve ellerinde olan şiddetten. 
Tanrı şiddetli öfke uzak çevirmek ve tövbe ve dönecek eğer 9 kim değil telef olduğunu, söyleyebilirim? Onların kötü yoldan döndü 10 Ve Tanrı, onların eserlerini gördüm; ve Tanrı onlara yapacağını söylemişti ki, kötülüğün tövbe; ve o yoktu. 4 1 Ama son derece Jonah hoşuna gitmedi ve o çok kızmıştı. [ŞEHİR TÖVBE ÇÜNKÜ JONAH TANRI NİNOVA İMHA HAKKINDA FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ KIZMIŞTI] 

2 Ve o ben ülkemde henüz iken değil, bu benim söyleyerek oldu, seni dua, Ey Rab Rabbine dua 
etti, ve dedi? Ben bir zarif Tanrı olduğunu biliyordu, ve öfke yavaş, merhametli ve büyük iyilik, kötülük ve sizi tövbe: Bu yüzden Tarşiş'e önce kaçtı. 3 Bu nedenle şimdi, ya Rab, benden, benim hayatımı size yalvarıyorum, almak; için beni yaşamak için ölmeyi için iyidir. 4 Sonra Rab de kızgın olmak için? Do you, dedi [TANRI JONAH ÖFKELİ OLDUĞUNU BİLİYORDU 
AMA HALA SEVDİ VE JONAH İLE ÇALIŞTI] 5 Böylece Yunus şehir dışına gitti ve kentin doğu tarafında oturdu ve orada yapılan O şehrin ne olacaktı görebilirsiniz kadar ona bir stand ve, gölge altında oturdu. 6 Ve Rab Tanrı bir kabak hazırlanan ve onun keder onu teslim etmek, onun başının üzerinde bir gölge olabileceğini, Jonah üzerinden gelip yaptı. Yani Yunus kabak memnun aşan oldu. Sabah ertesi gün topu ağlara 7 Ama Tanrı bir solucan hazırlanan ve o kurumuş kabak vurdu. 8 Ve güneş Tanrı şiddetli rüzgar doğu hazırlanan, ortaya ne zaman, geçmek geldi; ve güneş bayıldı ki, Yunus'un kafa üzerine yendi ve ölmek kendine diledi ve beni 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yaşamak için ölmeyi için daha iyi olduğunu söyledi. 9 Ve Tanrı, sen de kabak için kızgın olduğu musunuz Jonah dedi? Ve o ben bile ölüme, kızgın olmak için iyi yapmak, dedi. [JONAH TANRI İLE ÜRKEK DEĞİLDİ VE JONAH İLE SÜRPRİZ ALDI HANGİ TÖVBE 
ÇÜNKÜ TANRI NINEVAH'TAKI-KAYITLI YAPTIKLARINDAN DOLAYI ÖFKESİ 
HAKKINDA AÇIKÇA KONUŞTU] 10 RAB dedi. Sen yorucu, ne de büyümeye yapılmış değil kendisi için, kabak merhamet vardı; Bir gece geldi ve bir gece öldüğü: 1 1 Ve altı onların sağ el ve sol el arasında ayırt edemez bin kişi puan daha fazla burada ben Ninova, bu harika kenti, yedek olmamalıdır; ve aynı zamanda çok sığır? (Jonah 1: 1-2: 3: 1-4: 11 KJV) 

Onun Peygamberlere verilen bazı genelgeler sadece bu Peygamberlerin ölümünden sonra değişti ama yerine değildi neden o sadece bir kere hangi bir o verdiyse Tanrı vahiy ve peygamberlik değiştirme hakkını saklı tutar. (10) (1 1) 

Aksine Ninevah'taki yok etmek değil, Tanrı 'nm kararma karşı öfkesi, dürüstlük, ve onaylanmama Jonah cezalandırmak yerine, Tanrı Yunus sevdi ve onunla birlikte çalıştı. Biz de, her zaman açık ve Tanrı ile dürüst olmak ve O'na çalışmak için bize-olursa olsun biz hissediyorum veya amaçları ve nasıl izin vermelidir anlamış değiliz talimatları. 

1.7 PAUL ETİ DİKEN KALDIRMAK İÇİN TANRI YA İSTEDİ 

Durumlar, insanlar ve şeyler ağırlaştırıcı ve hatta ağrılı olabilir yolumuza olsun bizim hayatımızda zamanlar olacaktır; Havari Paul zorluklar onu Tanrı 'nın Sözü konuşmak istemedi insanlar ve onun göz veya gözlerde sakatlık bazı tür. 

Onun bakanlığı sırasında, Paul bu kâfirler ile sorunu ve onun sağlığını kaldırmak için Tanrı istedi ama Tanrı acı döndü ve acı Paul Paul nihai zafer için I 

Şeytan'm Messenger aldı. 

7 Ben âyetlerini bolluğu sayesinde ölçüsü yukarıda yüce olmalıdır diye ben tedbir yukarıda yüce 
olmalıdır diye Ve bana, şeytanın haberci, beni yumruklamak için eti bir diken var verildi. [ETİ PAUL EN DİKEN ONU SARSILAN ŞEYTANIN HABERCİ OLDU; PAUL ADLI DİKEN 
TEDBİR YUKARIDA YÜCE VARLIK ONU ENGELLEDİ] (12) benden ayrılmak diye, ben üç kez Rab yalvardı Bu şey için 8. 9 Ve bana dedi, Benim ödemesiz sizin için yeterlidir: gücümü için zayıflık mükemmel yapılır. En memnuniyetle nedenle benim infirmities oldukça zafer, Mesih'in gücü üzerimde durabildiği olacak. [ONLAR ZAYIF VE ONUN LÜTUF ÜZERİNE 

güvenin zaman tanri'in gücü bir kişinin hayatinda mükemmel is] ıo 

Bu nedenle serzenişlerinde, infirmities zevk almak, ihtiyaçlar içinde, zulüm içinde, Tanrı aşkına sıkıntıların içinde: Ben zayıf olduğum zaman, sonra güçlü ben değilim. (2 Korintliler 12: 7-10 KJV) 
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Pavlus vaaz ve şeytanın Messenger tarafından Paul karşı yapılmıştır onun birçok zulüm ve infirmities rağmen İncil'i ministered. Bu infirmities biri (kendisine zulmedenlerin tarafından fiziksel istismar sırasında meydana gelmiş olabilir) Paul görme ile ilgili sorunlar dahil. (13) 

12 Kardeşler, ben olduğum gibi olmak, size yalvarıyorum; sen hiç beni yaralı değil: Eğer gibi 
ben değilim. 13 Sen etten sakatlık aracılığıyla Ben ilk başta size müjdesini biliyorum. Benim eti oldu 14 Ve benim günaha değil nefret, ne de reddetti; ama bile Mesih İsa gibi, Tanrı'nın bir meleği olarak beni aldı. [AN SAKATLIĞIN PAUL VE İNCİL HE VAAZ İMAN 
EDENLERİN ALINMIŞTIR SAHİP RAĞMEN] 15 sonra blessedness Eğer konuştu Nerede? 
Sana kayıt ayı için mümkün olsaydı, o, kendi gözlerini oyar olurdu, ve onları bana verdik. 
(Galatyahlar 4: 12-15 KJV) 

Ne İsa Mesih'in için hayatı ve misyonunda gidiyor Paul tuttu Tanrı'nın, Mesih'in Güç ve onun sevgi Lütuf-hayır Müminlerin olsun şeytanın haberci ona 

ne yaptığını dost oldu. 

3 Yılan onun incelik ile Havva'yı kandırdı gibi kafasında Mesih'e olan basitlik gelen bozuk bu 
yüzden Ama ben, herhangi bir yolla diye korkarım. 4 o bizim vaaz değil başka İsa, vaaz, ya da sen kabul etmemiş almadıysanız başka ruh, ya da başka bir müjde, alırsanız, siz de böyle İçin 

13 vardır ... onunla ayı olabilir gelirse için, sahte elçiler, düzenbaz işçiler, Mesih'in elçileri 
kendilerini dönüştüren [İSA MESİH ADINI KULLANMAK VE BEYAN HANGİ KUTSAL FARKLI BİR MÜJDEYİ VAAZ SAHTE ELÇİLER, VAİZ VE İŞÇİLER] 14 Ve hayret; 
Şeytan da kendisine ışık meleği dönüşür. 15 Bu nedenle onun bakanları da doğruluğun süsü, hiçbir büyük şey; kimin sonu ... yaptıklarına göre olacaktır [ONLAR (TANRI DEĞİL) AİT KİME ŞEYTANIN İÇİN MESİH (YANLIŞLIKLA) AMA İŞİ VAAZ DİNİ LİDERLER] 
acı için bir adam esaret içine getirmek, eğer 20 erkek Devour eğer Bir adam kendini yüceltmek eğer bir adam yüzünde sizi vurun eğer, bir adam, senin alırsan ... 23 Mesih'in bakanları mısınız? 
Ben daha ben (ben bir aptal gibi konuşuyorum); genellikle ölüm daha sık cezaevlerinde, tedbir yukarıdaki çizgili, daha bol uğraşları içinde. Yahudilerden 24 beş kez kırk dokuzar kırbaç. 25 Üç kez kez deniz kazasına, bir gece ve derin olmuştur bir gün yaşadı üç kez ben, sarhoş oldu, değnekle dövüldü; Yolculuklarda 26 sıklıkla, dinsiz tarafından tehlikelertde mine kendi vatandaşlarının tarafından tehlikelere soyguncular tehlikeleri, suların tehlikeleri, içinde, denizde tehlikelere de çölde tehlikelere kentte tehlikelere, içinde, yanlış arasında tehlikelertde Kardeşler; Yorgunluk ve bir ağrı olarak, sık sık açlık, açlık ve susuzluk içinde, genellikle izlerken, soğuk ve çıplaklığıyla 27. 

28 Günlük üzerime tüm kiliselerin bakımı geliyor olmadan bu şeyler, Bunun yanı sıra. 29 zayıf 
kim, ben zayıf değilim? kim rahatsız olduğunu, ve ben değil yanmak? 30 Ben gerekir Eğer zafer ihtiyacı, I irade hangi endişe maden infirmities şeyler zafer. 3 1 Tanrı ve sonsuza dek övülecek olan Rabbimiz İsa Mesih'in Babası, ben yalan olduğunu bilir. 32 Şam'da Aretas altında vali Kral beni yakalamak için arzulu bir garnizon ile Şamlılar, kenti tuttu: 33 Ve bir sepet içinde bir pencereden duvara aşağı izin oldu, ve ellerini kaçtı. (2 Korintliler 11: 3-4, 13-15, 20, 23-33 KJV) 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Birçok deneme ve Paul Şeytan değil, Tanrı 'm Resulü tarafından kendisine karşı gönderilen dinsiz insanların elinde karşılaşılan sıkıntılar vardı. İnananlar teşvik ve Tanrı 'nm Grace ve Kardeşlik aracılığıyla gücünü bulundu Paul gibi yaşamak Kutsal tarafından öğütlenen vardır yanı sıra başkalarına yaptığı Bakanlığı. (14) 

1.8 TANRI VE ONUN KELİME HAKKINDA SORULARI 
DEĞİŞTİRMEK İÇİN HAKİKAT VE CESARET İÇİN BİR KALP 
GEREKTİRİR 

Kutsal anlaşılması için sırayla bir kişi de anlamak ya da bilmek ve Mümin her içindeki kutsal ruhtan Tanrı'nın Kutsal gelen cevaplar ve vahiy için hazırlanacak yok bir şey hakkında sorular sorar önemlidir. Tanrı ve ben kaydedilir ve Hakikat ve bilgisine gelip, bu nedenle, Tanrı' a ve sizin ve benim için O'nun Planı hakkında kalp ve zihin sorular çok Tanrı tarafından memnuniyetle istiyor. Birçok soru zaten böyle bireyler, gruplar, milletler, dünya, evren ve zaman kendisi için İbrahim, Yunus, Eyüp, Paul, ve Tanrı'nın sevgisi, planı, amacı hakkında başkaları, ve irade gibi insanlar tarafından istendi. Tanrı'dan Birçok cevaplar isteyenlere tarafından kabul edilmiş; diğerleri yok. 

Bir kişi Tanrı tarafından söylenenleri kabul etmedi, çünkü Kutsal insanlar tarafından O'na yöneltilen sorulara Tanrı 'ın cevaplara tepkiler ezik teslim arasında değişmesine ret ve kalbin sertliğine (kez bir kişinin Tanrı tarafından söylenen anladım). Bazen, Tanrı onların sorularına ve Tanrı onların imansızlık sonucu görmek için izin verilen diğer zamanlarda O'nun cevabı kabul ve Tanrı'nın mesajında şüphe yoktu insanlarla hasta oldu. Olursa olsun Yaşayan Tanrı önce soru ve yaşam, Kutsal O kalbinde en iyi ilgi var ve O'na sonsuz hayattan zevk bizi istiyor çünkü Tanrı ile alçakgönüllü ve uysalca yürümek her kişiyi öğütler. Tanrı'nın bir cevap kez bazen daha önce düzenlenen olabilir herhangi bir kavram yanılgılarının değiştirmek için O'nun cevabı ve cesaret kabul etmek meekness alır. 

İncil ezik İnananlar Tanrı Kutsal ve O'nun Hakikat ortaya zaman değiştirmek için cesaret olması için ödüller ile kutsanmış olacak bildiren âyetlerini bile bir kişinin varsayımlar sorgulamaya gerektiğinde önceden hayatları için Tanrı 'ya, İsa Mesih ve Tanrı'nın irade hakkında düzenlenen . 



Bir kişi Kutsal sormak gerekiyor önemli soru vardır; (Kutsal gelen ve cevapları) Bu sorulardan bazıları çerçeveli edilmiş 'Kimin Yapilacaktir? " gibi Tanrı ve İsa Mesih aynı kişi olup olmadığı gibi (bazı üç-in 'çeşit aynı kişi olduğunu öğretmek tek-tanrılık ', madde One edecek olan, ve yetki) henüz Tanrı ve İsa Mesih dahil ayrı dilerse, yanı sıra açıkça Kutsal belirtilen diğer yönleri var ki temel gerçeği görmezden: 
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• O korkunç işkence ve ölüm Mesih'in irade olan kaçınılması mümkün olsaydı henüz Mesih hep Tanrı'nın irade yaptım çünkü Gethsemane Bahçesi Tanrı'nın irade Kendisini verilmesi halinde îsa Tanrı sordu; 

• O bizim günahlarımızın bedelini ödedi keresinde, Çarmıh üzerinde ölmesi ve böylece İsa Mesih melekler biraz daha düşük yapıldı, Tanrı üçüncü gününde ölü kadar Mesih kaldırdı. Evet, İsa Mesih öldü; Tanrı ölemez ama İsa öldü; 

• Yasa O'nun ölümü ve defin ile yerine getirmiş bir kez, İsa Mesih ölümsüz bir vücuda büyüdü ve o yeryüzünde birçok tanık ortaya çıktı sonra göğe yakaladı. Mesih kaldırdı ve cennet Tanrı içine yakalandı sonra Tanrı'nın kendi tahtının sağ tarafındaki Mesih oturdu ve İsa Mesih Tanrı olarak tapınılan olması rütbesi. İsa Mesih şu anda Tanrı'nın Kendisi üzerinde hariç tüm güç ve Tanrı'nın yetkisine sahiptir ve Tanrı'nın Tahtı önce bizim adımıza aracılık; (15) 

• İsa Mesih'in tüm düşmanları Mesih'e bastırılmış edildikten sonra, ölüm ve nihayet tahrip, İsa Mesih Mesih göğe getirildi zaman Tanrı O'na atanan Sağ El pozisyonundan istifa edecek (O'nun 'tabure' yapılmış); 

• Tanrı hepimizin iyi Tanrı gelecekte bize bu açığa zaman anlayacaksınız ki 'bütün olarak' olacak şekilde İsa Mesih Sağ Taraf Tanrı'nın Tahtı His mevcut konumundan istifa gerekir; ve 

• Ayrıca ' Tanrı 'ın Kuzusu' olarak bilinen İsa Mesih, sonunda bir sonraki Mesih artık 'O olduğu gibi' biz olacak çünkü bizim adımıza şefaat edecek Vahiy Kitabı'nda Tanrı'nın Throne Kendi Arş'ın üzerinde oturur. (16) 

Biz O'na yüz yüze görmek ve bilinen bile bilecek zamana kadar, Tanrı insanların Tanrı ve İsa hakkında söylediklerini Kutsal, testi arama ve Yaşam Tanrı önünde lütuf olarak dürüst yaşamak için bize çağırdı. (17) 

Tanrı düşünün ve o öğreti ve erkeklerin gelenekleri üzerinde Kutsal Men verdi kelimeleri ve Tanrı'nın buyruklarını öncelik kişiyi gerektirir önce lütuf olarak dürüst yaşamak. Bu bize her biri yanılabilir ve insanlık tarihinin tanık olduğu, sırayla, genellikle felakete yol açar çoğunluk düşünme ikna edilebilir bir sır değil. Biz geçmişte yanlış olmuştur Çünkü bizim inanç reevaluate ve İncil erkekler-olursa olsun kendi izleyici, eğitim, ofis, ya da karizma görüşleri yerine beyan ne uyması için bizim düşünme değiştirmeniz gerekebilir. Böyle önceki pozisyonları Tanrı İncil'de ilan ne çelişiyor Kutsal gösterilmektedir olduğunu keşfetti zaman bizim düşünce ve pratikte bu yeniden değerlendirme ve değişim özellikle gereklidir. 

Değişikliği gerektiren önceden elde tutulan pozisyonları keşfetmek için, biz biz Tanrı, İsa Mesih, yaşam, ölüm, sonsuzluk içinde aslında her şeyi biz gelmiş nereden yapmak, düşünmek, ve nerede biz ne hakkında sorular sormak gerekir sonsuza olmak istiyorum, insan toplumunda ceza ve hukuk yasaları gibi, Tanrı bilmek istiyor ne cehalet hiçbir savunma veya mazeret-ne olursa olsun biz onları biliyoruz ya da olsun, Tanrı herkesin Tanrı 'ın Hakikatleri ve O'nun davetine bizim yanıta değerlendirilecektir beyan olduğunu İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam. Uzakta hatası 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Kutsal Böyle bir dönüş sonraki Bölümde İncil aşağıdaki soruları ve cevapları ile başlayabilirsiniz. 
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KISIM 2 

BİZ ÇOKTAN SORULAN SORULAR VAR ÖNERİ 

2.1 ARAMAK VE TANRI DAN CEVAPLARI BULUN 
OLACAKTIR 

Birçok kişi Tanrı'ya çalışmışlardır henüz sadece bazı O'nu bulduk; İsa Mesih'e sadece inanç Tanrı 'a bir kişi getiriyor çünkü yol gerçekten dar. din somutlaşan erkeklerin gelenekleri Tanrı'ya bir kişiyi getirmek etmeyin ve Kutsal boyunca Tanrı ve îsa Mesih tarafından tekrar azarladı azarladı ve zaman meydan ve bulundu. Ancak, gerçekten Tanrı 'ı aranan samimi insanlar kalphissettim ve açık sorular Tanrı ve kelimelerin kullanıldığı olursa olsun saygı, ya da duygular hissettim, bir ezik ve mütevazı bir kişi duydum ve Tanrı tarafından kabul olacağını edildi. 
Sorular (kanıtlanmış) kutsal erkek ve Tanrı'ın kadınlara yoluyla Tanrı, İsa Mesih, ya da Tanrı'nın Yazılı Word, yanı sıra dolaylı doğrudan yanıtlandı. Bu Tanrı'nın doğruluk için aç ve susuz olan Kim dolacak ve o bulunabilir ise, Rab istiyor herkes, hayal kırıklığına olmayacaktır beyan verilen şaşırtıcı değildir. 

6 Onlar doldurulacaktır için: Ne mutlu Onlar hangi doğruluk sonra açlık ve susuzluk yapmak 
vardır. (Matta 5: 6 KJV); 35 İsa, ben hayatın ekmek duyuyorum onlara dedi: o beni asla açlık shall gelir; ve bana inanan o susuzluk asla. (Yuhanna 06:35 KJV) 5 Ve o bana üç somun ödünç, Arkadaşa bir arkadaşım var olacaktır, ve gece yarısı ona gideceğiz, ve ona söylemek Hanginiz, onlara dedi; Onun yolculukta bir arkadaşım için 6 bana geliyor ve ben ondan önce ayarlamak için bir şey var mı? 7 Ve içinde o cevap ve söylemek, Trouble beni olmayacaktır: Kapı şimdi kapalı ve benim çocuklarım yatakta benimlesin; Ben yükselecek ve size veremem. O yükselecek ve ona vermeyecektir ama onun arkadaşı, henüz yüzünden sebat o yükselecek ve o ihtiyacı olarak onu gibi birçok verecektir çünkü 8 Ben, sana diyorum. Ve sana söylemek 9, sorun ve size verilecektir; aramak ve bulmak zorundadır; vurmak, ve size açılacaktır. Aldığı sorar Her biri için 10; ve o buluntuları istiyor ki; ve ona o açılacak bayıltır. Sizin bu herhangi bir ekmek sormak zorundadır oğul baba ise 11, ona bir taş verecek? o bir balık sorarsanız ya, bir balık için ona yılan verir? 12 Ya da bir yumurta sormak zorundadır, o onu bir akrep sunacak? 13 Eğer, kötü olmak, çocuklarınıza iyi hediyeler vermek nasıl biliyorsanız: göksel Babanız ona sormak onlara Kutsal Ruh verecektir ne kadar fazla? (Luka 11: 5-13 KJV) 

37 Hepsi Baba beni bana gelecektir verir; ve onu bu bana geliyor ben hiçbir akıllıca döküm 
dışarı, edecektir [TANRI İSA VERDİĞİ KİMSE DIŞARI ATILACAKTIR] I için 38 mayın kendi iradesini yapmak değil, gökten geldi, ama onu iradesi olduğunu Beni gönderdi. [İSA MESİH KENDİ İRADE ANCAK TANRI 'S İRADE YAPMAK DEĞİL GÖKYÜZÜNDEN 
YERYÜZÜNE GELDİ] 39 Ve bu beni gönderdi Babalar iradesi, o hiçbir şey kaybetmek gerektiğini bana verdiği tüm olduğunu, ancak bunu yükseltmek gerekir tekrar yukarı son günü. 
[TANRI İSA MESİH VERİLEN HAS KİME TÜM İSA MESİH TARAFINDAN 'SON 
GÜN' AÇIK YAŞAM İÇİN YÜKSELTİLMİŞ OLACAK], 40 Ve bu beni gönderdi onun iradesi olduğunu Oğlu gören herkes, ve ona inanan, sonsuz yaşama sahip olabilir: ve ben sonunda onu yükseltmek olacaktır: ve ben onu son günde yukarı çıkaracağız ... 44 Hiçbir erkek 



25 



KİMİN YAPILACAKTIR? 



bana onu çizmek gönderdi Baba hariç, bana gelebilirsin gün. [MÜMİNLER İSA MESİH TARAFINDAN ÖLÜ AT AÇTI 'SON GÜN' DAN YUKARI YÜKSELTİLMİŞ OLACAK] 
45 Peygamberlerin yazılır, Ve hepsi Tanrı'nın öğretti edilecektir. Duydu, ve Baba öğrendi 
nedenle her adam, bana geliyor. [MÜMİNLER DUYDUKLARI VARDIR DSÖ VE TANRI TARAFINDAN VERİLMİŞ VE OKUTULMAYA İSA MESİH İÇİN GELİN VAR] 
(Yuhanna 6: 37-40, 44-45 KJV) 

1 Ho, susayan her biri, suların sizi gelip, ve o hiçbir fayda vardır ki; seni gelip satın almak ve 
yemek; evet, gel para olmadan ve fiyat olmadan şarap ve süt satın alın. 2 Neden ekmek olmadığı bunun için para harcamak mı? ve bunun için senin emek hangi değil tatmin? Bana özenle kulak vermek, ve sana iyi olanı yemek, ve ruhun şişmanlık kendini zevk edelim. 3 kulak Incline ve bana gel: duymak, ve ruhun canlı olacaktır; ve seninle bir antlaşma sonsuz, David bile emin şefkatini ... 6 size Seek yapacak Rab o yakın iken o bulunabilir ise, onun üzerine ararım: [KURTULUŞ YOK ARTIK MEVCUT OLACAK NE ZAMAN ZAMAN ORADA 
GELECEK DÜNYANIN SAKİNLERİNE (IS NEDEN ŞİMDİ İSA MESİH SAYESİNDE 
TANRI 'YL A İÇİN DÖNÜŞ ZAMANI IS)] ve ona dönelim: kötülerin yolunu terketmek edelim ve günahkâr bir adam düşüncelerini 7 Rabbinin, o merhamet olacak onun üzerine; ve bizim Tanrı' a, için o bol af olacak. (İşaya 55: 1-3, 6-7 KJV) 

Yemek yemek ve bir kişinin yiyecek ve su almak için kapasitesi ile en az bir gövde gerektiren su içmek için; yemek ve Tanrı'dan ruhsal yiyecek içecek samimi ve hakiki kalp ve Tanrı'nın şartlarda Tanrı'dan iletişimi almak isteyen bir zihin gerektirir. Tanrı ve İsa Mesih Hem cevap ve Tanrı zaten mümin bilmesi gereken temel gerçeklerin birçoğu sağlamıştır Kutsal belirtilen ne göre onlara çağıran her insanın boşluk ve açlık doldurmak için söz yerine ve mübarek olması Bu dünyada ve yaş gelmek. Hiç bir aç ezbere Tanrı 'ın sorulan her soruya temel Tanrı mı ve ne Tanrı 2.2-2.20 Sorular çerçeveli olabilir her kişi için istediği kimin hakkında Kutsal içine yazmıştır cevaplar. 

2.2 SİZ TANRI HERKESİN KAYDEDİLİR İSTİYOR BİLİYOR 
MUYDUNUZ VE GERÇEĞİN BİLGİ İÇİN GELİN? 

Tanrı kimsenin sadece bir tek Tanrı olduğunu Truth hakkında sonsuzluk veya cahil kayıp olmasını dilediğini ve İsa Mesih Tanrı ve erkekler arasındaki arabulucu olduğunu. 

Bunun için 3 Tanrı'nın bizim Kurtarıcımız gözünde iyi ve kabul edilebilir; 4 Kim tüm erkeklerin kayıtlı gerekecektir, ve gerçeğin bilgisine gelmek için. 5 tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar, adam 
Mesih İsa arasında bir arabulucu olduğunu İçin; Olmak üzere, kendisini herkes için fidye verdi 6 
zamanında ifade verdi. (1 Timothy 2: 3-6 KJV) 
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2.3 SİZ İSA MESİH GETSEMANI BAHÇESİ NDE KENDİ 
İRADE DAHA OLACAK DEĞİL TANRI'S YAPMAK SEÇTİ 
OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? 

41 Ve o oldu çekilmiş gelen onlardan hakkında bir taş döküm, ve kneeled aşağı ve dua. 42 Yine 
benim irade, ama senin yapılabilir: Eğer istekli olması durumunda söyleyerek, baba, benden bu kupayı kaldırmak. [DEĞİL İSA'NIN İRADESİ AMA TANRININ İRADESİ] 43 ve onu güçlendirmek, gökten O'na bir melek ortaya çıktı. 44 ve o daha ciddiyetle dua bir acı içinde olmak: ve yere düşme kan büyük damla gibi onun ter oldu.. (Luka 22: 41-44 KJV) 

İsa Mesih (Haç gitmez oldu) Tanrı 'ın İrade ve değil Kendi irade yapmak SEÇTİ. Söylemek mümkün olmuştur için 'Benim irade, ama senin yapılabilir', İsa Mesih karar (ve mümkün) Tanrı'ya itaat DEĞİL olabilir söylenebilir. İsa Mesih yani Tanrı 'yı sevdi çünkü Ancak, o zaman Tanrı 'nm irade yaptım. İki 

Kutsal kaydedilen 'dilerse' vardır: 
(1) Tanrı ve İsa Mesih'in (2) İrade irade. 

2.4 SİZ İSA MESİH ZAMAN İÇİNDE BELİRLİ BİR NOKTAYA 
SONRA TANRI'S BİRİCİK OĞLU NU OLDU BİLİYOR 
MUYDUNUZ? 

5 Bu yüzden de Mesih yüksek rahip yapılacak kendisi değil yüceltti;, ama ona dedi, sen benim 
Oğlu, bugün seni söyletiyor [İSA MESİH TANRI 'DAN DOĞMUŞ OLDUĞUNU GÜNÜ] (İbraniler 5: 5 KJV) 

İsa Mesih Tanrı tarafından 'doğmuş' bir gün oldu. Bu nedenle, önce bu gün İsa Mesih Tanrı 'ın 'doğmuş' olmadığını söylenebilir. 

2.5 SİZ TANRI VE İSA MESİH BAŞINDA İKİ OLDU VE 
TOPRAK VE EVREN OLUŞTURULAN BİLİYOR 
MUYDUNUZ? 

1 Başlangıçta Kelime oldu, ve Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı idi. 2 Aynı Tanrı ile 
başlangıçta oldu. 3 Her şey O'nun tarafından yapılmış; ve ona yapılan bir şey yapılmış değil olmadan. Ona 4 hayat vardı; ve yaşam insanların ışığıydı. 5 Ve ışık karanlıkta parlar; ve karanlık onu değil anlaşılan ... dünyaya gelen her adamı ışıklar gerçek ışık vardı 9. 10 O dünyanın oldu, ve dünya onun tarafından yapılmış ve dünya onu biliyordu. [İSA MESİH DÜNYAYI YAPTI; İSA MESİH DÜNYADA OLDUĞU; DÜNYA İSA MESİH BİLMİYORDU] 11 Kendi geldi, 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ve kendi kendisini değil aldı. 12 Ama onlara Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi, hatta onun adına iman edenlerin hepsine, onu aldığı gibi birçok: [İSA MESİH TANRI BİR OĞLU OLMAK İÇİN GÜÇ VERDİĞİ EDİLDİ ALDI KİM; İSA MESİH'İN ADIYLA ÜZERİNE 
İMAN EDENLERİN TANRI BİR OĞLU OLMAK İÇİN GÜÇ VERDİĞİ EDİLDİ] 

13 Ama Tanrı, değil kan, ne de etten irade doğan, ne de insanın irade edildi. 14 Ve Kelime eti 
yaptı ve aramızda durmuşlardır, (ve biz onun yüceliğini, Baba, biricik Oğul'un yüceliğini gördüler) lütuf ve gerçekle dolu oldu. [TANRI'NIN KELİMESİNİN TANRI BİRİCİK OĞUL'UN YÜCELİĞİNİ OLAN İSA MESİH OLDUĞUNU CANLI ETİN İÇİNE 
YAPILDI] onu 15 Yuhanna çıplak tanık, ve söyleyerek, ağladı, bu oydu konuştu kime, beni benden önce tercih edilir sonra gelir o: o benden önce oldu için. 16 Ve onun dolgunluk lütuf için aldığımız tüm ve zarafet var. Hukuk için 17 Musa tarafından verilen, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Hiç kimse herhangi bir zamanda Tanrı' vı gördü 18, Baba'nın bağrında olan biricik Oğul, onu ilan etti. [İSA MESİH DÜNYA TANRI İLAN ETMİŞTİR; İSA MESİH TANRI KOYNUNDA IS] (Yuhanna 1: 1-5, 9-18 KJV) 

İsa Mesih Başlangıçtan oldu ve 'Tanrı Sözü' ve 'Tanrı', denir. Ayrıca erkekler ve kadınlar arasında yaşadı ve dünyaya zarafet ve gerçeği verdi. İsa Mesih İsa 

Mesih dünyaya ilan etti Kimin Onun babası, Tanrı'nın, bağrında Tanrı'nın Biricik Oğlu. İsa Mesih 'Yaşayan Kelime' ve 'Tanrı Sözü', denir. Dolayısıyla, bu ifade edilebilir İsa Mesih, böylece beyan (ve beyan) çünkü nedeniyle Tanrı'nın Sözü ayrılmış olamaz Tanrı'nın Kalp ve Aşk 
Tanrı'ya O'nun sevgi ve itaat; Mesih 'Yaşayan Kelime' olduğunu. 

Genesis Kitap anlaşılır ve inanılır zaman Tanrı ile İsa'nın varlığı ve hayatı öncesinde, sırasında ve Yaratılış sonra mantıksal düşünme hiçbir zorluklar sunuyor. Ne zihin zorlaştırır, ancak büyüklüğünü böyle bir sadece bir bakireden doğan ama aslında o Tanrı ile oluşturulan insan ırkı için Çarmıh üzerinde ölmesi kendini teslim olmayan bir bebeğin şeklinde yeryüzüne gelen olmak Başlangıç. 

1 Başlangıçta Kelime oldu, ve Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı idi. 2 Aynı Tanrı ile 
başlangıçta oldu. 3 Her şey O'nun tarafından yapılmış; ve ona yapılan bir şey yapılmış değil olmadan. Ona 4 hayat vardı; ve yaşam insanların ışığıydı. 5 Ve ışık karanlıkta parlar; ve karanlık onu değil anlaşılan. 6 ismi Yuhanna olan Tanrı, gönderilen bir adam vardı. 7 Aynı onun aracılığıyla iman etsin ki, ışığa tanıklık etmek, bir tanık için geldi. 8 O ışık değildi, ama ışığa tanıklık gönderildi. 9 O dünyaya gelen her adamı ışıklar gerçek ışık vardı. 10 O dünyanın oldu, ve dünya onun tarafından yapılmış ve dünya O'nu tanımadı. 1 1 Kendi geldi, ve kendi kendisini değil aldı. 12 Ama onlara Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi, hatta onun adına iman edenlerin hepsine, onu aldığı gibi birçok: ne irade, 13 değil kan, ne de etten irade, doğdukları insanın, Tanrı'nın. 14 Ve Kelime eti yaptı ve aramızda yaşadı, (ve biz onun yüceliğini, Baba, biricik Oğul'un yüceliğini gördüler) lütuf ve gerçekle dolu oldu. 15 Yuhanna çıplak ona tanık ve bu beni benden önce tercih edilir sonra gelir O, o ben konuştu kime oldu, diyerek bağırdı: O benden önce vardı için. 16 Ve onun dolgunluk lütuf için aldığımız tüm ve zarafet var. Hukuk için 
17 Musa tarafından verilen, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Hiç kimse herhangi 
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bir zamanda Tanrı'yı gördü 18, Baha'nın bağrında olan biricik Oğul, onu ilan etti. 
(Yuhanna 1:1-18 KJV) 

2.6 SİZ İSA MESİH DÜNYANIN KURULUŞUNDAN ÖNCE ÖN- 
RÜTBESİ OLDU BİLİYOR MUYDUNUZ? 

19 Ama Mesih'in değerli kanıyla, bir kuzu gibi kusursuz ve yerinde olmadan: 20 Andolsun ki 
dünyanın kuruluşundan önce foreordained, ama sizin için bu son zamanlarda belirgin oldu, [İSA PEYGAMBER DÜNYANIN KURULUŞUNDAN ÖNCE FOREORDAİNED EDİLDİ; İSA 
PEYGAMBER BU SON ZAMANLARDA BİZİM İÇİN TEZAHÜR ETTİ] 

(1 Petrus 1: 19-20 KJV) 

2.7 SİZ TANRI İSA RAB VE CHRIST'A YAPILAN BİLİYOR 
MUYDUNUZ? 

36 Bu nedenle bütün İsrail evi Tanrı çarmıha olan aynı İsa, hem Rab ve Mesih yapmış olduğu, 
kesinlikle bildirin. [TANRI YAPIMI İSA RAB VE MESİH] (Elçilerin 2:36 KJV) 

2.8 SİZ İSA MESİH ACI ÇEKME YOLUYLA İTAAT 
ÖĞRENİLEN OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ 
MÜKEMMEL YAPILDI, VE EBEDİ KURTULUŞU VE YAZAR 
OLDU? 

5 Bu yüzden de Mesih yüksek rahip yapılacak kendisi değil yüceltti; ama ona dedi, sen benim 
Oğlu, bugün seni söyletiyor. [TANRI TANRI DOĞMADIĞINIZI İSA MESİH HAD İSA MESİH'İN İÇİN DEDİ BELİRLİ BİR GÜN AÇIK] o başka bir yerde de söylediğim gibi 6, Sonsuza bir rahip peşinde Melchisedec. sırası [TANRI MELCHISEDEC SİPARİŞ SONRASI İSA MESİH A PRIEST DİYE] 7 Kim ile dua ve duaları kadar teklif etmişti, onun eti günlerinde, güçlü ağlama ve ona o kadar gözyaşları ölümden kurtarmak başardı ve o korkulan olduğu duyuldu; [İSA ÖLÜM ONU KURTARMAK İÇİN MÜMKÜN OLDUĞU İÇİN 
TANRI DUASINI VE YALVARIŞINI AĞLADI] 

O bir Oğul olmasına rağmen 8, yine de acı şeyler tarafından he itaat öğrendi; 9 Ve mükemmel yapılıyor, o ona itaat hepsi sonsuz kurtuluş yazarı oldu; [İSA MESİH HİS ACI ÇEKME YOLUYLA İTAAT ÖĞRENDİK; İSA MESİH MÜKEMMEL YAPILDI; İSA MESİH 
TÜM ONA İTAAT ETMEK EBEDÎ KURTULUŞ YAZAR OLDU]. 10 yüksek rahip 
Melchisedec sipariş sonra Tanrı' ın adlandırılan [TANRI MELCHİSEDEC SİPARİŞ SONRASI İSA MESİH BİR YÜKSEK PRIEST DİYE] (İbraniler 5: 5-10 KJV) 
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2.9 SİZ HE ÇARMIH ÜZERİNDE HAYATINI VERDİ VE 
YAŞAM İÇİN TANRI İLELEBET TARAFINDAN 
YETİŞTİRİLDİ SONRA İSA MESİH TERFİ OLDUĞUNU 
BİLİYOR MUYDUNUZ? 

3 Kim onun zafer parlaklık ve onun kişinin açık görüntü olarak ve o, bizim günahlarımızı tasfiye 
yüksek üzerinde Majesty sağında oturdu kendisi tarafından vardı, onun gücünün kelime her şeyi korumak . [MESİH GÜNAHLARIMIZA TASFİYE SONRA HE TANRI 'S SAĞ 
TARAFTAN SAT] (îbraniler 1 : 3 KJV) 

2.10 bunları biliyor muydunuz tanrı onu ölümden yükseltti sonra tanri İsa mesih e şan 

VERDİ? 

21 O'nu ölümden kaldırdı ve ona zafer verdi, Tanrı onun tarafından kim inanıyorum; senin inanç 
ve umut Tanrı'a olabileceğini söyledi. [TANRI ÖLMÜŞTÜ CHRİST YUKARI KALDIRDI VE TANRI CHRİST ZAFER VERDİ] (1 Petrus 1:21 KJV) 

Bu nedenle, Tanrı ölümden İsa Mesih'i kaldırdı önce, Mesih şimdi sahiptir 

zafer yoktu söylenebilir. 

2.11 BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ HE DİE OLABİLİR Kİ 
SO İSA MESİH MELEKLERİN DAHA KÜÇÜK BİR ALT 
YAPILDI? 

9 Ama biz zafer ve onur taçlandırılmış ölüm acı için melekler biraz daha düşük yapıldı İsa, 
bakınız; Tanrı'ın lütfuyla o her insan için ölümü tadacaktır gerektiğini söyledi. [HE SİZİN İÇİN DİE OLABİLİR VE BENİ SO İSA MESİH BİRAZ DAHA YAPILDI] bunun için 10 kimin için her şey vardır, ve kimler tarafından tüm şeyler, ona oldu, zafer için birçok oğulları getirerek, acıların yoluyla kurtuluş kaptanı mükemmel hale getirmek için. 

1 1 için hem o kutsal olan sanctifıes ve bir bütün olduğunu: [İSA MESİH VE İMAN BİR 
BÜTÜN ARE] diye kardeşleri onları aramak için çekinmez neden olan. (îbraniler 2: 9-11 KJV) 

Sadece oldu İsa Mesih bize ama İsa Mesih ve mü'minlere için ölmek biraz daha düşük bir bütün olarak 'yapılmış'. Bu da belirtilmektedir Tanrı ve İsa Mesih İçinizdeki Mesih'e 'BİR' ve Tanrı olma konusunda diğer ayetleri benzer: 27 uluslar arasında bu gizemin zafer zenginlikleri ne bilinen yapacak Tanrı'yı kime için; (Koloseliler 1:27 KJV): hangi MESİH, zafer umudu ? 
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2.12 SİZ TANRI ÖLEMEZ BİLİYOR MUYDUNUZ? 

8 Ve dört hayvanlar onun hakkında her biri altı kanatları vardı; ve onlar içindeki gözlerin 
doluydu: ve onlar oldu, ve, ve gelecek olan kutsal kutsal Kutsal, Rab Tanrı Yüce, diyerek, gündüz ve gece değil dinlenme. 9 O canavarlar zafer ve şeref ve taht üzerinde oturdu ona şükredin zaman, sonsuza dek yaşar, [TANRI SONSUZA YAŞIYOR VE HİÇ] 10 yirmi dört ihtiyar tahtta oturdu ki ondan önce düşmeye ve ibadet sonsuza dek yaşar onu, [TANRI SONSUZA DEK VE HİÇ YAŞIYOR] ve tahtın önce kron döküm, 1 1 Sen zafer ve onur ve güç almak için, Rab, layık sanat, diyerek: sen her şeyi oluşturduğunuz için, ve sizin için zevk olduklarını ve yaratıldı. (Vahiy 4: 8-11 KJV) 

2.13 SİZ İSA MESİH ÖLDÜ BİLİYOR MUYDUNUZ? 

5 Ve umut utanmıyor yapar; Tanrı'nın sevgisi bize verilen Kutsal Ruh tarafından kalplerimizde 
yurtdışında döken çünkü. Henüz günahkârlar iken biz, Mesih dinsiz ... 8 için öldü Ama Tanrı ki, bize doğru sevgisini övgüde zamanında, gücü olmadan henüz ne zaman için 6, Mesih bizim için öldü. Çok daha sonra, şimdi onun kanıyla haklı olan 9, biz onun aracılığıyla gazabından kurtulmuş olacaktır. (Romalılar 5: 5-6, 8-9 KJV); 4 Bu nedenle ölümüne vaftiz onunla gömülü:. 
Mesih, Baha'nın yüceliği ile ölümden kadar büyüdü bile bu yüzden biz de hayatın yeniliği içinde yürümek gerektiği gibi olduğunu [İSA MESİH TANRI TARAFINDAN ÖLÜMDEN 
DİRİLDİ] 

5 biz onun ölümünün benzerlik birlikte dikildi varsa için, biz onun diriliş benzerlik de olacaktır: 

6 Bunu bilerek, bizim yaşlı adam günah vücut, bundan böyle imha olabileceğini, onunla çarmıha 
olduğunu Biz günah hizmet etmemelidir. 7 HE için o günahtan kurtulması öldü. Mesih ile ölü eğer 8 Şimdi, biz de onunla birlikte yaşamak zorundadır inanıyorum: 9 Mesih ölümden gündeme getirilen bilerek ölürse artık; Ölüm onun üzerinde daha fazla hakimiyet kurmuş. [İSA MESİH SADECE BİR KEZ DİE OLACAKTIR; ÖLÜM DOMINION AŞIRI CHRIST'A HAD 
ANCAK ŞİMDİ ARTIK] ki ölmeden için 10, o zamanlar günah öldü: ama o yaşıyor ki, o Tanrı'a yaşıyor. [İSA MESİH ÖLÜ OLDU; İSA MESİH ŞİMDİ CANLI IS] Tanrı'nın seçtiklerini sorumlu şey koyacak Kimler 33: (4-10 KJV Romalılar 6)? Bu haklı olduğunu Tanrı'tır. 34 O kınadı kim?. Bu da bizim için aracılık eder Tanrı, sağ elinde bile evet ziyade, yine yükseldi, ölen Mesih olduğunu [İSA MESİH ÖLDÜ; ÖLÜ DAN İSA MESİH ORTAYA ÇIKTI; İSA MESİH TANRI SAĞ EL AT IS; İSA MESİH BİZİM İÇİN ARACILIK 
VERMEZ] (Romalılar 8: 33-34 KJV) 

8 Biz Rabbinin canlı canlı olup olmadığı için; ve ölürüz olsun, biz Rabbinin için ölmeye: biz bu 
nedenle yaşadığımız, ya da öl olsun, biz Rabbin vardır. Bu amaçla Mesih hem İçin 9 Rab ölü ve yaşam hem de olabileceğini, canlandı öldü ve gül, ve. [İSA MESİH O ÖLÜ RAB VE YAŞAM OLABİLİR Kİ SO CANLANDI, ORTAYA ÇIKAN ÖLDÜ] 10 Ama neden Kardeşini değerlendiriyorsunuz? ya neden hiçbir şey kardeşini kurarım? Hepimizin Mesih'in yargı kürsüsü önünde durmak zorundadır için. [HERKES İSA MESİH KARARI SEAT ÖNCE STANDI OLACAKTIR] yaşadığım gibi, Rab diyor, her diz bana yay eder, bunun için 1 1 yazılır ve her dil itiraf eder. Tanrı'a [HER DİZ RAB İÇİN YAY OLACAKTIR; HERKES İTİRAF VE TANRI İÇİN HESAP OLACAKTIR] Öyleyse her birimiz kendi adına Tanrı'ya hesap verecektir 12. (Romalılar 14: 8-12 KJV) 
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Eğer ayakta burada 1 Dahası, kardeşler, ben size de aldığınız Sana vaaz gospel, beyan ve; Eğer hafızada tutmak eğer sana vaaz ne boşuna iman sürece 2 hangi tarafından da, kaydedilir. 3 Önce ben de, aldığı tüm bu olan size teslim için nasıl Mesih Kutsal göre günahlarımız için öldü; [İSA MESİH BİZİM GÜNAHLARIMIZ İÇİN ÖLDÜ] 4 Ve o gömüldü, ve o üçüncü gün tekrar yükseldi Kutsal göre. (1 Korintliler 15: 1-4 KJV); Tanrı 9 biz uyanmak veya uyku, biz onunla birlikte yaşamak gerektiğini belirtir., O, gazabı bizi tayin değil, ama bizim için öldü Rabbimiz İsa Mesih'in, 10 ile kurtuluşu elde etmek [İSA MESİH OLDUĞUNU BİZ SO BİZİM İÇİN ÖLDÜ ONUNLA BİRLİKTE CANLI ÖNERİ] (1 Selanikliler 5: 9-10 KJV) 

2.14 siz aşağı tanrı nın tahtı sağ tarafında ancak tanrı'ın tahta isa mesih sat he rose ve cennete yükseldiğine sonra bîlİyor muydunuz? 

1 Rab Ben senin tabure. Düşmanlarınızı yapana kadar, benim sağ el sizi Sit Rabbime dedi [İSA 
MESİH TANRI'NIN SAĞINDA OTURMAKTADIR KADAR CHRIST'IN'S 
DÜŞMANLARIMIZ O'NUN KÜRSÜSÜ YAPILIR] 2 Efendisi çubuk göndermek zorundadır senin Siyon dışarı gücü: düşmanlarının ortasında sizi kural. (Mezmur 110: 1-2 KJV) 

Mesih'in düşmanları (tamamen îsa Mesih'e tabi) Onun tabure yapıldıktan sonra Mesih Tanrı'nın Sağ El oturup olmaz. Kutsal ve insan uygulamada, bir taht sağ tarafını işgal kişi taht yöneten olursa olsun Sorumlu İkinci olduğunu. Bir ülkenin veya şirketin Başkan Yardımcısı yapabilir ve Başkanı One yokluğunda karar yürütmek yetkisine sahip olduğu söylenebilir; Aynı kraliyet ve askeri protokoller konusunda doğrudur, sağ tarafı da sağ tarafında gibi prestijli değildir, sol tarafta aksine lehine ve nimet göstergesidir. 

44 Rab Ben düşmanlarını senin tabure yapmak kadar, benim sağ taraftan size oturun Rabbime 
dedi [İSA MESİH TANRI'NIN SAĞINDA OTURMAKTADIR KADAR CHRIST'IN'S 
DÜŞMANLARI O'NUN KÜRSÜSÜ YAPILIR] (Matta 22:44 KJV); Kutsal Ruh tarafından söz konusu David kendisi için 36, Rab Ben düşmanlarını senin tabure yapana kadar, benim sağ taraftan size oturun, Rabbime dedi. [İSA MESİH TANRI'NIN SAĞINDA OTURMAKTADIR KADAR CHRIST'IN'S DÜŞMANLARIMIZ O'NUN KÜRSÜSÜ 
YAPILIR] (Markos 00:36 KJV);. 42 Davut kendisi Mezmurlar kitabında dedi, Rabbim ben senin düşmanlar tabure yapmak kadar, benim sağ taraftan 43 size oturun, Rabbime dedi [İSA MESİH SAĞ EL AT SITS TANRI KADAR CHRIST'IN'S DÜŞMANLARI O'NUN 
KÜRSÜSÜ YAPILIR] (Luka 20: 42-43 KJV) David için 34 göklere yükselmiş değil:. Ama kendini dedi, Rabbim ben senin düşmanlar sizin tabure yapmak kadar, benim sağ taraftan 35 size oturun Rabbime dedi [İSA MESİH TANRI'NIN SAĞINDA OTURMAKTADIR KADAR 
MESİH'İN DÜŞMANLARI O'NUN KÜRSÜSÜ YAPILIR] (2 Elçilerin: 34-35 KJV); 13 
Ama meleklerin hangi Ben düşmanlarını tabure yapana kadar herhangi bir zamanda, benim sağ taraftan otur dedi etmek [İSA MESİH SAĞ AT SITS TANRI EL KADAR CHRIST'IN'S DÜŞMANLARIMIZ O'NUN KÜRSÜSÜ YAPILIR] (İbraniler 1:13 KJV) . 

Kutsal ayet çoğunluğu îsa Tanrı'nın tahtının sağında oturmak için ilan iken, dikkat çekicidir, Tanrı'ın Arş'ın sağ Hand îsa DAİMİ göstermek çeşitli hesapları vardır. Tanrı'nın Tahtı ilişkin Mesih'in duruş tür değişiklikler oluyor ne ilişkin Mesih'in farklı işlevleri gösterir, ya da zaman 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belirli bir anda insanlar ve olaylar, oluyor gerekiyor olabilir. Ne olursa olsun biz Mesih oturmuş ya da Tanrı 'nın Arş'ın sağında duran görülmesinin nedeni, bu Kutsal defalarca İsa Mesih aktif Tanrı'nın Planı'nda yer devam ettiğini beyan ve her oluyor ne derece özenli olduğunu bilmek yeterlidir Bizim hayatımızı. 

23 O'na, belirli avukat ve Tanrı'nın önbilgi tarafından teslim edilen, çektiğiniz ve kötü eller 
tarafından çarmıha ve öldürülen adres: Ölüm acıları kaldırıldı sahip, 24 Tanrı kadar yükseltti kime: O olması gerektiğini mümkün değildi çünkü Bunun düzenlenen ... 30 Bu nedenle eti göre, bir peygamber olmak, Tanrı onun belinde ve meyve, ona bir yemin ile yemin ettiğini bilerek, onun tahtına oturmak için Mesih'i kadar artıracaktır [İSA MESİH OLURDU TAHTINA OTURACAK İÇİN YÜKSELTİLMİŞ] (18) 31 O ruhu cehennemde bıraktı olmadığını, 
Mesih'in diriliş konuştu önce bu görme [MEZAR: YUNAN], ne onun eti yolsuzluk gördün. 32 
Bu İsa'nın Tanrı hangi hepimiz tanık olan, yukarı kaldırdı vardır. 33 Dolayısıyla yüce Tanrı'ın sağ eliyle olmak, ve Baba Kutsal Ruh vaadi olan aldıktan, o şimdi görmek ve duymak bu, hangi ileri tutmuştur. David için 34 göklere yükselmiş değil: ama kendini dedi, Rabbim ben düşmanlar sizin tabure yapmak kadar, benim sağ taraftan 35 size oturun Rabbime dedi. (Elçilerin İşleri 2: 23-24, 30-35 KJV) 

2.15 SİZ İSA MESİH DIRILTILECEKLERI İÇİN İLK KİŞİ 
OLDUĞU BİLİYOR MUYDUNUZ VE BU ÖLÜM GERİ TANRI 
İÇİN MESİH ELLER TÜM GÜÇ VE YETKİ TANRI MESİH İÇİN 
VERDİ ÖNCE TAHRİP EDİLECEK SON DÜŞMANI MI? 

20 Ama şimdi Mesih uyudu bunların ilk meyvelerini ölü yükseldi, ve olmasıdır. [İSA MESİH 
DIRILTILECEKLERI İÇİN İLK KİŞİ IS] adam da dirilişini geldi tarafından beri adam tarafından için 21, ölüm geldi öldü. Die tüm Adam gibi için 22, hatta Mesih'e böylece tüm canlı yapılacaktır. 23 Ama kendi için her adam: Mesih ilk meyveler; sonra onlar onun gelişinde Mesih'in olduğunu. [İSA MESİH DIRILTILECEKLERI İÇİN İLK KİŞİ IS; ÖLÜMDEN DİRİLTTİĞİ MÜMİNLER MESİH GERİ GELİR] 24 Ardından son geliyor, Tanrı'nın krallığı, hatta baba kadar teslim edilecektir zaman; o bütün kural ve tüm yetki ve güç aşağı kovduk vermelidirler. [İSA MESİH TANRI İÇİN HÜKÜMDARLIĞINI SAĞLAR] 

25 onun ayaklarının altında tüm düşmanları koydu dek, saltanat gerekir için, imha edilecektir 26 
son düşman ölümdür. [İSA MESİH ÖLÜM YOK KADAR ABDÜLMECİD] onun ayaklan altında her şeyi koydu için 27. O her şeyi onun altında konur dedi ama, o onun altında her şeyi harcadınız, hangi hariç olduğu apaçık olduğunu. [HER ŞEY VE HERKES BU YETKİ VERDİ MESİH TANRI DIŞINDA İSA MESİH TABİ OLDUĞU] 28 Ve ne zaman her şey shall Ona bastırılmış olması, daha sonra Oğul da kendisi Tanrı'nın bütün olarak olabilir, onun altında her şeyi kovmak ona tabi olacaktır. [HER ŞEY VE HERKES ONUN İÇİN BASTIRILMIŞ ZAMAN İSA MESİH TANRI TABİ OLACAKTIR] (1 Korintliler 15: 20-28 KJV) 

Herkes ve her şey Tanrı 'm dışında İsa Mesih'e tabi olduğu; herkes ve bir kez Mesih Tanrı'a tekrar Kendisi tabi olacak her şeyi İsa Mesih bastırılmış. 
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2.16 SİZE GERİ TANRI İÇİN İSA MESİH ELLER TÜM GÜÇ 
VE YETKİ TANRI MESİH İÇİN VERDİ NE ZAMAN ZAMAN 
BİR NOKTA VAR GELECEK BİLİYOR MUYDUNUZ? 

2.15 Yukarıda Bkz. 

2.17 SİZ İSA MESİH HE TANRI TARAFINDAN GERİ 
GÖNDERİLEN YERYÜZÜ OLACAKTIR GÜN VEYA SAAT 
BİLMİYOR BİLİYOR MUYDUNUZ? 

Cennet 25 Ve yıldızlar düşecek, ve cennette olan güçler sarsılacak edilecektir. 26 Ve sonra onlar büyük güç ve görkemle bulutlar geliyor İnsanoğlu'nun göreceğiz. 27 Ve sonra onun meleklerini gönderir, ve cennet en uzak kısmına yeryüzünün en uzak kısmından, dört rüzgara araya onun seçecek toplamak zorundadır. 28 Şimdi incir ağacının bir benzetmeyi öğrenmek; Onun şube henüz ihale ve yaprakları ortaya koyar zaman, yaz mevsiminin yakın olduğunu biliyorum: Eğer göreceğiz zaman 29 Yani benzer şekilde, bunlar bile kapıları, pass yakın olduğunu bilmek 
geliyor. 30 Şüphesiz tüm bunlar yapılabilir kadar bu nesil, geçmemelidir ki, sana diyorum. 31 
Yer ve gök ortadan geçecektir: ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. 32 Ama o gün ve o saat hiçbir adam, hayır, cennette melekler, ne Oğul, ama bilen Baba. [İSA MESİH BU GÜN VEYA SAAT BİLMİYOR OLAY SADECE TANRI ZAMAN HE OLACAK BİLİR 
TEKRAR TOPRAK OĞLUNU GÖNDER] 33 izle ve dua, sen kulak atın: Eğer zamanı değil zaman bilmek için. İnsanoğlu için 34 evini terk ve onun kullarına yetki verdi uzak yolculuk alarak bir adam olarak, her insanın yaptığı işi olduğunu ve izlemek için porter buyurdu. 35 izle nedenle: Eğer evin ana horoz ötme de, ya da sabah hatta, gelir, ya da gece yarısı, ya da değil ne zaman biliyorum için: 36 aniden gelen Diye o uyurken bulmak. 37 Ve sana söylemek ne, tüm İzle söylüyorlar. (Markos 13: 25-37 KJV) 

2.18 SİZ İSA MESİH AYRICA, SON ADAM' VE CENNET 
DAN RAB' IS İKİNCİ MAN DİYE VE HE BİR HIZLANAN 
RUHU YAPILDI BU IS BİLİYOR MUYDUNUZ? 

42 Bu yüzden de ölüleri diriltme olduğunu. Bu yolsuzluk ekilir; bu çürümezliği ortaya 
konulmuştur: 43 Bu onursuzluk içinde ekilir; o zafer yükseltilir: bu zayıflık ekilir; o gücü yükseltilir: 44 doğal bir vücudu ekilir; Bir manevi vücudu yükseltilir. Doğal bir vücut var, ve bir ruhsal beden vardır. 45 Ve böylece yazılır, ilk insan Adem yaşayan ruhu yapıldı; Geçen Adam hızlanması ruhu yapıldı [İSA MESİH SON ADAM DİYE VE BİR HIZLANMASI RUHUNU YAPILDI] manevi olduğu ilk değildi Ancak 46, ama bu hangi doğal; ve sonra o manevi olduğu. 
47 İlk insan yerden, dünyevi biridir;. İkinci adam gökten Rabbi olan [İSA MESİH CENNET 
DAN RAB IS İKİNCİ MAN IS] dünyevi olduğu gibi 48 gibi onlar da dünyevi olduğunu: ve Göksel gibi, bu tür onlar cennet olduğunu da. . 49 Ve biz dünyevi imajını kaynaklı gibi, biz de 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Göksel imajını üstlenecektir [MÜMİNLER AYRICA GÖKSEL BENZEYECEĞİZ] a 

Korintliler 15: 42-49 KJV) 

2.19 SİZ İSA MESİH TANRI VE ERKEK ARASINDAKİ 
ARACILIK MAN IS BİLİYOR MUYDUNUZ? 

4 Kim tüm erkeklerin kayıtlı gerekecektir, ve gerçeğin bilgisine gelmek için. Tek bir Tanrı ve 
Tanrı ile insanlar arasında bir arabulucu olduğunu için 5, adam Mesih İsa, [İSA MESİH TANRI VE ERKEK ARASINDAKİ ARACILIK ERKEK IS] zamanında tanıklık olmak üzere, kendisini herkes için fidye verdi 6. (1 Timothy 2: 4-6 KJV) 

İsa'nın ana işlevlerinden biri Tanrı'a ve O'nım ölümü ve dirilişi aracılığıyla İsa Mesih'in iş ve başarı olmadan bir araya getirdi olamaz insan arasında aracılık etmektir. 

2.20 SİZ İSA MESİH AYRICA, BİR KUZU TANRI' DİYE 
OLDUĞU VE TANRI İÇİN THRONE VE GELECEKTE KUZU 
ORADA OLACAK BİLİYOR MUYDUNUZ? 

1 Ama olacaktır Kuzu'nun Tanrı ve tahtı: Ve o ... Tanrı'nın tahtı dışında ve Kuzu'nun 3 
geçmeden Ve artık lanet orada olacak, bana kristal gibi berrak yaşam suyu saf nehir, gösterdi o; ve kulları Ona eder . (Vahiy 22: 1, 3 KJV) 

Tanrı hepimizin Tanrı'nın gelecekte bize bu açığa zaman anlayacaksınız ki 'bütün olarak' olacak şekilde İsa Mesih Sağ Taraf Tanrı'nın Tahtı His mevcut konumundan istifa gerekir. Tanrı'nın sağ Side İsa Mesih'in mevcut konumu Tanrı'nın Tahtı önce bizim adımıza şefaat içerir. 'O olduğu gibi' ve iki tahtlar olacak olacağız çünkü Ancak, gelecekte de 'Tanrı'nın Kuzusu' olarak bilinen İsa Mesih'in, rolü artık bizim adımıza şefaatine gerektirir: Tanrı 'ın Throne ve Kuzunun Taht. 
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KISIM 8 

KUTSAL ERKEKLERİN YUKARIDAKİ TÜM KELİMELER IS 
3.1 KUTSAL KENDİ HAKKINDA BİZE NE SÖYLER 

İncil İsa Mesih, yanı sıra hala sayfalarında Tanrı tarafından yapılan vaatler iman aracılığıyla meydana gelen işaretler ve mucizeler tarafından yerine birçok kehanetleri tarafından onaylandıktan kendi yetki ve özgünlük bildirir. (Kutsal anlaşılacağı gibi) ve şeytanlar hala otoriteye tabidir tarih boyunca, bugün birçok kişi de İsa Mesih'in adı iman yoluyla güç ve faydaları kanıtlamak. Orada Kutsal orijinalliğini ilan birçok ayet vardır ve okuyucu kendi sayfaları boyunca kaydedilen Tanrı'nın vaatlerine kanıtlamak için davet edilir. Aşağıdaki İncil kendisi hakkında yaptığı bazı iddialar şunlardır: 

12 Tanrı kelimesi için ve eklem ve kemik iliği, hatta ruhun ve ruhun ayırmasın bölünmesi için 
piercing, hızlı ve güçlü, ve herhangi iki ucu keskin kılıçtan daha keskin olduğunu ve düşüncelerini ve amaçlarını yargılar olduğunu Kalp . (İbraniler 4:12 KJV) 

6 Rabbin sözleri saf kelimeler şunlardır: gümüş toprak fırında çalıştı, yedi kez saflaştırılmış . 
(Mezmur 12: 6 KJV); 105 Senin sözün ayaklarımın bir lamba, ve benim yolu bir ışıktır . 
(Mezmur 119: 105 KJV) 

O (öncelik / yapılmış daha önemli) Kendi adı üzerine yerleştirilen olan Tanrı'nın Word daha yüksek bir şey yoktur: 2 Ben senin kutsal tapınak doğru ibadet ve sevgi dolu iyilik için ve 
gerçeği adınızı öveceğim: Eğer büyütmüş için Tüm adınız Yukarıdaki kelime . (Mezmur 138: 2 
KJV) 

Kutsal kırmak için çalışır olursa olsun kırık olamaz: 35 Tanrı'nın kelimesi geldi kime, tanrılar onları çağırdı ise ve kutsal kırık olamaz . (Yuhanna 10:35 KJV) 

İnananlar Tanrı'nın Word aracılığıyla kutsal olan: 17 gerçeğiniz ile takdis onlara: kelime gerçektir . (Yuhanna 17:17 KJV) 

Bir müminin kalbinde Tanrı'nın Sözü günah mücadele gereklidir: 1 1 Senin sözün Sana karşı günah olmayabilir, maden kalbinde sakladı var . (Mezmur 119: 11 KJV) 

Kutsal heyecanlandıran ve iyi bir şekilde, bir müminin kalbi etkiler: 32 diye bize kutsal açıldı ise Ve onlar o arada bizimle konuşurken başka biri bizim kalp, içimizdeki yakmak değil mi dedi, ve (Luka 24:32 KJV) 

Bir mümin Kutsal açık ve ne öğretileri öğretilen olmuştur İncil olup olmadığını belirlemek için günlük olarak aramak için ihtiyaç Tanrı'nın önünde asil olmak. 
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1 1 Akıllarından tüm hazır olan kelime aldı ve bu işlerin bu kadar olup olmadığını, günlük kutsal 
aradı ki Bunlar, Selanik'te olanlardan daha soylu . (Elçilerin İşleri 17:11 KJV) 'bunlar so' bile vardı İster hoparlör Elçilerin İşleri kitabında birçok mucizeler kimin Paul ise: 3 Uzun zaman, bu nedenle meskeni onlar kelime ifade verdi Rabbin, cesaretle konuşan Onun lütuf ve verilen işaretler ve harikalar ellerine tarafından yapılmalıdır. (Elçilerin 14:3 KJV) 

İnananlar Kutsal aramak şunlardır: 39 kutsal Arama; için onları size sonsuz yaşama sahip düşünüyorum: onlar bana tanıklık onlar vardır . (Yuhanna 5:39 KJV) 

Dolayısıyla, bu gerçeği vurgulamak amacıyla bu kitap boyunca çizili Kutsal olduğuna cahil insanlar değil Tanrı-kullanım gibi: 'Biz' ya da 'Bunu imanla [Tanrı ve İsa Mesih hakkında asılsız öğretiler] almak gerekir' biz İsa çarmıhta öldü Tanrı'nın Biricik Oğlu olduğunu anlamak için gelir ve şimdi Tanrı'nın sağ Hand oturur zaman tüm iyi niyetli ama ölü yanlış olan, 'cennete olsun 11 bulmak. Tanrı ve İsa Mesih kumar sadece değmez tehlike-risk Tanrı ile bizim ebedi ayakta koyabilirsiniz aynı kişi değildir gibi temel gerçekleri anlamak için. 

Uzak belirsizlik ve karışıklık, Tanrı Mesih'in ve O'nım Word çalışma ile bize kesinlik verdi, ve o aktif Ruh ve GERÇEĞİ O'na kulluk edecek bireyleri arar. 

3.2 KUTSAL KUTSAL MEN İLE TANRI DAN GELDİ— DEĞİL 
ERKEKLERİN HAYALGÜCÜNE YOLUYLA 

Bu belgenin iddiaları doğrulanmış, Dursun iman ve uygulanabilir önce bir belgeyi kimin yazdığını anlamak önemlidir. Genellikle, bu isim ve bir okuyucu bilmesi gerekir yazar, yanı sıra yazar iddialarını yaptı ve onların sonuçlarını çekmiştir yerden kaynaklarının kimlik olduğunu. 
İncil Tanrı sonra, okumak, anlamak ve hayatlarında uygulamak için başkalarının onları yazdım Kutsal Men O'nun sözlerini verdi kendisi diyor. 

21 Kehanet için adam iradesiyle eski zaman değil geldi: ama onlar Kutsal Ruh tarafından taşındı 
gibi Tanrı'nın kutsal erkekler konuştu . (2 Petrus 1:21 KJV) 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

16 Tüm kutsal Tanrı'nın ilham verdiği ve doğruluk konusunda eğitmek için, düzeltme için, sitem 
için, doktrin için karlı olduğunu . (2 Timothy 3:16 KJV) 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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12 Ben için ne adam onu aldı, ne ben onu öğretti, ama İsa Mesih'in vahiy oldu . (Galatyalılar 1:12 
KJV) 

3.3 ALDIĞINIZ İSA MESİH VAHİY KİTABINDA VAHY'DEN 
ALMAK MUYDUNUZ? TANRI. 



Gönderen Vahiy 1 ve Kutsal diğer birçok ayetler, insana-lazım İsa Mesih bu yüzden de Tanrı ve insan arasındaki arabulucu olarak Tanrı 'dan vahiy işleme ile bir hiyerarşi orada görünüyor iletişim için Mesih aracılığıyla Tanrı 

gönderilen insanlar. (19) 

1 . Tanrı, İsa Mesih vahiy verdi 

2. İsa Mesih, sonra O'nun Melek Vahiy verdi 

3. Onun Melek sonra Yuhanna'a Vahiy verdi 

4. Bize bugün okumak için Yuhanna sonra Vahiy Kitabı yazdı. 

I Tanrı ona verdi İsa Mesih'in Vahiy, [(1) TANRI İSA MESİH'E VAHİY BU KİTAP 

VERDİ] kısa bir süre geçmesine gelmelidir onun görevlileri şeyler göstermek için; ve o gönderdi ve onun melek bunu anlamına [(2) İSA MESİH HİS MELEK VERDİ] Yuhanna kulu [(3) İSA MESİH'S MELEK YUHANNA VERDİ] 2 kimler Tanrı'nın kelimenin çıplak kayıt, ve İsa Mesih'in tanıklığı, ve gördüğü her şeyi.. Zaman elinizin altında için: o okur, ve bu peygamberlik sözlerini duymak, ve burada yazılı olan şeyleri tutmak o mübarek 3 4 Yuhanna Asya'da yedi kiliselere: [(4) YUHANNA YAZDI BT AŞAĞI VE YEDİ KİLİSELER VERDİ] ve hangi, ve gelecek olan hangi ondan Grace size olacak, ve barış: ve onun tahtının önünde yedi Spirits gelen, 5 Ve sadık tanık, ve ölü ilk doğurulmadığına ve yeryüzünün kralları prensi olan İsa Mesih, gelen. Onun için bu bizi sevdi, ve kendi kanında, bizim günahlarımız bizi yıkanmış 6 Ve bize Tanrı ve onun Baba'ya krallar ve rahipler yaptı: Ona sonsuza dek zafer ve egemenlik olacak. . Amin 7 Hani, o bulutlarla geliyor; ve her göz onu göreceğiz, ve onlar da onu deldi hangi: ve yeryüzünün bütün akrabalarda onun yüzünden feryat eder. Hatta bu yüzden, Amin. 8 Ben Alfa ve Omega, başlangıç ve bitiş, ben dedi, ve hangi, ve, Yüce gelecek, hangi Rab, 
9 ben de senin kardeşini duyuyorum Yuhanna ve arkadaşı Sıkıntı içinde ve krallık ve İsa 
Mesih'in sabırla, Tanrı kelimesi için, Patmos denilen isle oldu, ve İsa Mesih'in tanıklık. 10 Ben Tanrı'nın gününde Ruh'un oldu, ve arkamdan duydum büyük bir ses, bir trompet gibi, 

I I diyerek, Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu duyuyorum: Eğer bir kitap yazmak görmek nedir ve, ve Asya'da yedi kiliseler gönderin; Efes ve Smyrna ve Pergamos için, ve Thyatira için, ve Şart ve Philadelphia ve Laodikeia için . (Vahiy 1: 1-11 KJV) 

Şimdi Vahiy 1 : 4-5 (KJV) kiliselere saygılarımla gönderir kim olduğunu görmek için yakından bakmak. 



38 



kimin Yapilacakto? 



'Grace ve barış yedi kiliseler': 

1 . Yuhanna Asya'da yedi kiliselere 

2. O'ndan olduğunu ve oldu hangi, ve gelecek Hangi Hangi 

3. Onun Arş'ın önce olan Yedi Spirits Gönderen; VE 

4. Sadık tanık, ölü ilk doğurulmadığına ve yeryüzünün kralları prensi olan İsa Mesih 

Tanrı, yedi Spirits, İsa Mesih, ve Yuhanna: Bu DÖRT kaynaklardan doğrudan selam vardır. Ayet sık sık Tanrı gelecekte müminlere tarafından Yuhanna ve melekler gibi övgü ve Tanrı ve İsa Mesih ibadet arasındaki diyalogu içeren İncil'de yazılı wanted ne bir parçası olarak meleklerin ve insanların sözlerini kaydetmek gibi bu Kutsal benzersiz değil Ayrıca Vahiy Kitabı'nda kaydedilir. Aynı zamanda tüm Kutsal Tanrı tarafından ilham ise, Kutsal kaydedilen tüm kelimeler Tanrı okuyucu anlatı ne olup bittiğini anlamak istediği gibi Tanrı tarafından konuşulan olduğunu belirtmek gerekir. Örneğin, insanlar melekler, diğer insanlar, hayvanlar, ve şeytanlar için ne dedi birçok hesapları vardır. Ne yazık ki, bazı konuşulan tüm kelimeler İsa Mesih, çünkü birden fazla katkıda tanımlamak için başarısızlık ve Tanrı için birbirinin kullanılan başlık, 'Rab' kullanımı olduğunu düşündüm olarak yanlış olan Vahiy 1 birkaç ayet vardır İsa Mesih, melekler, İbrahim ve diğer insanlar. Tanrı ve İsa Mesih için başlık, 'Rab' kullanımı iyi Kutsal boyunca belgelenmiştir, ancak, ne sıklıkla gözden kaçan bu başlık da her 'Rab' olarak kullanıldığı anlamına gelir erkekler ve melekler için İncil'de kullanılan olmasıdır mutlaka Tanrı ya da İsa ifade etmez; yerine kelimeler cümlede kullanılan ve bağlam çevreleyen kime olarak okuyucuya rehberlik etmelidir, 'Rab' anlamına gelir. Başlıkların Bu konu, bu kitabın Bölüm 7 ve Ek 98 İlahi İsimler ve Başlıklar ark daha işlenir Companion İncil EW Bullinger tarafından. 

Vahiy 22 İsa Mesih inanan Kiliseler vermek için meleğini bu mesajı verdiğini bildiren bir başka hesap: 16 İsa gönderdiğiniz adres mayın melek kiliselerde size bunları tanıklık etmek. Kök ve David yavrular, parlak ve sabah yıldızı duyuyorum. (Vahiy 22:16 KJV) Kutsal sıklıkla tanıklık ve Kutsal, Demet, İşaretler ve Wonders, vizyon, yüksek sesle ya da 'küçük sakin' sesi ile O'nun insanlara Tanrı'nın doğrudan sıra (yeryüzünde insanlarla birlikte çalışma Tanrı'dan gönderilen melekler kayıtları İnananlar, hayvanlar, ve hatta dinsiz). O yüksek sesle ses duydum ve İsa ve diğerleri tapınmalıydılar aynı Tanrı ve bugün sizinle ve benimle cemaat istiyor, aynı Tanrı'nın bir vizyon gördüm Burada, Vahiy Kitabı'nda, Yuhanna Ruh oldu. 
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3.4 HE BİZİM KURTULUŞ VE YAZAR VE İŞLEMCİ OLDUĞU 
GİBİ İSA MESİH ALFA VE OMEGA' IS 

Kutsal Tanrı 'nm başlangıcı yoktur ya da bitiş değil, İsa Mesih hakkında aynı 
demiyor belirtiyor. Bu nedenle, belirtilen 'Alfa ve Omega' Vahiy Bölüm 1 
Tanrı 'ya ancak İsa Mesih başvuruda bulunamaz. Ancak, bu 'Alfa' ve Bölümde 'Omega' tarif Kutsal diğer ayetlerden daha fazla araştırma açık bu başlığın anlamını bırakır açıkladı değildir Kim ve Ne İsa Is ve yapmış. 

5 Ve sadık tanık, ve ölü ilk doğurulmadığına ve yeryüzünün kralları prensi olan İsa Mesih, gelen. 
Onun için bu bizi sevdi, ve kendi kanında, 6 bizi günahlarımızdan yıkanmış Ve bize Tanrı ve onun Baba'ya krallar ve rahipler yaptı; Ona sonsuza dek yücelik ve egemenlik olacak. Amin ... 
8 Ben Alfa ve Omega, başlangıç ve bitiş duyuyorum, Lord, dedi, ve hangi, ve gelecek olan Yüce 
... 17 Ve ben gördüm onu, ben onun ayaklarına olarak düştü öldü. Ve o bana söyleyerek, üzerime sağ elini koydu, Korkma; Ben ilk ve son duyuyorum: 18 Ben yaşıyor diye, ve ölü değilim; ve, Hani, ben hayatta sonsuza dek, Amin duyuyorum; ve cehennemin ve ölüm anahtarları (Vahiy 1: 5-6, 8, 17-18 KJV) var. 

İşte o öldü ve Tanrı'ya olamaz hayatta-bir şey yapıldığı gibi 'Alfa ve Omega' İsa Mesih ifade ettiğini teyit edilir. Bu soruşturma İsa Mesih, 'Yazar ve Bizim Faith İşlemci' Alfa ve Omega " Yazar ve Sonlandırıcıyla 'ile eşanlamlı çünkü denir İbraniler Kitabına daha aşağı daralmış olabilir. 

1 Bu nedenle biz de tanıkların çok büyük bir bulut ile ilgili çevrili görünce, bize bir kenara, her 
kilo ve bizi kolayca kuşeytan günahı yok bırakmanı ve bize sabır ile bizden önce ayarlanmış yarış çalışmasına izin, 2 Looking İsa yazar ve bizim inanç sonlandırıcı; kim onu utanç hor 
görme, çapraz dayandı ve Tanrı'nın tahtının sağında aşağı ayarlanır önce kuruldu sevinç. 3 
wearied ve kafasında soluk olması diye, kendisine karşı günahkarların böyle çelişkiyi dayandı onu düşünün için. (İbraniler 12: 1-3 KJV) 

3.5 KURTULUŞ DAYALI ON HAKLI BÖLÜNMÜŞ' ÖĞRETİM 
İÇİN IS 

Kutsal kurtuluş Tanrı ile sonsuz yaşam istiyor ve sadece İsa Mesih'e iman yoluyla bulunabilir herkes tarafından aranacak olmasını gerektirir. 

İsa Mesih'e inanç Tanrı'nın Word, İsa Mesih ve kurtuluş için Tanrı'nın Planı hakkında beyan ne inanmak geliyor. Bu anlayış ve kurtuluş Tanrı'nın Planı inanan ve ne İsa sizin için yaptım ve bana Hakikat 'haklı bölünmüş' Word gelmek zorunda. 
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15 Çalışma kendinizi Tanrı, haklı gerçeğin kelime bölünmesi, utanılacak değil ihtiyacı bir işçi 
için onaylanmış göstermek için [YANLIŞ KUTSAL BÖLME AKSİNE]. (2 Timothy 2:15 KJV) 

İncil sadece anlaşılmalıdır 'haklı bölünmüş' için Kutsal ama aynı zamanda yanlış sonucu hata muhtemelen insanlara açan ile (yorumlanır) ayrılabilir yalnızca ONLAR KAYDEDİLDİĞİNİ DÜŞÜNCE ama aynı zamanda vardı kim Tanrı tarafından kovuluyor açıktır Tanrı aşkına, vaaz peygamberlik ve hatta yapılan mucizeler! 

15 koyun postuna size gelip sahte peygamberlerden sakının, ama özde yırtıcı kurt vardır. 16 
Onların meyve bunları tanıyacaksınız. Erkek dikenlerden dikenler üzüm, incir toplamak veya musunuz? 17 Hatta bu yüzden, her iyi ağaç iyi meyve getiriyor; ama bozuk bir ağaç kötü meyve ileri getiriyor. 18 İyi ağaç kötü meyve yetiştirmeyi değil, ne bozuk bir ağaç iyi meyve getirebilir. 
iyi meyve değil getiriyor 19 Her ağaç kesilip ateşe atılır. 20 Bu nedenle onların meyve ile onları tanıyacaksınız. Bana dedi 21 herkes, Rab, Rab, göklerin krallığına girer; ama o göklerdeki Babamın iradesini yaptığı. 22 O gün birçokları, Rab, ya Rab bana diyecekler, biz sizin adınıza peygamberlik değil mi? ve adınıza şeytanlar dışarı atmak var? ve sizin adınıza birçok harika işler yapmış? Eğer bu işin haksızlık, benden ayrılmak: 23 Ve sonra ben onlara ikrar edecek, seni hiç tanımadım. (Matta 7: 15-23 KJV) 

Kutsal ve tarih kayıtları pek çok engel ve bilgili objektif aranan bireyler ve topluluklar, karşı zulüm ve onlar Hakikat haklı bölünmüş Word anladım ne One True Tanrı 'nın dürüst ibadet. 
Erken Kilisesi ve Engizisyon altında binlerce işkence sırasında Havariler çoğunun infazlar, örneğin, Tanrı 'ın düşmanları Tanrı 'ın emrettiği gibi haklı Kutsal bölmek edenlere karşı alacak muhalefete hiçbir şüphe bırakmıyor. 

Tanrı ve İsa Mesih erkeklerin öğretilerinde kimiz hakkında yanlış anlayışların aksine bölünmüş, gerçek ibadet ve objektif nitel çalışma tüm gerçekleri ve belirtilen gerçeklerin açık peşinde gerektirir. 

Herhangi bir sonraki haberdar uygulama daha sonra dahil ve geçerlilik herhangi bir iddia, herhangi öğretim onadı önce İncil TÜM keşfedilen bilgileri uygulamak gerekir. Tanrı zaten o dünyaya gönderdi O'nun Word ve Yaşam Word ilan temel gerçekleri keşfetmek, öğrenmek ve uygulamak istiyor, hep cennet Irade-ve O'nun kendi o aşkın Tanrı'nın irade itaat Rab İsa Mesih, toprak ve özellikle çarmıhta ölümüyle. 

3.6 İTİRAF RAB İSA VE İMAN TANRI DAN ÖLÜ CHRIST'A 
YÜKSELDİ 



Haklı Tanrı'nın Sözünü bölünmesi itibaren Tanrı'nın Kutsal belirtildiği gibi Mesih aracılığıyla Tanrı'nın Planı 'na göre kaydedilen hale bir kişi gerektirir 

anlaşılmaktadır. 
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9 O eğer sen eder itiraf ile sizin ağzınızda Rab İsa, ve olacaktır inanıyorum içinde senin kalbin o 
Tanrı'nın etti kaldırdı onu gelen ölü, sen edilecektir kaydedilen. 10 için olan kalp adam inanıyor için doğruluk, ve ile ağız itiraf edilmektedir yapılan için kurtuluş. (Romalılar 10: 9-10 KJV) 

Yanlış bölme Tanrı'nın Sözü Kutsal açıkça Tanrı ölemez beyan çünkü Mesih'in ölümü ve dirilişi inkar etmektir, çünkü İsa Mesih Arş'ın üzerinde Tanrı olduğunu düşünmek için; İsa Mesih öldü; ve Tanrı ölü-DEĞİL kendisine gelen İsa Mesih gündeme getirdiğini. 

3.7 İTİRAF İSA MESİH TANRI OĞLU IS 



I Tanrı itiraf kişi yaşıyor 
İsa Tanrı'nın (Tanrı 'm DEĞİL) Oğlu ve Tanrı 'a yaşamak. 

15 Kim İsa Tanrı ona yaşıyor, Tanrı'nın Oğlu olduğunu itiraf ve o Tanrı'a olacaktır. (1 Yuhanna 
4:15 KJV) İsa Mesih, oğlu olduğuna inanıyoruz diye, bu yazılı 3 1 Ama Tanrı; ve inanarak bu onun adı ile yaşama sahip olabilir. (Yuhanna 20:31 KJV); Eğer, sen olabilir bütün yüreğinizle düşünüyorsanız 37 Ve Philip, dedi. Ve o cevap verdi ve İsa Mesih'in Tanrı'nın Oğlu olduğuna inanıyoruz, dedi. (Elçilerin 8:37 KJV) 

9 Tanrı kimler tarafından size Oğlu İsa Mesih Rabbimiz bir dostluk çağrıldı, sadıktır. 
(1 Korintliler 1: 9 KJV); Hatta bana ve Silvanus ve Timotheus tarafından, bizim tarafımızdan aranızda vaaz edildi Tanrı'nın Oğlu, İsa Mesih, için, 19 evet değildi ve hayır, ama ona evet oldu. 
(2 Corinthians 1:19 KJV) 

20 Ve biz Tanrı'nın Oğlu gelmiş ve biz doğru olduğunu, onu biliyor olabilir, bize bir anlayış 
verdiğini biliyoruz ve biz bile onun Oğlu İsa Mesih de, doğrudur ona bulunmaktadır. Bu gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır. (1 Yuhanna 5:20 KJV); 3 Grace hakikat ve sevgi, senin, merhamet ve Baba Tanrı dan ve Rab İsa Mesih'in, Baba Oğul barış, birlikte olmak. (2 Yuhanna 1: 3 KJV) 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3.8 SONSUZ YAŞAM İÇİN BİR DUA 



SEVGİLİ TANRIM 

BEN SİZE TOPRAK VE SİZİN üfORD İLE YAPILAN GÖKLERİ VE O UT 
ÇAĞRI VE HER KİŞİ İLE TOPLULUĞA VAR EARTH İÇİN WORD 
GÖNDERİLEN BU KUTSAL KAYNAKLANAN SEE. BT SİZE 
KARANLIKTAN AYıRDı VE DEAD DAN, İSA MESİH KALDıRDı BU SİZİN 
WORD İLE OLDU. MESİH ARACILIĞIYLA BENİM İÇİN VERİLEN SİZİN 
AKİTLER VE DERİN AŞIK YANIT OLARAK» ŞİMDİ BABAM OLMAK İÇİN 
SİZİN ÜZERİNE ÇAĞRI VE SİZE ASK MY KELİMELER KULLANIN.. 

YÜCE TANRI BEN SİZİN ÜZERİNE ÇAĞRI VE İSA MY AĞIZ İLE RAB 
OLDUğUNU İTİRAF. BEN KINGS VE LORDLAR RAB KING OF IS İSA MESİH 
TANIRLIN OĞLU IS DEAD VE İTİRAF» SİZİN BİRİCİK OğLUNU» DAN» İSA 
MESİH KALDıRDı YÜREKTEN INANıYORUM, 

BEN MY GÜNAHLARı AF TEŞEKKÜR EDERİZ VE SENİ BİLİYOR VE 
TANRI BİR ÇOCUK OLARAK SİZE ME DİYE VAR HAYAT CANLI 
OLABİLİR MY LIFE GİRMESİ KUTSAL RUHU İÇİN TEŞEKKÜR ASK. 

İSA MESİH MY RAB ADINA BEN AMEN, TEŞEKKÜR VE ÖVGÜ SİZE. 
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KISIM 4 

tanei Vermek îçîn seViVor 

4.1 TANRI SİZİN VE BENİM İÇİN ÇOK VERMEK İSTİYOR 

Tanrı bizim sığınağımız ve sonsuz yaşam Veren olan: 27 ebedi Tanrı sığınağı ve altında sonsuz kolları: ve senden önce gelen düşman dışarı itme olacaktır; ve onları yok, diyelim. (Tesniye 33:27 KJV) Ebedi hayat bilmektir (1) Tanrı tarafından gönderilen Sadece Gerçek Tanrı ve 
(2) İsa Mesih: 3 Ve bu size tek gerçek Tanrı biliyor olabilir, hayat sonsuzdur, ve Gönderdiğiniz İsa Mesih,. (Yuhanna 17: 3 KJV); Ebedi hayat İsa Mesih Efendimiz vasıtasıyla Tanrı 'nın armağanıdır: günahın ücreti 23 ölüm; ama Tanrı'nın armağanı Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşamdır. (Romalılar 6:23 KJV) Tanrı Oğlu olduğu kaydedilen ebedi hayat vermiştir: 
1 1 Ve bu Tanrı bize sonsuz yaşam verilen, ve bu yaşam O'nun Oğlu olduğunu olduğunu, 
kaydıdır. (1 Yuhanna 5:11 KJV) 



I Kaydedilir olanlar için bir anlayış verilmiş 
(1) Tanrı biliyor, (2) Tanrı olmak, ve (3) Mesih'in olacak. 

20 Ve biz Tanrı'nın Oğlu gelmiş ve biz doğru olduğunu, onu biliyor olabilir, bize bir anlayış 
verdiğini biliyoruz ve biz bile onun Oğlu İsa Mesih de, doğrudur ona bulunmaktadır. Bu gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır. (1 Yuhanna 5:20 KJV) 

Yukarıdaki ayetlerde itibaren, Tanrı'nın O'nu ve sonsuz yaşama sahip olmaktır Oğlu, İsa Mesih'i bilmek bizi istediği açıktır. Biz de, kaydedilmiş, TANRI IN ve OĞLU, İsa Mesih'e olduğunu bilmeli ve Tanrı O'nu istiyor her kişiyi ödüllendirir söyledi. 

4.2 TANRI ONA İSTEYENLERİN ÖDÜLLENDİRİLECEKTİR 



Kutsal dikkatli okuma, birçok insan aldatılmış ve erkeklerin gelenekleri tarafından yanıltılmış ve belki de asla Tanrı'nın Sözü O İsa Mesih aracılığıyla onlara vermek istedim Dursun bilerek mezara gitti edildiğini acı belirginleşmektedir. Herkese Tanrı ve mevcut İsa ile tam ve verimli yaşam bugün ama kron ve diğer ödülleri Tanrı bize hakkında bilmek ve O'na ve İsa Mesih ile ebediyete bizim gelecek için aramak isteyen de vardır Sadece bu değil. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

6 Ama iman olmadan onu memnun etmek mümkün değildir: Tanrı gelir o olduğuna iman 
etmelidir, ve o özenle onu aramak onları bir ödüllendireceğine olmasıdır. (İbraniler 11:6 KJV) 
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4 dedi biri ise, ben Paul değilim; ve başka, ben Apollos duyuyorum; Eğer bedensel değil mi? 

5 Daha sonra Paul, kim Rab her adama verdi bile, sen inanmış kimler tarafından Apollos 
olduğunu, ancak bakanlar kim? 6 Ben dikilmiş, Apollos sulanan; Ama Tanrı artış verdi. [TANRI ARTIŞ VERİR], Öyleyse 7 ne o şey bitkiler olduğunu ne o sular ki; ama Tanrı artışı verir. 

8 Şimdi o bitkiler ve sular biriz o: ve her insanın kendi emeği göre kendi ödül alacaktır. [HER 
KİŞİ TANRI İLE KENDİ ÇALIŞMA İÇİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ OLACAK] biz işçiler 
Tanrı ile birlikte İçin 9: sen Tanrı'nın hayvancılık, Tanrı'nın binası vardır. [TANRI ABD İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR] bir bilge ustası olarak, ben temel atılmıştır var, bana verilen Tanrı'nın lütfü göre 10, başka bunun kurar. Ama bunun üzerine inşa nasıl her insanın dikkat atalım. Diğer vakıf için 1 1 daha hiçbir erkek yatıyordu İsa Mesih olan koydu yapabilirsiniz. 
(1 Korintliler 3: 4-11 KJV) 

Tanrı bu dünyada hayatları boyunca onlar O'na ne iş için her mümin ödüllendirmek istiyor ve O güçlendirir ve İsa Mesih Tanrı ve a arasındaki bu iş anlaşması için temel belirledi çünkü büyük işler üretmek için gereken tüm bize sağlar Tanrı'nın kendi kalbine toplam lütuf ve erişim dayanmaktadır İnanan. 

Tüm amel Tanrı ile yapılır ancak tüm tapu Tanrı tarafından kabul edilir ve karar olacak; Kötü işler azarladı olacak ve gösterilen iyi işler 
Tanrı tarafından yapılacak. 

19 Ve bu kınama, yani ışık dünyaya gelmek olduğunu ve onların amelleri kötü çünkü erkekler, 
oldukça hafif çok karanlığı ekledi. Onun amel azarladı gerektiğini diye kötülük, ışık nefret, ne ışık geliyor mu her biri için 20. [TANRI'NIN NEFRET BİR KİŞİYE GÖRE YAPILAN KÖTÜLÜKLERİNİ AZARLADI OLACAK] 21 Ama gerçeği yapar o, ışık geliyor Onun amel Tanrı 'a dövme olduğunu, apaçık yapılabilir. [TANRITN GERÇEĞİ bir mümin ÇALIŞMA VE YAŞAMA TARAFINDAN YAPILAN AMEL TARAFINDAN YAPILMASI 
GEREKEN GÖSTERİLEN VE TANRI İÇİN OLACAK] (Yuhanna 3: 13-21 KJV) 

Kötül iş Tanrı tarafından azarladı olacak Tanrı ve onların amellerini reddetmek insanlar tarafından yapılır; Gerçekten, her şey ortaya çıkacak ve herkes kendi iş değerlendirilmekte ve ödüllendirilmektedir olacaktır. 

26 değil bu yüzden onları Fear: hiçbir şey kaplıdır için, ortaya edilmeyecektir; ve bilinen 
edilmeyecektir ki, sakladı. (Matta 10:26 KJV); 35 Birçok kalplerin düşünceler ortaya olabileceğini (Evet, bir kılıç, aynı zamanda kendi ruhunun delip eder). (Luka 2:35 KJV); hiçbir şey kaplıdır için 2, ortaya edilmeyecektir; ne bilinen edilmeyecektir ki, sakladı. 3 ışığında duydum edilecektir karanlıkta konuştum nedenle olursa olsun; ve dolaplar kulak konuştum olanı çatılardan üzerine ilan edilecektir. (Luka 12: 2-3 KJV); 13 Her insanın işi tezahür yapılır: o ateşle ortaya edilecektir çünkü gün ilan eder için; ve ateş ne tür her insanın işini çalışacağız. 
(1 Korintliler 3:13 KJV); 13 Ne onun gözünde tezahür olmayan herhangi bir yaratık var: ama her şey çıplak ve biz yapmak zorunda kiminle ona gözleri açıldı vardır. (İbraniler 4: 13 KJV); Diğer vakıf için 1 1 daha hiçbir erkek yatıyordu İsa Mesih olan koydu yapabilirsiniz. 12 Şimdi herhangi bir adam, bu vakıf altın, gümüş, değerli taşlar, ahşap, saman, anız üzerine inşa halinde; 13 Her insanın işi tezahür yapılır: o ateşle ortaya edilecektir çünkü gün ilan eder için; ve ateş ne tür her 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insanın işini çalışacağız. 14 Herhangi bir adamın işi o bunun üzerine inşa ettiği uymak, o bir ödül alacaktır. Herhangi bir adamın işi yanmış olacaktır 15 ise, o kaybı acı olacaktır: ama kendisi kaydedilmiş olacaktır; henüz çok yangın gibi. (1 Korintliler 3: 11-15 KJV) 

Kurtuluş çok şaşırtıcı ve tamamen bir mümin İsa Mesih tarafından belirlenen temel üzerine Tanrı ile çalıştı olsa bile lütfuyla, onlar hala Tanrı olmadan yapılan her türlü iş için hiçbir ödül ile olsa ebedi hayata sahip olacak. Bu tür ödüller tanımlanabilir ve gelecek Yaş herkes tarafından görülebilir olacaktır; Bu tür ödülleri Tanrı İncil'de 'taçlar' çağırır. 

4.3 SADIK OLMUŞTUR İMAN İÇİN ÖDÜL KRON 

Hiç 'Kron' Vahiy 4 Tanrı 'nın Tahtı önce aşağı atmak hangi temsil merak ettiniz mi? Onlar makam, rütbe, ya da yeni gövdesinde bir Believer tarafından düzenlenen ek güçler, yetenek ve görevleri sembolik ayrıcalık pozisyonları da Vahiy belirtilen veya Kutsal herhangi diğer kısmı değil olsun. Ancak, sonsuz yaşama sahip olanlar için taçlar ve diğer ebedi ödülleri dikkat layık. 

4.4 TANRI NIN TAHTI ÖNCE ONLARI FIRLATMA (VE 
KAYITLI KINGS VE KAHİNLER OLARAK DÜNYANIN 
ÜZERİNE EGEMENLİK SÜRECEKLER) ONLARIN ÜZERİNE 
BAŞKANLARI ALTIN CROWNS İLE 24 YAŞLILAR 

4 1 Bundan sonra ben Hani, bir kapı cennet açıldı, baktım, ve: ve benimle konuşurken bir trompet 
gibi duydum ilk sesiydi; hangi buraya gel, ve sana bundan olmalıdır şeyler gösterecektir dedi. 
Hani, bir taht cennette ayarlanır, ve bir taht üzerinde oturdu ve: 2 Ve hemen ben ruhu oldu. 
Oturdu 3 Ve o bir jasper ve sardalya taş gibi bakarlar oldu: ve bir zümrüt nasıl bir görünürde taht hakkında bir gökkuşağı yuvarlak vardı. Tahtın yaklaşık 4 Ve yuvarlak, dört ve yirmi koltuk vardı: ve koltuk üzerine dört ve yirmi büyükleri beyaz giyecekten giydirilmiş, otururken gördüm; ve onlar, altın başlarını kron vardı [BAŞLARINA ALTIN TAÇ] ... 10, dört ve yirmi büyükleri tahtına oturdu ondan önce düşmeye ve sonsuza dek yaşıyor ona ibadet ve tahtın önce kron döküm diyerek, [TANRI 'NIN TAHTI ÖNCE ONLARIN TAÇLAR FIRLATMA] zafer ve onur ve güç almak için 1 1 Sen layık sanat, Rab,: ... sen her şeyi oluşturduğunuz için, ve zevk için onlar ve oluşturulan 5 9 Ve onlar da kitap almak için, ve bunların mühürler açmak için layık olan, diyerek, yeni bir şarkı söylenen: Eğer katledildi, ve her akraba ve dil, ve insanlar dışarı kan Tanrı'a bizi kullandınız, ve için Ulus; 10 Ve Tanrı krallar ve rahipler bizi yaptık: ve biz yeryüzünde egemenlik sürecekler. [KAYDEDİLMİŞ İÇİN GELECEK ÖDÜL BİRİ KINGS VE DÜNYANIN ÜZERİNE KAHİNLER OLARAK ÜSTÜNLÜĞÜ OLACAK] 11 Ve ben baktığım, ve ben duydum Birçok meleklerin sesi taht ve hayvanlar ve yaşlılar ile ilgili yuvarlak: ve bunların sayısı binlerce on bin kat on bin, ve binlerce vardı; 12 Yüksek sesle söyleyen, Layık güç almak için öldürüldü Kuzu ve zenginlikleri ve bilgeliği ve gücü ve onur, yücelik ve nimet olduğunu. 13 Ve cennette olduğunu, ve yeryüzünde, ve toprak altında her yaratık, ve, Blessing ve onur, yücelik ve güç denizde, ve bunların olduğunu tüm, diyerek duydum gibi olmak Ona bu Lamb sonsuza dek tahtına oturur, ve. [(1) TANRI VE TANRI 'NIN (2) KUZU TAPINMA]. 
(Vahiy 4: 1-4, 10-11; 5: 9-13 KJV) 
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4.5 İSA MESİH BAŞININ ÜZERİNE BİRÇOK TACI VARDIR 

1 1 Ve ben cennet açıldı, ve beyaz bir atı işte gördüm; ve onun üzerine oturdu o Faithful ve True 
denilen ve doğruluk o hakimi yapar ve savaş yapmak. 12 Gözleri alev alev yanan ateşe olarak vardı, ve onun kafasına birçok kron vardı; ve o kimse biliyordu, bir isim yazılı vardı, ama kendisi. [O YARGIÇ VE DÜNYAYA HAKİM İÇİN DÖNDÜ ZAMAN İSA MESİH 
BAŞININ ÜZERİNE ÇOK KRONLAR OLACAK] 13 Ve o kana batırılmış bir kaftan giymişti: ve onun isim Tanrı'nın Sözünü denir. Cennette 14 Ve ordular, beyaz ve temiz ince keten, bürünmüş, beyaz atlara üzerine onu izledi. Ve o demir bir çubuk ile karar verir: 15 Ve onun ağzından o ulusları çarpmak gerektiğini onunla ki, keskin bir kılıç gider ve o Yüce Tanrı' ın şiddetliliği ve gazabı winepress basamakları. 16 Ve onun vesture ve bir isim yazdığı uyluk, Krallar Kralı ve Lordlar Efendisi vardır. (Vahiy 19: 11-16 KJV) 

4.6 İSA MESİH ONA ÖNCE SET SEVİNÇ İÇİN ÇARMIHTA 
ÖLÜME KATLANDI 

1 Bu nedenle biz de tanıkların çok büyük bir bulut ile ilgili çevrili görünce, bize bir kenara, her 
kilo ve bizi kolayca kuşeytan günahı yok bırakmanı ve bize sabır ile bizden önce ayarlanmış yarış çalışmasına izin, 2 Looking İsa yazar ve bizim inanç sonlandırıcı; kim onu utanç hor görme, çapraz dayandı ve Tanrı'nın tahtının sağında aşağı ayarlanır önce kuruldu sevinç. 
(İbraniler 12: 1-2 KJV) 

İsa Mesih önce kuruldu, bu 'sevinç neydi? Bu Tanrı'nın İbrahim'e Promise yerine getirmek için, ve yargıç ve doğruluk dünyayı yönetmek için, insanları kurtarmak ve kutsamak için, Tanrı'nın irade yapmak oldu. İsa çarmıh üzerinde başarılı ne Çünkü, İsa Mesih, Tanrı'nın tahtının sağında yükseltilmiştir Tanrı üzerinde hariç gücünü ve otoritesini herkesin üzerinde ve bir şey verilmiş ve birçok kronlar ile adını, 'Krallar Kralı ve Lordlar Efendisi' verilen Onun başının üzerine. 
Kron, aslında altın veya başarı, güç ya da otorite sembolik olup olmadığını, takan yapmak için söz ve eylemleri ödüllendirildi ve Tanrı'nın irade yapmak için yüce olan taçlandırdı tüm yaratılış İncil sayfalarında ve öne vardır. Farklı kron da itaat ve sadakatle ve Tanrı için çalışan herkes için kullanılabilir. 

4.7 BOZULMAZ BİR TAÇ 



Kendi beden ve zihin üzerinde hakimiyeti vardır, ve özgürce Tanrı'nın Sözünü vaaz bir mümin her şeyi ılıman ve bir Tncorruptible Taç' elde edecektir. 

16 Ben müjde vaaz olsa için, ben zafer için bir şey var: gerekliliği için üzerime atıldı; Ben Müjde 
değil vaaz evet, vah, benim için! Ben isteyerek bu işi yaparsak için 17, ben bir ödül var: ama benim iradesine karşı eğer, bir müjde muafiyet bana kararlıdır. Benim ödül sonra ne 18? (20) [MÜMİNLER VE TANRI İLE BUNLARIN İŞ İÇİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ OLACAK] 
Ben müjde vaaz zaman Şüphesiz ki, ben benim güç değil kötüye ki, bedelsiz olarak Mesih'in müjdesini yapabilir İncil. Ben bütün insanlara özgür olabilir, ama ben daha çok kazanmak diye, 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ben tüm kendime kulu yapılan olsa için 19. 20 Ve Yahudilere ben Musevileri kazanmak olabilir, bir Yahudi olarak oldu; Ben onlara yasa altında onları kazanmak olabilir, hukukta olduğu gibi, hukuk altında olduğunu; Hukuk olmadan, hukuk olmadan Onlara 21, (olmamak Tanrı' ya yasa olmadan, ama Mesih, yasa altında) Ben hukuk olmadan onları kazanmak olabilir. 

22 Zayıf için zayıf kazanmak olabilir, ben zayıf oldu: Ben tüm yollarla bazı tasarruf diye, bütün 
insanlara her şeyi yaptı duyuyorum. 23 Ve ben İncil'in uğruna yapmak bu, ben bunun seninle ger olabileceği. 24 Bir yarışta koşmak hepsi çalıştırmak size değil bilin, ama bir ödül alır? Yani elde edebilir ki, çalıştırın. Ustalık için çaba 25 Ve her insan her şeyde ılıman. Şimdi bir rüşvet taç almak için bunu; ama biz bir dürüst. [ÖZ-KONTROL İÇİN BİR BOZULMAZ TAÇ] 26 Bu 
nedenle bu kadar değil belirsizlik, koşmak; yani havayı yener biri olarak değil, ben kavga: 27 
Ama ben bünyesinde tutmak ve tabiyet haline getirmek: Ben başkalarına vaaz herhangi bir araçla bu diye, kendimi bir kazazede olmalıdır. (1 Korintliler 9: 16-27 KJV) 

Kendini kontrol ve hünerle (Yahudiler, hukuk olmadan yasa altında olanlar, ve bu, ücretsiz, örneğin) kendi ilgili anlayış düzeyleri ve yaşam pozisyonlarda herkese özgürce Tanrı 'nın Sözünü vaaz için bir Incorruptible Taç. 

4.8 SEVİNÇ BİR TAÇ 



Gülme Taç öğretti Tanrı kelimesi ile sadık müminleri yükseltmek için Tanrı ile çalışmış bir kişiye verilecek ve kendi hayatında yaşamış. 

10 Siz tanıklar, ve Tanrı da, biz içinizden kendimizi nasıl davrandığını holily ve adil ve suçlama 
olmaksızın inanıyorum: Eğer biz öğütlenen ve teselli ve sizin her birini ücret nasıl 1 1 gibi bir baba çocuklarını, 12 size bu yaptığı gibi Onun krallığı ve zafer için sizi çağırdı Tanrı, layık yürümek istiyorum. Bu neden için 13 ayrıca bizden duymuş Tanrı'nın sözünü aldığınızda, size erkeklerin kelime olarak değil alınan, çünkü, vazgeçmeden, Tanrı 'ya şükür ama etkili gerçeğin, Tanrı kelimesi, olduğu gibi Ayrıca çalıştığını sana inanıyorum. Onlar Yahudilerin sahip bile, siz de kendi vatandaşlarının şeyler gibi uğramış için ...: Sizin için 14, kardeşler, Yahudiye'de Mesih İsa'ya olan Tanrı'nın kilise takipçileri oldu 

17 Ama biz, kardeşler, varlığında kısa bir süre için sizden atılıyor, değil kalbinde, büyük arzusu 
ile yüzünüzü görmek için daha bol çalıştı. 18 Bu nedenle biz bir kez tekrar, hatta ben Pavlus, sana gelmiş olacaktı; ancak Şeytan bizi engelledi. Ne için 19 umudumuz, ya sevinç ya da sevinç tacı nedir? Onun gelişinde Rabbimiz İsa Mesih'in varlığında bile değil misin? [ÇÜNKÜ EYLEMLER VE BU MÜMİN KELİMELER İLE TANRI İÇİN SADIK OLDU 
İNSANLARIN MÜMİN VERİLİR SEVİNÇ TAÇ] Senin için 20 bizim zafer ve sevinç. 
(1 Selanikliler 2: 10-14, 17-20 KJV) 
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4.9 DOĞRULUK A TAÇ 



Doğruluk bir taç seviyor ve Mesih'in ortaya çıkışı bekliyor ve Tanrı'nm Kelime I ile diğerlerini öğütler bir kişiye verilecektir. 

1 Ben Tanrı'ın huzurunda bu nedenle ücret ve hızlı ve onun görünen ve onun krallığı ölü 
yargılayacak Rab İsa Mesih,; 2 kelimeyi vaaz; sezon dışında sezonunda, anlık olması;, azarlama reprove tüm uzun acı ve doktrin ile exhort. Onlar ses doktrin tahammül ne zaman gelecek zaman için 3; ancak kendi tutkularına sonra onlar kaşıntı kulakları olan, kendilerini öğretmenlere yığın eder; 4 Ve onlar gerçeği kendi kulaklarını dönüp eder, ve masal döndü edilecektir. 

5 Ama, bir evangelist çalışmalarını yapmak, ıstırapları katlanmak için bakanlığın tam kanıtı 
yapmak, her şeyde sizi izliyorum. I için 6 şimdi sunulacak hazırım, ve benim kalkış saati elinizin altında. 8 Bundan böyle benim için Rab, salih yargıç, o gün beni verecektir salih bir taç, orada yatırılır: ve 7 Ben inancımı tutmuş, benim kursu bitirdikten, bir iyi mücadele ettik Bana sadece, aynı zamanda tüm bunları seviyorum onun görünen. [SALİH BİR TAÇ İSA MESİH ÇIKAN AŞK DSÖ TÜM İÇİN ÖZEL BİR GÜN VERİLECEKTİR] (2 Timothy 4: 1-8 KJV) 

Bazıları da 'Kendinden Geçme' Birlikte bulutlar kaydedilir ancak Mesih'in görünen Buluşması yaklaşık bilmiyorum olanların ne denir ki? Onlar aniden Sadık sadece 1 Korintliler 1 5 okuyarak öğrenmiş olurdu bu yaklaşan önemli olayı öğrendi olmasaydı özellikle Rabbin eğer bulutlar göründüğünde sadece onlara ne bilemezsiniz Büyük olasılıkla: 51-58 ve 5:1 1 ila 1 Selanikler 4:13. 

5 1 Hani, sana bir sır gösterir; Hepimiz uyku bulunmayacağını kabul, ama hepimiz değişmiş 
olacaktır, bir anda 52, son koz olarak kaşla göz arasında, içinde: Trompet ses edecektir için, ve ölü dürüst yükseltilmiş olacaktır, ve biz değişti edilecektir. [ZAMANDA BT TROMPET SESLERİ DEĞİŞTİ OLACAKTIR ŞU ANDA CANLI ARE MEZAR VE KAYDEDİLMİŞ 
KALDIRDI OLACAK ÖLÜ ARE BİR GÖZ KAYDEDİLDİ PIRILTI İÇİN ALIR] 
çürümezliği koymak gerekir bu rüşvet için 53, ve bu ölümlü zorunluluktur ölümsüzlük koymak. 
Bu çürümezliği koyduk eder, ve bu ölümlü ölümsüzlük koyduk zorundadır zaman 54 Peki, o zaman Ölüm zafer kadar yutulur, yazılı söyleyerek geçmek getirilir. 55 Ey ölüm, nerede acı nedir? O mezar, nerede zafer? 56 ölüm acı günahtır; ve günah gücü yasasıdır. 57 Ama teşekkürler bize Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla zafer verir, Tanrı'a olsun. 58 Bu nedenle, sevgili kardeşlerim, her zaman sizin emek Lord boşuna olmadığını biliyoruz Zira gibi, Rabbin çalışmalarında dolu, sen, sadık hareketsiz olacak. (1 Korintliler 15: 51-58 KJV) 

4 13 uykuya değil, hatta hiç umut var diğerleri gibi sizin o üzüntü vardır, onları ilgilendiren Ama 
cahil olmak zorunda değildir, kardeşleri,. İsa'nın Tanrı bile onunla getirecek İsa hangi uyku da onlara bu yüzden öldü ve tekrar yükseldi inanıyorum eğer İçin 14. Bunun için 15 biz hayatta ve engel teşkil etmez Rabbinin geliyor kalması biz olanı, Rabbin kelime sana söylemek ['ÖNLEMEK' = YUNANCA ÖNCE] uyurken onları. 16 Rab kendisi baş melek sesi ile, bir not 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ile gökten iner ve Tanrı koz ile olacaktır: ve İsa ölü ilk dirilecek: [YAŞAYAN HIRİSTİYANLAR YERDEN ALINIR ÖNCE ONLAR ÖLMEDEN ÖNCE 
KAYDEDİLMİŞ OLANLAR CHRİST KARŞILAMAK İÇİN BULUTLARIN İÇİNE 
MEZARDAN ÇIKARILARAK HAYATTA YAPILAN VE ALINACAK] 17 Sonra hayatta ve Rab'bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde onlarla birlikte yakalanmış olacaktır kalır biz: ve bu yüzden hiç Rab ile olacaktır. [MÜMİNLER EARTH DAN KAPTI VE MESİH 
ZAMAN Kİ DÖNEMİNE AİT OLACAK BULUTLARIN ALINACAKTIR] 18 Bu nedenle, bu sözlerle birbirlerini teselli. [MÜMİNLER İSA'NIN GÖRÜNEN BU KUYRUKTA BEKLERKEN BİLGİ VE YERYÜZÜNÜN ÜZERİNDE BULUTLAR ONUN VARLIĞI 
KAYDEDİLİR HERKESİN COŞKU İLE BİRBİRLERİNİ TESELLİ ETMEK VARDIR] 

5 1 Fakat zaman ve mevsim, kardeşleri, Sana yazmak gerek var. Kendinize için 2 Rabbin günü 
yani gece bir hırsız gibi geliyor mükemmel biliyorum. Onlar diyelim zaman için 3, Barış ve güvenlik; sonra ani imha çocuk ile bir kadın üzerine travail olarak, onlara gelir; ve onlar kaçamaz eder. 4 Ama kardeşler, o gün bir hırsız gibi yakalasın gerektiğini, karanlıkta değil. 5 Hepiniz ışık çocukları ve günün çocukları şunlardır: biz gecenin değil, ne karanlık. 6 Bu nedenle başkalarının yaptığı gibi bize uyku yok edelim; ama bize izlemek ve ayık olalım. [MÜMİNLER BULUTLAR İSA MESİH'İN İZLEMEK İÇİN VARDIR] gece onlar için 7 uyku uyku; ve bu sarhoş olmak onlar gece sarhoş bulunmaktadır. 

8 Günün Ama bize, iman ve sevgi zırhını kuşanıp, ayık olun; ve bir kask için, kurtuluş umudu. 
Tanrı 9 gazabı bizi tayin değil, ama, bizim için öldü, biz uyanmak veya uyku, biz onunla birlikte yaşamak gerekmediğini, bu Rabbimiz İsa Mesih'in, 10 ile kurtuluşu elde etmek. 1 1 Bu nedenle, hatta aynı zamanda yapmanız birlikte kendinizi teselli ve moral vermek bir başka. [ONUNLA BULUTLARIN İÇİNE ZAMAN BİR ANLIK OLARAK ÖLÜ VE YAŞAM MÜMİNLER 
TOPLAMA İÇİN İSA MESİH'İN ÇIKAN RAHATLATICI VE İMAN HER KONFORA 
VE TERBİYE ETMEK İÇİN ARE BU BİLGİ İLE DİĞER] (1 Selanikliler 4: 13-5: 11 KJV) 

Her mümin hızla İsa Mesih ile bulutların içine yerden alındığında sürpriz olmayacak, böylece bulutlar İsa Mesih'in Gelişi izlemek için öğütlenen edilir. (21) onlar izlemek ve dışarı bakmak yoksa His Onun kaydedilen kişi sürekli düşünmek ve Mesih'in ortaya çıkışı tahmin ve böylece tanrısal hareket edeceği anlamına gelecektir Görünme ve coşkuyla Tanrı ile onların gün-gün yürüyüş üzerinde sevmek çünkü büyük olasılıkla O'nun görünen değil 'aşk' olacak bulutlar gibi gözükmek Bu toprak. 

Onun Tanrı bizi almak istiyor Doğruluk Taç vaat görünen sevenlerin; ama O'nun görünen araçları sevmek bir kişi bu harika BİR ZAMAN OLAY hakkında bilmeniz gerekir. Ne yazık ki çoğu zaman, bırakın bile hayatlarında en az bir kez İncil'i okumak değil birçok kişi, erkeklerin gelenekleri yakalanmış kişiler tarafından bilinmektedir henüz görünen. 
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4.10 YAŞAM TAÇ 

Rab sevenler, Tanrı için yaşamak için ellerinden geleni yapacaktır. Kutsal göndermek veya şehvet ve enticement aracılığıyla Tanrı'nın irade yapmaktan uzak bizi şey olabilir kışkırtmaya değil bize öğütler bir dindar bir hayat yaşamak. 

I Ayartma tahammül ve onlara vermek değil olanlar 
Yaşam taç alacaksınız. 

Mübarek 12 günaha dayandı adam:. O çalıştı zaman, o Rab onu sevdiğini onlara vaat ettiği yaşam tacını alacaktır için [DENENMİŞ VE GÜNAHA DAYANDI IS MÜMİN YAŞAM 
TAÇ ALACAKSINIZ] 13 0 Tanrı'nın cazip, cazip olduğunda hiç kimse diyelim: Tanrı kötülük ile cazip olamaz için, ne he herhangi adamı ayartan: 14 Ancak her insanın cazip olduğunu, o uzak kendi şehvet çizilmiş, ve ikna edilir. Şehvet gebe zaman 15 Ardından, bu günahı ortaya getiriyor: ve günah, o bittiğinde, ölüm ortaya getiriyor. (Yakup 1: 12-15 KJV) 

IBu bir kişinin kalbinde Tanrı Sözü olan günaha yüzleşmek için bir kişiye yardımcı. 

9 'diyerek kaygılanmayın genç bir adam onun yolunu temizlemek zorundadır? sizin kelime göre 
buna dikkat alarak. Ey bana emir dolaşmaya etmeyelim: benim bütün kalp ile 10 Seni aradı var. 

1 1 Sizin kelime ben, kalbimde sakladı ki sana karşı günah olmayabilir. [BİR MÜMİN ONLARI 
GÜNAH (VE GÜNAHA) İLE BAŞA YARDIMCI OLMAK İÇİN ONLARIN KALBİNDE 
TANRI'NIN KELİME KOYMAK İÇİN] Blessed 12 size olan. Ey Rab: bana öğretmek senin tüzük. Dudaklarım ile 13 Ben senin ağzından tüm kararları ilan var. 14 Ben tüm zenginlikleri kadar, senin ifadelerine yolunda sevindi var. 15 Ben senin prensiplerde meditasyon, ve yolları saygı olacak. 16 Ben senin tüzüklerinde kendimi memnun edecek: Ben senin kelime unutmayacağım. (Mezmur 119: 9-16 KJV) 

10 Son olarak, kardeşlerim, Rab güçlü olması, ve onun kudretinin gücüne. 1 1 şeytanın hilelerine 
karşı durmak mümkün olabilir Tanrı'nın tüm zırh, üzerine koyun. Biz için 12 et ve kan karşı değil güreşmek, ancak yüksek yerlerde manevi kötülük karşı bu dünya karanlığın, yöneticileri karşı güçlere karşı beylikleri, karşı. 13 Bu nedenle kötü günde dayanmak mümkün olabilir ki, size Tanrı 'ın bütün zırh almak ve durmak, tüm yapmış olan. 14 gerçeği ile ilgili rahim kuşatmak 
olan ve doğruluk zırhını sahip, bu nedenle Standı; Barış müjdesi hazırlanması ile ayakkabılı 15 
Ve ayak; Eğer kötülerin tüm ateşli dart gidermek mümkün olacaktır hangi ile iman kalkanını alarak Her şeyden 16. 17 Ve Kurtuluş miğferini ve Tanrı kelimesi olan Ruh, kılıcını alır: [TANRI KELİMESİ HAYATINDA HER MÜMİN TARAFINDAN KULLANILACAK 
OLAN RUHU KILIÇ] Tüm dua ile hep dua 1 8 ve Ruh yalvarış ve bütün kutsalları tüm azim ve yakarış ile bunlara izliyor; (Efesliler 6: 10-18 KJV) 
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Tanrı'nm Sözü yaşayan ve Tanrı'nm günaha yenmek için bir kişi güçlendirmek için verdiği kendine ait bir hayatı ve güç vardır. 

12 Tanrı kelimesi için hızlı [YUNAN: YAŞAM VE KENDİ VE ENERJİ] hatta ruhun ve ruhun 
ayırmasın bölünmesi için piercing, herhangi iki ucu keskin kılıç daha güçlü ve daha keskin, ve eklem ve kemik iliği, ve kalp düşünce ve amaçlarını yargılar olduğunu. 13 Ne onun gözünde tezahür olmayan herhangi bir yaratık var: ama her şey çıplak ve biz yapmak zorunda kiminle ona gözleri açıldı vardır. Biz büyük bir yüksek rahip var o zaman görünce 14, Göklerde geçirilir, Tanrı'nm İsa Oğul, bize hızlı mesleğimizi tutun izin. Biz için 15 bizim infirmities duygusu ile dokundu olamaz değil yüksek rahip var; ancak henüz günah olmadan, biz gibi gibi cazip tüm noktalarda oldu. [BİZ HE GÜNAHA GÖNDER YOKTU HENÜZ ARE GİBİ İSA MESİH 
TÜM YOLDAN KAPILDIĞINI] 16 bize bu nedenle biz olabilir, lütuf tahtına cesaretle gelelim merhamet edinmek ve ihtiyaç zamanında yardım lütuf bulmak. (İbraniler 4: 12-16 KJV) 



İsa Mesih yendi ve günaha üzerinde zafer yaşayan ve şeytan yenmek için 

Tanrı'nm Sözünü kullanarak. 



10 Ve straightway sudan geliyor, o göklerin açtı gördüm ve ona inen bir güvercin gibi Ruhu: 

1 1 Ve gökten bir ses geldi, diyerek, Sen kime ben de memnunum, benim sevgili Oğlumsun. 

12 Ve hemen ruh çöle onu sürücüler. 13 Ve o şeytanın cazip vahşi kırk gün, orada vardı; ve vahşi 
hayvanlar oldu; ve melekler ona hizmet ettiler. (Markos 1: 10-13 KJV) 

1 Sonra İsa şeytanın denenmek üzere çöle Ruh'un kadar açtı oldu. 2 Ve o kırk gün kırk gece oruç 
ne zaman, o daha sonra aç. Şeytan ona geldi zaman, Tanrı'nm Oğlu olduğu bu taşlar ekmek yapılmasını komuta ederse 3 Ve, dedi. 4 Ama o yanıtladı ve dedi, bu yazılı, İnsan yalnız ekmekle yaşamaz eder, ama Tanrı'nm ağzından devam her kelime. [İSA MESİH ŞEYTAN DAN GÜNAHA KARŞI KOYMAK İÇİN KUTSAL KULLANILAN] 5 Sonra şeytan aldı yazılı olduğu için, O meleklere verecektir size ilgili suçlama: kutsal şehre onu yukarı ve tapınak, 
6 doruğuna onu ayarlamak Ve Tanrı'nm Oğlu olması durumunda, ona dedi, kendini aşağı atmak 
ve Herhangi bir anda bir taş karşı ayağınızı çizgi diye ellerindeki, seni üstlenir. [ONUN AYARTMA ŞEYTAN KASTEN KÖTÜYE KUTSAL] 7 İsa tekrar yazılır, ona dedi ki, sen Rab senin Tanrı'ın özendirmek olmayacaktır. rİSA MESİH ŞEYTAN DAN GÜNAHA KARŞI KOYMAK İÇİN KUTSAL KULLANILAN] Yine 8, şeytan bir aşan yüksek bir dağın içine onu aldı ve ona dünyanın bütün krallıklarını ve onların zafer gösterdi; Aşağı düşmek ve bana kulluk edin eğer 9 Ve ona dedi, Bütün bunlar seni vereceğim. 10 Sonra ona İsa dedi, Şeytan, bu nedenle sizi alın: yazıldığı için, Sen Rab'bi Tanrı ibadet eder ve onu sadece hizmet eder. [İSA MESİH ŞEYTAN DAN GÜNAHA KARŞI KOYMAK İÇİN KUTSAL KULLANILAN] 
Sonra şeytan 1 1 Hani, melekler gelip ona ministered, onu terk ve. (Matta 4: 1-11 KJV) 

1 Ve İsa Kutsal Ruh'un tam olarak Ürdün döndü ve 2 şeytanın cazip kırk gün olmak, çöle Ruh 
tarafından yürütüldü. Ve o günlerde hiçbir şey yemek yaptı: ve onlar sona erdi, o daha sonra aç. 
Eğer ekmek yapılabilir bu taş komuta, Tanrı'nm Oğlu olması durumunda 3 Ve şeytan, ona dedi. 
4 Ve İsa Bu adam yalnız ekmekle yaşamaz eder, bu yazılı diyerek, onu yanıtladı, ancak Tanrı'ın 
her kelime. [İSA MESİH ŞEYTAN DAN GÜNAHA KARŞI KOYMAK İÇİN KUTSAL 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KULLANILAN] onu alarak, 5 Ve şeytan yüksek dağ, zamanın bir anda ona dünyanın bütün krallıklarını gösterdi. 6 Ve şeytan ona, tüm bu güç sana vermek, ve bunların zafer olacaktır: o bana teslim için; ve Kim için ben vereceğim. Bu nedenle beni ibadet edecek olursa 7, hepsi senin olacak. 8 Ve İsa yanıtladı ve ona dedi, arkamda Şeytan sizi alın:. Yazıldığı için, Sen Rab'bi Tanrı ibadet eder ve onu sadece hizmet eder [İSA MESİH ŞEYTAN DAN GÜNAHA KARŞI KOYMAK İÇİN KUTSAL KULLANILAN] 

Yazılmış olduğu için, Onun melekleri üzerinde ücret verecektir 10: 9 Ve Kudüs onu getirdim, ve tapınağın bir doruk onu ayarlamak, ve Tanrı'nın Oğlu olması durumunda, ona dedi, buradan kendinizi aşağı atmak: Eğer tutmak için [ONUN AYARTMA ŞEYTAN KASTEN KÖTÜYE 
KUTSAL] 1 1 Ve her zaman bir taşa karşı ayağınızı çizgi diye ellerindeki, seni taşıyacaktır. 12 
Ve İsa cevap O, Sen Tanrı'ınız Rab. Özendirmek olmayacaktır söyleniyor, ona dedi [ŞEYTAN DAN GÜNAHA KARŞI KOYMAK İÇİN İSA MESİH KULLANILAN KUTSAL] 13 Ve şeytan, tüm günaha sona ermişti, o ona ayrıldı Bir sezon. 14 İsa Celile içine Ruh'un gücü döndü: ve ilgili tüm bölge tur üzerinden kendisine bir ün oraya gitti. 15 Ve o tüm yüceltilmiş olan, kendi sinagoglarda öğretti. (Luka 4: 1-15 KJV) 

4.11 ŞAN TAÇ 

İsa Mesih göründüğünde serbestçe akim bir hazırlık ile müminlere bakmak Gerçek büyükleri Şan bir taç alacaksınız. 

1 ayrıca yaşlı ve Mesih'in acılarını bir tanık, ve ortaya edilecektir zafer ger duyuyorum sana ben 
exhort arasında büyükleri,: alarak 2 Yem Tanrı'nın akın aranızda olduğunu, gözetim bunların, değil kısıtlaması tarafından, ama isteyerek; değil pis lucre için, ama bir hazır aklın; 3 Ne Tanrı'nın mirası üzerine Lordlar olmak, ama sürünün örnekler olarak. 4 Ve baş Çoban görünür olacaktır zaman, uzakta değil siliniyor zafer taç alacaktır. (1 Petrus 5:1-4 KJV) 

4.12 TANRI ONUN AŞAN ZENGİNLİKLERİNİ ONUN 
ÇOCUKLARINA GÖSTERECEKTİR 



Çok zengin olduğunu Tanrı'nın sevgisi, merhameti ve iyilik müminler Mesih İsa göksel yerlerde oturmuş olacak ve gelecek çağlarda O'nun lütuf aşan 

zenginlikleri tadını çıkarın. 

4 Ama o bizi sevdi hangi ile onun büyük aşkı, merhameti bol olan Tanrı, 5 biz günah içinde ölü 
bile, Mesih ile birlikte bize hızlandı (sen kaydedilir lütfuyla;) 6 Ve bizi yükseltti Birlikte, ve bize Mesih İsa göksel yerlerde birlikte oturup yaptı: 7 İşte o Mesih İsa aracılığıyla bize doğru yaptığı nezaket onun lütuf aşan zenginlikleri gösterebilir gelecek çağlarda. (Efesliler 2: 4-7 KJV) 

Bu ve anlıyorum ve Tanrı'nın Biricik Oğul teklif geldi 'bol yaşama daha' canlı böylece İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya gelip hayati önem taşımaktadır. 
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7 Sonra tekrar, Sahiden, sahiden, ben koyunların kapı duyuyorum, sana söylemek onlara İsa 
dedi. 8 Hiç benden önce geldi hepsi hırsız ve soyguncular vardır: ama koyunlar onları dinlemedi. 
9 Kapıyı duyuyorum: Herhangi bir adam girerseniz bana göre, o kaydedilmiş olacaktır, ve içeri 
ve dışarı çıkmak ve otlak bulmak zorundadır. 10 hırsız değil geliyor, ama çalmak ve öldürmek ve yok etmek için: Ben onlar hayatı olabileceğini geldim, ve daha bol yaşama sahip olabilir. [BEN ONLAR HAYAT VAR VE DAHA VAR OLABİLİR Kİ GEL AM BOL] 11 Ben iyi çobanım: İyi çoban koyunları uğruna canını verir. (Yuhanna 10: 7-11 KJV) 

Rab olarak İsa Mesih'i itiraf ve Tanrı O'nu gündeme getirdiğini, İsa Mesih, ölümden (O ölümden Kendisini yükseltmek değil) inanıyorum. 

8 Ama ne söyledi? Kelime bile ağzınızda, sen yakınlaşırken ve kalbinizde: biz vaaz inanç kelime 
olup; 9 ağzınıza Rab İsa ile itiraf eder ve Tanrı'nın O'nu ölümden yükseltti senin kalbinde iman eder Yani, eğer sen. Kaydedilmiş olacaktır [SİZE AĞIZ EFENDİSİ İSA İLE İTİRAF VE ÖLÜMDEN TANRI KALDIRDI İSA PEYGAMBER KAYDEDİLMİŞ OLACAKTIR 
SENİN KALBİNDE İMAN] kalp adam doğruluk inanıyor ile için 10; ve ağız itiraf ile kurtuluşa yapılır. Kutsal için 1 1 Onu mahçup olmayacaktır üzerinde Kim inanır, dedi. [ONU UTANIYORUM OLMAYACAKTIR AÇIK KİM İNANIŞLAR] Yahudi ve Yunan arasında hiçbir fark yoktur için 12: her yerinde aynı Rab bütün bu çağrıya zengin için ona. Rabbinin adıyla çağırıyoruz eder Kim için 13. Kaydedilmiş olacaktır [KİM RABBININ ADI ÜZERİNE ARAMALAR KURTARDI OLACAKTIR] 14 Onlar ona çağırır nasıl sonra kime onlar iman değil mi? ve onlar duymamış kime ona nasıl iman eder? ve nasıl bir vaiz olmadan duymak zorundadır? 1 5 Ve nasıl onlar gönderilmesi dışında, vaaz eder? Yazılmış olduğu gibi, ne kadar güzel barış müjdesini vaaz onları ayaklar, ve iyi şeyler müjdeleyiciyim! 16 Ama onlar gospel itaat değil, tüm var. Esaias dedi için, Rab, kim bizim raporunu inanmıştır? 17 Öyleyse iman Tanrı kelimesi ile işitme ve işitme ile geliyor. [İNANÇ İŞİTME GELEN TANRI' S KELİME] (Romalılar 10: 8-17 KJV) 

Bu lütuf değil, kendi eserleri-Tanrı'nın bir armağanıdır iman yoluyla kaydedilir tarafından tarafından: 8 Eğer iman yoluyla lütufla için; Herhangi bir adam övünme gerekir diye 9 değil işlerin: Bu sizin başarınız değil ki: Tanrı'nın armağanıdır. (Efesliler 2: 8-9 KJV) 



Tanrı HERKES istiyor 
(1) kaydedilir VE (2) Hakikat bilgisine gelmek. 

3 Bunun için Tanrı'nın bizim Kurtarıcımız gözünde iyi ve kabul edilebilir; 4 Kim tüm erkeklerin 
kayıtlı gerekecektir, ve gerçeğin bilgisine gelmek için. Tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar, adam Mesih İsa arasında bir arabulucu olduğunu için 5; [TANRI BİR TANRI (DEĞİL ÜÇ VEYA '3-IN-l') VE BU İSA MESİH ARABULUCU IS VAR OLDUĞUNU BİLİYOR İÇİN 
HERKES İSTİYOR TANRI VE İNSANLIĞIN ARASINDA] kendini herkes için fidye verdi 6, zamanında ifade edilecek. (1 Timothy 2: 3-6 KJV) 
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I Kutsal bilmek olduğunu kurtuluşa akıllıca bir kişi yapabilir 
Mesih İsa Mesih'e ve sağ yaşam ve büyüme için karlı. 

10 Ama tamamen benim doktrini, Antakya'da bana geldi hayat, amaç, inanç, uzun acılar, sadaka, 
sabır, 1 1 zulüm, sıkıntılar, şeklini bilinen, Iconium'da, Lystra de; ne zulümler ben sabrettim: ama bunların dışında tüm Rab beni teslim. 12 Evet, ve Mesih İsa'ya tanrısal yaşayacak tüm zulüm acı olacaktır. 13 Ama kötü adamlar ve seducers aldatarak ve aldatılmak, kötü ve daha kötü balmumu eder. 14 Ama onları öğrendim kime bilerek, size öğrendim ve emin olan şeyleri size devam edin; 
15 Ve bir çocuk sizi Mesih İsa'ya olan iman aracılığıyla kurtuluş seni bilge yapmak mümkün. 
Olan kutsal kutsal bilinen olduğunu [KUTSAL MESİH İSA'YA İMAN ÜZERİNDEN KURTULUŞ İÇİN BİLGE SİZE YAPMAK MÜMKÜN OLDUĞU] 16 Tüm kutsal Tanrı'nın ilham verdiği ve doğruluk konusunda eğitmek için, düzeltme için, sitem için, doktrin için karlı olan:. 17 Tanrı adamı mükemmel olabilir bu, iyice tüm iyi işler döşenmiş [BİLMEK VE UYGULANMASI İÇİN KUTSAL BİR MÜMİNİ DONATIYOR TÜM İYİ İŞLER 
ÜRETMEK] (2Timothy3: 10-17 KJV) 

Kurtuluş solmaz ya da yaşıyor ve sonsuza kadar riayet Tanrı'nın Word tarafından kurulan olarak bozuk bozulmaz tohum; o-hayır Tanrı olsun bir kişi olabilir ya da gelecekte nasıl olacak günahkâr alman sonra kurtuluş herkes tarafından kaldırıldı veya değiştirilemez. 

23 yaşayan ve sonsuza kadar riayet eder Tanrı kelimesi ile, ama dürüst bir değil, rüşvet tohum, 
tekrar doğmak. Tüm eti için 24 ot gibi olduğunu, ve çim çiçek gibi insanın tüm zafer. Ot kurur, çiçek ve bunların uzak düşüyor: 25 Ama RAB sonsuza dek kalıcıdır. Ve bu müjdenin size vaaz kelimedir. (1 Petrus 1: 23-25 KJV) 

Biz değiştik ve Rab İsa Mesih'in ortaya çıkışı bizim yeni organları verilir kadar tabii, ileride günah potansiyeli her zaman mevcuttur. Bir mümin Mesih aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olurken Ancak, Kutsal bazı müminler sadık ve günah için bir bahane olarak zarafet kullanmaz belirtiyor. Böyle insanlar potansiyel Tanrı ve Oğlu İsa Mesih sadık olmuştur olanlar için ayrılmış ödül üzerine atlamak, 5 ... Tanrı 'ın iyi bir kelime tadı var, ve dünya güçleri gelecek (İbraniler 6: 5 KJV) _ ~" 
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TANRI VE İSA MESİH'İN İBADET İLAHI SEVİNÇ 
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KISIM 5 

CENNET VE TANR1N1N TAHTI 
5.1 CENNET' TANRI NIN TAHTI 

Kutsal göre, aşağıdaki ifadeler 'cennet' hakkında yapılabilir: 

• Tüm oluşturma (uzay, gezegenler, yıldızlar, insanlar, hayvanlar, kuşlar, balıklar, böcekler) suda bulunan moleküller ve elementlerden yapılır 

• derin su Tanrı cennet çağırır gök dış kenarında 

• Tanrı'nın Tahtı, aynı evren içinde hepimiz yaşıyoruz başka bir 'boyut' ama gerçekte değil cennet (22) 

• cennet gezegeninin zemin ve en ve 'uzay kenarında' ötesinde su arasındaki boşluk 

• Tanrı Cennet Arş'ın üzerinde oturur 

• Su Cennet resimde olduğu (cam göl?) 

• 'Üçüncü Cennet and Earth' herhangi bir deniz ama, 'Hayatın Nehri' adlı bir nehir olmaz 

• Kuşlar cennet denir uçmak Nerede 

• O bir bulut içine alındıktan sonra îsa Mesih Tanrı'nın Arş'ın sağ Hand almak için cennete gitti 

İsa tanık ve O'nun dirilişi sonra kırk gün boyunca birçok kişiye Kendisini gösterdi sonra, o kadar alındı, sonra göklerin geçti göğe yerden. 

1 Eski tez o Kutsal Ruh aracılığıyla bundan sonra, İsa ayağa alındığı gün kadar, 2 yapmak ve 
öğretmek için hem başladı tüm, Ey Theophilus, yaptık diye seçmişti havarilerine emir vermişti: [İSA MESİH ZEMİN ELDE VE HAVA İÇİNE ALINDI] 3 kime da o kırk gün onlardan görülen ve Tanrı'nın krallığının ilişkin şeylerin konuşma olmak, pek yanılmaz deliller tarafından tutkusu sonra hayatta kendini gösterdi: 4 Ve, onlarla birlikte monte ediliyor onlar Kudüs'ten yola, ancak, o, benden duymuş dedi Baba, sözü beklemek gerektiğini buyurduğu. Gerçekten su ile vaftiz Yuhanna için 5; ama pek günler dolayısıyla Kutsal Ruh ile vaftiz edilir. Bu nedenle bir araya gelip edildiğinde 6, onlar yine bu süre geri yükleme İsrail krallığı olarak, Rab söyleyerek, ona sordu? 7 Ve o zamanları veya Baba kendi gücüne koydu mevsim, bilmek için değil, onlara dedi. Kutsal Hayalet senin üzerine gelecek olduğunu sonra 8 Ama, güç alırlar: ve Kudüs'te bana hem tanıkları olacak ve tüm Yahudiye'de ve Samiriye'de ve yeryüzünün en uzak kısmına. O bunları söyledikten onlar beheld ise 9 Ve, o kadar alındı; ve bir bulut onların önünden onu aldı. 
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[İSA PEYGAMBER YERDEN ALINIR VE BİR BULUTUN İÇİNE GİTTİ] (23) 10 Ve o işte, gitti onlar cennete doğru inatla bakarken, iki adam beyaz onlar tarafından durdu giyim; Celile de söyleyen 1 1, Siz erkekler, neden göğe bakan standı? [ONLAR DA 'CENNET' DİYE IS SKY İÇİNE KADAR ARADILAR] göğe sizden alınır, bu aynı İsa, bu yüzden gelecektir benzer şekilde onu cennete gitmek gördük. (Elçilerin İşleri 1: 1-11 KJV) 

14 Biz büyük bir yüksek rahip var o zaman görünce, Göklerde geçirilir, İsa'nın Tanrı'nın Oğlu, 
bize meslek hızlı tutun edelim. [İSA PEYGAMBER GÖKLERİN GEÇİRİLEN (ÇOĞUL = BİRDEN FAZLA CENNET] (İbraniler 4: 14 KJV) 



Cennet Tanrı'nın tahtı. 



1 Nerede benim için inşa evdir: Rab cennet benim taht ve toprak benim tabure olduğunu söyledi? 
ve nerede dinlenme yeri nedir? (İşaya 66: 1 KJV) 

5.2 ŞU ANDA İKİ GÖKLERİN' VARDIR 

İki 'gökler' Şu anda vardır: (1) yıldızlı ötesinde 'uzay' dış kenarında su ile dolu bir belirtilmemiş alanı; ve (2) (yıldızlar, bulutlar, uçan kuşlar olduğu yerde dahil) toprak üzerinde herhangi bir yerde. 

1 Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. [TANRI CENNET YARATTI] 2 Ve toprak formu idi, 
ve boşluk; ve karanlık derin yüzünde oldu. Ve Tanrı'nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. 
3 Ve Tanrı Let ışık, şunları söyledi: ve ışık oldu. 4 Ve Tanrı bunun iyi olduğunu, ışığı gördü ve 
onu karanlıktan ayırdı. 5 Ve Tanrı ışık Gün denir ve karanlığa Gece çağırdı. Ve akşam ve sabah ilk gün vardı. 6 Ve Tanrı Let suların ortasında bir sema olabilir, ve suları birbirinden ayırsın, dedi. [TANRI SU İKİ AYRI ORGANLARI YAPMAK İÇİN DERİN SU ORTASINDA bir kubbe (BOŞLUK) OLUŞTURULAN] 7 Ve Tanrı kubbeye yapılan ve gök üzerindeydi sularından Kubbenin altındaki suları bölünmüş: ve öyle oldu. 8 Tanrı. Sema denilen [SU İKİ AYRI BÜNYELERDE ARASINDA BOŞLUK TANRI DİYE CENNET SEMA DİYE IS] 
Ve akşam ve sabah ikinci gün oluştu. 

9 Ve Tanrı, Göğün altındaki sular bir yere toplansın edelim ve kuru toprak görünsün izin dedi:. 
Ve öyle oldu [CENNET ALTINDA SU VÜCUT TANRI SEAS VE KURU KARA AYRILDI 
TOPRAK YARATTI] 10 Ve Tanrı kuru arazi Toprak denilen; ve birlikte suların toplanması O Seas seslendi: Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. (Tekvin 1: 1-10 KJV) 



Toprak denizlerin üzerine kurulan ve dünya su sel üzerine kurulmuştur. 



1 yerin Rabbi 'nin, ve bunların doluluk; Dünya ve onlar orada ebedî. HE için 2 denizler üzerine 
kurulmuş o, ve sel üzerine onu kurmuştur. (Mezmur 24: 1-2 KJV) 
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Evren ve Tanrı 'cennet', çağıran toprak zemin kenarında derin su arasındaki boşluğa, Tanrı güneşi, ayı, gezegenleri ve yıldız yerleştirilir. 

14 Ve Tanrı cennet gök ışıkları gece gündüz bölmek için orada olalım, dedi; ve bunların 
işaretleri için olsun, ve mevsim için, ve günler ve yıllar için: 15 Ve onları yeryüzünde ışık vermek cennet gök ışıkları için olsun: ve öyle oldu. 16 Ve Tanrı iki büyük ışıklar yaptı; daha hafif günü kural ve az ışık gece kural:, o da yıldız yaptı [CENNET KUBBESİNİN İÇİNDE YERLEŞTİRİLENLERİN GÜNEŞ, AY VE YILDIZLAR TANRI] 17 Ve Tanrı cennet gök bunları Yeryüzünde, 18 üzerinde ışık vermek Ve gün içinde ve gece boyunca kural ve karanlıktan ışık bölmek için: Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. (Tekvin 1: 14-18 KJV) 

20 Ve Tanrı sular cennet açık gök toprak üzerinde uçabilirsiniz bol hareketli yaşamı vardır 
yaratık, ve kümes ortaya getirsin, dedi. 21 Ve Tanrı onun tür sonra büyük balinalar ve hareket her canlı yaratık, sular onların tür sonra, ileri bol getirdi ve her kanatlı kümes yarattı: Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. (Tekvin 1: 20-21 KJV) 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

9 Göklerin yerin daha yüksektir, bu yüzden yolları daha yüksek benim yolları ve düşüncelerinizi 
daha düşüncelerim gibi için. Yağmur aşağı gelir, ve gökten kar ve oraya değil döner, ama toprak sular, ve o yiyen sower tohum ve ekmek verebilir ki, ileri ve tomurcuk getirmek yapar gibi için 10. (İşaya55: 9-10 KJV) 

5.3 KUTSAL ÜÇ, GÖKLERİN VE ÜÇ TOPRAKLAR TOPLAM 
OLACAK DİYOR 



Kutsal üç gökler ve üç topraklar olacağını beyan; İsa Mesih indi ve dirildi hangi 

dünya ikinci cennet ve yeryüzü '. 

1 Bu zafer kuşkusuz benim için iyi bir çare değildir. Ben vizyonlar ve Rabbin âyetlerini gelecek. . 
Üçüncü cennete yakaladı böyle bir tek: 2 Ben (;, Tanrı bilir vücutta, ben söyleyemem olsun veya vücudun dışına ister, ben söyleyemem), on dört yıl önce yukarıdaki Mesih'e bir adam biliyordu [PAUL OLDU CENNET OLDU ÜÇÜNCÜ CENNET HAKKINDA BİR VİZYON 
VERİLEN] diye cennete yakalanmış olduğunu nasıl 4, ve;: 3 Ve ben (Tanrı bilir vücutta olsun, ya da vücudun dışına, ben söyleyemem), böyle bir adam biliyordu Bir adam dillendirmeye için helal değildir tarifsiz sözler duydum. (2 Korintliler 12: 1-4 KJV) 

1 Ve ben yeni bir cennet ve yeni bir yeryüzü gördüm: Birinci cennet ve vefat edildi ilk toprak 
için; ve artık deniz yoktu. [İLK CENNET VE TOPRAK ARTIK VAR OLACAKTIR; YENİ 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CENNET VE YENİ DÜNYA BİR DENİZ YOK OLACAK] 2 Ve Yuhanna kutsal şehir, yeni Kudüs, kocası için süslenmiş bir gelin gibi hazırlanmış, gökten Tanrı gelen gördüm. 3 Ve ben, Hani söyleyerek gökten büyük bir ses duydum, Tanrı 'nın konutu insanların olduğunu, ve o onlarla duracak ve onun insanlar olacaktır, ve Tanrı 'nın kendisi onlarla birlikte olacak, ve onların Tanrı. 4 Ve Tanrı onların gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek; ve artık ölüm, ne üzüntü, ne de ağlıyor orada olacak, ne herhangi bir daha fazla acı var olacaktır: eski şeyler vefat edilmektedir için. 5 Ve taht dedi üzerine oturdu o, Hani, ben her şeyi yeni olun. Ve o yaz, bana dedi ki: Bu kelimeler için doğru ve sadık. (Vahiy 21: 1-5 KJV) 

3 kendi tutkularının peşinden giderler 4 yürürken, son günlerde Scoffers orada girer ki, ilk Bunu 
bilerek Ve söyleyerek, nerede onun gelişini sözdür? babalar uykuya daldı beri yaratılışın başından itibaren olduğu gibi için, her şey devam ediyor.: Onlar isteyerek Tanrı' ın kelimesi ile Gökler eski idi, ve su dışında ve suda duran toprak olduğunu, cahil olan Bunun için 5 [TOPRAK DERİN SULARDA YAPILMIŞ VE (DERİN VE DÜNYA GEZEGENİ SULARINDA 
ARASINA YERLEŞTİRİLEN TANRI SEMA / CENNET) TARAFINDAN DERİN 
SULARINDAN AYRILDI] daha sonra dünya, su ile taştı olan Mademki 6, helak: [NUH'UN ZAMANINDAKİ TAŞKIN BÜTÜN PLANET KAPLI TOPRAK VE (DİNOZOR SONU 
İÇEREBİLİR HANGİ) TAŞKIN ÖNCE VAR DÜNYAYI YOK] gün karşı ateş saklıdır 7 
Ancak aynı kelime artık göklerin ve yerin, mağaza tutulur, yargı ve dinsiz erkeklerin perdition. 
[ŞİMDİ YARGI GÜNÜNDE YANMIŞ OLACAK BULUNMAMAKTA GÖKLER VE 
YER DE EFENDİSİ GÜN VE TANRI GÜN DENİR] ... 

9 Bazı erkekler gevşeklik saymak gibi Rab, sözünü ilişkin gevşek değildir; ancak uzun bizekoğuşu, herhangi helak gerektiğini istekli değil acı, ama tüm tövbe etmesini gerektiğini söyledi. 

10 Ama Rabbin günü gece hırsız gibi gelecek; hangi gökler büyük bir gürültüyle ortadan 
kalkacak, ve elemanları ateşli ısı, aynı zamanda toprak ve yanmış edilecektir orada olan işlerle eritmek olacaktır. Bütün bunlar çözülmüş olacaktır o zaman görünce 11, kişilerin ne şekilde Sen arıyorsun tüm kutsal konuşma ve dindarlık, 12 olması gerektiğidir ve yangın olmak göklerin çözünmüş edilecektir burada, Tanrı 'nın günün gelişi Hasting, ve elemanları ateşli ısı ile eriyecek eder? Doğruluk yaşıyor burada 13 Yine de biz, onun sözünü göre, yeni göklerin ve yeni bir dünya için bakmak. [BU DÜNYA GÜNCEL KADAR YANIK VE TANRI ÜÇÜNCÜ 
TOPRAK OLDUĞU (YENİ GÖKLERİN VE YERİN CREATE OLACAK TAHRİP VE 
CENNET BELİRTİLMİŞTİR SONRA VAHİY 21)] 

14 Bu nedenle, sevgili, sen böyle şeyler için bakmak görme, yerinde olmadan, barış içinde ondan 
bulunabilir ki gayretli ve suçsuz olması. 15 Ve Rabbimizin uzun acı kurtuluş olduğunu hesap; Hatta bizim sevgili kardeşi Paul aynı zamanda size yazmıştır kendisine verilen bilgelikle göre; 
16 gibi aynı zamanda bütün mektupları içinde, bu şeylerin onları konuşma; hangi onlar kendi 
yıkımına, aynı zamanda diğer kutsal gibi onlar, bilgisiz ve kararsız elinden vardır anlaşılması zor bazı şeyler vardır. Ayrıca, uzak kötülerin hata ile yürütülüyor diye 17 Bu nedenle, sevgili, sen önce bu şeyleri biliyorum görünce, dikkat, kendi sebat düşer. 18 Ama lütuf büyümeye ve bizim Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in bilgisine. Onun için hem şimdi ve sonsuza dek yücelik olsun. Amin. (2 Petrus 3: 3-7, 9-18 KJV) 
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Olarak Büyük Sel Nuh önce yağmur görmemişti Tanrı sis ile 

toprak sulanan vardı. 

5 Ve yeryüzünde önce alan ve alanın her ot büyüdü önce her bitki: Rab Tanrı yeryüzüne yağmur 
nedeniyle olmasaydı, ve bir adam yere kadar orada değildi için. 6 Ama yerden bir sis kadar gitti ve zeminin bütün yüzünü sulanan. (Tekvin 2: 5-6 KJV) 

Nuh önce yağmur görmemişti ve Büyük Tufan Genesis açıklanan yine de 
Tanrı 'ya inanıyordu önce ne o küresel sel görmüştü. 

6 Ama iman olmadan onu memnun etmek mümkün değildir: Tanrı gelir o olduğuna iman 
etmelidir, ve o özenle onu aramak onları bir ödüllendireceğine olmasıdır. 7 inanç Nuh tarafından, henüz görmedim şeylerin Tanrı' nın uyardı olmak, korku ile hareket evinin kurtuluşu için bir gemi hazırlanmış; Bununla dünyayı yargıladı ve imana dayanan doğruluğun mirasçısı oldu. 
(İbraniler 11: 6-7 KJV) 



Yani büyük o sadece daha önce hiç görmediği bir olaya hazırlıklı değil ama o inşa ve (büyük) Ark hazırlamak sadık olduğunu Nuh'un inanç oldu o Ark başlatmak için Tanrı tarafından söylendi zaman (en azından) 1 00 yıl Zaman Nuh, ailesi ve hayvanlar inşaat Ark vardı. 



32 Nuh beş yüz yaşındaydı: Nuh Sam, Ham, Yafes ve babasıydı. (Tekvin 5:32 KJV); 5 Nuh Rab 
kendisine emrettiği tüm göre yaptım. Yeryüzünde tufan üzerine iken 6 Ve Nuh altı yüz yaşındaydı. 7 Nuh tufandan bölgesinin gitti ve gemiye oğulları ve eşi, ve onunla birlikte oğullarının eşleri. (Tekvin 7: 5-7 KJV) 

Tanrı Büyük Sel geldiğinde Ark ve 600 yaşında inşa söyledim Nuh 500 yaşındaydı. 

10 Ve sel suları yeryüzünde olduğunu, yedi gün sonra geçmek geldi. Nuh'un hayatının altı yüz 
yaşındayken 1 1 , ikinci ayda, ayın on yedinci günü, aynı gün derin kırık büyük tüm çeşmeler vardı, ve göklerin kapakları açıldı. 12 Ve yağmur Yeryüzüne kırk gün kırk gece oldu. (Tekvin 7: 10-12 KJV) 

1 Ve ben yeni bir cennet ve yeni bir yeryüzü gördüm: Birinci cennet ve vefat edildi ilk toprak 
için; ve artık deniz yoktu. (Vahiy 21:1 KJV) 
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5.4 TANRI GÖKTEN GELİN VE ÜÇÜNCÜ DÜNYANIN 
ÜZERİNE İSA MESİH VE KAYDEDİLMİŞ İLE YAŞAMAK 
OLACAKTIR 



Tanrı ve İsa Mesih bu yeni yeryüzüne gelecek ve müminlere ve Tanrı 'm yaratıkları ile sonsuza kadar yaşamak. 

2 Ve Yuhanna kutsal şehir, yeni Kudüs, kocası için süslenmiş bir gelin gibi hazırlanmış, gökten 
Tanrı gelen gördüm. 3 Ve ben, Hani söyleyerek gökten büyük bir ses duydum, Tanrı'nın konutu insanların olduğunu, ve o onlarla duracak ve onun insanlar olacaktır, ve Tanrı'nın kendisi onlarla birlikte olacak, ve onların Tanrı. 4 Ve Tanrı onların gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek; ve artık ölüm, ne üzüntü, ne de ağlıyor orada olacak, ne herhangi bir daha fazla acı var olacaktır: eski şeyler vefat edilmektedir için. 5 Ve taht dedi üzerine oturdu o, Hani, ben her şeyi yeni olun. 
Ve o yaz, bana dedi ki: Bu kelimeler için doğru ve sadık. 6 Ve o, bu yapılır bana dedi. Ben Alfa ve Omega, başlangıç ve bitiş duyuyorum. Ben özgürce yaşam su çeşmesinin susamış olduğunu ona verecektir. Her şeyi miras olacaktır üstesinden 7 O; ve ben onun Tanrısı olacağım, ve o ... 

10 benim oğlum olacak ve o büyük ve yüksek dağ ruhu içinde beni taşınan ve büyük şehir, kutsal 
Kudüs, Tanrı, 1 1 gökten inen sahip olduğunu bana gösterdi Tanrı'ın yüceliği: ve onun ışığı en hatta bir yeşim taşı gibi, değerli kristal gibi berrak bir taş gibiydi; (Vahiy 21: 2-7, 10-11 KJV) 

1 Ve Tanrı'nın tahtı dışında ve Kuzu'nun devam, bana kristal gibi berrak yaşam suyu saf nehir 
gösterdi. Bunun caddenin ortasında 2, ve nehrin iki tarafında, orada hayat ağacı, meyve çıplak oniki şekilde oldu, ve her ay onun meyvesini verdi: ve ağacın yaprakları şifa için vardı milletler. 

3 Ve artık lanet orada olacaktır: ama olacaktır Tanrı'nın ve Kuzu'nun tahtı; 4 Ve onun yüzünü 
görmek zorundadır;: ve onun kulları ona hizmet edecektir ve onun adını alınlarında olacaktır. 

5 Ve orada gece olacaktır; ve hiçbir mum, güneş ne ışığa ihtiyacınız; Rab Tanrı onlara ışık verir 
için: ve onlar sonsuza dek egemenlik sürecekler. 6 Ve bana dedi, bu sözler sadık ve gerçek şunlardır: ve kutsal peygamberlerin Rab Tanrı kullarına kısa yapılmalıdır şeyler göstermek için meleğini gönderdi. 7 Bakın, ben çabuk gel: mübarek Bu kitabın peygamberlik sözlerini tutar o. 
(Vahiy 22: 1-7 KJV) 

5.5 DSÖ AŞAĞI GELİR VE YENİ YERYÜZÜNDE İNSANLIĞIN 
İLE YAŞIYOR? 

Tanrı ve İsa Mesih (Tanrı Kuzusu) Vahiy Kitabı'nda Yeni (Üçüncü) Dünya üzerinde intifa erkekler (ve kadınlar) ile oturacağım hem. 

3 Ve ben, Hani söyleyerek gökten büyük bir ses duydum, Tanrı'nın konutu insanların olduğunu, 
ve o onlarla duracak ve onun insanlar olacaktır, ve Tanrı'nın kendisi onlarla birlikte olacak, ve ... 
22 onların Tanrı Ve ben orada hiçbir tapınak gördüm: Rab Tanrı Yüce ve Kuzu onun tapınağı 
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vardır. 23 Ve şehir güneşin gerek vardı, ne ay, buna parlamaya: Tanrı' nın görkemi onu hafifletmek vermedi için, ve Kuzu (... bunların Vahiy 21 ışık: 3, 22-23 KJV) 

Ama olacaktır Kuzu'nun Tanrı ve tahtı: 1 Ve o ... Tanrı'nın tahtı dışında ve Kuzu'nun 3 
geçmeden Ve artık lanet orada olacak, bana kristal gibi berrak yaşam suyu saf nehir, gösterdi o; ve onun görevlileri onu ... 17 Ve Ruhu hizmet eder ve gelin gel diyorum. Ve gel demek duyar ona izin. Ve gelecek susuz olduğunu ona izin. Ve Kim, onu özgürce yaşam suyu alsın. (Vahiy 22: 1,3, 17 KJV) 

Zaman ve tekrar Tanrı ve İsa Mesih sağlayacak olanlar ve sonsuz yaşama sahip olanlar korusun ilan edilir; İki Varlıkları-üç değil. Yüce Ruh Kutsal olan: Evet, Pentekost'ta gönderilen kutsal ruhun hediye inananları kurşun ve iman edecek, ancak kutsal ruhun hediye Tanrı'nın ne olduğunu Kutsal Ruh ile karıştırılmamalıdır olanlar dışarı arama etmektir. Yanlışlıkla, bazıları, 'Ruh' devletler, çünkü bir üçleme Tanrı katı sözde üçüncü bölümünü desteklemek için Vahiy 22:17 misconstrued var. Ama bu ayet açıkça KİMSEYE 'içeren senin ve benim gibi hears'-gibi. 
Sen ve ben de üçleme parçası olduğu anlamına mı geliyor? Cevap 'Hayır! ', tabii ki kocaman biz bu ayette bir Tanrı katı kişileri saymak için gittiğini, o zaman üç kişi çok daha fazla olurdu (!); duymuş ve 'Gel' dedi tüm insanları içerir. İncil Tanrı Yalnız Tanrı olduğunu pek çok kez komuta diyor çünkü ilk derece aşağı koymak olmalıdır zaman çok kez erkek öğretileri kolayca Kutsal doğru render olarak kabul edilmiştir. 

5.6 İSA'NIN BEDENİ VE MESİH'İN GELİNİ İDDİA İLE 
FARKLI AKİTLER İLE İNSANLARIN İKİ FARKLI GRUPLARI 
VARDIR 



Karışıklık başka alan kendi birbirine farklı tür 'Mesih'in Gelini' olarak Kutsal tarafından belirlenen kişilerin, bu kategorilerin kötüye, 'Mesih'in Vücut' ve 'Gelin Çocuklar', bir Benzersiz özellikleri ve Tanrı'dan sözler. Kilise (Mesih'in Vücut) yapılan olanlara farklı Kutsal İsrail (Mesih'in Gelin) Tanrı tarafından yapılan vaatler olduğundan, her kategoride Kutsal kim ve daha etkili biz bir kez dua nasıl anlamak için hayati olur Tanrı İncil'de tanımlanan başka bir kategoriye yapılan farklı sözler iddia çalışırken aksine aittir gruba yaptığı bu sözleri biliyorum. 
'Damat' İsa Mesih; 'Mesih'in Vücut' Kilisesi; 'Gelin' Vahiy 21 Kutsal Kudüs; ve 'Gelin Odası Çocuk aşağıdaki ayetlerde belirtildiği gibi İsrail'dir. 

5.7 DAMAT 



DAMAT 
HAZRETI İSA 
RAB İSA MESİH 
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Benzeri Krallar Kralı ve Lordlar Rabbinin, Tanrı 'nın Biricik oğlu, Tanrı 'nın Oğlu, Mesih, Usta, Öğretmen, Shepard Kral ve: îsa Mesih gibi Kutsal farklı isimler ve başlıklar denir. Mesih Tanrı ve Tahtı Tanrı'ya O'nun ilişkiyi tanımlamak için kullanılabilecek Tanrı'nın Kuzusu üzerine oturur, yanı sıra tüm günahlarımız için kurban kuzu olma Onun rolü denir. 

Iİsa Mesih ilk Kutsal Tanrı'nın Kuzusu olarak tanımlanır 
Vaftizci Yahya tarafından 

29 Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini gördüm ve dünyanın günahını ortadan 
kaldıran Tanrı Kuzusu! Dedi. [İSA MESİH BİR KUZUTANRI IS] bana geliyor sonra bu, dedim kime diye 30 O benden önce vardı için: benden önce tercih edilir bir adam. O yüzden ben suyla vaftiz geliyor duyuyorum, İsrail'e tezahür yapılması gerektiğini ancak: 31 Ve onu biliyordu. [YUHANNA SUYLA VAFTİZ GÖNDERİLEN] 32 Ve Yuhanna çıplak kayıt, diyerek, ben gibi gökten inen Ruh gördüm. Bir güvercin, ve mesken ona [RUHU CENNET DAN GELDİ VE İSA MESİH ÜZERİNE KALDI] 33 Ve onu biliyordu: ama beni gönderdi o su ile vaftiz etmek, aynı sen göreceğiz kimin üzerine, bana dedi. Ruh, aynı Kutsal Ruh ile vaftiz olan o, azalan ve ona kalan [RUHU CENNET DAN GELDİ VE İSA MESİH ÜZERİNE KALDI; MESİH KUTSAL HAYALET (RUH) İLE VAFTİZ EDECEK (YUHANNA 
SUYLA VAFTİZ GÖNDERİLEN WS)] 34 Ve ben gördüm, ve bu Tanrı'nın Oğlu olduğunu çıplak kaydı. 35 Yine ertesi gün, Yuhanna durdu, ve onun öğrencilerinden iki sonra; 36 Ve o, dedi. Tanrı Kuzusu! Yürürken İsa'ya bakarak! [İSA MESİH BİR KUZU Tanri IS] (24) 37 Ve iki müritleri onu konuşuyoruz duydum, onlar İsa'yı izledi. 38 Sonra İsa döndü, ve aşağıdaki onları gördüm, ve Ne aramak, onlara dedi? Onlar, Haham, sen yaşıyor nerede (hangi, Master yorumlanır, söylemek) ona dedi? (Yuhanna 1: 29-38 KJV); 6 Ve Ben baktığım, ve, lo, tahtın ve dört hayvanların ortasında, ve öldürülen olmuştu gibi büyükleri ortasında, yedi Spirits olan yedi boynuzu ve yedi gözü, sahip, bir kuzu durdu Tanrı tüm dünyaya gönderilmiş olan [İSA MESİH TAHTA, DÖRT HAYVANLAR VE BÜYÜKLER) ORTASINDA DURDULAR]. 
(Vahiy 5: 6 KJV) 



Tanrı ve İsa Mesih hem ibadet için vardır. 



13 Ve cennette olduğunu, ve yeryüzünde, ve toprak altında her yaratık, ve, Blessing ve onur, 
yücelik ve güç denizde, ve bunların olduğunu tüm, diyerek duydum gibi olmak Ona bu Lamb sonsuza dek tahtına oturur, ve. [KENDİSİNE TAHTA VE KUZU İÇİN OTURUR OLDUĞUNU (BU ÖZEL ZAMANDA TAHTTA)] (Vahiy 5:13 KJV) 

Yedi yıl Tribulation Döneminde, hatta kâfirler tanımak ve İsa Mesih'i 'Kuzu' arayacak: 16 Ve bize Güz ve taht üzerinde oturan onun yüzünden bizi gizlemek ve Kuzünun gazabından, dağlar ve kayalar dedi: (Vahiy 6:16 KJV) 

9 Bundan sonra ben baktığım, ve, lo, hiç kimse numarası, tüm ulusların ve ailede ve insanlar, ve 
dillerin, tahtın önünde durdu olabilir büyük bir kalabalıkla, ve Kuzu önce, beyaz elbiseler, ve avuç içi ile giyinik ellerinde; 10 Ve tahtına oturur Kurtuluş bizim Tanrı'a, diyerek, bir yüksek sesle bağırdı, ve Kuzu için ... [(1) BİZİM TANRI VE (2) KUZU TO] ortasında olan Kuzu 
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17 taht onları beslemek zorundadır, ve suların çeşmeler yaşayan onlara yol olacaktır: Tanrı 
onların gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. (Vahiy 7: 9-10, 17 KJV); 1 Ve Tanrı' nın tahtı dışında ve Kuzu'nun devam, bana kristal gibi berrak yaşam suyu saf nehir gösterdi ... 3 Ve artık lanet orada olacaktır: Tanrı'nın ve Kuzu'nun tahtı shall içinde olmak; ve kulları Ona edecektir: (Vahiy 22: 1, 3 KJV) 

5.8 MESİH (KİLİSESİ) VÜCUT 

4 biz bir vücutta birçok üyesi var, ve tüm üyeler aynı ofis değil olduğu gibi: 5 Bu yüzden, birçok 

varlık, Mesih'e tek vücut olan ve her biri üye başka bir. [(ROMALILAR KİTABI 

HRIS UYANLARIN İÇİN (KISIM 1) ELE ALINMAKTADIR CHRISTIAN KİLİSE İSA 

BİR VÜCUDUN OLDUĞUNU BEYAN ETTİĞİ] 6 hediyeler farklı bize verilen lütuf göre 

daha sonra olması, kehanet olmadığını, bize iman oranına göre peygamberlik edelim; 7 Ya 

bakanlık, bize ministering üzerinde bekleyelim: ya öğretimine, öğretir o; (Romalılar 12: 4-7 

KJV) 

12 Vücut biridir ve birçok üyeleri indirdiği ve birçok varlık bu bir vücudun tüm üyeleri gibi için, 
tek vücut gibidir: Mesih de böyledir. Bir Ruh tarafından için 13 hepimiz bağ veya ücretsiz olsun biz Yahudiler ya da ulusların olsun, bir vücut içine vaftiz edilir; ve tek bir Ruh haline içki yapılmıştır. Tek vücut ... 26 vücut için 14 bir üye, ancak birçok ... 18 değil Ama onu memnun indirdiği gibi şu ki, Tanrı, üyeleri vücutta bunların her biri set ... 20 Ama şimdi birçok üyesi oldukları, ancak henüz Ve bir üye acı olsun, bütün üyeler birlikte acı; veya üye onur biri, bütün üyeler birlikte sevinir. 27 Şimdi siz İsa'nın bedeni ve özellikle üyeleridir. . 28 Ve Tanrı kilise, ilk havarilerin, ikincil o mucizelerden sonra peygamberlerin, üçüncüsü öğretmenler, şifa sonra hediyeler, yardım, hükümetlerin, dillerin farklılıkları bazı set indirdiği (1 Korintliler 12: 12-14, 18, 20, 26 -28 KJV) 

2 ye sen-koğuşa beni verilen Tanrı'nın lütfü çıkanlma duydum varsa: 3 nasıl bana gizem bilinen 
yapılan vahiy ile o;, Diğer yaşlarda erkeklerin oğulları bilinen yapılmış değildi 5 (ben sizin okurken birkaç kelime, 4 Mademki, siz Mesih'in sırrına bilgimi anlasınlar yukarıda yazdığı gibi) artık onun kutsal ortaya olarak Ruh ile havariler ve peygamberler; 6 Gentileler adam, aynı bedenin mirasçıları ve müjde Mesih'in onun sözünü törene olmalıdır O: [LÜTUF TAKDİRİDİR MESİH VÜCUT KAYITLI YAHUDİ OLMAYANLARIN (VE 
YAHUDİLER) DAHİL GELEN ZAMAN] (Efesliler 3: 2-6 KJV) 

4 Eğer arama bir umut denir bile, tek vücut ve tek Ruh vardır; 5 Bir Rab bir, iman, her şeyden ve 
tüm yoluyla, ve hepinize tek vaftiz, tüm 6 Tek Tanrı ve Baba,. 7 Ama her birimiz Mesih'in hediye ölçüye göre zarafet verilir için. Dedi İşte böyle o kadar yüksek yükseldiği zaman 8, o esaret esir açtı, ve erkeklere hediyeler verdi ... 11 Ve o bazı elçileri verdi; ve bazı peygamberler; ve bazı misyonerleri; ve bazı papazlar ve öğretmenler; İsa'nın bedeninin edifying için bakanlığının çalışmaları için aziz mükemmelleştirmek için 12: [İSA'NIN BEDENİ TÜM HE İÇİNDE GÖĞE ZAMAN HEDİYELER MESİH TARAFINDAN VERİLEN BU YANA 
KURTULMUŞ OLANLAR HİS DIRILMIŞ BEDENİN] hepimiz Mesih'in dolgunluk boy ölçüsü ile, mükemmel bir adam, ve Tanrı'nın Oğlu bilgisi kader birliği gelir Tül 13: (Efesliler 4: 4-8, 11-13 KJV) 
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İsa Mesih Kilisesi Organının başıdır. 



23 Kocası için Mesih kilisenin başı olduğu bile, karısı başkanı: ve o bedenin kurtarıcısı 
olduğunu. [MESİH BEDENİ İSA TÜM İNANANLARIN KADAR YAPILMIŞ OLAN BAŞ 
VE KİLİSENİN KURTARICI] (Efesliler 5:23 KJV); Şimdi senin için benim acıların seviniyoruz ve dolmaya 24 Kim kilise onun vücudun aşkına, benim eti Mesih'in çektiği sıkıntılardan gerisinde olan bu: (Koloseliler 1 :24 KJV) 

5.9 GELİN (KUTSAL KUDÜS YUKARIDAKİNDEN) 



GELİN 
KUZU EŞ 

KUTSAL KUDÜS TANRI GÖKTEN İNDİ 



9 Ve sana gelin, Kuzu eşi gösterecektir, buraya gel, diyerek, bana Son yedi belayla dolu yedi 
şişeleri vardı ve benimle konuştu yedi melekten biri için geldi. 10 Ve o büyük ve yüksek dağ ruhu beni götürdü, ve büyük şehir, kutsal Kudüs, Tanrı'dan gökten inen olduğunu bana gösterdi. 
(Vahiy 21: 9-10 KJV) 

Bu okumak için ilginç olduğunu, sadece İsa Mesih'in ve Tanrı'nın (Tanrı'ın Kutsal bir Ruh = Kutsal Ruh olmak üzere) bu ayetlerde belirtilen ancak asla herhangi bir 'üçleme' olarak adlandırılan. (25) 

5.10 GELİN VE ÇOCUK 



Damat ve Gelin Odası Çocuklar. 



15 Ve İsa gelin odasının çocukları sürece damat onlarla olduğu gibi, yas Can, onlara dedi? ama 
damat onlardan alınacak günler, gelecek, ve sonra onlar hızlı geçerli değildir. (Matta 9:15 KJV) 

19 İsa, onlara dedi Can gelin odası perhizden çocukları, damat onlarla iken? sürece yanlarında 
damat olduğu gibi, onlar hızlı olamaz. Damat ellerinden alınır zaman 20 Ama günler, gelecek, ve sonra onlar hızlı o günlerde geçerli değildir. (Markos 2: 19-20 KJV) 



GELİN VE ÇOCUK 
KUTSAL KUDÜS ÇOCUKLAR 
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34 Ve o damat onlarla iken, sen, hızlı gelin odasının çocukları yapabilir miyim onlara dedi? 
Damat ellerinden alınır zaman 35 Ama günler, gelecek, ve sonra onlar hızlı o günlerde geçerli değildir. (Luka 5: 34-35 KJV) 

Yuhanna 3 Mesih hakkında konuşan Yuhanna the Baptist: 28 Eğer kendinizi dedim ki, ben Mesih değilim, ama ondan önce gönderilen olduğumu, beni tanıklık. Ama duruyor ve onu duyar, çünkü damat sesi büyük ölçüde sevinir damadın, arkadaşı: gelin olan 29 O damat bu benim sevinç nedenle yerine getirilir. 30 O artması gerekir, ama ben azaltmak gerekir. Yeryüzünün olduğunu o dünyevi ve yerin konuşuyor: Yukarıdaki geliyor 0 31 her şeyden gökten gelen o ... 
her şeyden Tanrı'ın gönderdiği HE için 34 Tanrı'nın sözlerini konuşuyor: Tanrı verir için Ona tedbir değil Ruh. 35 Baba Oğul'u sever ve onun eline her şeyi verdi. (Yuhanna 3: 28-31, 34-35 KJV) ~" ~ 

Tanrı Mesih'in Ruhu verdi önlem olmadan ve Tanrı da İsa Mesih'in eline her şeyi verdi. Mesih Tanrı memnun ve Tanrı'nın irade itaat etmek zorunda olduğunu tüm kullanılan O'nun Biricik oğlu îsa Mesih, için her şeyi veren tüm çünkü üzerindedir. 
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KISIM 




İSA MESİH DAİMA TANKTIN İRADE DID 
6.1 KİMİN YAPILACAKTIR— TANRI YA DA İSA İRADESİ? 

Kimin irade o Gethsemane Garden Tanrı ile yaptığı görüşme sırasında Cross gitmeye karar verdi İsa Mesih itaat mi? 
Değil Kendi irade AMA Tanrı 'nm irade. 

36 Sonra Getsemani denilen bir yere onlarla birlikte İsa'yı geldi, ve ben gidip şu tarafa dua 
ederken, burada oturun, öğrencilerine şöyle dedi. 37 Ve ona Petrus ve Zebedee iki oğlu ile aldı ve kederli ve çok ağır olmaya başladı. 38 Sonra onlara o Ruhum bile ölüme, kederli aşan söyledi: burada katranlı ve benimle izle. 39 Ve o Ey Babam, bu mümkün olursa, benden bu fincan geçmesine izin diyerek, biraz daha uzağa gitti ve yüzünde düştü ve dua etti:. Yine de benim değil, ama olacak gibi [TANRI İSTEDİĞİ GİBİ İSA MESİH DEĞİL DİLERSE DEĞİL] 

40 Ve o öğrencilerim geldi ve onları uyurken buldum, ve Peter dedi, Ne, bir saat benimle 
seyretmek değil mi? Ruhu gerçekten istekli olduğunu, ama beden zayıf: Eğer günaha değil girdiği 41 İzle ve dua. 42 O, bu fincan bunu içmek dışında, benden uzak geçemez eğer Ey Baba, senin yapılacak, diyerek, yine uzak ikinci kez gitti ve dua etti. [MESİH SONRA 'BU KUPA' İÇKİ VAR İSE TANRI'NIN İSTEĞİNİ YAPILABİLİR] 

43 Ve o geldi ve uykuda onları tekrar bulundu: gözleri ağır için. 44 Ve onları terk ve tekrar gitti 
ve dua üçüncü kez, aynı kelimeleri söyleyerek. [İSA PEYGAMBER, AYNI DUA KELİMELERİ- O YAPMAK İSTEDİĞİNİ YAPMAK OLMAZ AMA (ÇAPRAZ 
GİDEREK) TANRI'NIN İRADESİNİ YAPMAK] saat elinizin altında, ve İnsanoğlu günahkârların eline ihanet edilir, işte: 45 Sonra şimdi Uyku, ve dinlen, o havarilerine gelir, ve onlara dedi. (Matta 26: 36-45 KJV) 

32 Ve onlar Gethsemane seçildi bir yere geldi: ve o dua eder iken, burada oturun, havarilerine 
dedi. 33 Ve ona Petrus ve James ve Yuhanna ile aldı ve hayran boğaz olmak üzere, ve çok ağır olmaya başladı; 34 Ve Ruhum ölüme hüzünlü aşan, onlara dedi: burada katranlı ve izle. 35 Ve o biraz ileri gitti ve yere düştü, ve mümkün olsaydı, saat ondan geçmek olabilir, dua etti. 36 Ve o Abba, Baba, her şey sizin için mümkündür, dedi; benden bu kupayı götürmek: yine benim değil, ne ama ne olacak. [İSA MESİH SONRA ÇARMIHA GERİLMEK DEĞİL BU SORULAR 
ANCAK GEREKLİ MESİH ÇARMIHA GERİLMEK ÜZERE TANRI'NIN İRADESİNE 
KENDİ İRADE TESLİM] 

37 Ve o, uyku geldi ve onları uyurken buldum, ve Peter, Simon dedi? Eğer bir saat seyretmek 
değil mi? Eğer günaha girmek diye 38 Watch ve dua, ruhu gerçekten hazır, ama beden güçsüzdür. 39 Ve yine o aynı kelimeleri gitti ve dua, ve konuştu. [İSA MESİH TEKRAR ÇARMIHA GERİLDİKTEN ÖNLEMEK DUA ANCAK TANRI 'S SUNULAN 
OLACAKTIR YERİNE HE, MESİH, YAPMAK İSTEDİM NE YAPMAK VE] 40 Ve o geri döndüğünde, o bulundu Onları uykuya tekrar (onların gözünde için, ağır) ne ona cevap ne 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onlar biliyordu. 41 Ve o, artık Uyku, ve dinlenme üçüncü kez geliyor ve onlara dedi ki: yeter, saat gelmek olduğunu; Hani, İnsanoğlu günahkârların eline ihanet edilir. (Markos 14: 32-41 KJV); 

40 O yerde iken Ve o sen günaha değil girmek Dua edin ki, onlara dedi. 41 Ve o 42 istekli 
olması durumunda Baba, benden bu kupayı kaldırmak, diyerek, bir taş döküm hakkında onlardan çekilen ve diz çöküp dua etti edildi:. Yine de benim irade, ama senin yapılabilir [DEĞİL İRADE İSA MESİH ANCAK TANRI İRADE YAPILABİLİR] 43 Ve ona güçlendirilmesi, gökten ona bir melek ortaya çıktı. 44 Ve o daha ciddiyetle dua bir acı içinde olmak: ve yere düşme kan büyük damla gibi onun ter oldu. O namaz kadar yükseldi ve havarilerine gelip zaman 
45 Ve o bunları üzüntüye uyku bulundu, 46 Onlara dedi, neden uyku? Eğer günaha girmek diye, 
yükselmeye ve dua. (Luka 22: 40-46 KJV) 

Tanrı Mesih isteyerek acı ve Haç üzerinde ölmek istedi ki, O 'na olması gerektiğini her şeyi bilerek rağmen, İsa Mesih hala Kendi irade ama O 'mm Baba Tanrı 'nm irade yapmak değil seçti. 

1 İsa bu sözleri söyledikten sonra, o girdi içine bir bahçe vardı dere Cedron üzerinde müritleri, ve 
müritleri ile ileri gitti. Ona ihanet de 2 Ve Yahuda, yerini biliyordu: İsa sık sık onun öğrencileriyle oraya başvurdu için. 3 Yahuda sonra, baş rahip ve Ferisiler gelen erkek ve subay bir grup aldıktan, fenerler ve meşaleler ve silahlar ile geldi. 4 İsa, ona gelmelidir her şeyi bilerek, ileri gitti ve seni aramak kime, onlara dedi? [O İŞKENCE VE ÇARMIHTA İDAM 

edilmek üzere olduğunu bildiği halde İsa mesih hala tanrinin 

İRADESİNİ YAPTIM] (Yuhanna 18: 1-4 KJV) 

İsa Mesih kendi iradesini yapmadım; O'nun Baba Tanrı'nın iradesini yaptım. 

6.2 İSA MESİH OLACAKTIR TANRI DAN FARKLILIK 
MUYDUNUZ? 



İsa Mesih Tanrı'nın yapılması-ve olacak değil Kendi iki farklı iradeleri Mesih bu açıklamalar yaptı anda var olduğunu irade- anlamına belirtmek için. Ancak, Tanrı bu yüzden İsa Mesih Babası oldu İRADE yukarıda uyulması gerektiğini biliyordu O'nun Biricik Oğlu sevilen başka bir irade dahil Kendi iradesi. Kutsal Mesih Tanrı O'nu sevdi ve Tanrı'nın irade Tanrı Sağ El ile zafer için Mesih'in esenliği, diriliş ve yükseklik dahil Tanrı'nın kurtuluş genel planı için iyi olacak olacağını biliyordu göstermektedir. 



6.3 "KAYIT YAPILACAK" 



Bizim Rabbinin sık sık okunduğu dua, 'Rab'bin Duası', ve Tanrı'nın tapınak muhafızları tarafından tutuklanmadan önce Gethsemene Bahçesi'nde yapılacak irade Tanrı'a İsa Mesih'in ağlamaklı onay, iki iradeleri tespit edilir: 
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(1) Tanrı 'nm irade. 



9 Bu şekilde sonra nedenle sizi dua: Bizim Baba cennette hangi sanat, kutsal adınız olacak. 10 
Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi sizin, yeryüzünde yapılacaktır. 1 1 Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi 12 Ve, bizim suçlarımızı bağışla. 
13 Ve günaha değil bizi, ama kötülükten bizi teslim: senin sonsuza kadar krallık ve güç, yücelik, 
bir için. Amin. (Matta 6: 9-13 KJV) 

ve 



(2) İsa Mesih'in irade. 



41 Ve o, bir taş döküm hakkında onlardan çekilen ve diz çöküp dua etti edildi Yine benim irade, 
ama senin yapılabilir: Eğer istekli olması durumunda 42 diyerek, Baba, benden bu kupayı kaldırmak. 43 Ve onu orada güçlendirilmesi, gökten O'na bir melek göründü. 44 Ve o daha ciddiyetle dua bir acı içinde olmak: ve yere düşme kan büyük damla gibi onun ter oldu. (Luka 22: 41-44 KJV) 

İsa Mesih Tanrı tapan;: Kutsal beyan Babası ve Tanrı olduğunu kabul; O Tanrı tarafından yeryüzüne gönderildiği beyan; başkalarına Tanrı'yı ortaya; ve Tanrı'nın irade itaat. İncil de İsa Mesih, Tanrı tarafından ölümden dirilecek Tanrı'nın Arş'ın sağ tarafında oturup terfi ve (Tanrı 'ın Arş'ın hariç) her şeyin üzerinde yetki verildi belirtiyor. 

1 Tanrı, muhtelif de zaman ve dalgıçlar olarak [ÇOK] görgü konuştu sefer geçmişe kadar 
babaların tarafından peygamberler, 2 Has içinde bu son günlerde konuşulan kadar bize göre onun oğlu, o olmuştur atanan varisi tüm şeylerin tarafından kime da o yaptı dünyalar, 3 Kim olmanın parlaklık, onun bir zafer, ve ekspres görüntü ve onun kişi, ve korumak her şeyi ile kelimenin bir onun, gücü o zaman vardı tarafından kendisi tasfiye bizim, günahlarımızı oturdu aşağı üzerinde sağ taraftan olan Majesty üzerine, yüksek 4 Being yapılan bu yüzden çok iyi daha, melekler [İSA MESİH ÇOK İYİ MELEKLERİN DAHA YAPILDI] olarak o miras yoluyla sahip edilen bir daha mükemmel isim daha onlar. 5 için için hangi bir meleklere dedi diye herhangi bir zaman Sen benim oğlum bu gün var Ben edindi seni ? Ve yine, ben edecek olmak için Onu bir baba, ve o olacaktır olmak için Bana bir Oğlu? 6 Ve yine, ne zaman o getiriyor de ilk Oğul'un içine dünya, o dedi, Ve izin tüm melekler ve Tanrı' a kulluk onu. [TANRI İSA MESİH İBADET İÇİN TÜM HİS MELEKLERİ KOMUTLU] 7 Ve bir melekler o dedi Kim, yapar onun melekleri ruhları, ve onun bakanları bir alev bir. Yangın 8 Ama üzere Oğul dedi, senin tahtına, O, Tanrı'ın ise sonsuza ve: Hiç bir asa ve doğruluk bir asa senin bir, krallık [TANRI İSA MESİH 'EY TANRI' DİYE VE CHRISTTN'S TAHT SONSUZA DEK OLDUĞUNU 
AÇIKLADI] 9 Sen var sevilen, doğruluk ve nefret haksızlık, bu nedenle Tanrı, hatta Tanrı, etti meshetti seni ile petrol ve sevinç yukarıda senin adamlar. [TANRI İSA MESİH YUKARIDAKİ MESİH'S ADAMLAR MESHETTİ] 10 Ve sen, Rab, içinde başından koydu temel bir toprak, ve göklerin olan eserlerin senin bir elinde: [İSA MESİH DÜNYANIN TEMELİNİ ATAN VE GÖKLERİN ONUN EL İŞLERİ VARDIR] 
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1 1 Onlar eder telef; ama sen kalır, ve bunların hepsi mum eder eski gibi bir yapar giysi, 12 Ve 
gibi bir vesture size zorundadır kat onları yukarı, ve onlar olacaktır değişti: ama sen aynı, ve senin yıllar olacaktır değil başarısız. 13 Ama için hangi bir meleklere dedi o herhangi bir zamanda, oturup üzerinde benim sağ el kadar Ben yapmak için düşmanları sizin tabure ? [TÜM CHRISTTN'S DÜŞMANLARI O'NUN KÜRSÜSÜ YAPILIR KADAR TANRI TANRI 
'NIN SAĞ EL AT SIT İSA MESİH ANLATTI] 14 Are onlar değil, tüm ministering ruhlar, gönderilen ileri için Bakan için onlara kim olacaktır mirasçıları olacak bir kurtuluş? [TÜM MELEKLER AHLAKLI VERİLECEKTİR KİŞİLER İÇİN BAKANI GÖNDERİLEN 
RUHLAR MİNİSTERİNG ARE]. (İbraniler 1: 1-14 KJV) 

1 Bu nedenle biz gerektiğini daha vermek için ciddi kulak biz var şeyler duydum herhangi bir 
diye, zaman biz onlara izin gerekir kayma. 2 için ise kelime konuşulan tarafından melekler oldu sadık, ve her ihlal ve itaatsizlik alınan bir adil ödeme ödül, 3 nasıl olacaktır biz kaçmak biz eğer, ihmal öylesine büyük, kurtuluşu olan en ilk başladığı için konuşulan tarafından Rabbin, ve oldu doğruladı için Bize göre kendilerine duydum onu, 4 Tanrı da onlara taşıyan tanık, hem sahip işaretler ve harikalar, ve ile dalgıçlar [ÇOK] mucizeler, ve hediyeler ve Kutsal, Hayalet göre göre onun kendi ? iradesi 5 için için melekler vardır o değil koymak içinde eğdirme dünya için gelip hangi, biz konuşuyoruz. [SONRAKİ DÜNYA TANRI' S TABİ OLACAK MELEKLER-DEĞİL MAN] 6 Ama bir belirli içinde yerde tanıklık, diyerek, Ne olduğunu, adam o senin senin ellerin: 8 Sen var koymak her şeyi içinde eğdirme altında onun, ayak için de bu onun koymak tüm tabiyet olarak altında kendisine, o sol bir şey değil koymak altında ona. 
Ama şimdi biz görmek değil henüz tüm şeyleri koymak altında ona. 

9 Ama biz zafer ve onur taçlandırılmış ölüm acı için melekler biraz daha düşük yapıldı İsa, 
bakınız; Lütfü tarafından o Tanrı'ın gerektiğini tadı ölüm Click onu ettik ki. adam 10 için o oldu ona, için kime hepsi şeyler, ve tarafından kime tümü şeyler, içinde getirerek birçok oğulları için zafer, için yapmak kaptan olan kendi kurtuluş mükemmel yoluyla acıları. [İSA MESİH YERYÜZÜ GELİYOR ONUN İLK SIRASINDA ONUN ACI ÇEKME YOLUYLA 
MÜKEMMEL YAPILDI KURTULUŞ VE KAPTAN IS] 1 1 için hem kendisinin sanctifies ve olduklarında kutsanmış olan tüm olan biri: için hangi neden o olduğunu değil utanıyorum için çağrı onları, kardeşleri [KAYITLI MESİH İLE BİR VE MESİH TARAFINDAN 'KARDEŞLERİ' DİYE EDİLİR] 12 diyerek, ben olur beyan sizin adınızı için benim, kardeşleri de ortasında bir kilise ben şarkı söyleyecek övgü için sen. 13 Ve yine, Ben olacak benim koymak güven içinde ona. Ve yine, Hani Ben ve çocuklar Tanrı'ın gelmiştir verilen. Beni [KAYITLI TANRİ İSA MESİH VERİLEN ETTİ ÇOCUK' DİYE EDİLİR] 14 Zira o gibi çocukların olduğu törene bir et ve kan, o da kendini aynı şekilde aldı parçası olan aynı; bu aracılığıyla Ölüm o olabilir yok ona sahip güç olan ölüm, bir, the devil; 15 And deliver them who through fear of death were ali their lifetime subject to bondage. 16 For verily he took not üzerine onu doğa melekleri, ama o aldı üzerindeki onu tohum ve İbrahim. 17 Bu nedenle de her şey o behooved onu yapılacak gibi onun için, kardeşleri olduğunu o olabilir olmak bir merhametli ve sadık yüksek rahip ilgili şeyler için, Tanrı' a karşı uzlaşma yapmak için günahların bir halkın. [O GÜNAHA GÖREN VE SONRA MÜMKÜN OLABİLİR Kİ SO İSA MESİH 
BİR MAN İÇİNE YAPILDI İÇİN CAZİP 'İMDAT' İNSANLAR] 18 için de bu onun kendisi olmuştur acı olan cazip, o mümkün için succor olduğunu onlara cazip. (İbraniler 2: 1-18 KJV) 



İsa Mesih Tanrı tarafından 'doğmuş' bir gün oldu. 
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5 Böylece de Mesih yüceltilmiş değil kendisi için yapılan bir yüksek rahip, ama o söyledi için 
Onu, Sen benim oğlum tod ay var Ben söyletiyor sana. (İbraniler 5: 5 KJV) bu nedenle, bu günden önce îsa Mesih Tanrı'ın 'doğmuş' olmadığını söyledi mi? Tanrı Kutsal O'ndan gelen ve cevap gün Tanrı Mesih'i begot önce evet, İsa Mesih edindi değildi, bu yüzden O, dürüst ve doğru olarak alınması olduğunu beyan eder.: Ancak, Kutsal İsa Mesih, aynı dün, sonsuza kadar bugün, ve olduğunu beyan 8 İsa Mesih, aynı dün, ve için gün ve sonsuza kadar. (İbraniler 13:8 KJV) Tanrı'nın sağ Hand yükseltilmiştir ÖNCE Bu ayet İsa Mesih'e bakın miyim? Hayır, İncil terfi ve Tanrı'nın O'nu ölümden kaldırdı ve O'nun Sağ El ile Mesih oturmuş sonra yüceltilmiş olan Tanrı-İsa Mesih ilham Kelime ise; ('Glory Glory için' den) İsa Mesih yaptığı gibi o O'nun dirilmiş vücutta alınan zafer Bethlehem ortak 'Başlangıçta' Tanrı ile yaratıcısı ve Mary'nin bebek olarak dünyaya gelmeden önce Mesih vardı zafer, DEĞİŞTİRİLDİ şeyler. 

Mesih dirildi vücutta göğe alındı ve Tanrı'nın irade yapmak Mesih'in bağlılık doğrudan bir sonucu olarak oldu sonra Tanrı'nın tahtının sağında İsa Mesih'in yükseklik oluştu; İsa Mesih Tanrı biliyordu ve O'nun Baba ve O'nun yükseliş ve yüceltilmesi Tanrı'a öğrenme ve itaat geldi Tanrı'ya tapan. 

İsa Mesih çünkü acı şeyler itaat öğrendi. Ve İsa mükemmel varlık SONRA ebedi kurtuluş yazarı OLDU. Rabbimiz İsa Mesih geliştirilen ve Tanrı İsa Mesih'e ONLARI VERDİ çünkü, Tanrı'a itaat Tanrı için acı SONRA zafer ve sorumluluklarını kazandı ve Tanrı tarafından mükemmel oldu. Evet, Kutsal O 

yeryüzüne gelmeden önce İsa Mesih pozisyon ve zafer çeşit yaptı ama bu mutlaka böyle mahrumiyet, aynı pozisyon ya da zafer olduğu anlamına gelmez beyan O'nun dirilmiş vücutta Tanrı tarafından daha sonra verildi. 

6 gibi o söyledi, aynı zamanda içinde başka bir yere, Sen bir olan rahip sonsuza sonra sipariş ve 
Melchisedec. 7 kimler içinde gün içinde yaptığı eti, o teklif etmişti kadar dua ve duaları ile güçlü ağlama ve gözyaşları ile oldu ona edebilmek için kaydetmek onu dan ölüm, ve oldu duydum içinde olduğunu o; korkulan 8 Sen gh o vardı, bir oğlu, henüz öğrendim he itaat ile şeyleri o acı, 
9 Ve yapılıyor mükemmel, o oldu yazar ve ebedi kurtuluş için tüm bunların itaat ona. [HIM 

sizin ve benim için haç açık gören için he tanrı'ın çağırmak için his itaat mükemmel sonra İsa mesİh kurtuluş ve yazar oldu] 

(İbraniler 5: 6-9 KJV) 

İncil yeryüzüne gönderilmeden önce İsa Mesih Tanrı için yaptım sadece ne ifşa etmez ama biz Tanrı tarafından ölü dirildi, hizmet ve O'nun Baba çağırır kime Tanrı'ya tapan İsa Mesih gökleri ve yeri yaratan Tanrı ile olduğu söylendi ve hiç kimse tek başına Tanrı'nın Arş'ın üzerinde oturur Tanrı hariç O'na daha büyük olmak Tanrı'nın Sağ El oturmuş. 
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Erkeklerin gelenekleri Tanrı ve İsa Mesih aynı kişi olduğunu iddia; Bu pozisyon yok Kutsal olsun kabul edildiği süre içinde herhangi bir temeli vardır:. 
Geçmiş, şimdiki, ya da gelecek çelişkiler kürsüsünden öğretti İncil ayet ve dersler arasında ortaya çıktığında Yani, İncil kabul etmek ihtiyatlı olurdu ne üzerinde erkek ve onların geleneklerini öğretirler. 

Tüm boyunca her yerde erkekler ve kadınlar için Tanrı'dan Tanrı ve Kutsal şanlı, yüce gönüllü, kurbanlık, peygamberlik O'nun Biricik Oğlu, Rab İsa Mesih'in, ve tam sevgi arasındaki benzersiz ve görkemli bir ilişki ilan Kutsal birçok ayet vardır Zaman. Ancak, bazı özel ve dinamik bir ilişki oldu ne kendi yanlış anlamayı yerleştirdiniz, ve daha sonra, bir Kutsal anlayış (ve uygulama) Tanrı 'ın sözlerin için İncil okuyucu soydular Tanrı ve İsa Mesih ve arasında olacak dünya. 

İsa Mesih cazip ve başka hiçbir adam ya da benzeri yeryüzünde denemeler dayandı kadın henüz o zafer ve O'nun için Tanrı 'ın izniyle itaat toplam karanlığı üstesinden ve mağfiret için O'na çağırır herkesi edildi. (26) Evet, İsa Mesih isteyerek maruz Onun zihin ve beden tamamen Tanrı'nın irade ve tamamen herkes için günahın bedelini ödedi. Evet, İsa Mesih bizim korkular hissetti ve biz gibi cazip oldu (ve hatta daha büyük) - HENÜZ Tanrı'ya itaat etmeyi seçti ve böylece O'nu meydan tüm üzerinde zafer. Tanrı isyan olabilir; Bunun yerine, O'nun kendi irade değil itaat, ama O hep itaat Tanrı'ın irade. (27) Bu bilgi veya didaktik analizi gelenekleri yapıldığı gibi erkeklerde-o bildirilmiş İncil'de dışından getirilen ek ya da yabancı değil Kutsal. 
İsa Mesih kendi irade yapmadım; O Tanrı ki, Babası'nın irade yaptım. 

6.4 KİME İÇİN İSA MESİH DUA ETTİ? 



Kime İsa Mesih döneminde, öncesinde dua ve Haç onun ölümünden sonra mı? 
'Rab'bin Duası', 'Dağdaki Hutbe' ve İncil'de birçok diğer kayıtları Tanrı ile samimi Tanrı 'a ibadet ve diyalog İsa Mesih gösteriyor. İsa Mesih kendine dua etmedi; Onun Baba Tanrı'ya dua etti. İsa Mesih o karşılaştığı ve tüm durumlarda sadık ve itaatkar olan Tanrı'nın biricik Oğlunu olan misyonu o Haç bitirmek gönderildi. 

6.5 KİME İSA PEYGAMBER İBADET MI? 



Zaman ve tekrar, İsa Mesih Tanrı ibadet ve Tanrı İsa Mesih'i tapan Kutsal bir hesap yoktur. 
Tanrı ve İsa Mesih arasındaki ilişki saygı ve sevgi dolu onun babasına itaatkar oğlu ibadettir. 
Noktada, bu Kitabın Bölüm 1.5 rekor Tanrı O'nu ölümden kaldırdı SONRA İsa Mesih Tanrı'nın sağ Hand YÜKSELTİLMİŞ olduğunu belirtiyor. İsa Mesih Tanrı'nın sağ Hand yüksek olduğu için O'nun önceki konum olarak (Tanrı'ın Sağ El ile) yeni konuma olarak yüksek değildi gerektirir. Tanrı İncil'de belirtilen değil yeryüzüne O'nu gönderdi önce olsun Mesih aynı 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yükseltilmiş pozisyon vardı. Belirtildiği, ancak, İsa Mesih nedeniyle melekler daha yüksek yapılmış ve o (Tanrı 'ın Arş'ın HARİÇ her şeyin üzerinde) otorite, bu yeni konuma 'ödüllendirilir' önce yoktu Tanrı tarafından yetki verildiğini His Sizin ve benim için Haç giderek itaat öğrendi. 

6.6 KİM ÖLÜMDEN İSA'YI KALDIRDI? 

İsa Mesih, aslında öldü;: O ilan ettikten sonra Mesih 'Tamamlandı', Haç öldü İsa sirke almıştı 30, dedi, o bitti: ve başını eğdi ve ruhunu verdi. (Yuhanna 19:30 KJV) ölü İsa Mesih'i olmak mezardan kendini yükseltmek vermedi; Tanrı yaptı. Birçok Kutsal ayetler Tanrı'ın (ve yaptım) ölümden İsa Mesih'i getireceğini beyan. Nitekim, kurtuluş için anahtar ayet bir kişi TANRI ölümden İsa Mesih'i kaldırdı inanıyor gerektirir: 

9 ağzınıza Rab İsa ile itiraf eder ve Tanrı 'nın O'nu ölümden yükseltti senin kalbinde iman eder 
Yani, eğer kaydettiğiniz olacaktır. 10 kalp adam doğruluk inanıyor ile için; ve ağız itiraf ile kurtuluşa yapılır . (Romalılar 10: 9-10 KJV) 

Mesih Kendisi kaldırdı inanmak Kutsal değil ama İsa Mesih Tanrı olduğunu öğretimi yüzleşir önemli sorun olan bir yalan. Neden bir kişi, İsa inanmak gerekiyor İncil devlet kendini kaldırdı ya da İsa Mesih Tanrı olduğunu değil mi? Nowhere Kutsal kurtuluş için yapılmış veya gerekli böyle bir ifadedir. Her zaman, İncil bireysel inanıyorum gerektirir: İsa Mesih Tanrı 'nın Biricik Oğlu olduğunu; İsa Mesih onların günahları için öldüğünü; ve TANRI ölümden, İsa Mesih kaldırdı ki. 

6.7 BİZ BÜYÜK TANRI DAHA İŞLERİ YAPABİLİRİM? (!) 

Kesinlikle değil! Ve küfür olduğunu herkes bunu söylemek için, onlar evreni yarattı ve Dünya 'ya yaptığı Biricik Oğlunu gönderdi Tanrı'dan daha büyük bir şey yapabileceğini inanıyorum dursun. Neden sonra, İsa Mesih 'diye Tanrı'a gider çünkü bu daha büyük işler' müminler yapacak beyan mu? 

12 Sahiden, sahiden, ben o da yapacağım yapmak işleri, bana iman O, size diyorum; ve bu daha 
büyük işler yapması eder; Ben Baba' ya gitmek çünkü. 13 Ve sen benim adına sormak zorundadır olursa olsun, ben yapacağım ki, Baba Oğul yüceltilmiş olabileceğini. (Yuhanna 14: 12-13 KJV) 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İsa Mesih Tanrı ise biz Tanrı 'dan daha büyük bir şey yapabileceğini, inanmak küfür olabilir, Dursun varsayılabilir. Bunun yerine, İsa Mesih'in irade yaptım Tanrı-Tanrı-Kutsal çelişkili değil değil ve bu 'büyük işler' İsa Mesih Tanrı'nm sağında gitti sonra Tanrı tarafından güçlenmiş olması olduğunu daha muhtemel 

hale gelmesi kabul etmek Taht. 

Müminler dillere Tanrı'a ibadet öğrenilen ve Mesih 'yeni dilleriyle konuşmak zorundadır' olduğunu beyan etmemişti Tanrı'nın muhteşem eserlerini konuşmak Pentekost'ta yüksek üzerinde güç aldığını göz önüne alındığında, bu konuşma 'iddia edilebilir dilleri İsa Mesih çoktan ölmüş insanlar yetiştirmişti gibi büyük eserler ', müminler sonra Pentecost sonra yaptığı hasta ve diğer mucizeler iyileşti' oldu '; ama hiçbir yerde Kutsal kayıt Mesih 14:12 KJV veya başka herhangi bir ayet önce veya göğe yükseliş O'nun sonra Yuhanna Onun deyimi önce dilleri konuşan yok. Bunun yerine, Mesih kehanetler O'na inananlar 'yeni dilleriyle konuşmak zorundadır' olduğunu: 17 Ve bu işaretler inanıyorum onları takip eder; Benim adına onlar şeytanlar dışarı atmak zorundadır; yeni dilleri konuşmak zorundadır. (Mark 16:17 KJV) Mesih'in yükseliş önce yapılan olmasaydı ne o yukarıdaki açıklamayı yaptı ÖNCE mucizeler, işaretler ve harikalar Tüm zaten ancak, İsa Mesih ve O'nun devreye takipçileri tarafından yapılmıştır, göğe, ancak 'Tongues konuşan' oldu, itibaren Pentecost dan başladı. 

4 Ve hepsi Kutsal Ruh ile dolu, ve Ruh onlara söyleyiş verdi, diğer dilleri ile konuşmaya 
başladılar. 5 Ve cennet altında her milletin üzerinden Kudüs Yahudileri, dindar erkekler, orada yaşayan edildi. Bu yurtdışında noised edildi Şimdi 6, çokluk bir araya geldi ve bu her insanın onları kendi dilinde konuşmak duydum, çünkü şaşırmış edildi. 7 Ve onlar, Hani hepsi hayret ve birbirlerine söyleyerek, hayret, değil tüm Galilaeans konuştuğu bu? 8 Ve nasıl biz kendi diliyle her erkek, biz burada doğduk duymak? 9 Partlar, Medler ve ve Elamites ve Mezopotamya sakinleri ve Yahudiye'de, ve Kapadokya, Pontus ve Asya, 10 Frigya, ve Pamphylia'da, Mısır'da ve Roma Cyrene hakkında Libya parçaları, ve yabancılarla içinde Yahudiler ve proselytes, 
1 1 Cretes ve Araplar, biz onları bizim dil Tanrı'nın muhteşem eserleri konuşmak duyuyor 
musun. (Elçilerin İşleri 2: 4-11 KJV) 

Tanrı sen ve ben manevi hediyeler (ya da 'manevi konularda') hakkında bilgisiz olmak istemiyor ve biz bu konuda daha fazla bilgi edinmek ve böylece dilleriyle konuşma hakkında İncil'de bilgi kaydetti 
, bu bizim hayatımızın için O'nun Blessing ve irade aramak hayati bir konu. 

1 Şimdi ilişkin manevi hediyeler, kardeşler, ben cahil olmazdı. Sen öteki uluslar olduğunu 
biliyorum 2, sen yönetiliyordu bile, bu dilsiz putlara götürüldü. 3 Bu nedenle Tanrı'nın Ruhu aracılığıyla konuşan hiç kimse İsa'nın lanetli çağırır, anlamak vermek: [(ONLAR İÇİNDE SPEAK ZAMAN İNSANLAR ONLAR NE DİYEREK ARE BİLMİYOR ÇÜNKÜ BU 
REASSURANCE GEREKLİ İSA LANET ETMEZ TANRI'NIN RUHU TARAFINDAN 
KONUŞMA DİLLERİ)] ve hiçbir adam İsa'nın Rab olduğunu, ancak Kutsal Ruh tarafından. 
söyleyebiliriz ki [BT İSA, KUTSAL RUH OLMADAN RAB IS SAY İÇİN BİR KİŞİYE 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İÇİN DEĞİLDİR] Şimdi hediye farklılıklar vardır 4, aynı Ruh. 5 Ve orada idarelerin farklılıklar vardır, ama aynı Rab. 6 Ve operasyonların farklılıklar vardır, ama tüm çalışır aynı Tanrı 'dır. 
7 Ama Ruhun tezahürü herkes kar için her insana verilir. 8 birine için Ruh'un bilgelik kelime 
verilir; başka aynı Ruh aracılığıyla bilginin kelime için; 

9 Aynı Ruh başka inanç için; Aynı Ruh tarafından şifa hediyeler başka; Başka mucizeler çalışma 
için 10; Başka bir kehanet; ruhları başka sezmek için; Başka dalgıçlar [ÇOK] dillerin türlü; başka dillerin yorumu: o olacak gibi bir ve tıpkı Ruh, müteselsilen her adam bölünmesi olduğunu 
1 1 Ama bütün bu çalışmaların. Vücut biridir ve birçok üyesi var, ve birçok varlık bu bir vücudun 
tüm üyeleri gibi için 12, tek vücut gibidir: Mesih de böyledir. Bir Ruh tarafından için 13 hepimiz bağ veya ücretsiz olsun biz Yahudiler ya da ulusların olsun, bir vücut içine vaftiz edilir; ve tek bir Ruh haline içki yapılmıştır. [KAYITLI BİR VÜCUT INTO RUHU İLE VAFTİZ] gövde bir üye, ancak birçok değildir için 14. Ben el değilim Çünkü ayak, diyelim Eğer 15, ben değil vücudun değilim; Vücudun bu nedenle de bir? 16 Ve kulak diyelim eğer göz değilim Çünkü ben vücudun değilim; Vücudun bu nedenle de bir? 17 tüm vücut işitme vardı bir göz olsaydı,? Bütün beden kulak olsaydı, nereye kokulu? 1 8 Ama şimdi onu memnun ettiği gibi Tanrı, üyeleri vücutta bunların her biri set vardır. 19 Ve onlar vücut hepsi bir üye, olsaydı? 20 Ama şimdi birçok üyesi oldukları, ama tek beden. 21 Ve Göz el diyemeyiz, seni gerek var: ne tekrar ayağa kafa, sana ihtiyacım yok. 

22 Bu üzerine biz daha bol ihsan onur, Ve biz düşünmek vücudun üyeler, daha az onurlu olmak 
için; 23 Hayır, daha zayıf görünmektedir vücudun daha üyeler, gerekli ve uygunsuz daha gösterişli comeliness sahiptir. Bizim alımlı parçalar için 24 gerek var: ama yoksun bir kısmının daha bol onur verilen olan Tanrı, vücudu bir arada temperli etti. 25 vücutta hiçbir bölünmeyi olmalıdır O; ancak üyeler aynı özeni başka bir tane olması gerektiğini. 26 Ve bir üye acı olsun, bütün üyeler birlikte acı; veya üye onur biri, bütün üyeler birlikte sevinir. 27 Şimdi İsa'nın bedeni, ve özellikle üye bulunmaktadır. 28 Ve Tanrı kilisede bazı ilk elçileri, ikinci olarak peygamberleri, üçüncü olarak öğretmenleri, şifa bu mucizelerden sonra, daha sonra hediyeler belirledi, dillerin hükümetleri, farklılıklar, yardımcı olur. 29 tüm havariler mı? Tüm peygamberler vardır? Tüm öğretmenler? Hepsi mucizeler nelerdir? 30 iyileşme tüm hediyeler var? dilleri ile tüm konuşuyorsunuz? Tüm yorumluyorsunuz? 3 1 Ama ciddiyetle göz diken [CİDDİYETLE ARAMAK VE ARZU] en iyi hediyeler: ve henüz size daha mükemmel bir şekilde I göstermektedir. (1 Korintliler 12 KJV) 

Biz manevi hediyeler (ya da konular) cahil olmak değildir ve olan 'en iyi hediye' 'ciddiyetle imrenmek'. Büyük ölçüde Tanrı böyle bereket Tanrı Kutsal bunu bize öğütler gibi bu hediyeler aranan ve elde edilebilir anlamına gerekir var arzu. İncil'in bu bölümünde yer olan 'dalgıçlar (birçok) çeşit veya dil' dilleri konuşmak için ayette 10. Ruhun 'belirtileri' biri olan bir kişinin kaydedildiğini, bir tezahürü, dışa işaretidir ve iç Tanrı 'dan bozulmaz tohum var! Nitekim, onlar O kutsal sorar herkese Ruhunu verecek Kutsal beyan Tanrı tarafından teşvik edilmektedir dilleri bilmeyen (şu anda) henüz Tanrı'yı sevmek isteyenler için bir meydan okuma ya da rahatsızlık olabilir iken O'ndan ve O'nun HERKES kaydedilecek istediği ruhu. 

9 Ve sana söylemek, sorun ve size verilecektir; aramak ve bulmak zorundadır; vurmak, ve size 
açılacaktır. Aldığı sorar Her biri için 10; ve o buluntuları istiyor ki; ve ona o açılacak bayıltır. 
Sizin bu herhangi bir ekmek sormak zorundadır oğul baba ise 11, ona bir taş verecek? o bir balık sorarsanız ya, bir balık için ona yılan verir? 12 Ya da bir yumurta sormak zorundadır, o onu bir 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akrep sunacak? 13 Eğer, kötü olmak, çocuklarınıza iyi hediyeler vermek nasıl biliyorsanız: göksel Babanız ona sormak onlara Kutsal Ruh verecektir ne kadar fazla? (Luka 11: 9-13 KJV) 

29 Ama şimdi sen Rab senin Tanrı' ın aramak zorundadır eğer bütün yüreğinizle ve bütün 
canınızla ona aramak durumunda, sen onu bulmak zorundadır. (Tesniye 04:29 KJV) 

12 Sonra benim üzerime çağırır ve bana gidip dua eder, ve ben sana kulak vermek olacaktır. Eğer 
bütün yüreğinizle beni arayınca ne zaman 13 Ve sen, beni beni aramak ve bulmak zorundadır. 14 
Ve ben seni bulunacaktır, Rab diyor ki: ve ben tutsaklıktan uzak dönecek, ve ben tüm ulusların sizi toplamak ve ben seni tahrik tüm yerlerden olacak, Rab diyor; Seni tutsak yapılacaktır neden nerede ve ben yerine tekrar getirecektir. (Yeremya 29: 12-14 KJV) 

7 sor, ve size verilecektir; aramak ve bulmak zorundadır; vurmak, ve size açılacak: 8 alır sorar 
herkes için; ve o buluntuları istiyor ki; ve ona o açılacak bayıltır. 9 Ya oğlu ekmek sorarsanız, ona bir taş verecek kime, sana ne adam var? 10 Ya da bir balık sorarsanız, ona yılan verir? Eğer, kötü olmak, çocuklarınıza iyi hediyeler vermek nasıl biliyorsanız 1 1 , ne kadar daha göklerdeki Babanız ona sormak onlara iyi şeyler verecektir? (Matta 7: 7-11 KJV) 

24 O göklerin ve yerin Rabbi, elleri ile yapılan tapınaklarda değil yaşıyor olduğunu görünce, 
dünya ve her şey orada yapılmış Tanrı; O tüm yaşamın ve nefes, ve tüm şeyler verir görerek, gerekli bir şey sanki 25 Ne, erkek elleri ile ibadet; 26 Ve yeryüzündeki bütün yüzünde durmak için adamlardan biri kan tüm ulusları yaptı, ve daha önce döşenmiş kez, ve onların yerleşime sınırlarını belirlemiştir; 27 Onlar ondan sonra hissediyorum, ve bulmak onu, o uzak olmayan bize her birinden bile olsa olabilir tesadüfen eğer, Rab almalısınız 0:28 ona yaşadığımız için, ve hareket, ve bizim varlık var; biz de onun yavruları için kendi şairlerin belirli zamanda, dedi. 
(Elçilerin İşleri 17: 24-28 KJV) 

3 İsa yanıtladı ve ona dedi, Sahiden, sahiden, ben bir adam tekrar doğmadıkça, Tanrı'nın 
krallığını göremiyorum, sana diyorum. 4 Nicodemus o eski zaman adam doğmuş olabilir, nasıl ona dedi? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir? İsa cevap verdi 5, Sahiden, sahiden, ben 
bir adam su doğacak ve Ruh'un, Tanrı'nın krallığının içine giremez dışında, sana diyorum. 6 
etten doğduğu Bu ölümlüdür; ve Ruh'un doğmuş olan bu ruhtur. 7 Marvel Ben tekrar doğmuş olmalıdır, sana dedi ki. [SİZ VE BEN RUHU VE TEKRAR DOĞUM GEREKEN], o listeler 

8 rüzgar darbeler ve bunların sesi duymak, ama nereden geldiğini söyleyemem ve nerede 
gidiyor: yani Ruh'un doğmuş her biri (28) 9 Nikodim, nasıl bu şeyler olabilir yanıtladı ve ona dedi? 10 İsa yanıtladı ve Sanat İsrail bir usta, ve bunlar bilmezler ona dedi? 1 1 Sahiden, sahiden, ben biz biliyoruz ve biz gördük tanıklık yapmak olduğunu konuşmak, sana diyorum; ve bizim tanığı alırsınız. Seni cennet şeyler söylersem, nasıl, inanmak zorundadır 12 Ben bir şeyler dünyevi söyledim varsa, ve sen değil inanıyor? 13 Ve hiç kimse cennete kadar yükselmiş, ancak o cennette insanın bile Oğlu, gökten geldi. Onu yok olmamalı içinde Kim inanır 15 Yani, ancak sonsuz yaşama sahip: Musa çölde yılanı yukarı kaldırdı 14 Ve, hatta bu yüzden İnsanoğlu yukarı kaldırılmalıdır. Tanrı 16 o Kim yok olmamalı ona inandığını onun sadece, Oğul edindi verdi, ama hepsi sonsuz yaşama sahip olduğunu, dünyayı ekledi. Tanrı dünyayı 17 yargılamak için dünyaya Oğlunu değil gönderdi; ama onun sayesinde dünya kurtulsun diye. (Yuhanna 3: 3-17 KJV) 
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3 Bunun için Tanrı'nın bizim Kurtarıcımız gözünde iyi ve kabul edilebilir; 4 Kim tüm erkeklerin 
kayıtlı gerekecektir, ve gerçeğin bilgisine gelmek için. [TANRI HERKES KAYDEDİLİR İSTİYOR VE BİR TANRI VAR OLDUĞUNU BİLİYOR VE GERÇEĞİ İSA MESİH 
TANRI VE İNSANLAR ARASINDA ARACILIK ETTİĞİNİ] var için 5 tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar, adam Mesih İsa arasında bir arabulucu; Olmak üzere, kendisini herkes için fidye verdi 6 zamanında ifade verdi. (1 Timothy 2: 3-6 KJV) 

Nitekim, ben şahsen ben onu uyku sırasında dilleriyle konuşmak duydum ona kadar bu konu ile mücadele bir kadın bilinen; o dilleri konuşulan söylendi kez o hemen önümde bunu yapmak için ilerledi ve bu noktadan itibaren bu nimet içinde sevindiler etti. O üç yaşındayken kendi oğlum dilleri konuştu; ben beklemiyorduk bir şeydi ve olgun bir tutarlı sondaj dili ağzından geldiğini göz önüne alındığında oldukça ilginç oldu. O out-of-kontrol değildi ve mübarek ortaya çıktı ve Rab Caleb hayatında belirgin olmaya devam kutsal ruhu vardı bana bir işaret olduğunu söyledi. 
Ben de onlar öğütlenen ve bu harika bir deneyim onları teselli İncil bu konuda öğrendim SONRA son oturumda herkesin dilleri konuşan İncil dersleri koordine var. Birçok kişi yerine, geriye düşmek sallamak, ve hatta, İncil gibi çılgınlık öğretmek değil onlar 'ruhu öldürüldü' olduğunu iddia ve kiliselerde görmüş olabilirsiniz sahnelerin bazıları aksine her şey sırayla terbiyeli yapılması olmasını gerektirir ve her bir kişi (bazılarının iddia ettiği gibi) kontrolünü kaybetmek asla. 

Bir kişi İsa Kutsal Ruh 'un olmadan Rab olduğunu söylüyorlar EDEMEZ. Bu sadece kelimeleri 'İsa'nın Rab olduğunu' dile etmek yeterli değildir; Bir kişi Tanrı'nın ölümden İsa Mesih'i kaldırdı ve İsa Mesih onların yaşam Rabbi olduğunu itiraf etti inanıyordu herkese yaşıyor Tanrı'nın Ruhu tarafından konuşmak gerekiyor. Ancak o, İsa'nın Kutsal göre Rab olduğunu söyleyebiliriz. 

Tüm iman (ve titremeye) Bir Tanrı olduğunu ve şeytanlar İsa Mesih Rab olduğunu biliyorum ama onlar 'İsa'nın Rab olduğunu' ve sonsuz yaşama sahip, diyerek Tanrı'nın Tohum Born Again olabilir anlamına gelmez; bu Tanrı'nın Ruhu 'ile konuşulan zorundadır. 

17 değil eserleri bulunmaktadır ölü ise inanç, yalnız kalmaktan Hatta bu yüzden. Eserleriniz 
olmadan bana iman göstermek, ve benim çalışmaları ile size inancımı gösterecektir: 18 Evet, bir adam sen imana sahip, ve ben işleri var, diyebilir. 19 tek bir Tanrı olduğuna inanıyorum; iyi do: şeytanlar da iman ve titremeye. 20 Ama bileceksiniz, Ey boşuna adam, işlerin olmadan inanç öldü? (James 2: 17-20 KJV) 

Aslında, herkes ve (Tanrı'ın kınadı manevi ve insani düşmanları dahil) her şeyi 'İsa'nın Rab olduğunu' itiraf edecek 9 Wherefore Tanrı da çok onu yüce indirdiği ve ona her adın üstünde olan bir isim verilir: adı olarak o 10 İsa'nın her diz toprak altında gökte şeyler, ve yeryüzünde şeyler, ve şeyler, yay gerekir; 1 1 Ve her dil İsa Mesih, Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için, Rab olduğunu açıkça söylesin. (Filipililer 2: 9-11 KJV) 
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KISIM 7 

MAN'S GELENEK KUTSAL TANRI VE İSA MESİH KARIŞTI 

7.1 KUTSAL KULLANILAN ADLARI VE BAŞLIKLAR 

Çok İncil'de isimleri ve ünvanları kullanımı öğrenilebilir. Rabbin, Man, Adem (1. ve 2.), Yüksek Lisans, Öğretmen / Rabbi Oğlu, Kurtarıcı, Tanrı'nın: Tanrı gibi Kutsal, o dönemde ne yaptığını göstermek için kendisine ve îsa Mesih için çeşitli isimler ve başlıklar kullanan sadece / tanrı (29) O da O'nun irade ve böyle 'İbrahim' Avram olarak bu insanlar, çağrısında belirtmek için bireylerin ve ulusların adlarını değiştirir (Tekvin 17: 5 KJV) 'İsrail' ve Yakup (Tekvin 32:28 KJV). 'Efendisi' ve 'tanrı': İncil de isimleri ve gibi kutsal melekler, insanlar, şeytanlar ve Şeytan, Tanrı ve İsa Mesih'e atfedilen başlıkları kullanır. 

Başlıklar ve isimler hep aynı kişiye isnat edilemez Çünkü karışıklığı önlemek için ve Kutsal Tanrı, İsa Mesih, bir melek anlamına gelir anlamak şekilde başlık ve isimler kullanıldığı bağlam ve cümleleri okumak önemlidir, veya bir insan ayette olmak. 

7.2 DSÖ KUTSAL RAB' DİYE Mİ? 

Aksine başlığı, 'Rab' Kutsal kullanılan her zaman otomatik olarak 'Rab' kullanıldığı kelimeler, cümle ve bölümün kapsamında bakmak önemlidir Tanrı ya da İsa Mesih ifade ettiğini varsayalım daha. Aksi takdirde, ayette erkeklere veya meleklerin atfedilen şeyler, özellikleri ve eylemleri yanlışlıkla Kutsal Tanrı ya da İsa Mesih hakkında beyan bu eylemler, özellikleri, ve şeyler olarak kabul edilebilir. İnananlar Ruh ve Truth Tanrı'a ibadet etmek denir Çünkü, biz Tanrı'nın ne söylediğini anlamak için başarısız kalmamak Tanrı ya da İsa Mesih'e söz etmiyorlar başlığı, 'Rab' birkaç oluşumları dikkat nedenle, gerekli İncil bize karşı. 

Aşağıdaki ayetler başlığı, 'Rab' açıkça her zaman Kutsal Tanrı ya da İsa Mesih'e ifade etmez nasıl göstermektedir: 

Sarai, İbrahim'in ilk eşi Hacer hizmet, 'Sen Tanrı', Rabbin meleğinin denilen; Kutsal 'Rab', Rabbin meleğinin çağırdı. 

7 Ve Rabbin meleği bir tarafından onu buldum Şur yolunda çeşme, çölde su çeşme. 8 Ve o 
Hacer, Sarai hizmetçisi, ne zaman geldin, dedi? ve nereye gidecek? Ve o benim hanımım Saray karşısında kaçmak, dedi. 9 Ve Rabbin meleği ona dedi, senin metresi geri dönün ve elleri altında kendinizi teslim. 10 Ve Rabbin meleği ben çokluk için numaralandırılmış edilmeyecektir ki, fazlasıyla da tohum çarpacaktır, ona dedi. 1 1 Ve Rabbin meleği ona dedi, Hani, sen çocuk ve bir oğul doğuracaksın, ve adını İsmail çağırır; Rab ızdırap ... 13 duymuştur Ve o onu konuştu 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Rabbinin adını verdi, çünkü Tanrı'nın beni görmek: dedi, ben de burada ondan sonra baktım mı beni gördüğü? [KUTSAL TARAFINDAN EFENDİSİ' OLARAK ADLANDIRILAN 
EFENDİSİ MELEK; SARAI 'EĞER TANRI', EFENDİSİ MELEK DENİLEN] (Genesis 16:7-11, 13KJV) 

I Ve Rab Mamre ovalarında ona göründü: ve o günün sıcağında çadır kapı oturdu; Ve onları görünce, o çadır kapısından onları karşılamak için koştu ve yere doğru kendini eğdi, 3 Ve Rabbim, dedi: 2 Ve o, lo gözlerini kaldırıp baktı ve üç erkek ona göre durdu Ben senin gözünde iyilik bulduk şimdi eğer, değil geçip, ben kulun gelen, size dua: 9 ... Ve ona dedi, Nerede Sarah eşiniz mi? Ve o çadırda, Hani, dedi. 10 Ve o ben kesinlikle hayatın zamana göre dönecektir dedi; ve, lo, Sarah karınız bir oğlu olacaktır. Ve Sarah onun arkasında çadır kapı, bunu duydum. 

I I Şimdi İbrahim ve Sarah eski ve iyi yaş kapılmış; ve kadınların şekilde sonra Sarah ile olmaktan. 12 Bu nedenle Sarah? Ben eski mumlu am sonra lordum da eski olan, ben zevk 
olacaktır, diyerek, kendini içinde güldü [SARAH KOCASI İBRAHİM, 'RABBİM' DİYE] 13 
Ve Rab İbrahim'e dedi, neden Sarah gülmek yaptı Ben yaşlıyım, hangi çocuk ayı, bir kefalet, Shall söyleyerek? [EFENDİ SARAH DÜŞÜNCE NE BİLİYORDUM] 14 şey Rabbin için çok zor mı? Ben hayatın zamana göre, size dönecektir, ve Sarah bir oğlu olacaktır tayin anda. 
(Tekvin 18: 1-3, 9-14 KJV) 

1 Ve hatta Sodom iki melek geldi; ve Lot Sodom kapısı oturdu: ve Lot onları onları karşılamak 
için kalktı görme; ve o yere doğru yüzünde kendini eğdi; 2 Ve o Hani şimdi, benim lordlar, teslim, ben senin görevlisinin evine, sizi dua ve bütün gece katranlı ve ayaklarınızı yıkayın ve erken yükselmeye, ve yolları üzerinde gideceğiz, dedi. [LOT TARAFINDAN, 'BENİM LORDLAR' DENİLEN IKI MELEK] Ve onlar Hayır, dedi; ama biz bütün gece sokakta ebedî kalacaklardır. 3 Ve o büyük üzerlerine basıldığında; ve onlar ona döndü ve evine girdi; ve o onlara bir şölen verdi, ve fırında mayasız ekmek yaptım, ve onlar ... 15 yemek yaptım Ve sabah ortaya çıktığında, o melekler, Kalk karını ve burada sizin iki kızı, almak, diyerek, Lot hızlandırdı; şehrin kötülük tüketilmelidir diye. O oyalandı ise 16 Ve erkekler elini üzerine koydu tutun ve eşi eli üzerine, ve onun iki kızı elinden üzerine; Rab ona merhametli olmak: ve onlar ortaya getirdi, ve şehir olmadan onu ayarlayın. 17 Ve onlar ortaya yurtdışında onları getirmişti zaman dedi ki, senin yaşam için Escape, geçmek geldi; Arkanda değil bak, ne bütün ovada sen kalmak; Eğer tüketilen diye, dağa kaçmak.: 18 Ve Lot Ah, öyle değil, benim Rabbim, onlara dedi [LOT MELEKLER BİRİ DİYE, 'RABBİM'] (Tekvin 19: 1-3, 15-18 KJV) 

Heth oğulları yeryüzünde onlara bir 'arasında güçlü prens' oldu 'Rabbim', 

İbrahim'i çağırdı. 

5 Eğer aramızda güçlü bir prens: Heth Ve çocuklar, lordum bizi duyun 6, ona söyleyerek, 
İbrahim yanıtladı [ABRAHAM ARALARINDA GÜÇLÜ BİR PRENS OLDU VE ONLAR, 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'EFENDİSİ' ONU ARADIM] seçiminde bizim türbe senin ölü gömmek; Hiçbirimiz sizden onun mezarı kesintisi olacaktır, ama ölü gömmek olabilir. 7 İbrahim ayağa kalktı ve hatta Heth çocuklarına, toprakların insanları kendini eğdi. (Tekvin 23: 5-7 KJV) 

17 Ve kulu onu karşılamak için koştu, ve sürahi biraz su içmek, sana dua, beni edelim, dedi. 

18 Ve dedi, İçecek, lordum: ve o hızlandırdı ve elini üzerine onu sürahi üzdüm, ve ona içki verdi. 
(Tekvin 24: 17-18 KJV) 

Jacob İbrahim'in peygamberlik nimet Jacob 'Rab' olacağını ilan ağabeyi, Esav da dahil olmak üzere kardeşleri üzerinde. 

29 Let insanlar size hizmet ve milletler sana secde: senin kardeşleri üzerinde efendisi olmak, ve 
annenin oğulları size eğilmeyecek atalım: Sizi küfürler her biri olmak lanetli, ve sizi kutsar kendisinin be mübarek. [JACOB OLURDU KARDEŞLERİ ÜZERİNDEN 'RAB'] 30 Ve 
İshak Yakup 'u nimet sona yapmıştı kısa sürede geçmek geldi ve Yakup babasının, Esav onun kardeşi avcılık geldi İshak varlığı dışarı gitti henüz kıt oldu. .. 37 Ve İshak yanıtladı ve Esav, Hani dedi, ben ona efendisi yapmış ve tüm kardeşleri ben görevlileri için kendisine verilen var; [JACOB ESAU ETTİĞİ 'RAB' OLURDU] ve mısır ve şarap ile onu sürekli var: ve ben şimdi size yapacağım ne oğlum? (Tekvin 27: 19-30, 37 KJV) 

35 Ve o babasına dedi, ben sizden önce çıkamayacak lordum gücendirmek vermeyelim; 
Kadınların özel için üzerime olduğunu. Ve o aradı ama görüntüler bulunamadı. (Tekvin 31:35 KJV) 

4 Ve o nedenle benim efendisi Esav konuşmak zorundadır, diyerek, onları emrettiği; [LORDUM 
ESAV] Sizin kulu Yakup böylece dedi, ben Laban ile kalmış ve şimdiye kadar orada kaldı: 5 Ve ben öküz var, ve eşek, sürüleri ve erkek hizmetçiler ve kadın hizmetçiler: ve ben lordum anlatmak için gönderdiğiniz adres, [LORDUM ESAV] Ben senin gözünde lütuf bulabilirsiniz ki ... 18 Sonra diyelim, onlar kulun Jacob olmak; benim efendisi Esav gönderilen bir mevcut: [LORDUM ESAV] ve aynı zamanda arkamızda olduğunu, seyretmek ...; 33 8 Ve dedi, bu tanıştığım hangi sürdü herkes tarafından size ne anlama geliyor?. Ve o Bunlar benim efendisi gözünde lütuf bulmak için vardır, dedi [LORDUM ESAV] 9 Ve Esav ben, yeterince kardeşim var, dedi; ... kendinize sahip olduğu 13 tutmak ve ona dedi, Lordum [LORDUM ESAV] çocukların ihale, ve genç ile sürüleri ve sürüler benimle olduğunu bilir: erkekler bir gün onları overdrive gerekiyorsa ve, Tüm sürü ölecek. 14 lordum edelim, [LORDUM ESAV] Ben size onun kulu önce üzerinden geçmek dua: ve ben benim efendisi gelene kadar ben, benden önce 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gider ve çocukların tahammül edebilmek sığır gibi uygun, yumuşak üzerinde yol açacaktır Seir. 
[LORDUM ESAV] 15 Ve Esav beni şimdi seninle benimle olan halk, bazı bırakalım, dedi. Ve o nedir ihtiyacı, dedi?, benim efendisi gözünde lütuf bulalım [LORDUM ESAV] (Tekvin 32: 4-5, 18; 33: 8-9, 13-15 KJV) 

7 Ve efendisinin karısı Yusuf a üzerine gözlerini döküm ki, bunlar geçtikten sonra geldi; ve o, 
dedi bana yalan. 8 Ama o reddetti ve efendisinin karısı, Hani dedi, benim usta evde benimle, ve o benim el sahip olduğu tüm taahhüt etmiştir değil ne biliyordu; ... 10 Ve o konuştu gibi, geçmek geldi ve onun elinde giysi bıraktı ve kaçtı: gün Joseph gün ona değil dinlemediniz ki, ona yalan, ya da onunla birlikte olmak için ... 12 Ve onun giysisinin onu yakaladı, diyerek, benimle Yalan ve onu aldım. 13 Ve o söyleyerek, o onun elinde giysi terk ettiğini gördü ve evinin erkeklere denir 14 Yani, ileri kaçtı, ve onlara konuştu, geçmek Bkz geldi, o bir getirdi Bize İbranice bizimle alay etmek; Benimle yatmak bana geldi, ve ben yüksek sesle bağırdı: 15 Ve o ben, sesimi kaldırdı ve bana yaptığı giysi bıraktı ki, ağladı ve kaçtı duyunca, geçmek geldi ve got Onu dışarı. Onun efendisi eve gelene kadar 16 Ve o, ona onun giysi koydu. [EŞİ KULU, JOSEPH 
KOCASI EFENDİSİ OLARAK ADLANDIRILAN], size getirdim İbranice kulu, diyerek, 17 
Ve o bu kelimeleri göre onunla konuştu Bize, beni alay etmek bana geldi: 18 Ve ben sesimi kaldırdı ve ağladı gibi o benimle yaptığı giysi bıraktı ve dışarı kaçtı ki, geçmek geldi. (Tekvin 39:7-8, 10-11, 12-18 KJV) " ^ 

Mısır, Firavun, Kral 'Rab', denirdi; Muhafız Kaptan idi evin Lord ve Joseph Rabbi. 

1 Ve Mısır ve onun fırıncı kralı uşak onların efendisi Mısır Kralı. Rahatsız ettiğini, bu şeyleri 
geçtikten sonra geldi [ONLARIN RAB] 2 Ve Firavun şefi karşı, onun memurları iki karşı öfkeli oldu Uşaklar, ve fırıncılar ... 4 Ve muhafız kaptanı şefi karşı onlarla birlikte Yusuf u ücret ve onları hizmet: ve onlar koğuşta ... 6 bir sezon devam Ve Yusuf sabah onlara geldi ve baktı Bunların üzerine, ve, Hani, onlar üzgün. 7 Ve efendisinin evinin koğuşunda onunla vardı Firavun'un memurları, sordu [GUARD VE KAPTAN JOSEPH'S LORD OLDU] diyerek, neden bugün çok ne yazık ki seni bak? (Tekvin 40: 1-2, 4, 6-7 KJV) 

Joseph Firavun'un en yönetici ve kardeşleri tarafından 'Rab', denilen: 9 Yusuf onlara hayal hayalleri hatırladım, ve onlara dedi, sen casusları vardır; Gelip olan arazi çıplaklık görmek için. 
10 Ve ona dedi, Hayır, lordum, [RABBİM] ama yiyecek almak için hizmetçileri donatılmıştır. 
(Tekvin 42: 9-10 KJV) 

Yakup'un oğulları baş yöneticisi (Yusuf), olduğunu babalarını anlattı 
'Land Lord' ve 'ülkenin Efendisi'. 

30 Arazi efendisi olan erkek, bize kabaca konuştu, ve ülkenin casuslar için götürdüler. 3 1 Ve biz, 
biz gerçek erkekler ona dedi; biz hiçbir casusları vardır: 32 Biz oniki kardeşleri, babamızın 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oğulları olması; bir değil, ve genç Kenan diyarında babamız bu gün. 33 Ve adam, ülkenin efendisi, Bu vesile ile ben size gerçek erkek olduğunu bileceksiniz, bize dedi; Benimle burada kardeşleri birini bırakın, ve hanelerin kıtlık için gıda almak ve gitmiş: (Tekvin 42: 30-33 KJV) 

Yusuf'un steward Joseph, 'Rabbim' olarak adlandırılan; Yakup'un oğulları, Joseph adında 'Rabbim' ve 'Rabbin'. 

4 Onlar şehir dışına gitmişti zaman Ve, ve henüz uzakta, Joseph kahyası, Yukarı, erkekler 
sonrası takip dedi; Onları sollamak ne zaman iyi için kötülük ödüllendirilir var Neden ve?, onlara ... 6 söylüyorlar Ve onları geçti, ve onlara bu aynı kelimeleri konuştu. 7 Ve onlar neden bu 
kelimeler lordum dedi, ona dedi? Tanrı kulları bu şeye göre yapması gerektiğini korusun: 8 
Bakın, para, bizim çuvallar 'ağızlarına bulunan, biz Kenan arazi kendinize tekrar getirdi: nasıl o zaman biz lordun evi gümüş dışarı çalmak gerekir ya da altın? O bulunabilir senin kullarının Kim ile 9, hem ölmesine izin ve biz de benim lordumuzun kulları ... 16 olacak Yahuda benim efendisi ne diyeyim, dedi? ne konuşabilir miyiz? ya da biz kendimizi nasıl temizlemek zorundadır? Hani, benim lordun kullarıdır, hem biz, ve o da kiminle fincan bulunur: Tanrı kullarının günahını bulmuştur. 17 Ve Tanrı bunu yapmak gerektiğini korusun, şunları söyledi: ama kupa bulundu kimin eli adam, o kulum olacaktır; ve sizin için olduğu gibi, babana barış içinde kalk. 18 Sonra Yahuda ona yakın geldi ve Aman efendim, ben, seni dua benim lordumuzun kulaklarında bir kelime konuşmak ve kulunun karşı yanmaz öfkenizi izin senin kulu olsun, dedi: hatta Firavun 'un gibidir için. 19 Efendim sen bir baba, ya da bir kardeşi var, diyerek, kullarına sordu? 20 Ve benim efendisi için, biz bir baba, bir yaşlı adam ve onun yaşlılık bir çocuk, küçük bir tane var dedi; ve kardeşi öldü, ve yalnız onun annesinin bırakılır ve babası onu seviyor ... 22 Ve biz, delikanlı babasının terk edemez benim efendisi dedi: babasını terk etmeli eğer için, babasının öleceği ... 24 Ve biz kulun babam kadar geldi geçmek geldi, biz ona benim efendisi sözlerini söyledi ... 33 Şimdi bu nedenle, ben, kulun yerine delikanlı benim efendisi bir bondman olan uymak izin dua; ve delikanlı onun kardeşleri ile gidelim. (Tekvin 44: 4, 6-9, 16- 20, 22, 24, 33 KJV) 

8 Yani şimdi sen beni buraya gönderdi değildi, ama Tanrı: ve o bana bir Firavun'a babası, ve 
tüm evinin efendisi, ve Mısır'ın tüm arazi boyunca bir cetvel yapmıştır. 9 sizi Hasten ve babam kadar gidin, ve ona söylemek Böylece oğlun Joseph, Tanrı bana bütün Mısır efendisi kaydettiğini söyledi: Bana gelip, katranlı değil: (Tekvin 45: 8-9 KJV) 

17 Ve onlar Joseph onların hayvanlarını getirdi: ve Joseph atlar karşılığında onlara ekmek verdi, 
ve sürüler için, ve sürülerin sığır için, ve eşek için: ve o yıl için tüm sığır için ekmek ile beslenen. 
O yıl sona erdi zaman 18, ikinci yıl ona geldi, ve, bizim para harcadı olduğunu nasıl benim efendisi, onu gizlemek olmaz ona dedi; lordum da sığır sürüleri bizim sahiptir; bize benim efendisi gözünde lütuf bulalım, biz Firavun'un hizmetçileri olacak: Siz bizim hayatımızı kurtardı 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var, ... 25 Ve dediler: benim efendisi katında sol lâzım değil, ama bizim organları ve bizim toprakları. (Tekvin 47: 17-18, 25 KJV) 

Kutsal Yazma Bush Melek denilen, 'Rab', 'İbrahim'in Tanrısı', 'İshak'm Tanrısı' ve 'Yakup'ım Tanrısı' (Melek Tanrı'dan doğrudan konuştu gibi). 

2 Ve Rabbin meleği, bir çalının ortasında dışarı ateş alev ona göründü: [RAB VE MELEK 
ORTAYA ÇIKAN İÇİN MUSA], ateşe çalı, çalı ve işte, o baktı, ve tüketilen, değildi 3 Ve Musa şimdi kenara çevirmek ve çalı yanmış değil neden bu büyük görme, göreceksiniz, dedi. 
Rab görmek için kenara döndü görünce 4 Ve, Tanrı, Musa, Musa çalının ortasında dışarı ona çağırdı ve dedi. Ve o Burada, dedi I. 5 duyuyorum Ve burada nigh değil Berabere dedi: kutsal zemin standı üstünde yer, ayaklarınızı kapalı gelen ayakkabılarını ertelendi. 6 Üstelik o ben senin babanın Tanrısı, İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısı duyuyorum, dedi. Ve Musa yüzünü sakladı; O Tanrı'ya bakmak korktuğu için. [RAB VE MELEK ÜZERİNE BAKMAK İÇİN TANRI ÜZERİNE BAKMAK İÇİN OLDU] 7 Ve Rab Mısırda olan halkımın çektiği sıkıntıyı yakından gördüm, ve kendi çığlığını duydum, dedi onların Angaryacılar nedeni; ben onların acılarını biliyorum; 8 Ve ben Mısırlıların elinden teslim etmek, süt ve bal akan bir arazi, iyi bir toprak ve bir büyük o arazi onları getirmek için aşağı geldim; Kenan, Hitit ve, ve Amorites ve Perizzites ve Hivites ve Yevuslular'ın yere. 9 Şimdi nedenle, Hani, İsrail çocukların çığlığı bana geliyor: ve ben de Mısırlıların onlara baskı hangi baskıyı gördük. 

10 Bu nedenle şimdi gel, ben seni Mısır'dan benim insanlara İsrail'in çocukları ileri getirebilir 
ki, Firavun sizi gönderecek. 1 1 Musa Firavun 'a gidip gerektiğini, ve ben Mısır üzerinden İsrail'in çocukları öne çıkaran gerektiğini, ben kimim, Tanrı'ya dedi? 12 Ve o Kesinlikle ben sizinle olacak, dedi; Eğer Mısır insanları ortaya getirdi zaman, bu dağın üzerine Tanrı'ya hizmet eder: ve bu sana gönderdi ki, sizin için bir belirteç olacaktır. 13 Ve Musa İsrail çocuklara gelir ve, atalarınızın Tanrısı beni sana gönderdi onlara diyecekler zaman Tanrı, Hani, dedi; ve onun adı nedir, bana diyelim? Ben onlara ne diyeyim? 14 Ve Tanrı Ben o Ben'im, Musa'ya dedi: ve o Böylece, İsrail çocuklara diyelim, dedi ben miyim sana beni gönderdi. 15 Ve Tanrı Böylece İsrailoğullarına diyelim, dahası Musa'ya dedi, atalarınızın Tanrısı RAB, İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısı, beni sana gönderdi: bu benim sonsuza isim, ve bu tüm kuşaklara benim anıt. 16 Git, ve birlikte İsrail ileri gelenlerini bir araya, ve onlara de ki, Rab size atalarınızın Tanrısı, İbrahim'in, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un, ben mutlaka size ziyaret ve gördük, diyerek, bana göründü hangi Mısır'da size yapılır: 17 Ve ben söyledim, ben Kenan ülkesine Mısır ızdırap dışarı getirecektir, ve Hititler ve Amor ve Perizzites ve Hivites ve Yevuslular'ın, süt ve bal akan bir arazi. 18 Ve onlar sesine kulak vermek zorundadır: ve girer, sizi ve İsrail ileri gelenlerini, Mısır Kralı ve ona, İbranilerin Tanrısı RAB bizimle görüştü diyecekler: bize gidelim şimdi ve biz Rab Tanrı için kurban olabilir, çöle, üç gün yolculuk sizi yalvarıyorum. 19 Ve Mısır kralı değil güçlü bir el tarafından, hayır, gitmene izin vermez eminim. 
20 Ve ben elimi uzatmam, ve ben bunların ortasında yapacak tüm güzellikleri ile Mısır'ı vurun 
olacak: ve bundan sonra gitmene izin vereceğim. 21 Ve ben vereceğim bu insanlar Mısırlıların gözünde lehine: ve gittiğiniz zaman, boş gitmek değildir, o, geçmek girer. (Exodus 3: 2-21 KJV) 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Kutsal Tanrı aktif ve insanlar-özellikle O'nun Çocuklar ile iletişim kurmak için istediğini beyan eder. Burada, Musa gördü ve Tanrı Musa ile doğrudan konuşmak için kullanılan 'Rabbin misali' ile konuştu. 

1 Ve Miriam ve Harun çünkü evlendi Etiyopyalı kadın Musa'ya karşı konuştu: o bir Etiyopyalı 
bir kadınla evli olduğu için. 2 Ve onlar, dedi Rab gerçekten Musa tarafından sadece konuşulan Has? O bizim tarafımızdan da konuşulan değil mi? Ve Rab duydum. 3 (Şimdi adam Musa. 
Yeryüzünde olan tüm erkekler üzerinde, çok ezik oldu) 4 Ve Rab Musa'ya aniden konuştu, ve Harun'a, ve Miriam, bir konutun için üç dışarı size gel cemaat. Ve üç çıktı. 5 Ve Rab bulut sütunu aşağı geldi ve konutun kapısında durdu ve Aaron ve Miriam seslendi: ve ikisi de ileri geldi. 6 Ve o, şimdi benim sözlerimi dinleyin dedi:. Aranızda bir peygamber olması durumunda Rab kendimi bir vizyon ona bilinen yapacak, ve bir rüya ona konuşacak [TANRI KENDİSİ BİLİNEN YAPMAK İÇİN VİZYONLAR VE RÜYALAR KULLANIMI PEYGAMBER 
VE DREAMS İÇİNDE ONLARA KONUŞUYOR] 7 Kulum Musa öyle değil, tüm maden evde sadık kim olduğunu. Onunla 8 Hatta görünüşe göre değil, karanlık konuşmalarda, ağız ağıza konuşacak; Rabbin benzerlik o seyretmek zorundadır: [MUSA PEYGAMBER DEĞİLDİ VE TANRI MUSA'YA DOĞRUDAN KONUŞTU VE MUSA TANRI MUSA'YA İLE 
İLETİŞİM KURMAK İÇİN KULLANILAN 'EFENDİSİ MİSAL' GÖRDÜM] (30) daha sonra size çekinmeyen niçin kulum Musa aleyhinde konuşmak? 9 Ve Rabbin öfkesi onlara karşı tutuşturulmuş edildi; ve o ayrıldı. 10 Ve bulut konutun kapalı ayrıldı; O cüzamlı oldu, işte, ve Aaron Miriam üzerine baktı ve: ve Miriam kar gibi, cüzamlı beyaz oldu, işte. 1 1 Ve Harun Musa, Eyvah, Rabbime, dedi [MUSA LORDUM] biz aptalca yapmış olup, üzerimize günah değil yatıyordu, size yalvarıyorum, ve biz burada günah işledim. 12 annesinin rahminden çıktığında onu eti yarım tüketilen kime, biri ölü olarak olmayalım. 13 Musa Ey Tanrım, sana yalvarıyorum, artık onu Heal, diyerek, Rabbine ağladı. 14 Ve Rab babası ama yüzüne tükürmek olsaydı, o yedi gün utanılacak gerektiğini Musa'ya dedi? let onu kamp yedi gün dışarı kapatılacak ve bundan sonra onu tekrar alınan izin. 15 Ve Miriam yedi gün kamptan dışarı kapatıldı: Miriam ve tekrar getirildi kadar insanlar yolculuk. (Sayılar 12: 1-15 KJV) 

25 Ve Gad çocuk ve Reuben çocukları lordum buyurduğu gibi, sizin köleniz yapacak söyleyerek, 
Musa konuştu. 26 Bizim küçük olanlar, bizim eşleri, bizim sürüleri, ve tüm sığır, Gilead kentlerinde orada olacaktır: 27 Ama benim efendisi dediği gibi sizin köleniz, savaşa Rabbin önce, savaş için silahlı adam her üzerinden geçecek. (Sayılar 32: 25-27 KJV) 

Yuşa Kaptan denilen Efendisi 'm Sunucu, 'Rabbim' ve Kutsal denilen 
Tanrı 'nm Sunucu, Kaptan 'Rab'. 

13 Ve o geldi Joshua gözlerini kaldırdı ve baktı, ve, Hani, kılıcı elinde çizilmiş ona karşı bir 
adam orada durdu, Jericho iken, geçmek: ve Joshua ona gittim ve dedi Onu, bizim için mısınız, 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yoksa bizim düşmanlar için? 14 Ve o, yok dedi; ancak Rabbinin konağın kaptanı olarak ben şimdi geldim. Ve Joshua yeryüzüne yüzünde düştü ve ibadet yaptım ve onun kulu benim Rabbim ne dedi, ona dedi? 1 5 Ve Rabbin konağın kaptanı Joshua dedi, senin ayak kapalı gelen ayakkabı Loose; Eğer ayakta üstünde yer kutsaldır. Ve Joshua öyle yaptım. 6 1 hiçbiri dışarı gitti ve hiçbiri geldi 2 Ve Rab senin elinde Jericho içine verilir ve bunların kral ve güçlü olan, bak, Joshua dedi: 
Şimdi Jericho sıkıca nedeniyle İsrail çocukların sus oldu, cesaret erkekler. (Joshua 5: 13-6: 2 
KJV) 

Kutsal Joshua ve Hakimler de, 'Lords' olarak adlandırılan beş ülkede beş 

liderleri olduğunu belirtiyor. 

3 Hatta Kenan ile sayılır kuzeye Ekron, sınırlarına, Mısır öncedir Sihor itibaren: Filist beyleri 
beş; Gazathites ve Ashdothites, Eshkalonites, Gittites ve Ekronites; Ayrıca Avites: (Joshua 13:3 KJV) 3 Yani, Hama içinde girmesiyle için montaj Baalhermon Filist ve tüm Kenanlılar ve Sidonians ve montaj Lübnan'da yaşadı Hivites, beş lordları. (Hakimler 3: 3 KJV) 



Gideon Rabbin, 'Rabbim' Melek denilen ve Kutsal çağırır 
Rabbin, 'Rabbin' Melek. 



1 1 Ve orada Rabbin bir meleği geldi, ve Abiezrite Joash ait Ofra oldu bir meşe altında oturdu: ve 
oğlu Gideon Midyanlılar'ın onu gizlemek için, masarasından ile buğday harman. 12 Ve Rabbin meleği ona göründü ve ona dedi, Rab size yiğit adam, sizinle beraberdir. 13 Ve Gideon, Rabbim, Ah ona [GİDEON RAB, 'RABBİM' LI MELEK DİYE] Rab eğer bizimle birlikte olmak, neden sonra tüm bu başımıza gelmek olduğunu? ve nerede atalarımızı söyleyerek, anlattı bütün mucizeler, Rab Mısır bizi getirmek değil mi olacak? ama şimdi Rab bizi terk etti, Midyanlılar'ın eline bizi teslim etti. 14 Ve Rab, ona baktı [KUTSAL RAB, 'RAB' LI MELEK ARAMALAR] ve bu gücünle gidin dedi, ve Midyanlılar'ın elinden İsrail'i kurtarmak zorundadır: Ben seni gönderdi değil mi? 15 Ve o Rab, benim Ah, ne ile ben İsrail'i kurtarmak zorundadır, ona dedi? Hani, ailem Manaşşe kötüdür, ve ben babamın evinde en az duyuyorum. 

16 Ve Rab Şüphesiz ben sizinle olacak, ve bir adam olarak Midyanlılar'ın vurun eder, ona dedi. 

17 Ben senin gözünde lütuf bulduk şimdi ise Ve o, o bana benimle konuşmak bir işaret 
göstermek, ona dedi. 18 Sana gelene kadar ben, seni dua değil, dolayısıyla Kalkış ve benim şimdiki getirmeyi, ve sizden önce ayarlanmış. Ve o tekrar gelene kadar ben katranlı olacak, dedi. 
19 Ve Gideon gitti ve hazır bir çocuk, ve un bir efa mayasız pideleri yaptı: o bir sepet içinde 
koymak eti, ve o bir tencereye suyu koyun ve meşe altında ona çıkardı ve sunulan o. 20 Ve Tanrı'ın meleği eti ve mayasız pideleri al, şu kayanın üzerine onları yatıyordu, ve et suyu. 
Dökmek, ona dedi [RABBİMİZ 'İN MELEK DA TANRI VE MELEK DİYE] Ve o bunu yaptı. 21 Sonra Rabbin meleği elindeki değneğin ucunu ortaya koymak ve eti ve mayasız pideleri dokundu; ve orada kayadan ateş yükseldi, ete ve mayasız pideleri tüketilen. Sonra Rabbin meleği onun önünden ayrıldı. Gideon o Rabbin bir meleği olduğunu anlayınca 22 Ve Gideon Ey Rab Tanrı, Eyvah, dedi! Ben gördük çünkü Lord yüz bir melek yüz. 23 Ve Rab Barış size olacak, ona dedi; korkma: ölmek olmayacaktır. (Hakimler 6: 1 1-23 KJV) 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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

5 Filist Ve lordları ona geldi, [FILIST BEYLERİ] ve onu ikna etmelidir ve onun büyük gücü 
yatıyor burada görmek ve ne anlama geldiğini biz onu bağlamak olabilir, ona karşı galip gelebilir ona dedi onu etkileyecek; ve bize her kimse seni gümüş onbir yüz parça verecektir. 6 Ve Delilah, bana söyle, ben senin büyük gücü yatıyor burada, sen dua ve size eziyet bağlı olabilir ne ... Filist 
8 Sonra efendileri onu yedi yeşil sazlık kadar getirdi ile kurutulmuş olmasaydı hangi Samson 
dedi ve o ... onlarla 18 bağladı Ve Delilah o ona onun kalbini söylemişti görünce, o bana bütün kalbini göstermiştir için, bu kez gel, diyerek, gönderilen ve Filistliler'in lordlar için çağırdı. 
Sonra Filist beyleri ona geldi ve ellerindeki parayı getirdi ... Filist 23 Sonra efendileri Dagon onların tanrı büyük bir fedakarlık sunmak, ve sevinirler için onları bir araya topladı: dediler için, Bizim tanrı vardır Bizim eline samson bizim düşman teslim, insanlar onu görünce 24 Ve onların tanrı övdü:. Dediler için, Bizim tanrı bizim eline bizim düşman teslim etti, ve çoğumuz öldürdü ülkemizin destroyer, [FILISTLILERLE HAD FARKLI BİR TANRI (DAGON) BİR 
SAMSON TAPILACAK İÇİN] 25 Ve onların kalpleri neşeli olduğu zaman dediler ki, bize spor yapabilir ki, Samson Çağrısı, geçmek geldi. Ve hapishane evden Samson için çağırdı; ve o onları spor yaptı: ve onlar ayağı arasında onu ayarlayın. 26 Ve Samson elle tuttu delikanlı dedi, evin ben onlara yalın ki, duruyor bunun ben ayağı hissedebilirsiniz ki beni Acı. 27 Şimdi ev kadın ve erkek doluydu; ve Philistines tüm beyleri vardı [FILIST BEYLERİ] ve yaklaşık üç bin erkek ve kadın, Samson spor yapılmış ise o beheld çatı üzerine vardı. 28 Ve Samson Rabbine çağırdı, ve Rab Tanrı, ben bir kez benim iki Filist intikamını olabilir ki, sadece bu kez, sana dua, Ey Tanrı sizi dua ve beni güçlendirmek, beni hatırla, dedi, gözler [SAMSON TANRI 'RAB TANRI', DİYE] (Hakimler 16: 5-6, 8, 18, 23-28 KJV) Ayrıca bkz: Samuel 5 1: 8, 11; 6:4, 12, 16, 18; 7: 7 (KJV) 

26 Sonra günün şafak söktüğü kadın geldi, ve onun efendisi nerede o ışık kadar, insanın evinin 
kapısında düştü. 27 Ve onun efendisi sabah kalkıp, ve evin kapılarını açtı, ve onun yolunu gitmek için dışarı çıktı: ve, onun cariyesi evinin kapısında aşağı düşmüş kadını seyretmek ve elleri üzerine idi eşik. (Hakimler 19: 26-27 KJV) 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

15 Ve Saul'un kulları ona dedi, Hani şimdi, Tanrı kötü bir ruh sizi rahatsız. 16 Şimdi bir arp bir 
kurnaz bir oyuncu bir adam, aramaya, önce olduğunuzu görevlileri, komuta eden efendisi edelim: ve o oynayacaktır ki, Tanrı' dan kötü ruh senin üzerine olduğunda, geçmek için gelecektir eliyle, ve iyi olacaktır. 17 Saul artık iyi oynamak ve onu bana getirebilir adam bana sağlayın, onun kullarına dedi. (1 Samuel 16: 15-17 KJV) 
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7 Ve Ovadya şekilde olduğu gibi, işte, Ilyas tanıştım: ve o, Art onu biliyordu, ve yüzünde düştü 
ve dedi sen benim efendisi İlyas ki? 8 Ve onu yanıtladı, Ben: senin efendisi, Hani söyle, gitmek, İlyas burada. 9 Ve o seni Ahav eline senin kulu teslim edeceğini, günah işledim Ne dedi, beni öldürmek için? 10 Tanrın yaşayan Rabbin gibi, efendim sizi aramaya gönderdi değil hiçbir ulus ya da krallık vardır: ve dediler ne zaman, o orada değil; onlar seni değil bulduğunu o krallık ve milletin yemini aldı. 1 1 Ve şimdi git, senin efendisi, Hani söyle, İlyas burada, söylüyorlar. 12 Ve en kısa sürede ben bilmiyorum nerede Rabbin Ruhu sana yürütür ki, sizden gitmiş olduğum gibi, geçmek için gelecektir; [TANRI TAŞINDI VE KÖTÜLÜKTEN UZAKTA İLYAS HID] ye bu yüzden gelip Ahab söylediğinizde, ama ben kulun benim gençlik Rablerinden korkarlar: ve o beni öldürmek zorundadır, seni bulamıyorum. 13 o Jezebel bir mağarada elli tarafından Rabbin peygamberlerin bir yüz erkeği sakladı, ekmek ve su ile beslenen nasıl, Rabbin peygamberleri öldürüyorlardı zaman ne yaptım lordum söyledi değil miydi? 14 Ve şimdi git, senin efendisi, Hani söyle, İlyas burada söylemek: ve o beni öldürmek zorundadır. 15 İlyas duruyorum kime, ben kesinlikle gün ona kendimi göstereceğim önce Lord konak, yaşadığı gibi, dedi. 

16 Yani Ovadya Ahab karşılamaya gitti ve ona şöyle dedi: ve Ahab İlyas' ı karşılamaya gitti. 
Ahab İlyas'ı görünce 17 Ve Ahab ona dedi ki, onun İsrail'i korkutan o mısınız, geçmek geldi? 
18 Ve o ben İsrail'in sıkıntılı değil, cevap; ancak, ve babanın evi, ki Rabbin buyruklarını terk 
ettiniz ve Baalim takip etmiş. 19 Şimdi bu nedenle göndermek ve Carmel monte bana bütün İsrail'i toplamak ve Baal dört yüz elli peygamberleri ve Jezebel masada yemek bahçeleri dört yüz, peygamberleri. 20 Ahav bütün İsrail çocuklara gönderdi ve Carmel mount araya peygamberleri toplandı. 21 İlyas bütün insanlara geldi ve dedi, ne kadar süre iki görüş arasındaki durdurmak seni? Rab Tanrı olmak eğer, onu takip: ama Baal ise, o zaman onu izleyin. Ve insanlar bir kelime onu yanıtladı. 

22 Sonra ben bile sadece Rabbinin bir peygamber kalır, insanlara, I İlyas dedi; ama Baal'ın 
peygamberlerinin dört yüz elli erkek. [MÜMİNLER GENELLİKLE DÜŞMANLARIN KARŞISINDA TARİN İLE TEK BAŞINA ZORUNDA KALACAK] 23 onları nedenle bize iki öküz vereyim; ve kendileri için bir boğayla seçin ve parçalara kesilmiş, ve ahşap üzerine yattı, ve altında herhangi bir ateş etsinler: ve diğer boğayı elbise, ve ahşap üzerine yattı, ve altına herhangi bir yangın koyacağız: 24 Ve çağrı ve yangın cevaplar Tanrı ona Tanrı olsun: senin tanrıların adını sen ve ben Rabbin adına arayacak. Ve tüm insanlar yanıtladı ve İyi konuşulan, dedi. 

25 İlyas, size kendiniz için bir boğayla seçin, ve önce onu elbise Baal peygamberlere dedi; sizin 
için çoktur; ve tanrıların adını çağırıyoruz, ancak altında herhangi bir ateş koydu. 26 Ve onları verildi boğayla aldı ve bizi duymak, Ey Baal diyerek, onu giyinmiş, ve sabah hatta öğlene kadar Baal adına çağırdı. Ama hiçbir ses oldu, ne de herhangi bir cevap. Ve onlar yapıldığı sunağın üzerine sıçradı. 27 Ve İlyas onları alay ve yüksek sesle Cry, dedi ki, öğle saatlerinde geçmek geldi: o bir tanrı için; Ya o konuşuyor, ya da peşinde, ya da bir yolculuğun, ya da belki de uyur, ve uyanmış olmalı. 28 Ve onlar yüksek sesle bağırdı, ve kan onlara dışarı fışkırdı kadar, bıçak ve lansetle onların şekilde sonra kendilerini kesti. 

29 Ve geçmek geldi, öğle geçmiş oldu, ve onlar orada ne ses, ne herhangi bir cevap, ne de 
herhangi bir bu kabul olduğunu, akşam kurban sunan zamanına kadar peygamberlik zaman. 

30 İlyas, tüm insanlara, bana yakın gel dedi. Ve tüm insanlar ona yakın geldi. Ve o aşağı kırılmış 
Rabbin sunağı tamir. 32 Ve taşlarla o adına bir sunak yaptı: 31 Ve İlyas Yakup'un oğulları 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kabilelerin sayısına göre on iki taş aldı, kime RAB İsrail adınız olacak, diyerek geldi Efendisi: tohum iki tedbirleri içermesi gibi ve o büyük gibi, sunak hakkında bir hendek yaptı. 33 Ve o sırayla odun koymak, ve parçalara boğayla kesti, ve ahşap üzerine yatırdı ve su ile dört varil doldurun, ve yanmış kurban üzerine dökün ve ahşap üzerine, dedi. 

34 Ve dedi, onu ikinci defa yapın. Ve onlar bunu ikinci kez yaptı. Ve o bunu üçüncü kez yapın, 
dedi. Ve onlar bunu üçüncü kez yaptım. 35 Ve su yuvarlak sunağın hakkında koştu; ve o su ile de hendeği doldurdu. 36 Ve akşam kurban arz sırasında geçmek geldi, Ilyas peygamber yakın geldi ve dedi, İbrahim'in, İshak'ın Tanrısı RAB, ve İsrail, bu İsrail'de Tanrı sanat bu gün bilinen izin olduğunu ve ben senin kelime de bütün bunları yaptık ve senin kulu olduğumu. 37 Bana, Ey Rab, bu insanlar Rab Tanrı olduğunu bilsin ki, beni duyuyor duyun ve tekrar kendi kalbini açık olması. 38 Sonra Rabbin yangın düştü, ve yanmış kurban ve ahşap ve taş ve toz tüketilen ve hendek oldu suyu yaladı. (1 Krallar 18: 7-38 KJV) 



Elisha denilen Shunammite kadın 'Rabbim, Tanrı 'ın size Adam'. 



16 Ve o bu sezon Hakkında hayatın zamana göre, bir oğlu kucaklamak zorundadır, dedi. Ve o 
Hayır, Rabbim, Tanrı size adam senin kuluna yalan söyleme, dedi. 17 Ve gebe kadın ve Elisha yaşam süresine göre, ona dedi ki sezon bir oğul doğurdu. Çocuk büyüdü zaman 18 Ve o orak babasının dışarı gitti, bir gün düştü. 19 Ve babası, benim kafa, kafama dedi. Ve o bir delikanlı için, annesine onu Carry dedi. Onu alınan ve annesine onu getirdi zaman 20 Ve o öğlene kadar dizlerinin üzerine oturdu, ve sonra öldü. 21 Ve o gitti, ve Tanrı adamının yatağına yatırdı, ve ona kapıyı kapattı ve dışarı çıktı. 

22 Ve kocasına çağırdı, ve ben Tanrı adamının çalıştırmak olabilir, genç erkeklerin biri ve eşek 
biri sizi dua ve tekrar gelmek, beni gönder, dedi. Bugün ona gidecek Neden 23 Ve dedi? o ne yeni ay, ne de Şabat olduğunu. Ve o bu iyi olacaktır, dedi. 24 Sonra o bir eşek palan, ve onun kulu, Drive dedi ve ileri gitmek; Seni teklif dışında, benim için değil sürme laçka. 25 Yani o gitti ve Carmel mount Tanrı adamının geldi. Tanrı adamı uzaktan kapalı onu görünce o Gehazi onun kulu, Hani dedi ki, geçmek geldi, oradaki o Shunammite ise: 

26 çalıştırın artık, ben, seni dua onu karşılamak için, ve ona söylemek, size iyi mi? sizin kocası 
ile iyi mi? o çocuk iyi mi? Ve o İyi bir cevap: 27 Ve o tepenin Tanrı'nın insana gelince, o ayakları onu yakaladı: ama Gehazi Onu itme yakın geldi. Ve Tanrı dedi adam, onu yalnız edelim; Onun ruhu için onun içinde vexed edilir: ve Rab benden sakladı etti ve bana söylemedi. 
28 Sonra o benim efendisi bir oğlu arzu mı, dedi? Beni aldatma etmeyin, demedi? 29 Sonra 
Gehazi için, senin rahim yukarı bağlamak, ve elinizde benim personel almak ve yolunuzu gidin dedi: Eğer herhangi bir adam karşılamak durumunda, onu değil, selam; ve herhangi bir selam eğer, yine ona cevap: ve çocuğun yüzüne benim personel yatıyordu. Rab yaşıyor 30 Ve çocuğun annesi, dedi, ve ruhun yaşadığı gibi, seni bırakmayacağım. Ve kalkıp, ve onu izledi. 

3 1 Ve Gehazi onlardan önce geçti ve çocuğun yüzüne personeli koydu; ama ne ses, ne de işitme 
vardı. Bu nedenle onu karşılamak için tekrar gitti, ve çocuk uyanmış değil, diyerek, ona söyledim. 32 Elişa evine gelip zaman, Hani, çocuk ölmüştü, ve onun yatağına üzerine koydu. 
33 O nedenle gitti ve twain onlara kapıyı kapattı ve Rabbine dua etti. 34 Ve o gitti, ve çocuğun 
üzerine yattı, ve ellerinin üzerine ağzına üzerine ağzını ve gözlerinin üzerine gözlerini ve ellerini 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koymak: ve çocuğun üzerine kapandı; ve çocuğun eti sıcak mumlu. 35 Sonra döndü, ve sağa sola evin yürüdü; ve çıktım, ve ona kendini gergin: ve çocuk yedi kez hapşırdı ve çocuk gözlerini açtı. 36 Ve o bu Shunammite Çağrı, Gehazi çağırdı ve dedi. Yani onu çağırdı. Ona gelip zaman, dedi, senin oğlunu alın. 37 Sonra o gitti, ve onun ayaklarına düştü, ve yere kendini eğdi ve oğlunu aldı ve dışarı çıktı. (2 Krallar 4: 16-37 KJV) 



Memurları Suriye, 'Rabbim, Ey Kral' kralı çağırdı. 



8 Sonra Suriye Kralı İsrail'e karşı savaşan ve kullarına olan avukat aldı, diyerek, böyle içinde ve 
böyle bir yer benim kamp olacak. 9 Ve Tanrı adamı böyle bir yer değil geçmek sakının, diyerek, İsrail Kralına gönderdi; oraya için Suriyeliler aşağı gelir. 10 Ve İsrail Kralı Tanrı adamı, bir kez değil iki kez de söyledim ve onu uyardı ve orada kendini kurtardı yere gönderdi. Suriye kralı 
1 1 Dolayısıyla kalp, bu şey için sorunlu yara oldu; ve o, İsrail Kralı için bize hangi bana 
göstermek olmaz, onun kullarına denir, ve onlara dedi?. Ama Elişa, İsrail ise Peygamber, sizin yatak odasına konuşmak kelimeler İsrail kralı söyler: 12 Ve onun görevlilerinin bir Yok, benim Rabbim, ey Kral, dedi [TANRI SURİYE PLANLI VE ELISHA NE KING ANLATTI VE (!) 
YATAK ODASINDA BİLE-DEDİ] 13 Ve o gidin ve casus nerede olduğunu, ben göndermek olabilir ve onu getir, dedi. Ve Bakın, o Dothan olduğunu söyleyerek, ona söylendi. 

14 Dolayısıyla he oraya atlar, savaş arabaları ve, ve büyük bir ev sahibi gönderdi: ve onlar gece 
geldi ve yaklaşık kenti kuşattılar. Tanrı adamının uşağı erkenden kalktı, ileri gitmişti zaman 

15 Ve, Hani, bir konak atları ve savaş arabalarıyla birlikte kenti hem çevrili. Ve onun kulu 
Eyvah, benim usta, ona dedi! Biz nasıl yapacağız? 16 Ve o cevap, Korkma: onlar bizimle onlar onlarla olmak daha vardır. 

17 Elişa o görsün, gözlerini açıp, seni dua, Rab, dua, ve dedi. Ve Rab genç adamın gözlerini açtı; 
Hani, dağ Elisha hakkında yangın yuvarlak atları ve savaş arabalarıyla dolu olduğunu ve: ve o gördü. [İNSANLARIN AYNI DÜNYA GÖZLER ADAM VE RUH PAYI 
ETRAFLARINDA YAŞAMAK MELEKLER VE İŞİ GÖREMİYORUM; ZAMAN VE 
TEKRAR KUTSAL KİŞİLERİN GÖZLERİ KAYDEDER ETRAFLARINDA ASLINDA 
NE OLDUĞUNU GÖRMEK BÖYLECE AÇILMIŞ (YA DA DİĞER BEDENLERDE) 
OLMAK] (31), vurun ona aşağı geldiğinde, Elisha Rabbine dua etti 1 8 Ve dedi Bu insanlar, ben körlük ile, size dua ediyorum. Ve o Elisha sözüne göre körlükle (onları vurdu (32) 19 Elişa onlara dedi, bu yol değildir, ne bu şehir: beni takip ve ben senin aradığın adam getirecektir. Ama onları Samiriye'ye götürdü. 20 Ve Elişa söyledi, Rab, onlar görsün, bu adamların gözlerini açmak, onlar Samiriyeye gelip zaman, geçmek geldi. Ve Rab onların gözlerini açtı ve gördüklerini; ve, Hani, onlar Samiriye ortasında idi. 

210 onları, Babam görünce Ve İsrail Kralı Elisha dedi, ben onları etkilemek zorundadır? Onları 
etkilemek zorundadır? 22 Ve o Onları vurun olmayacaktır, cevap: size kılıç ve yay ile esir almış kimseler vurun ki? Onlar yemek ve içmek, ve kendi ana gidebilir ki, onlardan önce ekmek ve su ayarlayın. 23 Ve o onlar için büyük bir hüküm hazırlanan: onlar yemiş ve sarhoş vardı, o onları gönderdi, ve onların efendisine gitti. Yani Suriye bantları İsrail arazi içine daha geldi. (2 Krallar 6: 8-23 KJV) 
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1 Ya Rab şükredin; için o iyidir: Onun merhamet sonsuza dek kalıcıdır için. 2 Ey tanrıların 
Tanrı'a şükrediyoruz: Onun merhamet sonsuza dek kalıcıdır için. 3 Ey lordlar Rabbine şükretmek: Onun merhamet sonsuza dek kalıcıdır için. Onun için 4 tek başına büyük harikalar kimin: Onun merhamet sonsuza dek kalıcıdır için. Onun için 5 bilgelik tarafından gökleri yaptığı: Onun merhamet sonsuza dek kalıcıdır için. Onun için 6 sularında yukarıdaki yeryüzünü uzattı ki: Onun merhamet sonsuza dek kalıcıdır için. Büyük ışıklar yapılan Ona göre 7: merhameti için sonsuza kadar dayandı: Onun merhamet sonsuza dek kalıcıdır için: 8 Güneş gündüz kural 9 ay ve yıldızlar gece kural: Onun merhamet sonsuza dek kalıcıdır için. (Mezmur 136: 1-9 KJV) 

8 Sihonun çürümek alanlarında ve Sibmah ve asma için: dinsiz efendileri bile Az Kenti için 
gelecekler, bunun başlıca bitkiler bozuldu, onlar çölde dolaştım: onun dalları uzattı, onlar üzerinde gitti deniz. (İşaya 16: 8 KJV) 

Başlık, 'efendi' mutlaka sevecen bir lider anlamına gelmez — Yazi bir 'zalim 

efendisi' kaydeder. 

3 Ve Mısır ruhu bunların ortasında başarısız olacaktır; ve ben bunların avukatı yok edecektir: ve 
onlar putlara etmeye eder, ve charmers için, ve tanıdık ruhları var onlara ve sihirbazlara. 4 Ve Mısırlılar bir zalim efendisi eline üzerinden verecektir; ve şiddetli bir kral onlara hakim olacaktır, Rab, Her Şeye Egemen RAB dedi. 5 Ve sular denizden başarısız olacaktır, ve nehir israf ve kurudu edilecektir. 6 Ve onlar uzak nehirler çevirmek zorundadır; ve savunma dere boşalttı ve kurudu edilecektir: saz ve bayrakları kalmamak zorundadır. (İşaya 19: 3-6 KJV) 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

9 Ama bana rüya bilinen yapmak değil eğer, orada sizin için bir kararname ama: Zaman 
değiştirilemez kadar, benden önce konuşmak yalan ve bozuk sözler hazırladık için: bu yüzden bana rüya söyle, ve ben bileceğim Eğer bunların bana yorumunu gösterebilir ki. 10 Keldaniler kral önce cevap ve kralın konuyu gösterebilir yeryüzünde bir adam yoktur, dedi: bu nedenle herhangi bir büyücü, ya da astrolog, ya da Keldani tür şeyler sordu hiçbir kral, efendisi, ne cetvel, orada. 1 1 Ve kral gerektirir nadir bir şey olduğunu ve kimin konut eti ile değil tanrılar hariç, kralın önce gösterebilir başkası yoktur. 12 Bu neden için kral kızgın ve çok öfkelendi, ve Babil tüm bilge adamlar yok buyurdu. (Daniel 2: 9-12 KJV) 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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28 Orada için Heşbon, Sihon'la kentinden alev dışarı gitti yangın: o Moav Ar ve Arnon yüksek 
yerlerde lordlar tüketilen. (Sayılar 21:28 KJV) 

12 O Eli ağzını işaretli olduğunu, Rabbinin huzurunda dua devam ederken Ve, geçmek geldi. 13 
Şimdi Hannah, o yüreğinde konuştu; Sadece dudakları taşındı, ama onun sesi duydum değildi: bu nedenle Eli o sarhoş olmuştu düşündüm. 14 Ve Eli Ne zamandır sarhoş olacak ona dedi? sizden şarap kenara. 15 Ve Hannah yanıtladı ve Hayır, lordum, ben bir kederli ruh bir kadınım, dedi: Ben şarap, ne de güçlü içki ne içtim, ama önce benim ruhumu dışarı döktü Rabbin ... 24 Ve onu sütten ne zaman, o aldı Üç tosun, ve un bir efa, ve bir şişe şarap ile onunla onu yukarı, ve Shiloh 
Rabbin evine getirdi: ve çocuk genç oldu. 25 Ve onlar boğayla öldürdü, ve Eli çocuğu getirdi. 26 
Ve dedi, Aman efendim, sizin ruh hayatımızın, benim efendisi gibi, Tanrı' ya dua, burada durdu kadınım. Ben dua Bu çocuk için 27; ve Rab bana onu sordum benim dilekçe verdi: 28 Bu nedenle de ben Rab onu ödünç; o Rabbine ödünç olacaktır yaşadığı sürece. Ve orada Rab tapıyorlardı. (1 Samuel 1: 12-15, 24-28 KJV) 

21 Onun kulu lordum kral gelip Neden Ve Araunah dedi? Ve Davut veba insanlardan kaldı 
olabilir ki, Rabbine bir sunak inşa etmek, sizin harman zemini satın almak için, dedi. Hani, burada yanmış kurban için öküz olmak ve harman aletleri ve ahşap öküz diğer araçlar: 22 Ve Araunah Davut'a, efendim kral almak ve ona iyi görünüyor kadar teklif edelim dedi. 23 Bütün bunlar bir kral olarak, krala vermek, Araunah yaptım. Ve Araunah Tanrı' iniz Rab sizi kabul, krala dedi. (2 Samuel 24: 21-23 KJV) 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

36 Ve Yehoyada oğlu kral yanıtladı ve Amin, şunları söyledi: benim efendisi Lord Tanrı kralı 
öyle söylüyorlar. Rabbin gibi 37 hatta bu yüzden Süleyman ile he olacak, ve benim efendisi kral Davut'un tahtına daha onun tahtını büyük yapmak, benim efendisi kral ile olmuştur. (1 Krallar 1:36 KJV) 

16 Sonra krala, orada fahişeleri olan iki kadın geldi, ve ondan önce durdu. 17 Ve bir kadın Ey 
efendim, ben ve bu kadının bir evde yaşamak, dedi; ve ben evde onunla bir çocuğun teslim edildi. 18 Ve bu kadın da teslim edildi, ben teslim edildi sonra üçüncü gün geçirmek için geldi: ve biz beraberdik; evde bizimle hiçbir yabancı yoktu, evde iki kaydedin. 19 Ve bu kadının çocuğu gece öldü; O kaplattı çünkü. 20 Ve o gece yarısı kalkıp ve hizmetçi uyurken, yanımda oğlum aldı ve göğsüne koydu ve benim koynunda onu ölü çocuğu koydu. Ben çocuğum, emmek işte vermek için sabah topu ağlara 21 Ve o ölmüştü: ama ben o sabah düşünmüştü zaman, Hani, ben ayı yaptım oğlum değildi. 22 Ve diğer kadın Hayır, dedi; ama yaşam benim oğlum, ve ölü 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senin oğlun. Ve bu Hayır, dedi; ama ölü senin oğlun, ve yaşam benim oğlum. Böylece kralın önünde konuştu. 23 Sonra kral, dedi biri, bu yaşar, ve oğlun öldü benim oğlum dedi: ve diğer Hayır, dedi; ama oğlunuz öldü ve oğlum yaşıyor. 

24 Ve Kral bana bir kılıç getirin, dedi. Ve onlar kralın önüne bir kılıç getirdi. 25 Ve kral iki 
yaşayan çocuğu bölün ve diğer birine yarısını ve yarısını vermek, dedi. Onun bağırsakları oğlu üzerine özlemini çekiyordu 26 Ardından, kimin yaşam çocuk kral oldu kadını konuştu, ve o Ey efendim, ona yaşam çocuğu ver, ve hiçbir bilge Slay'e içeri, dedi. Ama diğer bu ne benim ne de senin olsun, ama bölmek, dedi. 27 Sonra kral yanıtladı ve ona yaşam çocuğu ver, dedi, ve hiçbir akıllıca Slay'e içeri: o bunların annesi. 28 Ve tüm İsrail kralı değerlendirilecektir olan yargı duydum; ve onlar kral korkulan: Tanrı'ın hikmeti kararını yapmak için, ona olduğunu gördüm için. (1 Krallar 3: 16-28 KJV) 

1 Ve Ben-Hadat Suriye Kralı hep birlikte onun ana topladı: otuz iki onunla krallar, ve atları, 
savaş arabaları ve vardı; ve o çıktım ve Samarya'yı kuşattı, ve buna karşı savaşan. 2 Ve o şehre İsrail Kralı Ahav ulaklar ve ona dedi, Ben-Hadat Böylece, 3 gümüş ve altın madeni olduğunu söyledi; Ayrıca eşleri ve çocukları, hatta en iyi, benimsin. 4 Ve İsrail Kralı sizin söyleyerek göre, Rabbim, Ey kral yanıtladı ve dedi, ben, sizin duyuyorum, ve ben var ... 9 Bu nedenle o, benim Rabbim kral, tüm Teli Ben-Hadat habercisi dedi tüm size ama yapamazsınız, bu şey: Ben yapacağım ilk kulunun için gönderdin. Ve haberciler ayrıldı, ve yine ona kelimeyi getirdi. 
(1 Krallar 20: 1-4, 9 KJV) 

18 Ve onlar sana demedim mi, onlara dedi (o, Jericho kaldı için), ona tekrar geldi, değil git? 19 
Ve şehrin erkekleri Elisha, Hani dedi, ben seni dua, Rabbim görüyor gibi bu şehrin durumu, hoş: ama su boşa olduğunu, ve toprak çorak. (2 Krallar 2: 18-19 KJV) 

Başlık, İncil'de 'Lord' ve 'lord' diğer tekrarlamalarını bulmak için okuyucu bir arama yapmak için teşvik edilmektedir 

http://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=Lord&qs version=KJV ve http://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=God+god&qs version=KJV başlık ve isim, 'Tanri' ve 'tanrı' için. 

7.3 KUTSAL TANRI' DİYE IS DSÖ? 

26 Ve onları denizin balık üzerinde hakimiyet atalım, ve havanın kümes hayvanı üzerinde ve 
hayvan üzerinde ve tüm dünya üzerinde ve aşırı: Ve Tanrı bizim benzerlik sonra, bizim imaj adam yapmak edelim, dedi yeryüzünde sürünür her sürünen şey. 27 Böylece Tanrı Tanrı 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suretinde, kendi suretinde yarattı he onu yarattı; erkek ve dişi olarak yarattı. (Tekvin 1: 26-27 KJV) " * 



İsa Mesih onların hukuk 'tanrılar', onları çağırır dini insanlara anlattı. 



34 İsa cevap verdi, onları mı o değil yazılı olarak sizin, hukuk Ben dedi, sen olan tanrılar? 35 
Eğer o çağırdı onları tanrı, için kime kelimesinin olan Tanrı'a geldi, ve kutsal olamaz olmak kırık, 36 Say, onu sizi kime Baba etti kutsanmış, ve gönderilen içine dünya, sen küfretmek; çünkü ben dedi, ben duyuyorum Oğlu ve Tanrı'nın? 37 Eğer ben yapmak değil eserleri arasında benim babası, inan bana, değil 38 Ama eğer ben yapmak, Tho öf sen inanmak değil bana, inan: işleri olduğunu sen olabilir biliyorum, ve inan, o Baba olduğu içinde bana, ve ben de ona. 
(Yuhanna 10: 34-38 KJV) 

Bu şeytan tarafından bir gerçek ifadesi olup olmadığı, İncil Şeytan 'tanrılar' iyi ve kötü biliyorum Eve dedi belirtiyor: 4 Ve yılan kadına dedi, sen kesinlikle ölmeyeceksin: 5 Tanrı biliyor İçin gün sonra gözlerini açılacak, bunların yemek ve iyi ve kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Kadın ağacı gözlere hoş, ve bir ağaç bir bilge yapmak için arzulanan o gıda için iyi oldu, ve o görünce 6 Ve, o bunların meyvesini aldı ve yemek yaptım, ve de verdi onu Onunla kocası; ve o yemek yoktu. (Tekvin 3: 4-6 KJV) 



Yüce 'tanrıların' ve Çocuklar arasında Tanrı hakimlerin 'tanrılar' vardır. 



1 Tanrı duruyor de cemaatin içinde kudretli, o yargılar arasında tanrılar. 2 siz ne kadar süreceği 
yargıç haksız yere, ve kabul kişiler ve kötü? Selah. 3 savun yoksul ve babasız: yapmak adalet için dertli ve muhtaç. 4 sunun fakir ve muhtaç: kurtulmak onları el ve kötü. 5 Onlar biliyor değil, ne onlar olacaktır anlamak; Onlar yürümek üzerinde karanlığın: tüm vakıfların ve toprak dışında tabii. 6 Ben var dedi, sen tanrılar, ve hepiniz olan çocukların çoğu. Yüksek [TANRILAR BURAYA EN YÜKSEK VE ÇOCUK VARDIR] 7 Ama Eğer edecektir ölmek gibi erkekler, ve sonbahar gibi biri olan prensler. 8 Kalk Ey Tanrı, yargıç toprak: Eğer edecektir için miras tüm, ulusları (Mezmur 82: 1-8 KJV) 

Bu tanrılar, biz özellikleri İsa ve İbrahim taptığı Tanrı atfedilen yoksa biz 'tanrıların' olarak adlandırılan ve anlamına mı geliyor? Kısacası: Hayır; İncil Tanrı'nın başlangıcı yoktur ya, yoktan hayat yarattı biten ve 'Diriliş', denilen bir gelecek olay ölü çıkaracağız beyan eder. Buna karşılık, dünya yarattı ve (şu anda) ölümlü önce Tanrı tarafından bilinen, bir başlangıcı var. 
Dünyayı yaratmak ve bir başlangıcı, İsa Mesih yoktu iken, ancak, Tanrı ile olmuştur ilan edilir, ve Başındaki, Tanrı dünyayı yarattı. 

1 Başlangıçta Kelime oldu, ve Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı idi. 2 Aynı Tanrı ile 
başlangıçta oldu. 3 Her şey O'nun tarafından yapılmış; ve ona yapılan bir şey yapılmış değil olmadan. Ona 4 hayat vardı; ve yaşam insanların ışığıydı. 5 Ve ışık karanlıkta parlar; ve karanlık onu değil anlaşılan. 6 ismi Yuhanna olan Tanrı, gönderilen bir adam vardı. 7 Aynı onun aracılığıyla iman etsin ki, ışığa tanıklık etmek, bir tanık için geldi. 8 O ışık değildi, ama ışığa tanıklık gönderildi. 9 O dünyaya gelen her adamı ışıklar gerçek ışık vardı. 10 O dünyanın oldu, ve dünya onun tarafından yapılmış ve dünya O'nu tanımadı. 1 1 Kendi geldi, ve kendi kendisini 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değil aldı. 12 Ama onlara Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi, hatta onun adına iman edenlerin hepsine, onu aldığı gibi birçok: ne irade, 13 değil kan, ne de etten irade, doğdukları insanın, Tanrı'nın. 14 Ve Kelime eti yaptı ve aramızda durmuşlardır, (ve biz onun yüceliğini, Baba, biricik Oğul'un yüceliğini gördüler) lütuf ve gerçekle dolu oldu. (Yuhanna 1: 1-14 KJV) 



İsa Mesih de yaşam ve yargılama yetkisi verilir, biz bizde olmayan ölü. 



42 Ve o bize insanlara vaaz ve Tanrı'nın rütbesi o hızlı ve ölü Yargıç olmak olduğunu ifade 
buyurdu. Ona göre 43 günahlarımızın bağışlanmasını alacaktır ona inanır Kim onun adı ile tüm peygamberlerin tanıklık, ver. (10 Elçilerin: 42-43 KJV); 30 Ve Tanrı göz kırptı bu cehalet kez; ama şimdi tövbe her yerde bütün erkekleri komutları: 3 1 o onun takdiri olduğunu adam tarafından doğruluk dünyayı yargılayacak olan, bir gün atadı Çünkü; Ölü onu yükseltti ki hangi o bütün insanlara güvence verdi. ;: (30-31 KJV 17 Elçilerin) 1 Ben Tanrı'nın önünde, bu nedenle ücret ve hızlı ve onun görünen ve onun krallığı ölü yargılayacak Rab İsa Mesih,. (2 Timoteos 4: 
1 KJV) 

Koşullar değişti ve denemeleri kurtulduk Ancak, bizim gibi, İsa Mesih değişikliklere gitti. Daha fazla notun, İsa Mesih de O itaat SONRA, ek sorumlulukları ve yetki almış acı ve günah ve ölümün kendisi üzerinde zafer, ve Kutsal tarafından beyan edilen zaman içinde belirli bir noktada belirli bir günde, İsa Mesih, Tanrı'nın Oğlu, edindi OLDU ve bu Kitabın Bölüm 2.4 
kaydetti. 

7.4 KUTSAL TANRI KİMDİR? 



Tanrı kaydedildi ve kayıt dışı tarih boyunca birçok kişiye Kendisini açığa ve Kendisi Yaratılış çapında bilinen yapmaya devam etti. Tanrı İncil'de Kendisi hakkında ne diyor? 



Tanrı Kutsal ve Tanrı Ruh; Kutsal Ruh olduğunu. 



23 Bir Spirit'in: ve onlar ibadet ona gerekir ibadet ona içinde ruhu ve de gerçeği. [TANRI BİR 
RUHU IS] (Yuhanna 4: 23-24 KJV); 19 Ve Joshua halkına dedi, sen hizmet edemez Rab: o için Bir kutsal Tanrı; O kıskanç bir Tanrı ... (Joshua 24:19 KJV) 'dir 1 Ve Hannah dua ve, Kalbim Rab, benim boynuz Rabbin yüce olduğunu sevinir söyledi: ağzıma maden düşmanları üzerinde büyütülür; Ben senin kurtuluş sevinirler çünkü. 2 Rab olarak kutsal hiçbiri yoktur: orada senin yanında hiçbiri için: ne var bizim Tanrı gibi herhangi bir kayadır. 3 Konuşma hayır daha çok gururla aşan; kibirli sözler ağzınızdan çıkıp etmeyelim: için Rabbinin bir bilgi Tanrı ve eylemler tartılır ona göre. (1 Samuel 2: 1-3 KJV); 20 Ve Bethshemesh erkek kim bu kutsal Rab Tanrı önünde durmak mümkün olduğunu söyledi? ve kime o kadar bizden gideceğiz? (1. Samuel 06:20 KJV) size daha önce yabancılar, ve vardır için 1 5 geçici ikamet tüm atalarımızı olduğu gibi,: Yeryüzünde bizim gün bir gölge gibidir, ve saygılı orada yok. 16 Ey Rab Tanrımız, biz kutsal 
isim size bir ev inşa etmek hazırlanan tüm bu mağaza elinizin geliyor, ve tüm kendi olduğunu. 17 
Sana kalp deneyin, aynı zamanda benim Tanrı biliyor, ve dürüstlük zevk var. Bana gelince, benim kalp dürüstlük ben isteyerek bütün bu şeyleri teklif var: ve şimdi ben sana isteyerek sunmak için, burada mevcut sevinç sizin insanlarla birlikte gördük. (1 Tarihler 29: 15-17 KJV) 
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5 Exalt size Rab Tanrımız ve onun tabure de ibadet; O kutsal için ... 9 Exalt Rab Tanrımız ve 
onun kutsal tepesinde ibadet; Rabbin bizim Tanrı kutsaldır. (Mezmur 99: 5, 9 KJV); 8 Ve dört hayvanlar onun hakkında her biri altı kanatları vardı; ve onlar içindeki gözlerin doluydu: ve onlar oldu, ve, ve gelecek olan kutsal kutsal Kutsal, Rab Tanrı Yüce, diyerek, gündüz ve gece değil dinlenme. (Vahiy 4: 8 KJV) 

Tanrı da 'Işık Baba', denir: 17 Her iyi hediye ve her mükemmel bir hediye yukarıdan ve kiminle hiçbir variableness, dönüm ne gölge aşağı ışıkları babası geliyor. Kendi iradesiyle 1 8 onun yaratıklar ilk meyve bir tür olması gerektiğini, gerçeğin kelime ile o bize begot. (Yakup 1: 17-18 KJV) 

7.5 MESİH İÇİNDE TANRI 

İsa Mesih öncesi ve Cosmos Dünya'ya, Evrenin, Yaratılış başında ve her şeyi oldu. Bu harika Kurtarıcı İsa Mesih, sadece Tanrı 'm Arş 'm sağ Hand oturmuş ama Tanrı 'nm Ruhu TEKRAR DOĞUYOR HER KİŞİ İÇİNDE da değil! 

27 için kime Tanrı olacağını yapmak bilinen ne olduğunu zenginlikleri olan zafer ve bu gizemi 
arasında; ulusların olduğu Mesih de sizin, umut ve zafer. (Koloseliler 1:27 KJV). 

Kutsal Mesih ve O'nun onlara konut olanlar dünyaya tanık olduğu açıktır ve kâfirler onlar Believer hakkında çekici bir şey hissedecek kaydedilir olanlara bize ama bu için Rab İsa Mesih görmek kim olacak olmak değil, bir mümin onlara iğrenç olacak (ve Kutsal, bu tepkiler tepkiler haberdar olacak ama onlar bu şekilde hissediyorum neden İnananları karşılamak isteyenler mutlaka bilmeden bu duyguları sahip olacağını ifade etmez) kurtardı. 

14 Şimdi teşekkürler için olacak Tanrı, her zaman neden bize karşı zafer olarak Mesih, ve yapar 
tezahür kokmak ve onun bilgisi tarafından Bize de her, yerde 15 için biz vardır için Tanrı'nın bir tatlı lezzet olan Mesih, içinde vardır onları kurtardı, ve de onlara telef: 16 için bir biz savor ve ölümü için ölümü; ve karşı diğer savor bir yaşam için hayat. (2 Korintliler 2: 14-16 KJV) 

Ve kim oldu ve İsa Mesih olduğunu? İncil diyor ki: Tanrı Mesih'in oldu ve O'nu gören tüm Tanrı'yı gördüm. Ancak, Mesih'in Tanrı Mesih o kişiyi Mesih (veya Tanrı) yapmaz, sadece bir Believer İsa Tanrı olduğu anlamına gelmez. 

İsa Mesih ve Tanrı 'a ve Tanrı 'ın İsa Mesih olduğunu: 1 1 Ben baba ve bana Baba olduğumu bana inanın: ya da başka çok işlerinin uğruna inan bana.. (Yuhanna 14: 1 1 KJV) Bir mümin Tanrı 'a da ve Tanrı onlara içinde: 14 Ve biz gördük ve Baba dünyanın kurtarıcısı olmaya Oğlunu gönderdi olduğunu ifade yoktur. 15 Kim Tanrı' a İsa Tanrı ona yaşıyor, Tanrı'nın Oğlu olduğunu itiraf ve o olacaktır. 16 Ve biz bilinen ve Tanrı'nın bize olan sevgiyi inandık. Tanrı sevgidir; ve aşık yaşıyor kendisine Tanrı yaşıyor, ve Tanrı. (1 Yuhanna 4: 14-16 KJV) 
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Tanrı her inançlı olduğunu ve Mesih her inançlı olduğunu bu nedenle, İncil'de açık olduğu; ama bu ya da ben Tanrı ya da îsa Mesih'i yapmaz. Aynı şekilde, Tanrı îsa Mesih'e ve İsa Mesih Tanrı ise; Tanrı değil, İsa Mesih olduğunu, daha sonra, takip ve İsa Mesih Tanrı değildir. Neden sonra, teslis karışıklık Hıristiyan sözde boyunca çok yaygın olmuştur? Sahte peygamberler ve öğretmenler sorgulamadan erkeklerin geleneklerini İncil böyle doktrinleri test ama takip değil Tanrı'nın çocukları şaşırtmak ve bölmek için çalıştılar çünkü öyle. 

1 Sevgili, her ruh inanmayanlar, ancak Tanrı 'nın olup olmadığını ruhları deneyin: Birçok sahte 
peygamber dünyaya dışarı gitti çünkü. İsa Mesih bedende gelmek olduğunu itiraf Tanrı'nın olan her ruhu: 2 İşbu size Tanrı'nın Ruhu biliyorum [İSA MESİH OLDU YA ETİ GELMEK OLDUĞUNU İTİRAF TANRI DEĞİLDİR; (TANRI RUHU OLDUĞU İÇİN) BU 
YÜZDEN İSA İDDİA YERYÜZÜNE GELİP TANRI O MESİH OLDUĞUNU YA DA 
RUHU İTİRAF OLDUĞUNU GELMEK TOPRAK DEĞİL, ETİ GELİYOR] 3 Ve İsa 
Mesih gelip olduğunu değil itiraf her ruhu eti Tanrı'nın değil: ve bu, deccalin bu ruhu [İSA MESİH OLDU YA TANRI OLDUĞUNU ÜÇLEME ÖĞRETİM (VE TANRI RUHU) 
DECCALİN RUHU OLDUĞUNU] Eğer gelmek gerektiğini duydum hangi; ve simdi bile zaten dünyada öyle. 4 Tanrı, küçük çocuklar vardır, ve bunların üstesinden adres:. Büyük, dünyanın ise o daha senin olduğunu o çünkü [BİR MÜMİN DÜNYADA HERKESTEN 
DAHA BÜYÜKTÜR ONLARA TANRI VARDIR] ... 

9 Tanrı O'nun aracılığıyla yaşıyoruz diye, dünyaya onun biricik Oğlunu gönderdi, çünkü bu da, 
bize doğru Tanrı'nın sevgisini açıkça ortaya konuldu. 10 Burada Tanrı' vı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve bizim günahlarımız için kefaret olması için Oğlunu gönderdi, sevgidir. Tanrı bizi bu kadar çok sevdi eğer 1 1 Sevgili, biz de birbirimizi sevmelidir. 12 Hiç kimse herhangi bir zamanda Tanrı 'yı gördü. Biz birbirimizi seviyorum, Tanrı bize yaşıyor ve onun sevgisi içimizde mükemmel olduğunu. [TANRI, SEVGİ DOLU BİR MÜMİNİ YAŞIYOR] 

13 Onun Ruh 'un bize verilen çünkü vesileyle, bizi biz ona yaşamak olduğunu biz biliyoruz, ve o. 

[mümin tanri yaşiyor; tanri müminin ruhunu verdI çünkü tanri 

MÜMİNİN YAŞIYOR] 14 Ve biz gördük ve Baba dünyanın kurtarıcısı olarak Oğlunu gönderdi olduğunu ifade yoktur. 15 Kim İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğunu itiraf eder, [İSA TANRI DEĞİL TANRI OĞLU IS İTİRAF] Tanrı'a Tanrı ona yaşıyor, ve. [MÜMİN TANRI 'IN KONUT; TANRI IN KONUT MÜMİN] 16 Ve biz bilinen ve Tanrı'nın bize olan sevgiyi inandık. Tanrı sevgidir; ve aşık yaşıyor kendisine Tanrı yaşıyor ve Tanrı. [MÜMİN TANRI İÇİNDE KONUT; MÜMİN TANRI 'IN KONUT] (1 Yuhanna4: 1-16 KJV) 

Tanri inançlı olduğunu ve İnanan Tanrı'a bulunmaktadır. Ama aynı zamanda Tanrı inançlı da olduğunu beyan birçok ayet görmezden karar Bazı Tanrı İsa 

Mesih nasıl Kutsal beyan gördük ve İsa Mesih Tanrı olduğunu. 
Onlar Tanrı' yı var çünkü mümin Tanrı değildir; O O'na Tanrı vardır, çünkü aynı şekilde, İsa Mesih Tanrı değildir. 

İsa Mesih Tanrı değil iken, Mesih bir görüntü ve O, formu yapmak ve Adam oluşturmak için kullanılan hangi bir şekle sahiptir Tanrı 'yı gördü. Nerede gelecekte New Cennet ve Dünya 'ya İsa Mesih ile iniyor Adam Tanrı'nın suretinde yapılmış ve Tanrı da Jacob ile güreş, bir Arş'ın 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üzerinde oturmuş 'insan şeklinde' olmak olarak kaydedilir ve (olacak) onlar hem Yeni Kudüs'te müminlere yaşamak ve bütün uluslar onları göreceğiz. 

Tanrı kemikleri veya et yok ki 'beden' (Kutsal) Ruh; İsa Mesih kemikleri ve eti vardır ve balık ve bal tarak (fiziksel gıda) yiyebilirsiniz: 36 Ve onlar konuştu, İsa, Barış size olmak onları ortasında durdu ve onlara dedi. 37 Ama onlar dehşete ve korkmuş ve bir ruhu gördüğünü gerekiyordu. 38 Ve o Neden sorunlu olduğunu, onlara dedi? ve neden düşünceler kalplerinizde ortaya çıkar? 39 ben kendim olduğunu, ellerimi ve ayaklarımı Hani: Beni idare, ve görmek; Beni var gördüğünüz gibi bir ruh, kemikleri eti ve indirdiği. [BİR RUH ETİ VE KEMİKLERİ YOKTUR; İSA PEYGAMBER, ONUN ÇARMIHA GERİLİŞİ ÖNCE VE ONUN 
DİRİLİŞİNDEN SONRA ETİ VE KEMİKLERİ VARDI (TANRI RUHU VE ETİ VE 
KEMİKLERİ YOK)] 40 Ve o nedenle konuşulan ne zaman, onlara ellerini ve ayaklarını. 
gösterdi 41 Ve onlar henüz iman ederken sevinç ve burada, onlara dedi, herhangi bir et var merak ettiniz mi? 42 Ve onlar ve bir petek, ona bir ızgara balık bir parça verdi. 43 Ve o aldı ve onlardan önce yemek yoktu. (Luka 24: 36-43 KJV) 

İsa Mesih dirildi zaman O 'hızlanması ruhu' yapıldığı ve inananın organları da ebedi bedenlerine yapılan veya değişmiş olacaktır. 

44 Doğal vücudu ekilir; Bir manevi vücudu yükseltilir. Doğal bir vücut var, ve bir ruhsal beden 
vardır. 45 Ve böylece yazılır, ilk insan Adem yaşayan ruhu yapıldı; Geçen Adam hızlanması ruhu yapıldı. Manevi, ama bu durum doğal olduğu ilk değildi 46 howbeit; ve sonra o manevi olduğu. 47 İlk insan yerden, dünyevi biridir; İkinci adam gökten Rabbi olduğunu. [İSA MESİH SON ADAM VE HIZLANMASI RUHUNU YAPILDI CENNET DAN RAB DİYE IS] 
48 dünyevi olduğu gibi, bu tür onlar da dünyevi olduğunu: ve göksel gibi olduğu gibi Onlar 
cennet olduğunu da. 49 Ve dünyevi imajını kaynaklı gibi, biz de Göksel imajını üstlenir. 

[müminin organlari da (son kozu) değİştI olacaktir], 50 simdi bu 

diyorum ki eti kardeşleri ve kan miras değil Tanrı'nın krallığı; ne yolsuzluk devralır bozulmama erdirmez. 5 1 Hani, sana bir sır gösterir; Hepimiz uyku bulunmayacağını kabul, ama hepimiz değişmiş olacaktır, bir anda 52, son koz olarak kaşla göz arasında, içinde: Trompet ses edecektir için, ve ölü dürüst yükseltilmiş olacaktır, ve biz değişti edilecektir. [SON TROMPET OLU AT BOZULMAZ YÜKSELTİLMİŞ OLACAK VE O ZAMAN CANLI YAPANLARLA 
ÖLÜMSÜZ OLACAKTIR] çürümezliği koymak gerekir bu rüşvet için 53, ve bu ölümlü ölümsüzlük koymak gerekir. Bu çürümezliği koyduk eder, ve bu ölümlü ölümsüzlük koyduk zorundadır zaman 54 Peki, o zaman Ölüm zafer kadar yutulur, yazılı söyleyerek geçmek getirilir. 
(1 Korintliler 15: 44-54 KJV) 

18 Hiç kimse herhangi bir zamanda Tanrı'yı gördü, Baba'nın bağrında olan biricik Oğul, onu 
ilan etti. (Yuhanna 1:18 KJV); 37 Ve beni gönderdi Baba kendisi, benim için tanıklık etmiştir. 
Eğer ne herhangi bir zamanda onun sesini duydum, ne de şeklini gördük. (Yuhanna 5:37 KJV) 
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46 Tanrı olduğunu o da Baba'yı görmüştür kaydetmek herhangi bir adam, baba gördü değil. 
(Yuhanna 6:46 KJV); 2 (yaşam için tecelli oldu ve biz bunu gördük, ve tanıklık, ve size gösteriyor ki Baba ile oldu, ve bize tecelli olan sonsuz yaşam;) (1 Yuhanna 1: 2 KJV); 38 Ben Babamın ile gördük ki bu konuşuyoruz: ve sen babanla gördük ki bunu. (Yuhanna 8:38 KJV); Bana bilseydim 7, sen de benim baba bilmeliydim: ve bundan sonra sizi tanıyorum, onu gördük. 
(Yuhanna 14: 7 KJV) 

14 Ve biz gördük ve Baba dünyanın kurtarıcısı olarak Oğlunu gönderdi olduğunu ifade yoktur. 
(1 Yuhanna 4:14 KJV); 9 İsa ona dedi, ben sizinle zaman çok uzun gittiniz, ve henüz, Philip beni bilinen değil mi? beni Baba gördü gördü; ve o zaman demek nasıl bize Baba'yı göster? 
(Yuhanna 14: 9 KJV) 



İsa Mesih'i nefret İsa Mesih'i VE Tanrı nefret etmektir. 



24 Ben aralarında yapmış olmasaydı hiçbiri diğer adam yaptım işleri, günahları yoktu: ama şimdi 
ikisi de gördük ve beni ve benim peder hem nefret. (Yuhanna 15:24 KJV) 

Tanrı ve İsa Mesih aynı kişi olması gerekiyordu o zaman neden Kutsal Mümin bursu için Tanrı ile AND İsa ile olduğunu beyan mu? 3 Bu gördüğümüz ve duyduğumuz var declare size, siz de birlikte dostluk sahip olabilir Bize: ve gerçekten bizim dostluk Baba ile ve Oğlu İsa Mesih ile. 
(1 Yuhanna 1: 3 KJV) 

İsa Mesih'in Babası ve her Believer Tanrı, Tanrı olarak tapınılan olmaktır çünkü öyle. Her müminin Tanrı 'ın ve Brother Oğlu İsa Mesih, İsa Mesih günah ve ölüm üzerinde zafer sonrasında Tanrı Tanrı'nın kendi Sağ El ile İsa Mesih'i terfi çünkü Tanrı olarak tapınılan olmaktır çünkü aynı zamanda; Tanrı olarak İsa Mesih'in bizim ibadet Tanrı'yı hoşnut ve sadece Tanrı'nın Oğlu muzaffer verildi olan birçok ödüller biridir çünkü öyle. 

7.6 İSA MESİH TANRI İLE BİR IS 



Kelimesi, 'Bir' genellikle birden fazla kişi için amaç birliği göstermek için Kutsal kullanılır. Bu birlik bir kişi ama amaç yakınlık, gol, ve hatta karakter 

haline çevirmek değildir. 

5 Ve Rab erkeklerin çocukları inşa şehir ve kule, görmek için aşağıya indi. 6 Ve Rab Hani, 
insanlar biridir, dedi [İNSANLAR VARDIR] ve hepsi tek bir dil var; ve bu yaptıkları başlar: ve şimdi hiçbir şey yapmaları hayal olan, onlardan ölçülü olacak. (Tekvin 11: 5-6 KJV); 23 Ve Rab Rahminde iki ulus vardır, ve insanlar iki şekilde senin bağırsakları ayrılmış olacaktır, ona dedi; ve bir kişi [TEK KİŞİ] diğer insanlardan daha güçlü olacaktır; ve yaşlı genç hizmet edecektir. 
(Tekvin 25:23 KJV) 

16 0 zaman size bizim kızları verecek ve biz bize kızları alacak ve sizinle duracak ve biz tek bir 

milletiz olacak [TEK KİŞİ] ... Sadece buradaki erkekler ile yaşamak için bize rıza edecek 

22 Bize, bir kişi, olmak üzere [TEK KİŞİ] sünnet gibi, aramızda her erkek sünnet eğer. (Tekvin 
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34:16, 22 KJV); 3 Ve Musa geldi ve insanlara Rabbin, ve tüm kararları tüm sözlerini anlattı: ve tüm insanlar tek bir ses ile cevap |TEK SES] ve dedi, Rab söyledi tüm kelimeler biz yapacağız. 
(Exodus 24: 3 KJV); 4 Dinle, ey İsrail: Rab Tanrımız tek Rab olduğunu: ITEK RAB BURAYA BİR KİŞİ] 5 Ve bütün yüreğinizle Rab Tanrı sevgi eder, ve bütün canınızla, bütün gücünüzle. 
7 Ve bu arada yürümek ne zaman çocuklarına özenle onlara öğretmek zorundadır, ve senin 
evinde oturup onlarla konuşmak zorundadır, ve, ve: 6 Ve ben bu gün size emrediyorum bu sözler, senin kalbinde olacaktır Eğer yatmak zaman ve ayağa zaman. (Tesniye 6: 4-7 KJV) 

I Ve geçmek geldi, ne zaman Ürdün, tepelerde ve vadilerde ve Lübnan, Hitit ve Amorlu, Kenan karşı üzerinde büyük deniz kıyılarında bütün bu tarafta olan tüm krallar, Perizzite, Hivite ve Yevuslu, bunların duydum; Onlar hep birlikte, Joshua ve İsrail ile savaşmak için, araya geldiler 2JTEK ACCORD] (Joshua 9: 1-2 KJV); 1 Sonra bütün İsrail çocukları dışarı gitti ve cemaat bir adam, bir araya toplanmış |TEK MAN AS] Mizpeh ... 8 Lord, Gilat bölgesine sahip, Dan bile Beersheba Ve tüm insanlar gibi ortaya çıktı bir adam, |TEK OLARAK MAN] Biz, bize herhangi çadırına gitmeyecek, diyerek, ne bizi biz herhangi evine dönecek ... İsrail 1 1 Yani bütün erkekler, kente karşı toplanan bir adam olarak birlikte örme edildi. |TEK MAN AS] (Hakimler 20: 1, 8, 11 KJV) 

6 Ve Tanrı'nın Ruhu o bu müjdesini duyunca Saul geldi ve öfkesi büyük tutuşturulmuş edildi. 

7 Ve öküz bir boyunduruğu aldı ve parçalara onları biçti ve elçilerin eliyle bütün İsrail 
kıyılarında boyunca onları gönderdi, Saul sonra Samuel sonra ileri değil geliyor Kim, diyerek, bu yüzden onun öküz için yapılır. Ve Rab korkusu insanlar üzerinde düştü, ve onlar tek rızası ile çıktı. ITEK ONAY İLE] (1. Samuel 11:6-7 KJV); Rab kralın eline teslim edecektir için: 12 Ve bütün peygamberler Ramothgilead kadar gidin, ve gelişmek, diyerek, bu yüzden kehanette. 

13 Ve söyleyerek, Micaiah onunla konuştu aramaya gitmişti haberci, Hani şimdi, peygamberlerin 
sözleri bir ağız ile kralın iyi ilan: ITEK AĞIZ İLE] izin kelime, seni dua, kelime gibi Bunlardan biri, ve iyi olanı konuşmak evi. (1 Krallar 22: 12-13 KJV) 

13 Bu Borazan ve şarkıcılar bir ses Rab öven ve teşekkür dinlenilmesi yapmak için, biri gibi, 
geçmek bile geldi [ONLAR GİBİ BİR OLAN ÇÜNKÜ SINGERS ve borazan BİR SES (MÜZİK) ÜRETİLEN] zaman ve trompet ve ziller ve müzik aletleri ile seslerini kaldırdı, ve o iyi için, diyerek, Rab övdü; Onun merhameti sonsuza dek kalıcıdır için: o ev bir bulut, Rabbinin hatta evin dolu olduğu, [TANRI HE SO zengin hak ÖVGÜ SEVİYOR] (2 Tarihler 5:13 KJV); 

I I Rab kralın eline teslim edecektir için: Ve bütün peygamberler Ramothgilead kadar gidin, ve gelişmek, diyerek, bu yüzden kehanette.; 12 Ve Micaiah, Hani söyleyerek, onunla konuştu aramaya gitti haberci, peygamberlerin sözleri bir onay ile kralın iyi ilan [TEK ONAY İLE] onların biri gibi olmak, sana dua, bu nedenle kelime izin ve iyi konuşuyoruz. (2 Tarihler 18: 11-12 KJV); Zevulun Aşer ve Manaşşe ve 1 1 Bununla birlikte dalgıçlar kendilerini boyunları bükük ve Kudüs'e geldi. 12 Ayrıca Yahuda Tanrı'nın eli onlara bir kalp vermek oldu [ONLARI BİR KALP] Rabbinin kelime, kralın ve prenslerin emrini yapmak. 13 Ve ikinci ayda çok büyük bir cemaat mayasız ekmek ziyafeti tutmak için Kudüs kadar insanlar orada toplandı. (2 Tarihler 30: 11-13 KJV) 

1 Yedinci ay gelip, ve İsrailliler şehirlerde iken Ve insanlar Kudüs'e bir adam olarak bir araya 
geldiler. [ONLAR KUDÜS TANRI 'A İBADET ETMEK BİR MAN OLARAK BİR AMAÇ 
İÇİN BİR YERDE BİRLİKTE TÜM VARDI] 2 Sonra Jeshua Jozadak oğlu ve onun 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kardeşleri rahipler, Zerubbabil'le Şealtiel oğlu ve onun kardeşleri ayağa kalktı, ve yazıldığı gibi, yakmalık sunular sunmak için İsrail'in Tanrısı, bir sunak yaptı Musa'nın yasası Tanrı adamı. 
(Ezra 3: 1-2 KJV); 1 Ve tüm insanlar tek bir adam olarak bir araya geldiler THEP BERABER] su kapısı önceydi sokağa; ve onlar Ezra Lord İsrail'e buyurduğu Musa'nın Yasa Kitabını getirmek için bir çubuk konuştu. 2 Ezra rahip cemaatin erkek ve kadın hem de daha önce yasayı getirdi ve tüm bu yedinci ayın ilk gününde üzerine, anlayış ile duyabiliyordu. 3 Ve o sabah su kapısı önceydi sokakta önce orada okumak öğlene kadar, erkek ve kadın, ve anlayabileceği olanlar önce; ve tüm insanların kulakları hukuk kitabı özenli. 

4 Ve Bilgin Ezra amaç için hazırlanmış ahşap, bir minber üzerinde durdu; ve onun yanında onun 
sağ taraftan Mattitya ve Shema ve Anaya, Urijah ve Hilkiya ve Maaseya, durdu; ve sol elinde, Pedaya, Mişael ve Malchiah, Haşum ve Hashbadana, Zekeriya ve Meşullam üzerinde. 5 Ezra halkın gözü önünde kitabı açtı; (için o bütün insanlar üzerinde oldu;) ve o açıldığında, tüm insanlar ayağa kalktı: 6 Ezra Rab, büyük Tanrı kutsadı. Ve tüm insanlar ellerini yukarı kaldırarak ile, Amin, Amin, cevap: ve onların başlarını eğip, ve yere onların yüzleri Rabbi tapıyorlardı. 7 de Yeşu, Bani ve Şerevya, Jamin, Akkuv, Sabetay, Hodijah, Maaseya, Kelita, Azarya, Yozavat, Hanan, Pelaiah, Levililer, insanların hukukunu anlamak neden: ve insanlar onların yerine durdu. 
8 Böylece belirgin Tanrı'nın hukuk kitabında okudum, ve duygusu verdi, ve okuma anlama, 
onları neden oldu. Tirshasa, Kâhin ve Bilgin Ezra ve insanları öğretti Levililer ise 9 Ve Nehemya, tüm insanlara, bu gün Rab Tanrı için kutsal olduğunu söyledi; yas değil, ne de ağlamak. Hukukun sözlerini duyunca tüm insanlar için, ağladı. 

10 Bu gün için Rabbimize kutsal: Sonra, yağ yemek, yol gidin ve tatlı içecek ve hiçbir şey 
hazırlanır kime onlara bölümlerini göndermek onlara dedi, ne sen üzülecek; Rabbin sevinç sizi güçlü. 1 1 Yani Levililer bugün kutsal bir gündür, sizin barış tutun, diyerek, tüm insanları stilled; ne siz üzüldü olacak. Kendilerine beyan anlamışlardı çünkü 12 Ve tüm insanlar, yemek, içmek, ve bölümlerini göndermek için, ve büyük kahkahalara yapmak için kendi yoluna gitti. (Nehemya 8: 1-12 KJV); 37 Bakın, ben benim öfke onları tahrik tüm ülkelerin, onları toplamak, ve benim öfke ve büyük gazabı içinde olacak; ve ben bu yere tekrar getirecek ve onları güvenle yaşamak için neden olacaktır: 38 Ve onlar benim halkım olacak, ve ben onların Tanrısı olacağım: 39 Ve ben onlara bir yürek vereceğim, TONLARI BİR KALP] ve bir yol, onlar iyiliği için, beni sonsuza kadar korku olabilir, ve onların çocuklarının onlara sonra: (Yeremya 32: 37-39 KJV); 
1 8 Ve onlar oraya girer, ve onlar oradan bunların bunların hepsi iğrenç şeyleri ve tüm iğrenç 
götürmek zorundadır. 19 Ve ben onlara bir yürek vereceğim, TONLARI BİR KALP] ve ben içinizde yeni bir ruh koyacağım; ve ben onların eti dışarı taşlı kalp alacak ve onlara etten bir yürek vereceğim: onlar benim tüzük yürümek ve maden törenlerini tutmak ve bunları yapabilir 20: That ve onlar benim halkım olacak, ben olacak onların Tanrı. (Hezekiel 11: 18-20 KJV) 

4 Ve başında bunları yaptı diye 5, onları erkek ve dişi olarak yarattı Ve dedi, bir adam babasını 
ve annesini terk eder bu uğurda için, ve karısına tutunmaya eder ki, okumak mı, cevap ve onlara dedi: ve onlar twain tek beden olacak? |TEK ET BE] 6 Bu nedenle artık twain vardır, ama bir beden. |TEK ET BE] Bu nedenle Tanrı'nın birleştirdiğini Ne, izin ayırmasın kibrini. (Matta 19: 4-6 KJV); Bir adam karısına babasını ve annesini ve Cleave terk eder bu uğurda için 7; 8 Ve onlar twain tek beden olacaktır: |TEK ET BE], öylesine sonra onlar artık iki vardır, ama bir beden |TEK ET BE] Bu nedenle Tanrı, birleştirdiğini nedir 9 ayırmasın kibrini izin. (Markos 10: 7-9 KJV); 24 Sonra Yahudiler onun hakkında Yuvarlak geldi ve ne kadar süre şüphe bizi yapabilirim, ona dedi? Eğer Mesih ise, açıkça bize. İsa onlara şu karşılığı verdi 25, ben söyledim, 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ve sen değil inanıyordu: Ben Babamın adına yapmak işleri, onlar bana tanıklık. Benim koyun değil çünkü ben sana söylediğim gibi 26 Ama sen, değil inanıyorum. 27 Benim koyun sesimi duymak, ve ben onları tanırım, onlar da beni izleyin: 

28 Ve ben onlara sonsuz yaşam vermek; ve onlar ne herhangi bir adam elimi onları koparmak 
zorundadır, asla mahvolmayacaklar. Onlara bana verdi 29 Babam, her şeyden büyüktür; ve kimse Babamın elinden onları koparmak mümkün değildir. 30 Ben ve benim Baba biriz. 
['VARDIR' (ÇOĞUL) 'TEK' (TEKİL)] 31 Sonra Yahudiler taş onu tekrar taşları aldı. 32 İsa onlara, birçok iyi işler benim Baba' dan size göstermiştir yanıtladı; Bu eserlerin hangi size taş yapmamı? 33 Yahudiler iyi bir çalışma, biz taş değil için, diyerek, onu yanıtladı; ama küfür için; Bu size, bir adam olmak çünkü, kendinizi Tanrı yapmak. 34 İsa seni tanrılar, dedi, sizin kanunda yazılı değil mi, onları yanıtladı? Onları tanrı denilen Eğer 35, kime Tanrı' ın kelimesi geldi, ve kutsal kırık olamaz; 36, Sen küfretmek Baba kutsanmış ve dünyaya gönderdi kime onu size söyle; Dediğim çünkü ben Tanrı'nın Oğlu duyuyorum? Ben Babamın olmayan işleri yapmak 
37 ise, bana inanmazlar. Ona sen biliyor ki, ve Baba bana olduğunu, inanıyorum, ve ben: ben 
yaparsam 38 Ama bana değil inan olsa, işleri inanıyorum. 39 Bu yüzden onu almak için tekrar aradı: ama o, onların el dışarı kaçtı (Yuhanna 10: 24-39 KJV) 

5 1 Ve bu kendini değil diye konuştu: ancak yüksek rahip olmak o yıl, o İsa'nın o millet için 
ölmeye gerektiğini kehanetinde; 52 Ve aynı zamanda yurt dışında dağınık Tanrı'nın bir çocukta araya gerekir sadece, ama o millet için. Ölüm onu koymak için Sonra o günden itibaren 53 ileri birlikte avukatı aldı. 54 İsa artık Yahudiler arasında açıkça yürüdü; ama Ephraim adlı bir şehre, vahşi yakın bir ülkeye oradan gitti, ve onun öğrencileriyle orada devam etti. (Yuhanna 11:51 -54 KJV) 

İsa Mesih Tanrı'a dua ettiğini İnananlar: 'Biz biriz biri bile olabilir' -imkanı Tanrı 'a çünkü Mesih bir inançlı bir mümin 'Tanrı' yapmaz! 

1 Bu sözler Baba, saat gelmek olduğunu, İsa konuştu, ve cennete gözlerini kaldırdı, ve dedi; Tüm 
eti üzerinde ona güç verilmiş gibi onu verdik gibi o kadar çok sonsuz hayat vermek gerektiğini, 2: Oğlun da size teşbih olabilir ki, senin Oğul teşbih. 3 Ve bu size tek gerçek Tanrı ve gönderdiğiniz İsa Mesih'i, biliyor olabilir ki, hayat ebedidir. 4 Ben yeryüzünde size taçlandırmıştır: Ben yapmanız bana verdi işi bitirdim. 5 Ve şimdi, ey Baba, dünya var olmadan önce ben seninle vardı zafer ile kendi kendine sizlere beni yücelt. Onlar senin, ve onlara bana verdi;: 6 Sana dünyanın dışına bana verdi erkeklere senin adını açıkladım ve onlar kelime tutmuş. 7 Şimdi onlar sizin olursa olsun her şeyi Sana vardır verdik bilinen. 8 Bana verdiğin sözler onlara verdik için; ve onları aldık, ve senden çıktı ki kesinlikle bilinen ve onlar beni göndermek mi olduğuna inanmıştır. Ben dünya için değil dua, ama onlar için bana verilen hangi; 

9 Onlar için dua Onlar sizin yanınızdaki olduğu için. [MÜMİNLER TANRI AİTTİR] 

10 Ve hepsi benim senin ve senin are mayın; ve ben onları yüceltti duyuyorum. [İSA MESİH 
AİT TÜM MÜMİNLER TANRI AİTTİR; TANRI AİT TÜM MÜMİNLER İSA MESİH 
AİTTİR] 1 1 Ve şimdi artık dünyada değilim, ancak bu dünyada, ve ben sana gel. Onlar biri olabilir ki bizim gibi Kutsal Peder,, beni verdik kimseler kendi adı ile devam. [BİZ (TEK) GİBİ ONLAR BİR OLABİLİR BU] 12 dünya onlarla iken, ben tuttu Adınıza onları: ben tutmuş, ve bunların hiçbiri kaybolur, ama bana verdiği bu azabının oğlu; Kutsal yerine olabileceğini. 13 Ve 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şimdi sana ben gelmek; ve bu şeyler onlar benim sevinç kendilerine yerine olabileceğini, dünyada konuşuyoruz. 14 Onlara sözünü verdik; onlar dünyanın değil çünkü ve dünya Ben dünyanın değilim bile, onları nefret etti. [İSA MESİH DÜNYANIN DEĞİL GİBİ İMAN DÜNYANIN DEĞİLDİR] 15 Ben onları almak gerektiğini değil dua Dünya, ancak kötülük onları tutmak gerektiğini söyledi. 16 Onlar dünyanın değilim bile, dünyanın değildir. [İSA MESİH DÜNYA DEĞİL OLDUĞU GİBİ İMAN DÜNYANIN DEĞİLDİR] gerçeğiniz ile 
17 takdis onlara: kelime gerçektir. Eğer beni dünyaya gönderdiğiniz adres gibi 18, hatta bu 
yüzden ben de onları dünyaya gönderdi var. 

19 Ve onların iyiliği için ben de gerçeği ile kutsanmış olabilir ki, kendimi takdis. 20 Ne bu yalnız 
için ben dua, ama onları da kendisi için onların sözüyle bana iman eder; 21 hepsi biri olabilir o; [ONLAR DA OLABİLİR BU BİR] sana sen, Baba, bana sanat ve I, onlar da bizden tane olabilir gibi: [ ONLAR DA ABD 'DE BİR OLABİLİR Kİ] dünya gönderdiğiniz inanıyorum olabilir Bana. 22 Ve ben onlara verdik bana verdi zafer; onlar biz bile, biri olabilir bu bir: [ONLAR OLABİLİR BU BİR BİZ BİR ARE BİLE GİBİ] onlar birinde mükemmel yapılabilir onlara 23 Ben ve sen bana; [ONLAR MÜKEMMEL YAPILAN OLABİLİR Kİ BİR ARADA] ve dünya beni gönderdiğiniz adres, ve beni sevmiş olduğum gibi, onları sevdi olduğunu biliyor olabilir. 24 Baba, ben de, sen bana verdiğin kime, benimle ben nerede olacak; onlar beni verdik benim zafer, Hani olabilir: Eğer dünyanın kuruluşundan önce beni sevdiğini için. 25 Ey salih Baba, dünya seni bilinen değil: ama seni tanıyoruz ve bu beni gönderdiğiniz adres olduğu bilinen. 26 Ve ben onlara adınızı ilan etti, ve bunu ilan edecek: onlara beni onlara olabilir sevilen hangi aşık, ve ben o. (Yuhanna 17: 1-26 KJV) 

Havariler bir anlaşmanın (anlaşma) tek bir yerde bir araya vardı ve onlara ana dillerinde Tanrı 'nm muhteşem eserler ortaya konuşmak için kelimeleri verdi kutsal ruhla dolu Pentecost gününde mevcut olan her kişi. 

13 Onlar gelip zaman Ve onlar bir üst odaya çıktım nereye mesken Peter, James ve Yuhanna ve 
Andrew, Philip ve Thomas, Bartholomeos, ve Matthew James Alfay'ın oğlu ve Simon Zelotes hem, ve James kardeşi Yahuda. 14 Bunların hepsi bir uyum ile devam [BİR ANLAŞMA] kadınlarla, dua ve yakarış içinde ve Meryem İsa'nın annesi ve kardeşleri ile ... 2 1 Ve Pentecost günlük tam gelip zaman, onlar hepsi bir anlaşma [BİR ANLAŞMA] tek bir yerde. 2 Ve aniden acele güçlü rüzgarın gibi gökten bir ses geldi, ve onlar oturmuş bütün evi doldurdu. 3 Ve onlara gibi yangın gibi çatal dilleri ortaya çıktı, ve bunlardan her biri üzerine oturdu. 4 Ve hepsi Kutsal Ruh ile dolu, ve Ruh onlara söyleyiş verdi, diğer dilleri ile konuşmaya başladılar. 5 Ve cennet altında her milletin üzerinden Kudüs Yahudileri, dindar erkekler, orada yaşayan edildi. Bu yurtdışında noised edildi Şimdi 6, çokluk bir araya geldi ve bu her insanın onları kendi dilinde konuşmak duydum, çünkü şaşırmış edildi. 7 Ve onlar, Hani hepsi hayret ve birbirlerine söyleyerek, hayret, değil tüm Galilaeans konuştuğu bu? 8 Ve nasıl biz kendi diliyle her erkek, biz burada doğduk duymak? 9 Partlar, Medler ve ve Elamites ve Mezopotamya sakinleri ve Yahudiye'de, ve Kapadokya, Pontus ve Asya, 10 Frigya, ve Pamphylia'da, Mısır'da ve Roma Cyrene hakkında Libya parçaları, ve yabancılarla içinde Yahudiler ve proselytes, 1 1 Cretes ve Araplar, biz onları bizim dil Tanrı 'nın muhteşem eserleri konuşmak duyuyor musun. (Elçilerin İsleri 1: 13-14, 2: 1-11 KJV) 
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45 Mallarını mülklerini sattı, ve her insanın ihtiyaç vardı, tüm erkeklerin onları ayırdı Ve. 46 Ve 
onlar, bir anlaşmanın günlük devam [BİR ANLAŞMA] tapınakta, ve evden eve ekmek kırma, tüm insanlarla Tanrı övmek sevinç ve kalp bekarlık, 47 ile et ve sahip iyilik yemek yaptım. Ve Rab kaydedilmiş olmalıdır günlük gibi kiliseye ekledi. (Elçilerin İşleri 2: 45-47 KJV); insanlara, rahipler, ve tapınağın kaptanı ve Sadducees konuştu olarak 1 Ve 2 olmak insanları öğretti üzüldü, üzerlerine geldi ve İsa aracılığıyla ölülerin dirileceğini vaaz. 3 Ve onlara ellerini koydu ve ertesi gün beklemeye koydu: şimdi akşam oldu için. 4 kelime inanılan duydum ki bunların çoğu Ancak; ve erkeklerin sayısı yaklaşık beş bin oldu. 5 Ve onların hükümdarları ve yaşlılar, ve din bilginleri, 6 Ve Hanna yüksek rahip ve Caiaphas, ve Yuhanna, Alexander ve birçok yüksek rahip akraba vardı gibi olduğunu, ertesi gün geçmesine geldi Kudüs'teki toplandılar. Onlar ortasında onları batmıştı zaman 7 Ve onlar ne iktidar olarak, sordu, ya da ne isim, bunu yaptın tarafından? 
8 Sonra Petrus, Kutsal Ruh ile dolu, insanların cetveller ve bu gün, o bütün yapılır ne anlama 
tarafından iktidarsız adam yapılan sevap incelenecek biz Eğer İsrail, 9 ileri gelenleri, onlara dedi; 

10 o, hepinize bilinen, bütün İsrail halkına olun ki Tanrı ona bu adamın bütün sizden önce burada 
durmak bile tarafından, ölümden kaldırdı sen çarmıha gerilmiş Nasıralı İsa Mesih'in, adında. 

1 1 Bu köşenin baş haline edilir Eğer inşaatçılar, bir hiçe kuruldu taş. 12 Başka hiç kimsede 
kurtuluş yoktur: erkeklerde göğün altında başka hiçbir ad yoktur, biz burada kaydedilmesi gerekir. 13 Onlar Peter ve Yuhanna cesaret gördüm ve onlar bilgisiz ve cahil erkekler olduğunu algılanan Şimdi, onlar hayret; ve onlar İsa ile olmuştu, onların bilgi aldı. 14 Ve onlarla birlikte ayakta iyileşti adamı gözlemleyerek, buna karşı bir şey söyleyebiliriz. Onları konsey dışarı kenara gitmek için buyurduğu zaman 15 Ama onlar 16 bu adamlara ne yapmalıyım diyerek, kendi aralarında doğan? gerçekten önemli mucize onlar tarafından yapılmış olduğu için Kudüs'te ikamet hepsi için tezahür; ve biz bunu inkar edemez. 17 Ama insanlar arasında daha fazla yayılmış, bu isim hiç adam bundan böyle konuşmak bize sertçe, onları tehdit edelim. 1 8 Ve onları çağırdı ve tüm söz ve İsa adına öğretmek değil buyurduğu. 19 Ama Petrus ve Yuhanna yanıtladı ve o, sizin için Tanrı'a daha fazla kulak vermek için Tanrı katında doğru size hakim olsun, onlara dedi. 20 Biz ama biz gördük ve duyduk şeyleri konuşamıyor için. 

21 Onlar daha onları tehdit etmişti zaman Yani, onlara, çünkü insanlar, onları cezalandırmak 
nasıl bir şey bulma, gidelim: Tüm erkekler yapıldı ki bunun için Tanrı'yı yüceltmeye için. Adam için 22 iyileşme bu mucize gösterildi kime, kırk yaş üstü idi. 23 Ve gidelim olmak, kendi şirketi için gitti ve baş rahip ve yaşlılar onlara dedi ki hepsi bildirdi. Onlar duyunca 24 Ve onlar, hep birlikte Tanrı'a kendi sesinizi kaldırdı [BİR ANLAŞMA] Eğer cennet yapmış Tanrı, ve yeryüzünü, denizi ve sanat, ve bunların bütün olduğunu, Rab ve şöyle dedi: kulun Davut'un ağzından 25 Kim, Neden putperest öfke ve insanlar boşuna şeyler hayal mi söyledi? Yeryüzünün 
26 kralları ayağa kalktı, ve hükümdarlar Rabbine karşı toplandılar, ve onun Mesih karşı. Kutsal 
Yahudi olmayanların ile size meshetti olan çocuk İsa, Herod ve Pontius Pilatus hem, ve İsrail halkına karşı bir gerçeğin için 27, elinize olursa olsun yapmak ve avukatının önce belirlenen etmek için 28 toplandılar yapılabilir. 29 Ve şimdi, Rab, onların tehdit işte: ve tüm cesaretle onlar iyileşmek için elinizi ileri germe By kelime, 30 konuşuyoruz ki, senin kullarına nasip; ve bu işaretler ve harikalar senin kutsal çocuğun İsa'nın adıyla yapılabilir. 

31 Onlar dua etmişti zaman araya nerede Ve, yer sarsıldı; ve hepsi Kutsal Ruh ile dolu, onlar 
cesaretle Tanrı'ın sözünü konuştu. 32 Ve bir kalp vardı ve bir ruhun inanılan çokluğu: ne dedi bunlardan herhangi ki kendi olduğunu sahip şeyler gerektiğini; ancak ortak her şeyi vardı. 33 Ve büyük güç ile Rab İsa'nın dirilişi elçileri tanık verdi: ve büyük lütfü hepsinin üzerindeydi. 34 Ne 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oldu orada yoksun olduğunu aralarında herhangi: arazilerin sahipleri vardı veya evler onları sattı, ve, 35 satıldı Ve elçilerin 'ayaklarının dibine aşağı atıldı şeyler fiyatlarını getirdi kadar: ve dağıtımı yapıldı Her adam ihtiyaç vardı gore gibi. (Elçilerin İşleri 4: 1-35 KJV) 

12 Ve havariler eliyle birçok işaret ve insanlar arasında dövme harikalar vardı;. (Ve onlar 
Süleyman'ın sundurma bir uyum ile hepsi [MÜMİNLER BİR ANLAŞMA İÇİNDE OLAN 
VE NİMETLER aktı] 13 Ve geri kalan hiçbir adam onlara kendini katılmak yaptım: ama insanlar onları büyütülmüş 14 Ve müminler daha eklendi. Rab bazıları gölgede olabilir geçirerek Peter gölge, kalabalıklar erkek ve kadınların her ikisi de.) 15 İmkanlar dahilinde onlar sokağa hasta ileri getirdi, ve en azından, yatak ve kanepe üzerinde onları koydu. 16 Orada hasta millet getirerek, yuvarlak Kudüs hakkında şehirlerin dışında da çok sayıda geldi ve onları hangi kirli ruhlar ile canı sıkkın edildi: ve onlar herkesi iyileşti. (Elçilerin İşleri 5: 1-16 KJV) 

54 Onlar bu şeyleri duyunca, onlar kalbe kesildi, ve onların dişleri ile ona gıcırdattı. 55 Ama o, 
Kutsal Ruh'un dolu olan, Hani, ben göklerin açıldı görmek ve oğlu, sebatla göğe baktı, ve Tanrı'nın yüceliğini gördü ve İsa Tanrı'ın, 56 sağ taraftan ayakta Ve dedi Tanrı'nın sağında duran adam. 57 Sonra yüksek sesle bağırdı, ve onların kulaklarını durdu ve bir uyum ile ona koştu [BİR ANLAŞMA] 58 Ve şehir dışına onu dökme ve onu taşlı: ve tanıklar genç kendi giysilerini aşağı koydu Adını Saul idi adamın ayakları. 59 Ve onlar Tanrı'ın çağrıda, ve Rab İsa, ruhumu al, diyerek, Stepnen taşlı. 60 Ve o diz çöküp, ve yüksek sesle bağırdı, Rab, onların ücret bu günah değil yatıyordu. Bunu söyledikten zaman, o uykuya daldı. (Elçilerin İşleri 7: 54-60 KJV) 

Onlar çünkü şehir büyük sevinç ve kurtuluş deneyimli 
Mesih'in vaaz ile bir uyum içinde. 

5 Ardından Philip aşağı Samiriye kentine gitti ve onlara Mesih'i vaaz. Bir anlaşmanın 6 Ve 
insanlar [BİR ANLAŞMA] Philip işitme ve yaptığı mucizeler görünce, konuştu o şeyler dikkat verdi. 7 kirli ruhlar için, yüksek sesle ağlama, onlarla sahip olduğunu birçok çıktı: paralizisi ile çekilen ve birçok ve bu topal, iyileşti. Ve o kentte büyük sevinç vardı 8 oldu. (Elçilerin İşleri 8: 5-8 KJV) 

Onlar gittiğinde Sur ve Sayda halkı bir uyum vardı 
Herod'u duymak ve küfretmek için. 

20 Ve Hirodes Sur ve Sayda çok onlarla azalıyor: ama onlar bir uyum ile geldi [BİR 
ANLAŞMA] Blastus kralın Chamberlain kendi arkadaşı, istenen barış yapılmış olan, ona, ve; kendi ülkesi kralın ülke tarafından beslenen çünkü. 21 Ve kraliyet giyim dizilmiş bir dizi gün Herod, üzerine, onun tahtına oturdu, ve onlara bir nutuk yaptı. 22 Ve insanlar bu değil, bir insanın, bir tanrı sesidir, söyleyerek, bir not verdi. 23 Ve hemen o Tanrı'ya zafer değil verdi 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çünkü Rabbin meleği, onu vurdu: ve o solucanlar yemiş, ve hayalet vazgeçti. 24 Ama Tanrı kelimesi büyüdü ve çarpılır. (12 Elçilerin: 20-24 KJV) 

Kilise liderlik hatası dini öğretmenler tarafından öğretilen ele Barnabas ve Paul göndermek için bir uyum ile monte edilmiştir. 

24 Biz duymuş gibi 24 Zira, bizden dışarı gitti hangi belirli sen sünnet olmalıdır, diyerek, 
ruhunuzu çökerterek, kelimelerle sizi rahatsız ve hukuk tutmak var: Biz böyle bir emir verdi kime: 25 Bu bizim için iyi görünüyordu bir anlaşmanın, monte edilen [BİR ANLAŞMA] sevgili Barnabas ve Paul, Rabbimiz İsa Mesih'in adı uğruna canlarını riski olan var 26 Men ile size seçilen erkeklerin göndermek için. (15 Elçilerin: 24-26 KJV) 



Yahudiler hep birlikte Pavlus'a karşı ayaklanmayı yaptı. 



8 Ve Crispus, tüm ev ile Rabbine iman sinagog baş hükümdarı; ve Corinthians duruşmada birçok 
inanılan ve vaftiz edildi. 10 Ben sizinle beraberim için, ve size zarar için hiçbir erkek belirleyecektir: Ben çok insanlar var 9 Sonra, korkma, ama konuşmak, ve barış değil tutun bir vizyon ile gece Paul Rab konuştu Bu kentte. 1 1 Ve o aralarında Tanrı'ın sözünü öğretim, bir yıl ve altı ay orada devam etti. Gallio Achaia yardımcısı iken 12 Ve Yahudiler bir uyum ile ayaklanmayı yapılan [BİR ANLAŞMA] Bu adam hukuka aykırı Tanrı ibadet erkekleri ikna, Paul karşı, ve yargı koltuk, 13 diyerek onu getirdi. (Elçilerin 18: 4-13 KJV) 

Bugün bile, bazı insanlar sinirlenmek ve Tanrı Sözü serbestçe öğretilir zaman sorun neden aramak olsun ki, o şaşılacak mı? Kelime İnananlar tarafından öğretilen her yerde aynı tepki tüm dünyada görülebilir. İşte bütün bir şehir Asya'da bir Accord ile Paul yüzleşir. 

23 Ve aynı zamanda orada bu şekilde hakkında hiçbir küçük heyecan ortaya çıktı. Demetrius 
adında bir adam için 24, Diana için gümüş türbelerin yapılmış bir gümüşçü, ustalar hiçbir küçük kazanç getirdi; O gibi işgal işçi ile birlikte çağırdı ve dedi 25, Baylar, bu zanaat tarafından bizim zenginlik olduğunu biliyoruz. 26 Üstelik görmek ve duymak, değil yalnız Efes'te, ancak neredeyse tüm Asya'da, bu Pavlus ikna etti ve onlar eliyle yapılan hiçbir tanrı olmak söyleyerek, uzakta çok kişi döndü: 27 Yani sadece bu bizim zanaat hiçe ayarlanacak tehlikede olduğu; ama aynı zamanda büyük tanrıça Diana Tapınağı hor gerektiğini, ve onun ihtişamı tüm Asya ve dünya tapan kimi, imha edilmesi gerektiğini söyledi. Onlar bu sözler duyunca 28 Ve onlar Büyük Efesliler Diana olduğunu söyleyerek, gazap dolu, ve haykırdı. 29 Ve bütün şehir kafası karıştı: ve Gaius ve Aristarchus, Makedonya erkekler yakalanmış, seyahat Pavlus 'un yoldaşları, onlar bir uyum ile koştu [BİR ANLAŞMA] tiyatroya. (19 Elçilerin: 23-29 KJV) 
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kelime, 'Bir' ve 'Bir anlaşma', sık sık isimli bu kişi ama ortak bir amacı değil, bir tek zihin veya vücut paylaşan varlıkların bir grup olmadığını göstermek 

için Kutsal kullanılır. 

1 Ben senin organları da makul hizmet Tanrı kabul kutsal bir yaşam fedakarlık, sunmak 
olduğunu, Tanrı'nın merhameti adına, bu nedenle kardeşlerini size yalvarıyorum. Eğer ne ispat edebilir ki, ama sen aklını yenileyerek dönüştürülmüş olması, iyi ve kabul edilebilir, ve mükemmel Tanrı'nın olacak: 2 Ve bu dünyaya uymakta edilmeyecektir. 3 Aranızda her adam, bana verilen lütuf sayesinde, demek için, daha yüksek diye düşünmek gerektiğini daha kendini düşünmek değil; ama Tanrı her insana iman ölçüsünü vurmuştur olarak göre, soberly düşünmek. 
Biz bir vücutta birçok üyesi var, ve tüm üyeler aynı değildir ofisi var gibi için 4: 5 Bu yüzden, birçok varlık, Mesih'te tek vücut vardır [TEK VÜCUT VARDIR] ve her biri üye başka bir. 
6 kehanet, inanç oranına göre bize peygamberlik izin ister, hediyeler farklı bize verilen lütuf göre 
daha sonra sahip; 7 Ya bakanlık, bize ministering üzerinde bekleyelim: ya öğretimine, öğretir o; 
8 Ya nasihatin üzerine, öğütler o: o verir, onu sadeliği ile yapalım; özenle, kuralları o; O neşe ile, 
merhamet gösterir. (Romalılar 12: 1-8 KJV) 

5 Şimdi sabır Tanrı ve başka doğru düşünen biri gibi olmanı hibe teselli Mesih İsa'ya göre: 6 tek 
zihin ve bir ağız olabilir O [TEK ZİHİN VE TEK AĞIZ] Tanrı, Rabbimiz İsa Mesih'in bile Baba teşbih. Mesih de Tanrı'ın yüceliği için bizi alınan 7 Dolayısıyla, size bir başka alırsınız. 
(Romalılar 15: 5-7 KJV); 14 Ve Tanrı Rab kadar yükseltti, hem de kendi gücüyle bizi çıkaracağız. 15 bedenleriniz Mesih'in üyeleri olduğunu size değil biliyor musun? Sonra Mesih'in üyelerini alıp onlara bir fahişenin üyeleri yapacaktır? Tanrı korusun. 16 Ne? Bir fahişe katılmış o bir beden değil ki biliyorum? [TEK VÜCUT] iki. O, tek beden olacak diyor [TEK ET] 17 Ama Rabbin katılmış o bir ruh, olan [TEK RUHU] 18 uyarıyorum. Bir adam yapar Her günah vücudun olmadan; fakat kendi bedenine karşı zina günahları taahhüt ettiği. 19 Ne? Eğer vücudunuzun Tanrı'nın var senin içinde Kutsal Ruh, tapınağı olduğunu bilmiyorum, ve kendi değil mi? Bu nedenle vücudunuzdaki Tanrı'yı yüceltmek ve Tanrı'nın olduğunuzu ruhu içinde: Sizin için 20 fiyat ile satın alınır. (1 Korintliler 6: 14-20 KJV) 

4 Bu nedenle putlara kurban sunulmaktadır şeylerden yeme ilişkin olarak, biz bir idol dünyada 
hiçbir şey olduğunu biliyoruz, ve hiçbiri diğer Tanrı ama bir olduğunu. (Tanrılar pek ve Lords birçok orada gibi), gökte veya yeryüzünde olsun, tanrıları olarak adlandırılan 6 Ama bize tek Tanrı, ama orada olduğunu orada olsa 5 için [TEK TANRI] Baba, kime tümü ona şeyler, ve biz; ve bir Rab İsa Mesih, [TEK RAB İSA MESİH] biz ona göre her şey vardır, ve. (1 Korintliler 8: 4-6 KJV) 

12 Vücut biridir ve birçok üyesi var, ve birçok varlık bu bir vücudun tüm üyeleri gibi için, tek 
vücut gibidir: Mesih de böyledir. Bir Ruh tarafından için 13 hepimiz bağ veya ücretsiz olsun biz Yahudiler ya da ulusların olsun, bir vücut içine vaftiz edilir; ve tek bir Ruh haline içki yapılmıştır. Vücut için 14 bir üye, ancak birçok değildir. Ben el değilim Çünkü ayak, diyelim Eğer 15, ben değil vücudun değilim; Vücudun bu nedenle de bir? 16 Ve kulak diyelim eğer göz değilim Çünkü ben vücudun değilim; Vücudun bu nedenle de bir? 17 tüm vücut işitme vardı bir göz olsaydı,? Bütün beden kulak olsaydı, nereye kokulu? 18 Ama şimdi onu memnun ettiği gibi Tanrı, üyeleri vücutta bunların her biri set vardır. 19 Ve onlar vücut hepsi bir üye, olsaydı? 
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20 Ama şimdi birçok üyesi oldukları, ama tek beden. 21 Ve Göz el diyemeyiz, seni gerek var: ne 
tekrar ayağa kafa, sana ihtiyacım yok. 22 Hayır, daha zayıf görünmektedir gerekli olan vücut, bu üyeler daha: 

23 Ve biz daha bol ihsan onur bu üzerine, daha az onurlu olmayı düşünüyorum vücudun, bu 
üyeleri; ve uygunsuz daha gösterişli comeliness sahiptir. Bizim alımlı parçalar için 24 gerek var: ama yoksun bir kısmının daha bol onur verilen olan Tanrı, vücudu bir arada temperli etti. 
25 vücutta hiçbir bölünmeyi olmalıdır O; ancak üyeler aynı özeni başka bir tane olması 
gerektiğini. 26 Ve bir üye acı olsun, bütün üyeler birlikte acı; veya üye onur biri, bütün üyeler birlikte sevinir. 27 Şimdi İsa'nın bedeni, ve özellikle üye bulunmaktadır. 28 Ve Tanrı kilisede bazı ilk elçileri, ikinci olarak peygamberleri, üçüncü olarak öğretmenleri, şifa bu mucizelerden sonra, daha sonra hediyeler belirledi, dillerin hükümetleri, farklılıklar, yardımcı olur. 29 tüm havariler mı? Tüm peygamberler vardır? Tüm öğretmenler? Hepsi mucizeler nelerdir? 
30 iyileşme tüm hediyeler var? dilleri ile tüm konuşuyorsunuz? Tüm yorumluyorsunuz? 31 Ama 
ciddiyetle iyi hediyeler göz diken: ve henüz ben size bir daha mükemmel bir şekilde göstermektedir. (1 Korintliler 12: 12-31 KJV) 

27 Mesih'in vaftiz edilmiş olarak size gibi birçok için İsa koyduk. 28 erkek ne dişi ne var, bağ ne 
de serbesttir, orada ne Yahudi ne de Yunanlı vardır: Mesih İsa'ya tüm biridir için. Vaadine göre 
29 Ve sen Mesih'in olması durumunda, o zaman İbrahim'in tohum ve mirasçılar. (Galatyalılar 3: 
27-29 KJV); 9 kendisi de amaçlanmıştır olan onun iyi zevk göre, onun iradesinin gizemi bize bilinen edinen: 10 kez dolgunluk muafiyet o birinde araya olabilir İşte Mesih her şey, cennette hangi ikisi ve hangi yeryüzünde; (Efesliler 1: 9-11 KJV) 1 1 de biz, bir miras almış kime yılında kendi isteğiyle avukat sonra her şeyi çalışır onu amacına göre predestinated olan: hatta onu içinde 

8 Lütufla İman yoluyla kaydedilir için; Herhangi bir adam övünme gerekir diye 9 değil işlerin: 
Bu sizin başarınız değil ki: Tanrı'nın armağanıdır. 10 Tanrı'nın önce biz onlara yürümek gerektiğini buyurduğu iyi işler için Mesih İsa'ya oluşturulan yaptığı işçilik, olduğun için. 1 1 Bu nedenle eller tarafından yapılan eti Sünnet denir ki tarafından sünnetsiz denir eti ulusların, geçmiş zaman olmak olduğunu hatırlamak; 12 Eğer sözünü sözleşmelerin İsrail'in topluluğu gelen yabancılar, ve yabancılar olmak hiç umut olan ve dünyada Tanrı olmadan, Mesih olmadan vardı o zaman o: 13 Ama şimdi Mesih İsa'ya bazen uzakta olan kim İsa'nın kanı ile yakınlaşırken yaptı. HE için 14 bir kılmıştır bizim barış, ve aramızdaki bölümünün orta duvardan aşağı kırılmış; 15 bedenini düşmanlık, yönetmeliklere bulunan emirlerin bile yasa kaldırıldı olması; twain yeni bir adam, yani barışın ve kendine yapmak için; 16 Ve o haç ile tek vücut Tanrı'a hem de bağdaştırmak olabilir, düşmanlık ve böylece öldürülen olan: 17 Ve geldi ve yakın olduğunu ve onlara uzaktan kapalı idi size barış vaaz. Onun aracılığıyla için 18 ikimiz de Baba'ya bir Ruh ile erişebilirsiniz. 19 Şimdi nedenle aziz ile artık yabancı ve yabancı, ama vatandaşlar, ve Tanrı'nın ev; 20 Ve elçiler ve peygamberler temeli üzerine inşa edilir, İsa Mesih baş köşe taşı olma; 21 kime donatılmış kare ile tüm bina birlikte Rabbe bir kutsal tapınak büyür: Ayrıca Ruh aracılığıyla Tanrı'nın bir yerleşime birlikte inşa edilir 22 'si ise. (Efesliler 2: 8-22 KJV) 

1 Bu nedenle, Rab 'bin esiri, birini halim olandır, uzun acılar ile, tüm alçaklığına ve uysallık ile 
denir hangi meslek, 2 layık yürümek size yalvarıyorum aşık başka; 3 barış bağı Ruh 'un birliği tutmak için gayret göstererek. 4 Eğer arama bir umut denir bile, tek vücut ve tek Ruh vardır; 
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5 Bir Rab bir, iman, her şeyden ve tüm yoluyla, ve hepinize tek vaftiz, tüm 6 Tek Tanrı ve Baba,. 
7 Ama her birimiz Mesih'in hediye ölçüye göre zarafet verilir için. 8 Bu nedenle o yüksek 
üzerinde yükseldiği zaman, o esir esaret açtı, ve erkeklere hediyeler verdi, diyor. 9 (Şimdi yükselmiş ki, ne olduğunu ama o da ilk toprak alt bölüme soyundan olduğunu? Soyundan O her şeyi doldurmak olabilir, tüm göklerden çok yukarı kadar yükselmiş, aynı zamanda 10.) 1 1 ve O bazı elçileri verdi; ve bazı peygamberler; ve bazı misyonerleri; ve bazı papazlar ve öğretmenler; 

12 İsa'nın bedeninin edifying için bakanlığının çalışmaları için aziz, mükemmelleştirmek için: 

13 Hepimiz kadar Mesih'in dolgunluk boy ölçümüne, Tanrı'nın Oğlu'nun bilgi, mükemmel bir 
adam kader birliği gelir ve: Bundan böyle artık daha fazla çocuk olması 14 0, için attı ve sağa sola, ve onlar aldatmak için pusuya yatmak sayede erkeklerin çabukluğu ve kurnaz kurnazlığıyla tarafından her öğretinin rüzgar, yaklaşık yürütülen; 15 Ama aşk gerçeği konuşan, kafa olduğu, her şeyi onun içine büyümek olabilir, hatta Mesih: 16 Nereden tüm vücut etkin çalışmasında göre, bu hangi her ortak kaynakları tarafından takılmış ve birlikte katıldı ve sıkıştırılmış kime Her parçanın ölçüsü, aşık kendisinin edifying vücudun artışı yapar. 17 Bu benim, bu nedenle söylüyorlar, ve onlara olan cehaletin aracılığıyla Tanrı'nın hayatından dışlandığını, diğer ulusların yürürken bundan anlayış karanlık olması onların zihin, 1 8 makyaj içinde, değil yürümek, Rab tanıklık nedeniyle kalp körlük: 19 Kim olmak geçmiş bir duygu greediness tüm uncleanness çalışmak, şehvete davetiye kendilerini üzerinde verdik. 20 Ama bunu Mesih öğrenmiş değil; 21 Eğer öyleyse gerçeği İsa olduğu gibi, onu duymuş ve onun tarafından öğretilen olduğunu olabilir: Eğer eski konuşma hilekar tutkularına göre bozuk yaşlı adam, ilgili ertelendi 22 O; 23 Ve aklını ruhu içinde yenilenecek; 24 Ve Tanrı sonra doğruluk ve gerçek kutsallık içinde oluşturulan yeni adam, üzerine koymak. 25 Bu nedenle yalan uzakta koyarak, onun komşusu olan her insanın gerçeği konuşuyoruz: biz başka bir üye için. 26 kızgın olun ve günah değil: izin güneş senin gazabından üzerine aşağı gitmek: 27 Ne şeytan yer vermek. Aksine o ihtiyacı olduğunu ona vermek zorunda kalabilirsiniz ki, elleriyle iyi şey çalışan, ona emek izin: 
28 daha fazla çalmak çaldı onu alalım. 29 Hiçbir bozuk iletişim ağzınızdan dışarı devam edelim, 
ama bu, edifying kullanımına iyidir o dinleyicilerine bakanı lütuf olabilir ki hangi. 30 Ve kurtuluş gününe mühürlü sayede Tanrı'nın, kutsal Ruh değil üzülmek. 31 tüm acı ve gazap ve öfke, ve yaygara ve kötü konuşma edelim, tüm kötülükle, senden uzağa koymak: 32 Ve nazik Tanrı aşkına sahip olsa Tanrı olarak için yufka başka biri, bir başka bağışlayıcı, sen olmak Seni affedildi. (Efesliler 4: 1-32 KJV) " 

17 Bu nedenle size akılsızca değil, ama Rabbin iradesi ne anlama. 18 Ve aşırı burada şarap ile 
sarhoş olmamak; ama Ruh ile dolu; 19 şarkı ve Rabbine kalbinde melodi yapma, sala ve ilahilerin ve manevi şarkıları kendinizi konuşan; 20 Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla Tanrı' a ve Baba'ya her şey için her zaman teşekkür verilmesi; 21 Tanrı korkusuyla kendinizi başka birinin gönderilmesi. 22 Wives, Rabbine olarak, kendi kocaları için kendinizi teslim. Kocası için 
23 Mesih kilisenin başı olduğu bile, karısı başkanı: ve o bedenin kurtarıcısı olduğunu. 24 Bu 
nedenle kilise Mesih'e tabi olarak, yani eşleri her şeyi kendi kocalarına olsun. 25 kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip, ve bunun için kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı seviyorum; O takdis ve kelime su yıkama ile temizlemek olabilir Yani 26, 27 kendisi için görkemli bir kilise değil, sahip nokta, ya da kırışık ya da böyle bir şey sunmak olabilir O; ama kutsal ve kusursuz olması gerektiğini söyledi. 28 Yani erkekler kendi bedenleri gibi karılarını sevmelidir. Karısını seven kendini sever. Hiçbir adam için 29 zamankinden henüz kendi bedeninden nefret etmemiştir; ama besler ve onu cherishes, hatta Rab olarak kilise: 30 biz onun eti, vücudunun üyeleri için, ve onun kemiklerinin. Bu neden için 3 1 adam annesini babasını terk eder ve eşi katıldı olacaktır, ve ikisi 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tek beden olacak. 32 Bu büyük bir sır: ama ben Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. 

33 Yine de bu yüzden bile kendisi gibi eşi aşk Özellikle sizin her birini edelim; ve karısı kocasını 

sakının görüyoruz. (Efesliler 5: 17-33 KJV) 

IPhilippi'de Müminler bir zihin ile tek ruh hızlı durmak öğütlenen edildi Müjde'nin inanç için birlikte çalışma. 

25 Ve bu güven sahip, ben uymak ve ilerletmek ve inanç sevinç için hepinize devam edecektir 
biliyorum; 26 senin sevinç benim size tekrar gelerek bana İsa Mesih'e daha bol olabilir bu. 
27 Sadece İsa'nın müjdesi olur gibi konuşma olsun: Ben gelip seni görmek, ya da başka 
devamsızlık olsun, ben bir zihin inanç için birlikte çaba ile, tek bir ruh hızlı stand, senin işlerini duyabilirsiniz ki Müjde; 28 Ve düşmanları tarafından dehşete hiçbir şey: onlara azabının belirgin bir belirteç olduğunu, ancak kurtuluş size ve Tanrı'ın o. (Filipililer 1: 25-28 KJV) 

1 İsa bu nedenle herhangi bir teselli, orada varsa eğer sevgi herhangi bir konfor, eğer Ruhun 
herhangi arkadaşlık, eğer bir anlaşmanın olması, aynı sevgi olan, fikirli gibi herhangi bağırsakları ve merhamet eden, benim sevinç 2 tatmin size, bir zihin. 3 şey fitne ve boşuna zafer ile yapılabilir edelim; ama aklın alçaklığına kendileri dışındaki her saygısı daha iyi olsun. 4 değil kendi şeyler her adam, ama başkalarının şeyler de her adam bak. 6 Kim, Tanrı'ın şeklinde olmak, soygun Tanrı ile eşit olmasını değil düşündüm: 7 Ama hiçbir itibar kendini yapılmış ve ona şeklini aldı da Mesih İsa'ya hangi bu zihin, sizde olsun 5 bir hizmetçi, ve erkeklerde benzerlik yapıldı: haç hatta ölüme 8 Ve bir adam olarak moda bulunan varlık, kendini alçalttı, ve ölüme itaat oldu. 9 Bu nedenle Tanrı da çok onu yüce ve ona her adın üstünde olan bir isim vermiş: 
10 İsa adına her diz, boyun gerektiğini bu toprak altında gökte şeyler, ve şeyler yeryüzünde, ve 
şeyler; 1 1 Ve her dil İsa Mesih, Baba Tanrı 'nın yüceltilmesi için, Rab olduğunu açıkça söylesin. 
(Filipililer 2: 1-11 KJV) 

14 Ve mükemmeliyettedir bağı olan sadaka, koymak tüm bu şeyler üzerinde. Eğer bir vücutta 
denir ayrıca, 15 Ve kalplerinde Tanrı yönetiminin barış olsun; ve şükretmek. 16 Mesih'in sözü bütün bilgelik zenginliğiyle içinizde yaşasın edelim; öğretim ve Rabbine kalplerinizde zarafet ile şarkı, sala ve ilahiler ve ruhsal ezgiler birbirlerini admonishing. (Koloseliler 3: 14-16 KJV) 

9 Ama biz zafer ve onur taçlandırılmış ölüm acı için melekler biraz daha düşük yapıldı İsa, 
bakınız; Tanrı'ın lütfuyla o her insan için ölümü tadacaktır gerektiğini söyledi. Bunun için 

10 kimin için her şey vardır, ve kimler tarafından her şey acıların yoluyla kurtuluş kaptanı 
mükemmel hale getirmek için, zafer için birçok oğulları getirerek vardır, onu oldu. 1 1 için hem o kutsal olan sanctifies ve bir bütün olduğunu: kendisi için o Kardeşler, ben övgü şarkı olacak 

12 kilisenin ortasında, benim kardeşleri adınızı ilan edecek, söyleyen onları aramak için 
çekinmez neden sana. 13 Ve yine, ben ona tevekkül edecek. Ve yine, Hani ben ve Tanrı'nın bana verdiği çocuklar. 14 Bu çocuklar etten ve kandan oldukları gibi, o da kendini aynı şekilde aynı yer aldı; O ölümü ile o, yani şeytan ölüm gücüne sahip olduğunu onu yok olabilir; 15 Ve onlara teslim ölüm korkusu ile tüm esaret onların ömür boyu maruz kalmıştır. Çünkü şüphesiz 
16 kendisine meleklerin doğasını değil aldı; ama o ona İbrahim'in tohum aldı. 17 Dolayısıyla her 
şey o ona insanların günahları için uzlaşma yapmak, Tanrı 'a ait şeyleri bir merhametli ve sadık yüksek rahip olabileceğini, onun kardeşlerine gibi yapılacak behooved. Ki kendisi cazip olan yaşadı etti İçin 18, o cazip bunları imdat yapabiliyor. (İbraniler 2: 9-18 KJV) 
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1 Kim İsa Mesih Tanrı'nın doğar inanıyor: ve onu seviyor, her biri o begot bu onun doğmuş olan 
da onu seviyor. 2 Bununla biz Tanrı' yi seviyorum biz, Tanrı' nın çocukları sevdiğini biliyorum, ve onun buyruklarını. Bunun için 3 onun buyruklarını tutmak, Tanrı 'ın aşkı: ve onun buyruklarını ağır değildir. Tanrı'dan doğmuş olan herhangi için 4 dünyayı üstesinden: ve bu, hatta bizim inanç dünyasını üstesinden zafer. 5 Kim dünyayı üstesinden olduğunu, ancak İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğuna inanmaktadır? 6 Bu onun su ve kan, hatta İsa Mesih geldi ki; sadece, fakat su ve kanla su. Ve Ruh gerçektir, çünkü tanıklık Ruh olduğunu. Cennette kayıt ayı üç vardır için 7, Baba, Word ve Kutsal Ruh: ve bu üç biridir. 8 Ve yeryüzünde tanık, Ruh ve su ve kan ayı üç vardır: ve bu üç birinde katılıyorum. 

9 İnsanların tanıklığını alırsanız, Tanrı'ın tanık büyüktür: Bu onun oğlu tanıklık etmiştir Tanrı'ın 
tanık olduğu için. Tanrı'nın Oğlu üzerinde inanıyor 10 Kendisi de tanık vardır: Tanrı ona bir yalancı yaptı değil inanıyor; O değil Tanrı Oğlunun verdiği kaydını inanıyor çünkü. 1 1 Ve bu Tanrı bize sonsuz yaşam verilen, ve bu yaşam O'nun Oğlu olduğunu olduğunu, kaydıdır. Oğlu olan 12 O hayatı vardır; ve Tanrı'nın Oğlu hayatı değil sahip olmadığını. 13 Bunlar Tanrı'nın Oğlu'nun adına iman size yazdım; Bu size sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz ve Tanrı'nın Oğlu'nun adına iman olabilir. (1 Yuhanna 5: 1-13 KJV); Henüz hiçbir krallık almış on krallar vardır size testere 12 Ve on boynuz; ancak bir saat canavar ile krallar gibi güç alır. 
13 Bunlar bir zihne sahip, ve canavarın kendi güç ve kuvvet verecektir. 14 Bunlar Kuzu ile savaş 
yapmak zorundadır, ve Kuzu onları aşmak zorundadır: O Lords Lord ve kralların kralı için: ve onunla birlikte olanlar, çağrılmış, seçilmiş ve sadık edilir. (Vahiy 17: 12-14 KJV) 

Bu, daha sonra, şaşılacak Kutsal Tanrı ile 'Bir' olmak için bir mümin beyan olduğunu; İnanan Tanrı değil henüz İnanan Tanrı ile bir olduğu ifade edilmektedir. Benzer şekilde, İsa Mesih de Tanrı ile 'One' olarak ilan edilir, ancak Mesih Tanrı İsa Mesih Tanrı yapmak ile bir varlık değil devlet. Bu nedenle, İsa Mesih ve Tanrı, Çarmıh üzerinde ölmesi için yeryüzüne yaptığı Biricik Oğlunu gönderdi biri, aynı kişi önermeye cevap Tanrı ve İsa Mesih gibi Kutsal bir kocaman, 'HAYIR', olmak zorunda TEK AMAÇ SADECE-DEĞİL gibi yanlışlıkla erkeklerin gelenekleri tarafından benimsenen 'BİR ÜÇ YILINDA KİŞİLER' VEYA 'ÜÇ TEK KİŞİ' vardır. 

Müminler onlar Mesih'in ve Tanrı'nın ve tersi olduğunu İncil'de anlatılır: Her Believer her Believer ve Mesih'in Tanrı; Henüz bu her mümin Tanrı ya da İsa Mesih'i yapmaz. Kutsal Mesih İsa Tanrı ve Tanrı diyor nerede Aynı şekilde, onlar da aynı kişi olduğunu takip etmez. 

Kutsal İnananlar Tanrı ile One VE İsa Mesih ile biriz Tanrı ve İsa Mesih ile İnananlar var harika bir ilişki bildirir. 

9 Ama eti değil, ama Ruh'un, eğer öyleyse Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşamak var olmak. Şimdi 
herhangi bir adam Mesih'in Ruhu olmayan varsa, o onun hiçbiri. 10 Ve İsa senin içinde olmak durumunda, vücut günah yüzünden öldü; ama Ruh nedeniyle doğruluğun hayat. (Romalılar 8: 9-10 KJV); 29 O hiç kimse onun huzurunda zafer gerekir. 30 Ama onu Mesih bilgelik, doğruluk ve bize yapılan Tanrı'nın İsa, ve kutsallaştırılması ve itfa sen bir: 31 Yani, bu yazılı olarak göre, O övgüler ona Rab zafer izin söyledi. (1 Korintliler 1: 29-31 KJV); 5 (tanrılar pek ve efendileri birçok orada gibi), gökte veya yeryüzünde olsun, tanrıları olarak adlandırılan 6 Ama bize tek 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Tanrı, Baba ama, kime her şey vardır, ve orada ki orada olsa biz ona; ve bir Rab İsa Mesih, kimin biz ona göre her şey vardır, ve. (1 Korintliler 8:5-6 KJV); Ona Tanrı'nın tüm vaatlerine için 20 evet, ve ona Amin, bize Tanrı'nın yüceliği için. 21 Şimdi hangi Mesih sizinle bize kurar, ve bizi meshetti, Tanrı; 22 Ayrıca bize mühürlü ve kalplerimizde Ruh'un ciddi vermiş. 
(2 Korintliler 1: 20-22 KJV) 

5 kendimizi değil vaaz, ancak Mesih İsa'nın Rab için; İsa'nın uğruna ve kendimizi sizin köleniz. 

6 karanlıktan ışık parlayacak komuta Tanrı için, İsa Mesih'in yüzünde parlayan kendi yüceliğini 
bilgisi ışık vermek, bizim yüreklerimizi aydınlattı etti. 7 Ama biz iktidar excellency Tanrı olabilir, toprak kaplarda bu hazineye sahip, ve bizden. (2 Korintliler 4: 5-7 KJV); 18 Ve her şey İsa Mesih tarafından kendisine bizi barıştırdı etti ve bize uzlaşma bakanlığı vermiş Tanrı'nın, vardır; 19 Tanrı değil onlara suçlarını imputing, dünyayı kendine uzlaştırmak, Mesih olduğunu, bilmek için; ve bize uzlaşma kelimesini taahhüt etmiştir. 20 Şimdi o zaman Tanrı bize size yalvarıyorum mi sanki, Mesih'in elçileri şunlardır: size Tanrı'yla barışın, Mesih'in yerine size dua ediyorum. (2 Korintliler 5: 18-20 KJV); 18 Ben Titus istenen ve onunla ben bir kardeşim gönderdi. Titus sizden bir kazanç mı? Aynı ruhla değil yürüdü? Aynı adımlarla değil yürüdü? 

19 Yine, biz size kendimizi mazur sizi düşünüyor? Mesih'in Tanrı'nın önünde konuşuyoruz: ama 
biz edifying için, pahalıya sevgili her şeyi yapmak., Tartışmalar, envyings, wraths, strifes, backbitings, fısıltılarını olması diye: 20 korkarım için, diye, ben geldiğimde, ben olduğu gibi böyle bulmak ve böyle değil olduğu gibi sana bulundu edileceğini olmayacaktır şişkinlikler, tumults: (2 Korintliler 12: 18-20 KJV); Mesih'le birlikte çarmıha gerildim am 20: yine Yaşadığım; Henüz değil ben, Mesih bende yaşıyor: ve ben şimdi beni sevdiğini Tanrı'nın Oğlu, inanç tarafından canlı eti yaşayan hayat, ve benim için kendini verdi. (Galatyalılar 2:20 KJV) 

16 İbrahim ve onun tohumu Şimdi yapılan vaatler vardı. Diyor değil, Ve tohumlara, birçok gibi; 
ama biri olarak, Ve Mesih senin tohum için. 17 Ve bu dört yüz otuz yıl sonra oldu Mesih'e Tanrı'ın hukuku, önce teyit edildi antlaşma, o hiç etkisi söz yapmak gerekir, disannul olamaz o, söylüyorlar. (Galatyalılar 3: 16-17 KJV); 10 Tanrı'nın önce biz onlara yürümek gerektiğini buyurduğu iyi işler için Mesih İsa'ya oluşturulan yaptığı işçilik, olduğun için. (Efesliler 2:10 KJV) 13 Kardeşler, ben kendimi yakalanmıştır değil saymak: ama, arkasında şeyleri unutmadan, ve daha önce olan bu şeyler ortaya ulaşan yapmak bu bir şey, 14 ben işareti doğru basın Mesih İsa'nın Tanrı'nın yüksek arama ödül. (Filipililer 3: 13-14 KJV); 2 değil yeryüzünde şeyler, yukarıdaki şeyler üzerinde sevgi ayarlayın. Senin için 3 ölü, ve hayatınızı Tanrı'ya Mesih ile sakladı edilir. Bizim hayatımız Mesih, görünür olacaktır zaman 4, daha sonra da zafer onunla görünür olacaktır. (Koloseliler 3: 2-4 KJV); 

17 vazgeçmeden dua. 18 her şey şükredin: Bu sizi ilgilendiren Mesih İsa'nın Tanrı'nın iradesidir 
için. 19 değil Ruhu söndürüldü. (1 Selanikliler 5: 17-19 KJV); 12 Rabbimiz İsa Mesih'in adı yüceltti olabilir Yani: 1 1 Bu nedenle de bizim Tanrı bu istek sizi layık saymak ve onun iyilik rızasını ve güç ile inanç çalışmalarını yerine edeceğini, sizin için her zaman dua bizim Tanrı ve Rab İsa Mesih'in lütfü göre ona sen ve sen. (2 Selanikliler 1: 11-12 KJV); 19 Ve biz Tanrı'nın olduğunu biliyorum, ve bütün dünya kötülük yatıyor. 20 Ve biz Tanrı'nın Oğlu gelmiş ve biz doğru olduğunu, onu biliyor olabilir, bize bir anlayış verdiğini biliyoruz ve biz bile onun Oğlu İsa Mesih de, doğrudur ona bulunmaktadır. Bu gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır. (1 Yuhanna 5: 19-20 KJV) 1 Jude, Baba Tanrı tarafından kutsanmış ve İsa Mesih için korunmuş, ve denir onlara James İsa Mesih'in kulu, ve kardeşi. (Jude 1: 1 KJV) 
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İncil İsa Mesih'i görenleri Tanrı Mesih'in iken Baba gördüm (ve İsa Tanrı idi) 

olduğunu bildiren şaşılacak mı? Kutsal biz hayatımızın içine Mesih'i kabul andan itibaren bize Tanrı'yı ve İsa Mesih'i var çünkü, biz de, dünyaya Tanrı ve İsa Mesih'in bir ayna olduğunu söylüyor. Tanrı 'nm bu temsili bize Tanrı (ya da İsa Mesih'i) yapmak ve yok ne yapar İsa Mesih'in Tanrı Mesih Tanrı ya da diğer herhangi bir kimlik erkeklerin geleneği hazırlamak isteyen olun. Biz Tanrı'nm çocukları ve Tanrı'a ve çünkü Tanrı yoluyla elde ne İsa Mesih'in yaşayan Haç Mesih'in kurban ve ölü onun dirilişinden. 



26 Senin için Mesih İsa'ya imanla Tanrı'nın çocuklarıyız. Mesih'in vaftiz edilmiş olarak size 
gibi birçok için 27 İsa koyduk. 28 erkek ne dişi ne var, bağ ne de serbesttir, orada ne Yahudi ne de Yunanlı vardır: Mesih İsa'ya tüm biridir için. Vaadine göre 29 Ve sen Mesih'in olması durumunda, o zaman İbrahim'in tohum ve mirasçılar. (Galatyalılar 3: 26-29 KJV) 

Biz yaşamak için çok ve anlamak Kutsal. Bu Tanrı biliyor olamaz 'doğal adam' hayallerinde kaynaklanan zaman Tanrı-özellikle Dursun hakkında argümanlar tartışırlar için hiçbir zaman var İla şeyler bilir ne adam için Adam, ona olan insanın ruhunu kurtarmak?. Tanrı şeyler hiçbir adam, ama Tanrı'nın Ruhu bilir hatta bu yüzden 12 Şimdi değil, dünyanın ruhu, Tanrı'nın ruhu olan aldık; özgürce Tanrı'nın bize verilen şeyleri biliyor olabilir. 13 Hangi ayrıca şeyler biz değil insanın bilgelik öğretir deyişle, konuşuyoruz, ama Kutsal Hayalet öğretir ki; manevi ruhsal şeyleri karşılaştırarak. 14 Ama doğal adam Tanrı'nın Ruhu olmayan şeyleri alır: onlar da ona aptallık vardır için: ne onlar manevi ayırt çünkü o, bunları bilemez. (1 Korintliler 2: 11-14 KJV) 

Sen ve ben anı kaçırmamak ve Kutsal sayfalarından birbirlerine yüreklendirmek ve bizim canlandırılmış Mesih'e İnanç yerine boşuna dinini yerleştirmek gerekir. Tanrı'nın Sözü üzerine bizim Faith inşa ve Mesih'e Mümin her içinde yaşıyor Mesih'in Işık ileri göstereyim. Bizimki Mesih aracılığıyla zengin bir miras olduğunu ve sonsuzluk her geçen gün yaklaştıkça. 

7.7 BİRBİRİNE VE DÜNYAYA KUTSAL DSÖ TARİN VE İSA 
MESİH HAKKINDA İLK VE SON SÖZ VAR OLAN 



Herkes İncil iki ayrı varlıklar-İKİ ibadet layık beyan çünkü Tanrı ve İsa Mesih arasındaki ilişki hakkında düzenlenen ne olursa olsun varsayımlar yeniden 

düşünmeye ihtiyacı var. 

1 kalp sorunlu değil edelim: Eğer Tanrı'a iman, bana da inanıyorum. [BİZ TANRI İMAN İÇİN 
VE İSA MESİH'E İMAN] Babamın evinde 2 birçok konaklar: bu o kadar olsaydı, ben söyledim olurdu sen. Senin için bir yer hazırlamaya gidiyorum. 3 Ve ben gidip senin için bir yer hazırlamak, ben yine gel, ve kendime sizi alacaksınız; nerede olduğumu, orada da olabilir. 4 Ve ben biliyorum gitmek ve nerede olduğunu biliyor yolu. 5 Thomas nereye, Rab, biz biliyoruz ona 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dedi; ve nasıl bir yol biliyor olabilir?. Hiç kimse Baba'ya gelir, ama bana göre: 6 İsa, ben yol, gerçek ve yaşam Ben'im ona dedi [İSA MESİH TANRI İÇİN TEK YOL IS] 7 Beni bilseydim, sen bilmeliydim. Babam da: Onu biliyorum, ve onu gördük bundan sonra gelen ve [İSA MESİH TANRI BİLİNMESİ GEREKENLER IS BİLİNMESİ GEREKENLER] bize Baba'yı göster, 

8 Philip ona Rab, ve bizi yeterlidir. 

9 İsa ona dedi, ben sizinle zaman çok uzun gittiniz, ve henüz, Philip beni bilinen değil mi? beni 
Baba gördü gördü; ? ve o zaman ki nasıl, bize Baba'yı göster [İNSANLAR İSA MESİH'İ GÖRDÜĞÜNDE ONLAR TANRI GÖRDÜM] ? 10 İçimde Baba ve Baba olduğumu değil inanmak [İSA MESİH TARİN İSE; TARİN İSA MESİH'E OLAN] Ben kendimi değil konuşmak sizinle konuşmak kelimeler: ama bana yaşıyor Baba, o işleri yapar. [ CHRIST'IN'S KELİMELER TANRI-DEĞİL İSA MESİH EDİLEN; TANRI İSA MESİH YAŞIYOR; 
TANRI MESİH YAPAR İŞLER YAPAR] 1 1 İçimde Baba ve Baba olduğumu bana inanın:, ya da başka çok işlerinin uğruna inan bana [İSA MESİH TANRI IN IS; TANRI İSA MESİH'E IS] bana inanıyor O, 

12 Sahiden, sahiden, ben sana diyorum, ben o da yapacağım yapmak işler; ve bu daha büyük 
isler yapması eder; Ben Baba'ya gitmek çünkü. [İSA MESİH TANRI İSA MESİH DAHA BÜYÜK İŞLER YAPACAK BİR MÜMİN NEREYE GİDİYOR ÇÜNKÜ] (33) 

13 Ve ne Peder Oğul yüceltilmiş olabilir ki, ben yapacağım ki, benim adıma sormak zorundadır. 
[İSA MESİH DUA / MÜMİNİN İSTEKLERİ SO TANRI 'YI YÜCELTMEK GİBİ 
CEVAP] size bir şey sormak zorundadır Eğer 14 benim Ben bunu yapacağım, adı. Eğer beni seviyorsan 15, benim buyruklarını. 16 Ve Peder dua edeceğim, ve o sonsuza dek sizinle uymak olabilir, size başka bir Yorgan verecektir; [İSA MESİH MÜMİNİN MÜMİN SONSUZA İLE KALACAK BİR YORGAN VERMEK İÇİN TANRI DUA] Gerçeğin 17 bile Ruh; onu görür değil, ne onu bilir, çünkü dünya, kime alamıyor: ama onu biliyorum; için seninle yaşıyor, ve sizin olacaktır. [YORGAN / GERÇEĞİN RUHU İLE VE MÜMİN YAŞIYOR; MÜMİN 
DİNSİZ ALMAK VEYA GÖREMİYORSANIZ GERÇEĞİN YORGAN / RUHU 
BİLİYOR OLACAK] 

18 Sana kasvetli terk etmeyeceğim: Ben size gelecektir. 19 Yine bir süre, dünya artık beni görür; 
ama beni görmek: Yaşadığım çünkü, sen de yaşamak zorundadır. . O gün 20 sen benim Baba olduğumu biliyorum, ve sen bana, ve size ben edecektir [İSA MESİH TANRI IN IS; MÜMİN İSA MESİH İÇİNDE OLDUĞU; İSA MESİH MÜMİNİN İÇİNDE OLDUĞU] benim emirlerini olan 21 He, ve onları tutar, o bu beni seviyor olduğunu: ve o bana Babamın sevilen edilecektir seviyor ki, ben onu seveceğim, ve ona kendimi tezahür edecektir. [MÜMİNLER TANRI VE İSA MESİH TARAFINDAN SEVİLİYORSUNUZ; MÜMİNLER GÖRMEK 
VE BU HAYATTA ONLARA TECELLİ İSA MESİH'İN BİLMEK OLACAK] 22 Yahuda ona dedi, değil Iscariot, Rab, nasıl bize kendin tezahür değil, dünyaya olmasıdır? 23 İsa yanıtladı ve bir adam beni seviyorsan, o sözünü tutacağım, ona şöyle dedi: Babam ve onu seveceğim, ve biz ona gelip, onunla birlikte yaşarız yapacak. 24 Beni değil, benim sözler tutar seviyor O: ve duymak kelime benim değil, ama Baba beni gönderdi hangi. [İSA MESİH KENDİ-ONLAR TANRI DAN OLAN DEĞİL OLAN KONUŞTU KELİMELER] 25 Bunlar ben konuştum 
Size, sizinle henüz mevcut olan. 26 Ama Kutsal Ruh, olan Yorgan, [ KUTSAL RUH = KUTSAL HAYALET] Baba benim ismimle gönderecektir, o size her şeyi öğretecek, ve anmak için her şeyi getirmek, herhangi sana söyledi edecektir. (34 ) [YORGAN / KUTSAL HAYALET İSA MESİH İSTEĞİ AT TANRI TARAFINDAN GÖNDERİLEN IS; 
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YORGAN İSA MESİH NE SÖYLEDİ MÜMİNLER ÖĞRETME VE HATIRLATMA 
OLACAK] dünya verir gibi, sana vermek: Seninle ayrılmak 27 Barış, sana vermek benim barış. 
Kalp sorunlu değil edelim, ne de korkuyor olsun. Sana söylediğim nasıl duydunuz 28, ben gitmek ve size tekrar gelmek. Eğer beni sevseydin, sen dedim, çünkü ben Baba' ya gitmek, sevinirler istiyorum: Babam benden daha fazla olduğu için [İSA MESİH TANRI İÇİN DEVAM; TANRI İSA MESİH DAHA BÜYÜK OLDUĞU] 29 Ve o geçmek gelmek zaman, inanıyorum olabilir, o, geçmek gelmeden önce şimdi ben sana söyledim. Seninle çok konuşmak olmaz 30 Ahiret: Bu dünya prens geliyor, ve bana bir şey vardır. 31 Ama dünyanın, Baba'yı sevdiğimi bilsin ki; ve Baba verdi bana öyle olsa bile yapmam, buyruğa. [İSA MESİH TANRI DAN EMRİ ALINAN; İSA MESİH İTAAT VE DID TANRI'NIN İRADESİNİ] ... 
(Yuhanna 14: 1-31 KJV) 

Tanri İsa daha büyüktür; İsa Mesih Kendisi beyan nedir! Bu nedenle, İsa Mesih Tanrı ve İsa Mesih Tanrı olduğunu eşit herhangi bir iddia, gerçekten erkeklerin geleneklerin Kutsal-DEĞİL tarafından test edilmesi gerekmektedir. 
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"Ve şimdi sana ben gelmek; ve bu şeyler onlar benim sevinç kendilerine yerine olabileceğini, dünyada konuşuyoruz. Ben onlara senin kelime verdik; onlar dünyanın değil çünkü ve dünya Ben dünyanın değilim bile, onları nefret etti. 
Ben dünyanın onları almalı değil dua, ama kötülük onları tutmak gerektiğini söyledi. Onlar dünyanın değilim bile, dünyanın değildir. Senin gerçeğin onları takdis: kelime gerçektir. Eğer beni dünyaya gönderdiğiniz adres gibi, hatta bu yüzden ben de onları dünyaya gönderdi var. Ve onların iyiliği için ben de gerçeği ile kutsanmış olabilir ki, kendimi takdis. Ne dua Ben bu yalnız için, ama onların sözüyle bana iman eder ki, aynı zamanda onlar için; Hepsi biri olabilir ki; Eğer, Baba gibi, onlar da bizde bir olabilir, senin bana olan ve: Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsinler diye. Ve bana verdiğin yüceliği onlara verdik; onlar biz biriz bile, biri olabilir: Onlar birinde mükemmel yapılabilir ki, bana seni ben onları, ve; ve dünya beni gönderdiğiniz adres, ve beni sevmiş olduğum gibi, onları sevdi olduğunu biliyor olabilir. Baba, ben de, sen bana verdiğin kime, benimle ben nerede olacak; onlar beni verdik benim zafer, Hani olabilir: Eğer dünyanın kuruluşundan önce beni sevdiğini için. Ey salih Baba, dünya seni bilinen değil: ama seni tanıyoruz ve bu beni gönderdiğiniz adres olduğu bilinen. Ve ben onlara adınızı ilan etti, ve bunu ilan edecek: o onlara beni onlara olabilir sevilen ve ben hangi aşk." 

İsa Mesih, Kralların Kralı ve Lordlarm Lordu 

(Yuhanna 17: 13-26 KJV) 
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Bütün ifadeler 'Kimin Yapilacaktir?' Tanrı verilirse üzerine Tanrı 'nın Kelimeler kaydedilen kutsal adamlara ne konuştu kullanmak için İncil (KJV) alınan ayetler dayanmaktadır. Tanrı her Believer adına şefaat yapan Sağ Tanrı 'nın Tahtı şu anda O'nun Biricik Oğlu İsa Mesih, seviyor devlet çok ayet vardır. Kutsal Birçok ayet Tanrı'nın Gethsemane Bahçesi ve O'nun dünyevi yürüyüş boyunca Kendi yerine Tanrı'nın irade itaat İsa Mesih ile olan yakınlık ve tek bir amaca ilan. Orada birçok öğretileri ve Tanrı, İsa Mesih'in ve Kutsal Kitap hakkında insanlar tarafından öğretilen doktrinler, ve sen ve ben Tanrı'nın Sözü yerine erkeklerin geleneklerine her iddiayı ve inancı test etmek gerekir. Orada bu Kitapta gündeme konularda erkeklerin pek çok argüman vardır ama hiçbiri o zaman değerlidir ve verilen tartışılan doğrudan alıntı veya edildi 'Kimin Yapilacaktir? ' Tanrı tek veya kaydedilen değil sevmiyorum olanlar olacak olanlar için yazılmış mı Kelime. 

Zaman-to-zaman ben minber veya cemaat üyelerinden şey öğrenebilirsiniz görmek için kiliseleri ziyaret etmek ister gelen cehalet ve bugün dünyada yaygın yanlış öğretim yoluyla İnanç eksikliği rağmen. Bazen, ben bulmak ne memnun değilim; sık sık değilim. Kutsal çekişmeli argümanlar ve kendilerine aykırı ve bu yüzden acemi İnananlar Tanrı 'ı seviyorum ve baştan henüz likeminded müminlere ile dostluk aramak önerilir edenlere önlemek için İsa Mesih'in inanç yeni olanlar için ihtiyacı konusunda açık Erkeklerin doktrinleri. Onların aşık olgun ve Tanrı ve düşünce objektiflik için onların sevgi muhafaza edebiliyoruz Tanrı ve İsa Mesih, yürümek isteyenler için, seviyorum ve kilise ve katedraller-özellikle de isen olanlara tanık için teşvik Açık ibadet Tanrı istiyor: ruhu ve gerçeği bu. Aksi takdirde, İncil açıkça Tanrı ve İsa Mesih, uzun her kişi ile acı ederken, ilk ve ikinci öğüt sonra bir kişiyi reddetmek için vardır, belirtiyor. 

9 Ama kanun hakkında aptalca sorular ve soy ve kavgaları ve strivings önlemek; onlar karsız ve 
boşuna vardır. 10 birinci ve ikinci öğüt sonra kâfir olan bir adam reddetmek; 1 1 Böyle bir o altüst olduğunu bilerek, ve günahlar, kendini mahkum ediliyor. (Titus 3: 9-11 KJV); Herhangi bir adam, ya da manevi bir peygamber olmak için kendini düşünüyorsanız 37, onu sana yazmak şeyler Rabbinin emir olduğunu kabul edelim. 38 Ama herhangi bir adam cahil olması halinde, onu cahil olsun. (1 Korintliler 14: 37-38 KJV) 

Zaman çok kısa ve Tanrı Sözü çok değerli olduğunu tartışır. Tanrı sizi söyler sürece kalmak ve şiddetle henüz İyi Haberler duymuş olabilir başka birini bulmak önerilir kişinin kalbine konuşmak için. alanlar dolu ama çok az işçi vardır; Henüz pek çok kişi Ruh ve Gerçek Tanrı' a ibadet fırsatı verilecek olan, en O'na bizden önce gitti Bir, Rabbimiz İsa Mesih'e güvenen olduğu için bizim hayatımızı yaşayalım. 
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YAZAR HAKKINDA 



Mark erken yaşta Tanrı 'ın haberdar oldu ve o kadar geri hatırlıyorum gibi hayatının içine îsa Mesih'i kabul etti. Şiddetli işlevsiz aile geçmişi geliyor o ölümden Tanrı 'nın kurtuluş ve hayatının korunması tanık ve aile içi şiddet mağdurları ile sempati duyabilir. 

Okulda bir Hıristiyan öğretmen tarafından etkilenmiş ve yerel Hıristiyan kilisesine gidiyor sonra, Mark Kutsal dua ve okumayı öğrendim; Tanrı 'nın varlığını algılama ve îsa Mesih'in çalışmaları ile mevcut ibadet mutlu mesut. İkinci gençler için yaptığı orta sırasında Hristiyan ev Hıristiyan evden yaşamak, o kilise mezhepler arasındaki farklılıkları öğrendi ama hala gördüm ve onu seviyorum ve barınak temin edenlerin kalplerine ve hayatları için müteşekkir oldu. 

Avustralya Kraliyet Donanması, Mark başlatılan ve bir güdümlü füze destroyeri Teknede küçük bir Hıristiyan dostluk açtı ve Temel Eğitim başlamıştı zulmü yaşamaya devam etti. Ne olursa olsun düşmanlık, bu dünyadaki bütün müminler deneyim, Mark sadık kaldı ve o Hint ve Güney Pasifik Okyanusunun yaptığı deniz dağıtımları sırasında gitti çeşitli limanlarında tanık. 

Bir hafta Donanması onun taburcu olduktan sonra, Mark o hangi Tanrı onu aramıştı için gerekli ve hizmet hayatına temel gördüm liderlik ve misyoner eğitimine başlamak için ABD'ye gitti. 
Michigan, Kansas, ve Florida'da misyoner ve ev kilise sosyal yardım sonra, Mark geri Avustralya'da ve sonunda onun tanığı devam Sydney Üniversitesi ve o Yüksek Mahkemesi'nin avukatlık dört üniversite derece ve kabul kazandı hangi Avustralya Ulusal Üniversitesi katıldı Avustralya. Bir avukat olarak-at-Law ve avukat olarak, Mark Tanrı, O'nun Baba ve O'nun Rab ve Kurtarıcı İsa Mesih ile dostluk zevk devam kamu ve özel sektörde çalıştı. 

Bugün, onun ailesi ile müteşekkir ve mübarek kalır ve Birlikte Gathering için sabırsızlanıyor / Kendinden Geçme olay beyan 1 Selanikliler 4:13-5:11 ve 1 Korintliler 15: 51-57 her inançlı Umut ise (KJV) İsa Mesih. 

https://WWW.LINKEDIN.COM/IN/MARKGRANTDAVIS 
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ŞİMDİ UMUT TANRı 

KUTSAL KUH'UN 
GÜCÜYLE, UMUTLA 

BOL OLABİLİR, 
İNANAN BÜTÜN NEşE 
VE HUZUR İLE 
DOLDURMAK. 

(ROMALıLAR 15:18 K.lV) 
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DİPNOTLAR 

(1) Burada bilgiler ve yorumlar okuyucu kendi İncil'de bakmak için teşvik edilir önemli Kutsal ayetleri içerebilir. 

(2) G öklerdeki Babamın isteğini yapacağım Kim için 50, aynı kardeşim ve kız kardeşi, ve annesi. (Matta 12:50 KJV); bunun için 10 kimin için her şey vardır, ve kimler tarafından her şey acıların yoluyla kurtuluş kaptanı mükemmel hale getirmek için, zafer için birçok oğulları getirerek vardır, onu oldu. 1 1 için hem o kutsal olan sanctifies ve bir bütün olduğunu: kendisi için o Kardeşler, ben övgü şarkı olacak 12 kilisenin ortasında, benim kardeşleri adınızı ilan edecek, söyleyen onları aramak için çekinmez neden sana. 13 Ve yine, ben ona tevekkül edecek. 
Ve yine, Hani ben ve Tanrı'nın bana verdiği çocuklar. (İbraniler 2: 10-13 KJV) 

(3) insanlara değil, sık sık masal tasvir bebekler ya da kadın tarafından görülen zaman Kutsal Tanrı'nın Melekler erkek gibi görünmek: 1 Ve iki melek hatta Sodom için geldi; ve Lot Sodom kapısı oturdu: ve Lot onları onları karşılamak için kalktı görme; ve onun yere doğru yüzü ... 5 Ve onlar kendini eğdi [KOTU ADAMLAR] Lot çağırdı ve ona dedi adamlar nerede, [ONLAR MELEKLER BİLMİYORDUM] Bu gece sana geldi? Onları bilsin ki, onları bize getirmek [CİNSEL]. (Tekvin 19: 1,5 KJV); 1 1 Ve orada Rabbin bir meleği geldi, ve Abiezrite Joash için pertained Ofra oldu bir meşe altında oturdu: ve oğlu Gideon Midyanlılardan ... 22 Ve ne zaman Gideon onu gizlemek için, masarasından göre buğday harman O Rabbin bir meleği olduğunu anlayınca, Gideon Ey Rab Tanrı, Eyvah, dedi! Ben gördük çünkü Lord yüz bir melek yüz. 
(Hakimler 6: 1 1, 22 KJV); 2 Ve onlar taş uzağa mezara yuvarlanmış buldular. 3 Ve onlar girdi, değil Rab İsa'nın cesedini buldular. (Luka 24: 2-4 KJV) 4 Ve onlar bu konuda çok çapraşık olduğu gibi iki erkek giysileri parlayan onlar tarafından durdu, Hani, geçmek geldi; O bunları söyledikten onlar beheld ise 9 Ve, o kadar alındı; ve bir bulut onların önünden onu aldı. 10 Ve o gitti Hani, iki adam beyaz giyim onlar tarafından durdu gibi onlar cennete doğru kararlılıkla baktı ise; Celile 1 1 da söz konusu, Siz erkekler, neden göğe bakan standı? Eğer cennete gitmek onu gördüğümüz gibi göğe sizden alınır, bu aynı İsa, yani bir şekilde geri gelecektir. (Elçilerin İsleri 1: 9-11 KJV) 

(4) Bazı müminler de yeryüzünde kutsanmış olacak ve Mesih'in görünmesini sonra TÜM İnananlar mübarek olacaktır. Ancak, tüm elçiler, peygamberler çoğu, ve Kutsal diğer birçok inananlar sonsuzlukta İsa Mesih aracılığıyla, Tanrı'nın ödül hayatları boyunca bu tür nimetleri almak ama için inanılan ve beklenen olmadı. 

(5) 8 ayık olun, uyanık olun; kükreyen bir aslan gibi düşmanı şeytan, hakkında yürür, çünkü o yutacak birini arayarak: [ŞEYTAN ADIM KADAR VE AŞAĞI TOPRAK VE İMHA 
İNSANLARIN HİLE ARAMA] aynı rahatsızlıkları olduğunu bilerek, niyetle sadık karşı 9 
Dünyada olduğunuzu kardeşlerine gerçekleştirilebilir. 10 Ama bir süre uğramış bundan sonra Mesih İsa onun sonsuz zafer için bizi çağırdı, tüm lütuf Tanrı,, güçlendirmek, kurmak, mükemmel yapmak size yerleşmek. [SONSUZ YAŞAMA DENİR HERKESE ZAFER, 
KUVVET DÖNÜŞÜR, VE SONSUZLUK ONUN ZAFER HANGİ ACI TANRI 
NEDENİYLE ŞEYTANIN BU DÜNYADA YAŞAYACAKTIR] (1 Petrus 5: 8-10 KJV) 
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(6) İsa Mesih her şeyi Tanrı'nın O'na yapmak istedim kimin yaptığını başarılı ne bu yıkım ve kayıp Kontrast; îsa Mesih herkes, herkes hasta yapılan, ya da herhangi bir ağrı veya herhangi bir kişiye acı neden öldürüldü (veya vurmak) asla 7 tekrar Sahiden, sahiden, ben koyunların kapı duyuyorum, sana söylemek Sonra onlara İsa dedi. 8 Hiç benden önce geldi hepsi hırsız ve soyguncular vardır: ama koyunlar onları dinlemedi. 9 Kapıyı duyuyorum: Herhangi bir adam girerseniz bana göre, o kaydedilmiş olacaktır, ve içeri ve dışarı çıkmak ve otlak bulmak zorundadır. 10 hırsız değil geliyor, ama çalmak ve öldürmek ve yok etmek için: Ben onlar hayatı olabileceğini gelir, ve daha bol yaşama sahip olabilir ediyorum. [HIRSIZ-DEĞİL TANRI-TOP ÇALMA, ÖLDÜRÜR VE İMHA; HIRSIZ NE YAPAR AYKIRI, İSA MESİH BİR KİŞİ 
HAYATINI VAR VE DAHA BOL OLABİLECEĞİNİ GELDİ] İyi çoban koyunları uğruna canını verir: 11 Ben iyi çobanım. (Yuhanna 10: 7-11 KJV) 

Tanrı ve İsa Mesih insanların hasta olsun ya da ölmek neden olmaz; Bunun yerine, onlar, iyileşmek teslim ve kaydedin. İş Eski Ahit İbranice ama Yeni Ahit Tanrı'nın, Şeytan ve onun düşmanı ile uğraşmak olduğunu görmek için, tüm manevi ufuklar açılır 'KÖTÜ ŞEYLER İYİ İNSANLAR İÇİN NE NEDEN' melekler-çok gibi içine kısa bir fikir verir Temple perde Mesih'in çarmıha gerilme açık parçalanmış. Şimdi gözler Tanrı'nın öldürür ve insanlar hasta ediyor herhangi bir varsayıma çok farklı olan bu tür ağrı ve işkence arkasında kim olduğunu görebilirsiniz; Sadece Mesih'in yeryüzünde Bakanlığı ve ne kutsal ruh Vahiy Kitabı İncil den ortaya Tanrı Çocuklara bunları yapmak ama ücretsiz iradeli bireyler (ve ulusların) ve itaatsizliğe yanıt vermek Şeytan ve yargıyı izin vermez beyan kısaca ele 'Kimin Yapilacaktir?'. 

(7) Şeytan Tanrı önceden kurmuş korumaları ÇIKARILDI ve Eyüp 1:10 (KJV) belirtildiği nedeniyle tüm Eyüp 'ün ailesi, hizmetçileri ve zenginlik saldırmak için izin verildi) İbranice, 'İzni Deyim'; Tanrı İş saldırı vermedi ya da etrafında bu onun- Kutsal açıkça bu acıyı devletler ve Şeytan neden oldu acı. 

(8) Bu ayet hayatında iyi ve kötü hem de Tanrı 'dan gelen demiyor; iyi Tanrı ve insanlar da-hayat bu kötü Tanrı'dan gelen devlet değil kötülük alacaksınız geldiğini söylüyor. Bunun yerine, iyi ve kötü dünyada ve Tanrı ve Şeytan bireylerin yaşamlarında aktif. 

(9) 7 Ve Rab İş bu sözleri söyledikten sonra, Rab Temanite, My gazabı size karşı tutuşturulmuş, ve iki arkadaş karşı olan Eliphaz dedi ki, öyle oldu: Bana bir şey söz değil için Kulum İş olduğu gibi bu, doğru. 8 Bu nedenle şimdi size yedi boğayla yedi koç alıp kulum Eyüp gidin ve kendinize bir yakmalık sunu için sunuyoruz; ve kulum İş sizin için dua eder: Onun için ben kabul edecek: Ben senin çılgınlık sonra sizinle uğraşmak diye, ki benden kulum Eyüp gibi, doğru şeyi konuşmadık. 9 Böylece Eliphaz Temanite ve Bildad Shuhite ve Zophar Naamathite gitti ve Rab onları buyurduğu gibi göre yaptım: Rab da kabul İşi. (İş 42: 7-9 KJV) 

(10) 32 Ve rüyası iki kez Firavun' a katına olduğunu; şey Tanrı tarafından kurulan, Tanrı kısa bir süre geçmesine getirecek çünkü öyle. (Tekvin 41:32 KJV) 

(11) 13 Bunların hepsi, inanç öldü sözleri aldıktan değil, ancak uzaktan kapalı onları gördükten ve onları ikna edildi ve onları kucakladı ve onlar yeryüzünde yabancı ve hacı olduklarını itiraf etti. (İbraniler 11:13 KJV) 
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(12) terimi, 'diken' de müminlere bir sorun olacağını insanlar için Eski Ahit'te kullanılan 

51 Eğer Kenan arazi içine Ürdün üzerinden iletildiğinde, İsrail çocuklara konuşun ve onlara de 
ki; 52 Sonra sizden önce gelen arazi tüm sakinleri dışarı götürmek ve tüm fotoğraflarını yok, ve tüm bunların erimiş görüntüleri yok, ve oldukça tüm yüksek yerlerde aşağı koparmak zorundadır: [MÜMİNLER BU İNSANLAR ÇIKARIP BU ŞEYLER MAHVETMEK 
OLDUĞUNU KARA BİR ETKİSİ OLDU DİNSİZ] 53 Ve ülkede yaşayanları kaldırmak ve orada yaşamak zorundadır: sizden önce gelen arazi sakinleri dışarı götürmek olmaz eğer sana araziyi verdik için ... 55 ona sahip olmak için Ama; o zaman yanlarında, sen izin olanlar onlardan kalması olacaktır gözlerindeki azabı ve dikenler geçmek için gelecektir, ve yaşamak burada yeryüzünde sizi kızdırmak eder. [BU İNSANLAR AZABI VE DİKENLER İNANANLARI OLMAK İSTİYORUM EĞER ONLAR KARA KALDIRILMADI] (Sayılar 33: 51-53,55 
KJV) 

(13) Pavlus iman yakalamak ve öldürmek için Paul yolculuklarda biri sırasında İsa'nın müdahale kör olmasına rağmen Ananias Elçilerin onun için dua zaman), onun körlük iyileşti: 8 Saul yerden çıktı; gözleri açıldı ne zaman ve o hiçbir adam gördüm: ama onlar elle götürdü, ve Şam ... onu getirdi 17 Ve Ananias yoluna gitti, eve girdi; ve ona ellerini koyarak sen geldiğin gibi bir şekilde size çıktı Kardeş Saul, Rab, hatta İsa, görme alabilirsiniz ki, bana gönderdi, ve Kutsal Ruh ile dolu, dedi. Bu ölçekler olduğu gibi 18 Ve orada hemen gözlerinden düştü: ve o derhal gözden aldı ve ortaya çıkan, ve vaftiz edildi: (Elçilerin 9:8, 17-18 KJV) sonra bahsedilecek Paul göz veya gözlerde sakatlığını Şeytan değil, Mesih'in Messenger bir sonucu oldu. 

(14) 37 herhangi bir adam kendini düşünüyorsanız, veya manevi, bir peygamber olması onu sana yazmak şeyler Rabbinin emir olduğunu kabul izin. 38 Ama herhangi bir adam cahil olması halinde, onu cahil olsun. (1 Korintliler 14: 37-38 KJV); 16 Bununla birlikte, biz zaten elde var nerede, bize aynı şeyi akla izin bize aynı kural ile geçelim. 17 Kardeşler, birlikte benim takipçileri, ve bir örnek bize sahip şekilde yürümek onları işaretlemek. 1 8 (Ben sık sık söyledim, ve şimdi onlar Mesih'in haç düşmanı olduğu, hatta ağlayarak söyle kime birçok yürüyüş için: Kimin sonu 19 yıkım olan Tanrı onların göbek ve kimin zafer olduğunu, bir kendi dünyevi şeyleri akla utanç,) (Filipililer 3: 16-19 KJV); 8 Ne biz boşa herhangi bir insanın ekmek yemek yoktu; ama biz sizin herhangi ücretli olmayabilir, emek ve travail gece ve gündüz ile dövme: Biz iktidarı değil, ama size kendimizi bir örnek yapmak 9 değil çünkü bizi takip etmek. 

(2 Selanikliler 3: 8-9 (KJV) " 

(15) Joseph Genesis 41:40 (KJV) kıtlık yedi yıl önce bol yedi yıl başlayan Firavun altında olduğu gibi çok. 

(16) 1 Ve Tanrı'nın tahtı dışında ve Kuzu'nun devam, bana kristal gibi berrak yaşam suyu saf nehir gösterdi ... 3 Ve artık lanet orada olacaktır: Tanrı'nın ve Kuzu'nun tahtı içinde olacaktır; ve kulları Ona edecektir: (Vahiy 22: 1, 3 KJV) 

(17) 1 1 Ben çocukken, ben, ben bir çocuk olarak anlaşılan, bir çocuk olarak konuştu Ben bir çocuk olarak düşündüm: ama adam olunca, ben çocukça şeyler uzağa koymak. 12 şimdi biz karanlık bir cam, görüyorum; ama sonra yüz yüze: şimdi kısmen biliyorum; ama sonra ben de tanıdığım am bile bileceksiniz. (1 Korintliler 13: 11-12 KJV) 4 Ve onun yüzünü görmek zorundadır; ve onun adını alınlarında olacaktır. (Vahiy 22: 4 KJV) 
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(18) 'Onun' Taht-Tanrı ya da İsa Mesih'in Tahtın için yetiştirildim? Yeni Cennet ve Dünya oluşturulan ve Vahiy 21 İsa Mesih'e belirtilen önce Tanrı'nın Sağ El yer almaktadır. Yeni Cennet ve Dünya 'Tanrı'nın tahtı ve Kuzu'nun' oluşturulan ilk kez söz ve New Kudüs'te bulunan sonra. (Vahiy 22: 1, 3 KJV) 

(19) 5 için orada bir Tanrı, ve bir arabulucu arasında Tanrı ve erkekler, adam Mesih İsa, 6 verdi kendine bir fidye için tüm olmayı ifade de bağlı, süre (1 Timothy 2: 5 KJV) 

(20) Tanrı her insanı ama seni ödüllendirmek istiyor ve ben ilk Tanrı'nın Word ve Çağrı'yı üzerine hareket etmek gerekir. 

(21) 'Görünen' olan İsa Mesih'i kendinden geçmiş müminlere ile yeryüzünde Bulutların üzerinde:) İsa Mesih'in ortaya çıkışı, her olay olur, farklı şeyler olarak İsa Mesih'in Dönüşü aynı değildir dikkat etmek önemlidir Yedi yıllık bir süre için; 'Dönüş' O'nun melekleri kötü kaldırılması ve bin yıldır O'nun Hükümeti oluşturacak müminlere ile dünya üzerinde O'nun kural kurulması ile yeryüzünde İsa Mesih'tir. 

(22) Cennet, meleksi varlıklar gibi, sadece normal bir insan gözü tarafından görülemez (çok sesler insanları duyabiliyorum köpekler duyamıyorum ya da renkler balık görebilirsiniz ama insanlar olamaz gibi). Ancak, sadece onları melekler ve cennet güçler var olmadığı anlamına gelmez göremiyorum çünkü; Tanrı ve İsa Mesih boyunca onların yüzüne önünde ne olmuştur SEE bir kişinin gözleri AÇIK birçok hesap not. 'Manevi' bölge, bu nedenle, yanında mevcut olan şeyleri ve varlıkları söyleyerek ve insan başka bir yolu olabilir ama hangi Tanrı, İsa Mesih, bir melek veya Believer sürece çıplak insan gözü tarafından görülemez 'açılır' seyirci gözü. Bu gelişmiş konu yazar tarafından yaklaşan bir kitapta daha ele almaktadır. 

(23) O'na olmak Mesih İnananları kesik kesik nerede Onun bulutların içine kadar gözükmek ile karşılaştırın 17 canlı ve bulutlar onlarla birlikte yakalanmış olacaktır kalır biz havada Rabbi karşılamak için Ardından: ve bu yüzden biz hiç Rab ile olacaktır. (1 Selanikliler 4:17 KJV) 

(24) Tanrı Mesih gökten inen bir güvercin burcunda Tanri'tan Ruhu aldığını Vaftizci Yahya gösterdi. İsa Mesih göğe yükseldiğine ve kutsal ruh Pentekost'ta yeryüzüne gönderildikten sonra Benzer şekilde, Kutsal bir kişinin kutsal ruhun vaftiz aldığında bu da Elçilerin İşleri kitabında ve boyunca işaretiyle anlamına olduğunu kaydeder 1 Korintliler 12 için 14 KJV. 

(25) Tanrı Ruh O'na ibadet insanları istiyor ve Hakikat bu sözleriyle üzerinde yetkiye sahip O'nun Sözünü ve kelimeleri kabul O'nu memnun etmek isteyenlerin tüm behooves Çünkü erkekler bile böyle bir bildirim dini inançlardan gelen bir kişi uzaklaştırır eğer. 

(26) 15 bizim infirmities duygusu ile dokundu olamaz değil yüksek rahip var için; ancak henüz günah olmadan, biz gibi gibi cazip tüm noktalarda oldu. (İbraniler 4:15 KJV) 

(27) 29 Ve bana gönderdi benimle: Baba beni yalnız bırakmadı; ben onu memnun hep böyle şeyler yapmak. (Yuhanna 8:29 KJV) 
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(28) İlginç kutsal ruh Şavuot 2 Elçilerin üzerinde inananları doldurmak için gökten soyundan olduğu: bir 'acele güçlü rüzgar' ve sesi ile 2 KJV 22 Ve o bu sözü ne zaman, o nefes [NEFES] onlara, ve onlara dedi, Kutsal Ruh alın (Yuhanna 20:22 KJV) 

(29) Aramice, Kutsal İbranice ve Yunanca metinleri kelime veya isim yararlanmak vermedi ve el yazısıyla ya da büyük harfle harflerle yazılmış olduğunu hatırlayarak. 

(30) Tanrı'ya konuştu Musa gördüm ne bir çalışma böyle bir 'yanma' Bush, duman yastık, yangın yastık ve hatta bir adam olarak, Tanrı kullanılan Benzerliği 'ni göstermektedir. İsa Mesih, Melekler, fırtına, yukarıdaki yıldızlı, yeryüzünde yaratarak Kutsal boyunca diğer insanlarla konuşmak benzetme bu kullanılmasını öneririz. 

(31) Çok köpekler duymak veya renkleri ya da bazı sürüngen ve diğer yaratıklar görebilirsiniz ısı baskılar görebilirsiniz sesleri duyamıyorum insanlar gibi. 

(32) Körlük ile büyücü aşağı vurdu Ayrıca Paul bakınız Elçilerin 13: 6-12 (KJV). 

(33) İsa Mesih Tanrı ise) Nasıl Bir mümin İsa Mesih'in daha büyük işler yapabilir? Tanrı ile çalışmalarını yaptım çünkü İsa Mesih — Tanrı bir inançlı İsa Mesih aracılığıyla yapacak. 

(34) Biz Yorgan ibadet söyledim değildir ve ne hiç 'Tanrı' veya sözde 'üçleme' üçüncü şahıs, denir Not. Ayrıca, Baba, Oğul Adı vaftiz etmek, ve Ruh her biri Tanrı ya da 'üç-in-bir kişi' olduğu anlamına gelmez. 
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